




3 

140 JAAR NPB VARSSEVELD e.o. 1873 – 2013 
 

Tijdens de voorbereidingen voor het jubileum-
weekend vraag ik me steeds vaker af hoe onze 
voorvaderen 140 jaar geleden zich hebben ge-
voeld toen zij het besluit namen uit de gevestig-
de orde van kerken te stappen en over te gaan 
tot het oprichten van een Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap, de Nederlandse Protestanten Bond 
(NPB) in verenigingsvorm.  
Die “verenigingsvorm” is en was een logisch 
besluit. Immers uit de stukken uit die tijd blijkt 
dat men daardoor het lidmaatschap ook open 
wilde houden  voor hen die lidmaat van de 
kerk wilden blijven, maar daarnaast toch lid 

konden zijn van een Vrijzinnige Geloofsgemeenschap,  de NPB als 
vereniging. 
Voor mijn gevoel hebben deze mannen van het eerste uur het destijds 
zeker niet gemakkelijk gehad in de toenmalige maatschappij. Toch was 
hun aanhang groot en toog men elke zondag eensgezind naar “De 
Bond”. Hoe zeer de huidige maatschappij is veranderd mag alleen al 
blijken uit het feit dat, (bijna) niemand en zeker de jongere generatie  
geen notie meer heeft wat met “De Bond” wordt bedoeld.  Wanneer 
men in de huidige tijd spreekt over de Bond, hebben we het over de 
vakbeweging. 
Aan de oprichters van de NPB hebben we veel te danken. Zij hebben 
de basis gelegd voor de Vrijzinnigheid in haar huidige vorm waarbij 
een ieder verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar persoonlijk 
geestelijk welzijn.  
Zij hebben het voortouw genomen de prachtige verhalen uit de bijbel 
te beschouwen en de mogelijkheid geopend hieruit mee te nemen op 
ons levenspad wat voor een ieder van ons persoonlijk van belang is. 
Geen voorgekauwde waarheden meer van het geloof vanuit de kerk 
maar zelfwerkzaamheid waar een ieder persoonlijk mee aan de slag 
kan. 
Daarvoor mogen wij hen als huidige vrijzinnigen zeker dankbaar zijn. 
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Die Vrijzinnige NPB, waar staat zij heden ten dage voor in de maat-
schappij?  Is zij 140 jaar oud of is zij  in de bloei van haar leven en 
140 jaar JONG. Is het glas half leeg of half vol? 
Wanneer men kijkt naar de teruggang, ook landelijk, van het aantal le-
den dan zijn we misschien geneigd uit te gaan van het eerste. Het glas 
is half leeg en kunnen we wachten op het moment dat  de bodem in 
zicht komt en zijn we gedoemd het glas tot de laatste druppel leeg te 
drinken? 
Inderdaad zijn er afdelingen in het land  die deze koers bewust varen 
en dat is uiteraard hun goed recht. 
Persoonlijk ben ik een andere mening toegedaan. Laten we naar ons 
halfvolle glas kijken en meegaan in de stroom van de tijd.  
De wereld heeft in die 140 jaar een enorme technische en maatschap-
pelijke ontwikkeling doorgemaakt. En dat is uiteraard ook te merken 
in de vrijzinnigheid. Steeds minder mensen voelen zich aangetrokken 
om lid van een geloofsgemeenschap te worden of om op zondagmor-
gen een viering bij te wonen hoe zinvol dat ook kan zijn.  
Maar toch is er een groeiende groep mensen  die een spirituele ontwik-
keling doormaakt en meer aandacht wil schenken aan de zin van het 
leven en dit ook graag met andere gelijkgestemden wil delen. De le-
vensbeschouwelijke ontwikkelingen getuigen van een groeiende groep 
mensen die zich aangetrokken voelen tot één of andere vorm van 
“geloven”, door kennis te nemen van wereldgodsdiensten door middel 
van lezingen,film en culturele activiteiten. Men zoekt een weg om ant-
woorden te vinden op levensvragen.  
Wanneer wij als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap het aandurven, om 
zoals 140 jaar geleden de oprichters van de NPB de moed hadden tot 
vernieuwing, nu onze deuren te openen voor een generatie die welis-
waar op een modernere manier willen nadenken over de zingeving van 
het leven dan is de vrijzinnigheid niet kansloos. Ik zou eerder zeggen, 
juist de vrijzinnigheid leent zich hiervoor bij uitstek.  
Wij hebben net als 140 jaar geleden slechts  moed nodig om een ande-
re, aan de huidige maatschappij aangepaste, weg tot vernieuwing in te 
slaan zonder voorbij te gaan aan de oude vertrouwde verworvenheden.  
Laten we zondag 27 oktober met elkaar, jong en oud, het glas heffen 
op een Vrijzinnigheid die open wil staan voor een ieder die zich  
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levensbeschouwelijk wil ontwikkelen, ondersteund door de wijsheid 
van de oudere generatie maar tevens openstaand voor nieuwe ontwik-
kelingen die zich in de huidige maatschappij voordoen. 
 
                      Gerda ten Brinke-Kuiperij 
             Voorzitter 
Historisch overzicht in vogelvlucht 
 

In het jubileumnummer mag een beknopt over-
zicht van de historie van de afdeling niet ontbre-
ken. Bron hiervoor is het boek Eendrachtig&Vrij 
of de zinnige Varsseveldse paradox dat Marie-
Huberte Meijer-Paumen schreef ter gelegenheid 
van het 125-jarig bestaan. 
 
Het ontstaan van de landelijke Nederlandse Pro-
testanten Bond (NPB) moet gezien worden in het 

licht van de veranderingen in het geloofsleven in het midden van de 
negentiende eeuw. Twee stromingen ontwikkelen zich: het Reveil dat 
oproept tot bewuster geloof aansluitend bij de oude geloofsbelijdenis-
sen van de Reformatie. Anderzijds het Modernisme dat binnen het 
Christendom antwoord wil geven op de vragen die het leven, de we-
reld en de tijd aan de moderne mens stellen. 
In 1870 wordt door enkele Friese predikanten de Dokkumer Kring op-
gericht, waaruit de NPB is voortgekomen. Doel is: ‘diegenen te vere-
nigen die willen samenwerken om de vrije ontwikkeling van het gods-
dienstige leven te bevorderen, zo binnen de kring der kerkgenoot-
schappen als daarbuiten in Nederland en zijn koloniën.’ (art. 1 der sta-
tuten). De eerste vergadering komt op 31 oktober 1871 bijeen onder 
voorzitterschap van professor Opzoomer.  
In Varsseveld komt op 31 oktober 1873 de afdeling van de NPB van de 
grond, de oprichtingsvergadering vindt plaats op de Olde Wehme waar 
dominee Vrendenberg woont, hij is een van de twee predikanten van 
de Nederlands Hervormde gemeente Varsseveld. Hieraan voorafgaand 
heeft zich binnen de Hervormde gemeente Varsseveld  een richtingen-
strijd afgespeeld tussen de liberalen en de orthodoxen die tot aan de 
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Synode in Den Haag voert.  
Als dominee Vrendenberg naar Zierikzee vertrekt, lijkt het erop dat de 
afdeling Varsseveld van de NPB geen bestaansrecht meer heeft.  
Dominees uit Terborg (Tersteeg) en Etten (Francken) worden gevraagd 
maandelijks preekbeurten te houden, maar het ledental loopt drastisch 
terug. Tot in 1879 een nieuw bestuur wordt gekozen met dominee Ter-
steeg als voorzitter, de heer E.J. Berkhoff als secretaris en de heer  
E. Duitshof als penningmeester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1882 wordt aan de Doetinchemseweg het gebouw De Eendracht in 
gebruik genomen. Het gebouw biedt plaats aan 500 personen. In 1910 
wordt de pastorie gebouwd en in 1928 wordt lokaal De Eendracht ver-
bouwd tot het kerkgebouw zoals we dat in de huidige vorm nog ken-
nen. Het is de tijd dat de NPB wordt geleid door dominee J. Jac. 
Thomson die in 1923 naar Varsseveld is gekomen.  
De afdeling van de NPB kan zich nog niet losmaken van de plaatselij-
ke Nederlands Hervormde gemeente. Voor de doop van kinderen is 
nog toestemming nodig van de kerkenraad van de Nederlands Her-
vormde gemeente Varsseveld. Kinderen worden gedoopt in de NH-
kerken in Etten of Terborg en daar worden ook de aannemelingen be-
vestigd.  
De zondagsschool, de vrouwenclubs, de activiteiten van de Vrijzinnig 
Christelijke Jeugd Bond (VCJB) trekken bij de NPB Varsseveld veel 
belangstelling. Pas in 1969, als dominee Bosch de voorganger van de 
afdeling is, heeft de NPB zich losgemaakt van de Nederlands Her-
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  vormde gemeente en kan er eigen doop en eigen bevestiging worden 
ingesteld. Dus niet langer onder toezicht van ouderlingen van de Ne-
derlands Hervormde gemeente. 
Van 1973 tot eind 1990 is dominee Van Lent de voorganger, hij wordt 
opgevolgd door dominee August Meijer die inmiddels is opgevolgd 
door Peter Samwel en Jokelien van Kampen als pastoraal werker voor 
de wijk Zelhem. Want de afdeling Varsseveld is in 2007 gefuseerd met 
de afdeling Dinxperlo, Aalten/Winterswijk (2009) en de afdeling 
Zelhem (2012). In 2011 worden het kerkgebouw aan de Doetinchem-
seweg en de verenigingszaal aan de Prinses Beatrixstraat ingrijpend 
vernieuwd en op 27 oktober 2013 vieren we het 140-jarig bestaan. 
 
Een woord voor onze afdeling van Peter Samwel  
 
Feest! 

Honderdveertig jaar geleden heeft een groep vrij-
zinnige mensen in Varsseveld gehoor gegeven aan 
een innerlijke roep om met elkaar in alle vrijheid 
het eigen leven zin en betekenis te gaan geven. Zij 
wilden toen niet langer onder het juk leven van dog-
matiek en regelgeving vanuit de godsdienstigheid. 
Nederland is – ook religieus en spiritueel - een vrij 
land. God dank! Ik kan me voorstellen dat het vesti-

gen van de vrijzinnigheid destijds in Varsseveld niet zonder slag of 
stoot heeft plaats gevonden. Er waren natuurlijk ook toen voorvechters 
met een vernieuwende kijk op het geestelijk leven in deze regio. Het 
vormgeven aan de idealen van het vrijzinnige levensbeschouwelijke 
leven zal velen in die beginfase, slapeloze nachten hebben bezorgd. Ik 
voel respect voor die mensen die het in die tijd hebben aangedurfd om 
tegen de heersende kerkelijk-godsdienstige opvattingen in, een ander 
geluid te laten horen en niet geweken zijn voor tegendruk. Zij vochten 
ervoor om hun levensbeschouwelijk leven mede te laten bepalen door 
hun innerlijke vrijheid en de eigentijdse cultuur in die dagen.  
In 1870 had de Nederlandse Protestanten Bond zich Landelijk opge-
richt, die als tegenhanger toen vrijzinnige kerkdiensten organiseerde 
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voor mensen die niet aan een bepaald kerkgenootschap gebonden  
waren of daar niet langer toe wilden behoren. 
Tegenwoordig heeft de NPB een verenigingsstructuur. Landelijk ge-
zien zijn de verschillende plaatselijke verenigingen nogal divers in hun 
opvatting. In de ene vereniging dient het religieus humanisme als pri-
maire leidraad, in een andere het vrijzinnig christendom; de ene vere-
niging eist als voorganger een doctorandus en dominee, een andere 
vereniging wenst primair een breed opgeleide, levensbeschouwelijk 
consulent en - vernieuwer, een mensenmens die bruggen slaat tussen 
traditionele geestelijke stromingen en moderne spirituele ontwikkelin-
gen. 
Onze identiteit is dat NPB-vrijzinnigen in hun leven zelfstandig en on-
der eigen verantwoordelijkheid vorm en inhoud willen geven aan le-
vensbeschouwing en spiritualiteit. Zij kiezen er nadrukkelijk voor 
geen kerk te willen zijn. Vrijzinnigen staan voor een spiritualiteit 
waarvan de verwondering voor het bestaan, een mededogen met alles 
wat leeft en een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft, de 
kenmerken zijn. In 1873 grondvestte dit vrijzinnig gedachtegoed zich 
definitief in Varsseveld en de Vrijzinnigen Varsseveld vormen op dit 
moment de grootste groep NPB-ers in Nederland. 
Wat mij betreft is het feest omdat wij, vrijzinnigen – na 140 jaar – nog 
steeds voor iéder mens een geheel open en toegankelijke levensbe-
schouwing presenteren. We zijn vanuit onze beginselen meer zoekend 
dan vindend; wij stellen ons liever kwetsbaar op in onze opvattingen 
dan geharnast; we zijn eerder aarzelend in onze meningsvorming dan 
stellend; we leven liever met onze kwetsbare vragen dan met pertinen-

te antwoorden; we luisteren liever dan dat we spre-
ken; we zijn eerder pluriform dan eenduidig; we zijn 
meer voorlopig in wat we vinden dan definitief; meer 
durvend dan angstig en meer gunnend dan eisend. Als 
alles goed is tenminste… 
Maar, wat een ruimte biedt ons deze grondhouding; 
heerlijk is dat; wat een groot goed; wat een vreugde. 
Het is feest! 
                      

               Peter Samwel 
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Een woord voor onze afdeling van Jokelien van Kampen… 
 
Zondag 27 oktober staan we 
stil bij het feit dat de Vrijzin-
nige Geloofsgemeenschap 
Varsseveld e.o. 140 jaar gele-
den werd opgericht. Een 
mooi getal, dat vooral blijk 
geeft van een duurzame wil 
om vorm te geven aan de 

vrijzinnige levenshouding. En dat we bestaan is met name te danken 
aan de trouw die vele leden, vele jaren lang, hebben getoond. 
Wat is nu kenmerkend, wat is het eigene van de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap NPB? Dat is een vraag die je je stelt als je beseft dat de 
vereniging, want dat zijn we, meer dan een eeuw bestaat.  
 
Om die kenmerken nog eens een goed uitgangspunt te geven, kijken 
we naar hoe de bedoeling van de Nederlandse Protestanten Bond in 
1870 ( zo heetten we immers toen) is verwoord: daar wordt gezegd, in 
artikel 1 van de statuten: "Het Nederlandse Protestanten Bond is een 
vereniging van allen, die willen samenwerken om de vrije ontwik-
keling van het godsdienstig leven te bevorderen, zo binnen de 
kring der kerkgenootschappen als op ieder ander gebied." 
Vandaag de dag zouden we zeggen: We zijn een vereniging van allen 
die willen samenwerken om de vrije ontwikkeling van het spiritue-
le leven te bevorderen, los van confessionalisme, dat wil zeggen los 
van allerlei vast geformuleerde, voorgeschreven, omschrijvingen, los 
van dogma's. 
 
De woorden ‘spirituele leven’ zijn gevallen. Maar wat is nu eigenlijk 
spiritualiteit? Het is zo’n platgetrapte term geworden dat we eigenlijk 
niet meer weten wat er precies mee bedoeld wordt. Ik ben het woord 
zelfs een beetje beu. ‘Dat is zo’n spiritueel mens,’ hoor je vaak. Wat 
bedoel je daarmee, denk ik dan. Vaak gaat het dan over iemand die oe-
verloos praat over chakra’s, over reiki of de hele tijd roept ‘dat het zo 
heeft moeten zijn.’ Spiritualiteit is een verzamelnaam geworden voor 
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heel veel dingen. Je zou het als volgt kunnen zeggen: "Spiritualiteit is 
het geheel van onze geestelijke activiteit, waardoor wij, zolang wij le-
ven, onze werkelijkheid ondergaan, haar beleven, duiden, er vragen 
aan stellen, ons er tegen verzetten, én waardoor wij zin verlenen aan  
onze werkelijkheid". 
 
Spiritueel leven gaat dus over het omgaan met de praktijk van onze 
werkelijkheid, en over de zoektocht naar wat je daarbij nodig hebt, aan 
bronnen, aan inspiratie. 
 
Het is van belang dat we onszelf steeds beter leren kennen, dat we 
steeds zelfstandiger gaan beleven vanuit welke bronnen we geholpen 
worden, waar we onze voeding zoeken zeg maar, om moedig steeds 
beter om te leren gaan met onze werkelijkheid, vooral op die momen-
ten waar we geplaatst worden voor dilemma's, voor zaken die we niet 
in de hand hebben, voor moeilijke ervaringen, rond tegenslag, ziekte, 
verdriet, dood, werkloosheid, verlies enzovoort, enzovoort. 
 
Zo komen we vanzelf uit bij dat stukje binnen ín ons dat we zélf zijn, 
dat we écht zijn. En we belanden vervolgens bij de algemene religieu-
ze vraag die tenslotte aan ons allen wordt gesteld: "wie ben jij, mens, 
en daarbij hoort de vraag: welke weg ga je, welke keuzes maak je, 
midden in de werkelijkheid van alledag?" En om dat antwoord te kun-
nen geven, oefen je, je leven lang! 
 
Nu is het wel bekend dat wanneer je over de vrijzinnige levenshouding 
spreekt, dat je het dan hebt over een houding waarin de nadruk ligt op 
vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Edele deugden, 
die eisen stellen aan ons. Vrij te zijn, verantwoordelijk te zijn, ver-
draagzaam te zijn, het gaat niet vanzelf. 
 
Bij Gerard Visser, een Leidse filosoof, trof ik ook een prachtige om-
schrijving aan: “Bij spiritualiteit kunnen we het beste denken aan het 
beeld van de levensadem. Een gedicht of een filosofische verhandeling 
is spiritueel van aard, als ze voeling heeft (of krijgt) met een mogelijk 
transcendente dimensie die het leven bezielt.” 
Weer zo’n moeilijk woord: transcendent . . . . . . 
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 Beschouw het maar als een besef van de macht die ons geponeerd 
heeft, de gave om op onze beste momenten boven ons zelf uit te stij-
gen. Vrijzinnigheid is voor mij leven met een open mind, met ruimte 
om samen met anderen inzichten te delen, zij het met onderlinge ver-
schillen, en de behoefte ieder mens de vrijheid, de liefde, de openheid 
te gunnen, waar wij zelf prijs op stellen en daarin een hechte gemeen-
schap te vormen. “Du sollst werden der du bist”, schreef Nietzche.   
 
De viering van ons 140-jarig bestaan is een kans om opnieuw onze be-
trokkenheid bij onze geloofsgemeenschap te bevestigen. Wij mogen 
trots zijn op onze geloofsgemeenschap, trots dat we dat al 140 jaar met 
veel enthousiasme voortzetten. Dat we samen nog heel lang deze ge-
meenschap mogen vieren!  Daar drinken we op: Lechajiem, Proost! 
 

IK DRINK OP DE MENSEN 
 

Ik drink op de mensen  
Die bergen verzetten  

Die door blijven gaan met hun kop in de wind  
Ik drink op de mensen  

Die met vallen en opstaan  
Blijven geloven met het geloof van een kind. 

 
Ik drink op de mensen  
Die dingen beginnen  

Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn  
Ik drink op de mensen  
Van wagen en winnen  

Die niet willen weten van water in wijn. 
 

Ik drink op de mensen  
Die blijven vertrouwen  

Die van te voren niet vragen ‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’  
Ik drink op de mensen  

Die dóór blijven douwen  
Van doe het maar wél en kijk maar niet om. 
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Ik drink op de mensen  
Die alles verloren 

 Die weg zijn gezakt en zijn ondergegaan.  
Ik drink op de mensen  

Die terug bleven vechten  
En daarna herboren weer op zijn gestaan. 

 
Ik drink op het béste  

Van vandaag en van morgen  
Ik drink op het mooíste waar ik van hou  

Ik drink op het maximum  
Wat er nog in zit  

In vandaag en in morgen  
In mij en in jou!!   
(Paul van Vliet) 

          Jokelien van Kampen 
 

Feestavond 140 jaar NPB Varsseveld e.o. 
 
Samen met het Bestuur organiseert de Theatercommissie een feest-
avond op zaterdag 26 oktober. 
Wij hebben Irene van der Aart uit Amsterdam/Westendorp uitgenodigd 
om met haar cabaretoptreden een prachtige feestavond te  
creëren. 

Irene is voor de meeste mensen al lang 
geen onbekende meer. Samen met haar 
Boer Gerhard woont ze een groot deel 
van het jaar in Westendorp. 
 
Als cabaretière, (stem)actrice en  
zangeres is Irene van der Aart (1967) 
van vele markten thuis. Ze speelt caba-
ret- en improvisatievoorstellingen, 

maakt theaterprogramma’s voor jong en oud, geeft workshops en trai-
ningen en ze is een veel gevraagde presentatrice. 
Ook geniet ze de laatste jaren bekendheid als columnist in de Gelder-
lander. 
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Vorig jaar verscheen haar boek “De Boer Op”, waarin ze als stadse 
vrouw schrijft over haar leven samen met haar Boer in de Achterhoek. 
 
Tijdens het Volksfeest in Varsseveld heeft ze op vrijdagmorgen de 
AOV-leden vermaakt met sketches en liedjes die humoristische beel-
den lieten zien van het leven van vroeger. 
Dat leverde bij velen vast prachtige herinneringen op aan vervlogen 
tijden. 
 
Wij hebben de verwachting dat Irene van der Aart met haar optreden in 
ons Vrijzinnig Centrum De Eendracht u zal weten te boeien. 
 
Noteert u alvast: Zaterdag 26 oktober Feestavond NPB met cabaretière 
           Irene van der Aart. 
Tijd                : Aanvang 20.00 uur, Welkom 19.30 uur. 
Ingang            : Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5 
Programma    : Opening door onze voorzitter Gerda ten Brinke. 
                       : Optreden Irene van der Aart. 
Pauze             : Traktatie:  koffie met wat lekkers. 
Vervolg          : Optreden van Irene van der Aart. 
Tenslotte        : Feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje en  
        gezellig nakletsen. 
Voor wie        : Leden en niet-leden, iedereen is van harte welkom. 
Bijdrage    :  Vrije gift 
 
Graag tot zaterdag 26 oktober.  
           De Theatercommissie 
 
 

Vrijzinnig 
 

Leven is een mysterie. 
Wij weten niet wat het is, we hebben slechts een vermoeden. 

Daar kunnen we eindeloos over zingen, 
lachen, huilen, dansen en spreken. 
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Han en Hannie te Beest.  
 

Onlangs ben ik bij de Han en 
Hannie te Beest op bezoek ge-
weest. Ze zijn respectievelijk 95 
en 90 jaar oud en waren deze 
zomer 70 jaar getrouwd. Han en 
Hannie te Beest zijn allebei van-
af 18 jaar lid van de NPB en 
zijn dus respectievelijk 78 en 72 
jaar lid van de NPB.  

 
Na de catechisatie zijn ze lid geworden van de NPB, dat was in de 
tijd van dominee Thomson.   
Dominee Thomson had Han eigenlijk nog een jaar langer naar de ca-
techisatie willen laten gaan,  
want de godsdienstige kennis van Han was nog niet al te best. Maar 
dat wist Han te voorkomen. 
 
Han te Beest kwam bij zijn opa en oma in huis toen hij ongeveer 8 
jaar oud was. Zijn moeder is jong overleden. Opa en opa hadden zelf 
een zoon en een dochter. Zijn oom, de beoogde opvolger van het boe-
renbedrijf,  en zijn echtgenote kwa-
men om het leven in 1943 bij een  
voltreffer van een bommenwerper. 
Toen heeft Han nog een half jaar 
voor zijn tante geboerd. Daarna 
heeft hij zelf het bedrijf overgeno-
men, eerst op pachtbasis. Daarna 
heeft hij het stukje voor stukje ge-
kocht.  
Han woont nu nog steeds met Han-
nie in het huis waar hij zo’n 87 jaar 
geleden als kleine jongen bij opa en oma terecht kwam. En Hannie 
woont er inmiddels ook al weer 70 jaar.  
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Tot 10 jaar geleden fietste Han nog geregeld. Sinds zijn operatie zo’n 
10 jaar geleden is hij wat minder mobiel. Deze operatie vond plaats in 
Amsterdam, want hier in de regio wilden de artsen er niet aan mede 
gezien zijn leeftijd. Maar gelukkig wist de behandelend specialist iets 
te regelen bij een studievriend in Amsterdam.  
 
Hannie te Beest komt van de Moffe op de Heelweg. Na de lagere 
school en de cursus op de huishoudschool werkte ze op verschillende 
adressen in de huishouding. Hannie leerde Han kennen op de Terborg-
se kermis. Han vroeg haar of zij met hem in een autootje wilde. Toch 
is het in de jaren tussen de Terborgse kermis en hun huwelijk ook wel 
eens uit geweest, want ja, zegt Han: “ ze was nog zo jong...” Ze kregen 
drie kinderen: Narda, Gerrit en Theo. Zoon Gerrit is zes jaar geleden 
overleden.  
 
Han en Hannie te Beest zijn geen regelmatige kerkgangers. Wel had-
den ze een speciale band met  dominee Boele. Tijdens een begrafenis 
in de Tweede Wereldoorlog werd dominee Boele getroffen door scher-
ven van vermoedelijk een Engelse bommenwerper. Een van de dragers 
is daarbij omgekomen. Dominee Boele raakte gewond en had de 
schrik goed te pakken. Hij is daarom een poosje op de boerderij bij 
Han te Beest geweest. Hij voelde zich niet meer veilig in Varsseveld. 
Dominee Boele is een paar weken gebleven en is een paar weken later 
verhuisd naar een boerderij in de buurt met een diepere schuilkelder.  
Dominee Boele en zijn vrouw kwamen daarna regelmatig op bezoek 
bij Han en Hannie te Beest. Tot aan haar dood op 23 maart 2002 heeft 
Hannie contact gehad met mevrouw Boele.  
 
Ook met dominee Meier hadden ze wel contact, want die kwam op be-
zoek gezien hun vergevorderde leeftijd. Dat is nu ook het geval met de 
huidige voorganger, Peter Samwel.  
                  Lini Vossers 
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Christiaan Ruesink:  
 

“Geloven is zoeken naar iets gemeenschappelijks” 
 
Christiaan Ruesink (43) is hoofdredacteur van het AD. Hij werd 
geboren in Dinxperlo, verhuisde naar Varsseveld en studeerde 
journalistiek in Utrecht. Bij de NPB in Dinxperlo kreeg hij zon-
dagschool van zijn moeder. Toen het op catechisatie bij dominee 
Van Lent aan kwam, had Christiaan daar geen zin in. Zijn moeder 
vond dat hij dat zelf maar aan Van Lent moest vertellen. Een ge-
sprek over jongensdromen, journalistiek en vrijzinnigheid. 
 
“Op de lagere school in Dinxperlo kwamen dominee en mevrouw Van 
Lent godsdienstles geven. Een uur in de week. Dominee Van Lent ver-
telde verhalen over Albert Schweitzer. Ik ben gek op verhalen en mijn 
droom was om de wereld te bereizen. Als tropendokter die de binnen-
landen van Afrika in gaat. Het verhaal van Albert Schweitzer raakte 
me, al moet ik zeggen dat het avontuur me meer trok dan de zending. 
Dominee Van Lent kon fantastisch vertellen. Mooi vond ik dat.” 
 
Christaans moeder, Annie Ruesink, was actief in de Protestantenbond. 
De kinderen werden niet gelovig opgevoed, wel werd hen interesse 
voor geloof bijgebracht.  
Christiaan: “Dus het was op enig moment logisch dat mijn broer 
Maarten en ik naar de zondagschool gingen. Op zaterdag met vader 
voetballen bij DZSV, op zondag naar de zondagschool. Het ging er 
daar spelenderwijs aan toe. Luisteren naar verhalen, tekenen en natuur-
lijk het kerstspel. Ik ben overigens niet verder gekomen dan een rol als 
schaap.” 
 
Na de zondagschool, zou Christiaan naar catechisatie. Hij wilde niet, 
verzette zich, moeite als hij had met gezag. “’Prima’, zei mijn moeder, 
‘als je niet wilt, zeg je dat zelf maar aan dominee Van Lent.’ Ik ben 
naar een telefooncel in het dorp gegaan, heb Van Lent gebeld en tegen 
hem gezegd: ‘ik geloof niet en ik ga niet naar catechisatie’. En ik hoor 
het Van Lent nog zeggen: ‘we hebben hier zoveel mensen die niet ge-
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loven, maar daar gaan we dan over praten.’ En hij zei ook: ‘Ik hoor 
wel dat je er goed over hebt nagedacht Christiaan.’” Einde gesprek, 
geen catechisatie. 
 
Het leven rolde verder.  
Het gezin Ruesink verhuisde naar Varsseveld, Christiaan ging naar de 
GSGD in Doetinchem, voetbalde bij SC Varsseveld (hij was aanvaller 
en rechtsbuiten), wilde sportleraar worden, maar koos voor de School 
voor Journalistiek in Utrecht. “Ik schreef graag en had altijd het idee 
dat de wereld groter is dan Varsseveld. Utrecht is een stad van mooie 
omvang om aan de wereld te wennen.” Want de wereld kwam er. Eerst 
het ANP, vervolgens de sportredactie van het AD. Voor het AD volgde 
hij Ajax. Sportevenementen van formaat dienden zich aan: in 1995 het 
EK judo in Gdansk, hij ging naar de Olympische Spelen in Atlanta, het 
WK Voetbal in Frankrijk en later in Japan. Naar de Olympische Spelen 
in Sydney, Australië, het land waar hij in 2000 in Port Douglas trouw-
de met Sandra Heideman. De receptionist en de schoonmaker van het 
hotel waren hun getuigen.  Het stel kreeg twee jongens: Sebastiaan en 
Benjamin en Christiaan besloot zijn bestaan als verslaggever op te ge-
ven. Hij werd plaatsvervangend chef, chef en in 2010 werd hij ge-
vraagd hoofdredacteur voor het AD te worden. Ruesink, toen 40, hapte 
toe: “Want een bestaan als verslaggever is a-sociaal voor je gezin. Je 
bent altijd onderweg.” 
Wat hij aan zijn bestaan als sportverslaggever heeft overgehouden is 
een manier van kijken naar mensen en daar komt het begrip vrijzinnig-
heid om de hoek. “Ik heb veel culturen gezien, veel beleefd. Van het 
reizen heb ik ook geleerd dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft. Ik 
wil altijd weten waarom mensen doen wat ze doen. Ik wil open staan 
en niet oordelen. Met een open blik in het leven staan, zonder iemand 
je eigen mening op te leggen, dat is iets wat ik van mijn moeder heb 
geleerd. Dat is ook wat vrijzinnigheid voor mij betekent. Vrij mogen 
zijn in doen en laten, iedereen in zijn waarde laten. Ook in de manier 
waarop je met je geloof omgaat.”  
 
Hoe kijk je tegen  spiritualiteit aan, leven na de dood bijvoorbeeld? 
“Met mijn moeder heb ik daar veel over gepraat. Ze was ziek, maar 
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kon genezen met nieuwe longen. Ze heeft letterlijk in het ziekenhuis 
gewacht tot er beschikbare longen waren. In die fase heb je gesprek-
ken en ook later, toen de nieuwe longen er eenmaal waren, maar wij 
wisten dat ze nog afgestoten konden worden. Uiteindelijk is dat ook 
gebeurt. Ze zei altijd: ‘het leven is niet afgelopen bij de dood, maar 
wat er komt weet ik ook niet’. Terug naar de bron, dat staat op haar 
grafsteen, zo was het voor haar. Ik geloof dat de ziel blijft doorleven, 
maar ik weet ook niet hoe dat dan is. Wat ik wel weet is dat ik wil le-
ven in het nu, dat heb ik heel sterk geleerd na de dood van mijn moe-
der. Ze was 55 toen ze stierf.” 
 
Wat neem je vanuit vrijzinnigheid mee in je werk als hoofdredacteur 
van een groot landelijk dagblad? 
“Vrijzinnigheid is een manier waarop ik in het leven sta: nuchter, prag-
matisch. Onbewust laat je die normen en waarden los op de krant. On-
bewust. Er werken bij het AD mensen die vooruit willen, die optimis-
tisch zijn, daar voel ik me thuis. Het is mijn club. Onze lezers zijn 
mensen die houden van het leven en ik denk dat vrijzinnigen dat ook 
doen. Ik zie overeenkomsten, ook als het om de toekomst gaat. Hoe 
houdt het AD zijn lezers vast en hoe houdt de NPB de leden vast? Bei-
de hebben veel te bieden, maar hoe bereik je de mensen, daar gaat het 
om.” 
“Onze zoon Sebastiaan gaat naar een openbare basisschool. Daar gaat 
hij naar godsdienstles en ik herken nu bij hem dat hij geïnteresseerd is, 
hij wordt ook geraakt door de verhalen. Daar is een begin. De Bijbel, 
dat zijn verhalen. Als je er wel in gelooft kun je er troost uit halen. Ik 
hoor dat Sebastiaan in de godsdienstles dezelfde vragen stelt als ik, hij 
gaat ook de zoektocht beginnen, net als ik. Die zoektocht leert mij dat 
ik naarmate ik ouder word, ik steeds beter weet wat ik niet wil. Gelo-
ven zit voor mij niet in De Kerk. Geloven heeft voor mij te maken met 
hoe je met elkaar en met de wereld omgaat en wat je gemeenschappe-
lijk met elkaar hebt. Als je mensen in je kerk wilt krijgen moet het 
denk ik daar over gaan. Wat deel je anno 2013 met elkaar? Hoe kijk je 
naar de wereld en wat zou je ermee willen? Als je daar iets gemeen-
schappelijks in vindt, dan ontstaat een gezamenlijk gevoel van waaruit 
dingen besproken kunnen worden. Wat je ermee kunt bereiken? Dat je 
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de wereld verbetert en bij je zelf kunt beginnen om een meer verdraag-
zame maatschappij te scheppen. 
Dat heeft met normen en waarden te maken. Tot de moord op Theo 
van Gogh konden we in Nederland alles zeggen, daarna is het veran-
derd, maar het blijft er om gaan mee te doen, te discussiëren. Daarom 
is het belangrijk dat er vrijzinnigen zijn. Als ik naar catechisatie bij  
dominee Van Lent was gegaan, hadden we het daar ongetwijfeld over 
gehad.”            Marchel Chevalking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotobijschrift: Christiaan Ruesink met zijn hond Borre  
 bij het water achter zijn huis in Lienden.  
 Foto: Rafaël Drent 
 
 
Spreuk van de maand 

 
Het maakt niet uit, uit welke hoek de wind waait 

het gaat erom welke koers je vaart… 
 

via Johan Hesselink 
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Vrijzinnigheid beschouwen… 
 

Ik ben in gesprek met Jelle ter Maat, 19 lentes en 
student aan de Hogeschool Saxion in Enschede. Hij 
studeert er Bedrijfskunde. Jelle is geboren in een 
vrijzinnig nest, vader en moeder zijn beiden al 
sinds jaar en dag lid van de NPB, Jelle is jeugdlid. 
De Zondagsschool ging aan hem voorbij en iedere 
week naar de Jeugdclub was ook wat veel van het 
goede. Op de Essenkampschool echter kreeg hij 
destijds van ds. Meijer wekelijks een lesje vrijzin-

nigheid voorgeschoteld. Samen met zijn opvoeding thuis heeft hem dat 
tot een open, ruimdenkend en levensbeschouwelijk mens gemaakt. 
 
Ik beschouw vrijzinnigheid als de manier om vanuit vrijheid mijn ei-
gen leven in te mogen richten zonder bepalingen en verplichtingen die 
iets of iemand anders aan me stelt. Ik hecht eraan te kunnen geloven 
wat ik zelf wil en ik ben wars van de stelligheid zoals bv: ‘Hier moet 
door jou in geloofd worden’. Dat is niet vrijzinnig volgens mij. Thuis 
ben ik gelukkig vrij gelaten hierin en ik ben vanuit mijzelf gaan gelo-
ven dat er ‘Iets’ is, dat er ‘Iets’ na dit leven is, dat er ‘Iets’ meer is dus. 
Maar ik geloof niet dat dit ‘Iets’ een persoon is die alles bepaalt en 
stuurt. Ik geloof bijvoorbeeld wel dat de overledenen nog ergens hier 
zijn. Er zijn mensen die zeggen dat ze hen kunnen zien of voelen en 
die zullen dat heus niet zomaar zeggen, denk ik dan, al kan de inbeel-
ding natuurlijk ook worden vergroot omdat ze graag het contact met 
hen willen  
behouden.  
Ik geloof dat bij de dood het lichaam ophoudt te bestaan en dat de 
geest na verloop van tijd reïncarneert, al gaat er wel een hele tijd over-
heen voordat het zover is. Ik denk dat als een persoon echt helemaal 
vergeten is hier op aarde, vele jaren later, hij of zij hier weer rustig kan 
terugkeren. Het zou dus ook zomaar kunnen dat ik al vaker heb ge-
leefd ook al ben ik me daar zelf helemaal niet van bewust. 
In levensbeschouwing en religie is het hetzelfde als op school: ik laat 
me graag adviseren door anderen en ik luister ook naar hen, maar ik 
laat me niet leiden en niets opleggen, door wie dan ook. Dat is wel een 
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belangrijk verschil. 
Met jonge mensen, vrienden en op school praat ik eigenlijk niet veel 
over reïncarnatie en geloof, ja misschien een keer bij toeval maar dan 
worden er al snel grappen over gemaakt en stopt het gesprek weer.  
Religie en geloof, dat is nog niet zo’n thema. Jongeren zijn ook vaak 
minder kerkelijk dan hun ouders want het imago van de kerk is niet 
echt interessant voor ons. Ik heb ook zelf die behoefte helemaal niet 
om wekelijks in de kerk te gaan zitten. Vroeger moest ik van mijn ou-
ders één keer per jaar mee naar de NPB, dat was altijd als de Zondags-
school Kerst vierde. Nou, dat ging dan nog wel… Misschien geeft het 
mensen wel rust om op zondagochtenden tot zichzelf te komen of om 
in de kerk een verhaal te horen, maar voor mij is de kerk niet aantrek-
kelijk, eerder wat stoffig en oubollig. Ik moet er een uur lang naar ie-
mand luisteren en stil zitten, dat is nou niet mijn favoriete bezigheid. 
En eigenlijk heb ik er daarom geen behoefte aan. Ook zitten er alleen 
maar oude mensen en waarom zou ik er dan als enige tussen gaan zit 
ten?  
Voor jongeren zijn de dingen eromheen veel interessanter bv die uit-
stapjes naar Westerbork, toen ben ik zelf ook mee geweest, of naar het 
muZIEum en nu naar de gevangenis in Zutphen. Dat spreekt veel meer 
aan en ik denk ook dat je daarmee moet doorgaan. Ik denk trouwens 
sowieso dat mensen eerder naar de NPB komen als er ook tijd is om 
elkaar te ontmoeten, dat sociale weet je wel, dat is belangrijk. En dat 
geldt ook voor de ouderen, die hebben jullie een keer met z’n allen uit-
genodigd toen na de verbouwing, om ze een leuke middag te geven. 
Dat is toch aardig en daar moet de NPB echt aan vasthouden, denk ik. 
In traditionele kerken komen mensen veel eerder voor het verhaal en 
dat is toch een heel cultuurverschil met de NPB, waar het vooral ook 
gezellig moet zijn. Neem nou met Kerst, dan komen er wel jongeren 
naar de Zondagsschoolviering. Dan is de familie er ook en komen 
vrienden en kennissen ook kijken. Ze hebben het dan ook na afloop 
fijn met elkaar. Dat is dus belangrijk en daar kan de NPB zich ook in 
onderscheiden. Ja en verder is zondagochtend 10.00 uur voor veel jon-
geren een slecht tijdstip om te komen. Zij gaan stappen op zaterdag-
avond en dan zijn ze niet vroeg op de volgende dag. Zelf sta ik ook 
vaak op zondagochtend om half tien al op het voetbalveld, dus… Jon-
geren zijn de hele week hartstikke druk met studie en werk en zondag 
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willen ze gewoon rust.  
Hoe je de jeugd dan weer prikkelt? Ik denk dat wij meer de ervaring 
zoeken. Ik ben bv een keer in Auschwitz geweest, nou die ervaring 
komt wel bij me binnen hoor, want dat is die mensen toen echt overko-
men. En hoe streng je dan gelooft of bij welke kerk je hoort, dat is dan 
niet meer interessant, het is gewoon met mensen zo gebeurd.  
De NPB zal dus sociale dingen moeten blijven organiseren, om de 
kerk heen, die men leuk en gezellig vindt, want anders wordt het mis-
schien nog moeilijk in de toekomst. Als je niets doet, dan ben je de 
mensen straks kwijt en dat zou ook jammer zijn. Want dat kinderen en 
jongeren iets mee krijgen van het Kerstverhaal, het Paasverhaal en 
Pinksteren, dat ze iets van de basis van onze cultuur weten, dat blijft 
belangrijk.” 
             Peter  Samwel 
 

 
 

Alle goeds 
 

Vandaag heb ik 
iets goeds gedaan 

’t liefst doe ik het morgen weer. 
 

ik weet wel wat me tegenhoudt, 
’t gebeurt me elke keer. 

 
Want over iets goeds 

wordt verschillend gedacht. 
 

En de discussie heeft nog 
zelden iets goeds gebracht. 

 
   Ben 
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Wij herdenken… 
 

Op 15 september jl. is in Den Es overleden  
 

mevrouw Alie Kreeftenberg – Bruil. 
 

Alie Bruil is geboren op 1 februari 1931 in  
Halle-Nijman als oudste kind van de twee doch-
ters. In die beginjaren woonde zowat de hele  
familie bij elkaar in. Vader was molenaar en 

boer, moeder runde de kruidenierswinkel. Na de lagere school en huis-
houdschool ging zij moeder helpen in de winkel.  
Rond 1950 leerde zij Wim Kreeftenberg kennen. Op 12 november 
1953 trouwde zij met hem en uit dit huwelijk werden drie kinderen ge-
boren: Willie, Wim en Rita. Ze zouden bijna 60 jaar met elkaar  
getrouwd blijven.  
Aanvankelijk woonde het gezin in Halle-Nijman in. In 1961 betrokken 
zij hun nieuwe, door Wim zelf gebouwde woning in de Koningin Em-
mastraat 1 in Varsseveld. Alie was er verguld mee. Hier heeft zij de 
rest van haar leven gewoond, tot februari dit jaar dan. Toen verhuisde 
zij naar Den Es, waar zij op 15 september jl. overleed. 
Alie en Wim hebben in hun leven veel gewandeld, dat bracht hen veel 
ontspanning. Ook hadden ze verschillende kaartclubjes om Ameri-
kaans mee te jokeren. Daarnaast zijn ze sinds 1959 steeds in de zomer 
en soms ook in de winter op vakantie geweest. Het was heerlijk om in 
Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland te zijn. Ook de Waddeneilanden 
werden verschillende keren bezocht. Ze hebben er samen mooie herin-
neringen aan overgehouden. 
Alie was een zorgzame vrouw. Haar thuis was haar domein, waar ze 
zich prettig en op haar gemak voelde. Nadat haar dochters het ouder-
lijk huis verlieten, bleef zij er met Wim en haar zoon wonen. Vader en 
zoon deden alles voor moeder; zij werd door hen beiden op handen ge-
dragen. En ook de kleinkinderen kwamen graag even langs bij hun lie-
ve en zorgzame oma. 
Velen kennen Alie natuurlijk als trouw lid van de Vrouwenclub, waar 
zij graag naartoe ging. Zij voelde zich bij de NPB beslist goed thuis en  
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heeft veel plezier gehad aan de contacten die ze in onze vrijzinnige ge-
loofsgemeenschap had. Wij zullen haar missen! 
Natuurlijk wens ik tot slot Wim, de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. Hopelijk blijven zij elkaar tot 
steun. 
               Peter Samwel 
 
 
Lief en leed 

In het Slingeland Ziekenhuis is opge-
nomen mevrouw W. Heusinkveld – 
Schuurman. Zij is kort geleden over-
geplaatst naar Azora-locatie Antonia 
in Terborg om verder te kunnen reva-
lideren. Natuurlijk hopen wij van har-
te dat zij weer spoedig opknapt en he-

lemaal herstelt. Alle goeds gewenst. 
 
Ook is kort opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis, de heer 
A. Helmink. Hij is weer thuis en maakt het goed. 
 
Eveneens is opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis de heer  
J. Kraayenbrink. Ook hij verblijft op dit moment in Antonia in Terborg 
voor verdere revalidatie. Wij wensen hem veel voorspoed en beter-
schap. 
 
De heer G. Nijhof is aanvankelijk opgenomen geweest in het Slinge-
land Ziekenhuis. Op dit moment verblijft hij in het Radboudziekenhuis 
in Nijmegen. Ook met hem leven wij van harte mee en wensen hem 
alle goeds en beterschap. 
 
Dank 
 
Een woord van dank aan Bert Scheuter, die de omslag van deze  
Jubileum Eendracht heeft ontworpen. Het ziet er prachtig uit.  
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   Agenda oktober 2013 
 
Vrijdag 4 oktober  
10.00u - 12.00u - Open inloopochtend  
   Doetinchemseweg 5, Varsseveld 
Zaterdag 5 oktober 
18.30u -  Nacht van Cultuur& Religie – Thema: Compassie –  
       verdere informatie: elders in deze Eendracht 
Zondag 6 oktober 
10.00u - Balanslezing – Inloop met koffie & thee -  
10.30u - aanvang lezing: ‘Eenzaamheid, waar is dat goed voor?’   
      dr. Ton Jorna (Universiteit voor Humanistiek) 
Dinsdag 8 oktober 
14.30u - 60+ Club – Spreker: Buurtzorg Varsseveld 
Donderdag 10 oktober 
20.00u - Vrouwenclub- Film over een Indonesische trouwpartij 
Vrijdag 11 oktober 
10.00u - 12.00u - Open inloopochtend  
            Doetinchemseweg 5, Varsseveld 
Dinsdag 15 en 29 oktober  
19.30u - 21.30u - Harm Knoop – Lezingencyclus Carl Jung, zie ook 
   de Eendracht van juli/augustus 2013.  Aanmelden 
   kan bij renateheinen2103@gmail.nl 
Vrijdag 18 oktober 
10.00u -2.00u - Open inloopochtend  
         Doetinchemseweg 5, Varsseveld 
Donderdag 24 oktober 
20.00u - Vrouwenclub - Lezing Gerard Bruil 
Vrijdag 25 oktober  
10.00u - 2.00u - Open inloopochtend  
          Doetinchemseweg 5, Varsseveld 
16.30u - Weeksluiting De Bettekamp –  
               Voorganger de heer P. Samwel 
Zaterdag 26 oktober 
14.30u – 17.00u - Ouderenmiddag 80+   
             Doetinchemseweg 5 – Varsseveld 
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20.00u - Cabaret: Irene van der Aart - Vrijzinnig Centrum  
      ‘De Eendracht’ Doetinchemseweg 5, Varsseveld   
       Bijdrage: Vrije gift 
Maandag 28 oktober  
20.00u – 22.15u - de heer Freek van Leeuwen – Geestkunde 
                       (besloten groep) 
Vrijdag 1 november 
10.00u – 12.00u – Open inloopochtend  
             Doetinchemseweg 5, Varsseveld 
Vrijdag 8 november 
10.00u – 12.00u – Open inloopochtend  
             Doetinchemseweg 5, Varsseveld 
20.30u - Café Cult – Film: The Bucketlist – Verenigingszaal  
     ‘De Eendracht’ – Prinses Beatrixstraat 1a – Varsseveld 
Dinsdag 12 november 
20.00u - Vrouwenclub - Spreker: Jan Berends -’Langs de IJssel’ 
 

VRIJZINNIG CENTRUM  
‘DE EENDRACHT’ 

 
OPEN 

 
ELKE VRIJDAGOCHTEND 10.00u – 12.00u 

(bij uitvaarten niet) 
 

KOFFIE/THEE  
 
GESPREK…  
 
‘DE BEWUSTE LEESMAP’  
 
STILTE & BEZINNING… 
 
MUZIEK… 
 
Bestuur en pastoraal werkers 
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Nacht van cultuur en religie 
zaterdag 5 oktober 

 
Thema: compassie, 

 
Behandel een ander zoals jezelf  

behandeld wilt worden 
 

Café Cult verleent medewerking aan de nacht van cultuur en religie. 
 
De avond start om 18.30 uur met een gezamenlijke bezinningsdienst 
in het Laurentiushuis met medewerking van de heer H. Bulsink (RK), 
de heer en mevrouw Blok (Joodse Gemeenschap), de heer P. Samwel 
(NPB), mevrouw W. ten Berge (Moderne Spiritualiteit), de heer ds. 
K. Datema (PKN), de heer Zeki Özdemir (Mimar Sinnan Moskee, 
Terborg) en de heer G. v.d. Ploeg (RK).  
 
Daarna, rond 20.00 volgt een gevarieerd programma in Vrijzinnig 
Centrum ‘De Eendracht’, de Grote kerk en het Borchuus. 
U kunt genieten van diverse voordrachten en muziekuitvoeringen. 
Dames van ‘Kleurrijk’ (Fidessa) laten u hapjes proeven uit verschil-
lende culturen. Op alle locaties vindt u tentoonstellingen en beamer-
presentaties.  
Henk Beunk, ‘onze’ dichter des Achterhoeks 
(Henk is immers een van de kartrekkers bij Café 
Cult!) zal gedurende deze nacht voordragen uit 
eigen werk in Vrijzinnig Centrum De Eendracht. 
Kortom, een programma voor jong en oud. 
 
De avond wordt vanaf 23.00 uur afgesloten met 
een spetterend optreden van het Varssevelds 
Mannenkoor.  
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Werkgroep Balans voor Spiritualiteit en zinge-
ving  

Varsseveld e.o. 
zondag  6 oktober  2013 om 10.30 uur. 

 
               Lezing door Dr. TON JORNA:  

                "Eenzaamheid, waar is dat goed voor?" 
 
Van 26 september t/m 5 oktober 2013 vindt de Week tegen Eenzaam-
heid plaats. Gezien de cijfers is eenzaamheid een omvangrijk urgent 
maatschappelijk probleem,  maar voor de mensen die het betreft is het 
een indringend persoonlijk probleem. 
Hoe zouden wij daar dan mee om kunnen gaan als professionals, als 
vrijwilligers, als levenbeschouwelijk ingestelde mensen die direct of 
indirect met eenzaamheid te maken hebben? Zien we eenzaamheid  
enkel als een negatieve aangelegenheid of is het ook ergens goed 
voor? Moeten we eenzaamheid bestrijden, of moeten we het zien als 
iets dat juist hoort bij het bestaan - niet alleen als gegeven, maar ook 
als wegwijzer? In deze laatste mogelijkheid heeft eenzaamheid te ma-
ken met levensvragen, spiritualiteit en zingeving, en dat is waar Ton 
Jorna het graag met u over wil hebben. 
 
Dr. Ton Jorna is universitair hoofddocent aan de Universiteit voor 
Humanistiek. Tot zijn interessegebied horen o.a. thema's als aandacht, 
verlangen, schaamte en eenzaamheid, zelfwording en zinvinding. Hij 
is kenner van het werk van Etty Hillesum. 
 
De lezing vindt plaats op zondagmorgen om 10.30 uur in het 

Vrijzinnig Centrum De Eendracht 
Doetinchemseweg 5,  
7051 AA Varsseveld 

Toegang € 8.00 
Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie.  
Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er gelegenheid voor 
discussie. 
Informatie: 0573-491695 en 314-622755 
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60+ club 
 
Uitstapje 

Ongeveer 25 personen stapten op dinsdag 10 
september jl  om 13.00 uur in de bus om een 
bezoek te brengen aan het Kijk & Luister-
museum  in Bennekom. 
In het museum is te zien hoe mensen van mu-
ziek genoten toen er nog geen elektriciteit 
was. In de muziekzaal staan speeldozen, be-
wegende figuren en draaiorgels opgesteld. 
Veel instrumenten zijn meer dan een eeuw 

oud. Het is een unieke collectie waar iedereen vrolijk van wordt. Het 
museum draait op de inzet van vrijwilligers.  “Onze” vrijwilliger 
heeft er enthousiast over verteld.  
Na de koffie werd de in het mu-
seum ondergebrachte  garen- en 
bandwinkel  uit vroeger tijden  
bezocht, evenals het  gedeelte 
met onderkleding die vroeger 
werd gedragen. Onder grote hi-
lariteit werd deze aan ons ge-
toond door een enthousiaste 
vrijwilligster. 
De middag werd besloten met het nuttigen van een pannenkoek in het 
Pannenkoekhuis in Westendorp. 
 
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 8 oktober a.s. De  Buurtzorg 
komt dan vertellen over de zorg die zij verleent. Aanvang 14.30 uur. 
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Reisverslag Georgie 2013 
 
Als ik uit het vliegtuig stap in Tblisli overvalt mij een geluksgevoel. 
De Georgische muziek, de sfeer van warmte en gastvrijheid nemen be-
zit van mijn hart. Het is allemaal goed gegaan. Sandra Roelofs hebben 
we ontmoet en ze was meer dan blij met alle giften. 
In totaal € 825.00 konden wij haar persoonlijk overhandigen en  
€ 600,00 is overgemaakt via de bankrekening van Soco in Terneuzen. 
Ook de knuffelberen waren een welkom geschenk. 
Sandra was erg druk. Ze zou diezelfde dag in Tblisli nog een tentoon-
stelling openen over Anne Frank. 
Heel bijzonder, ook daar er een wedstrijd aan verbonden was.  
De studenten die hierover het beste verhaal schreven kregen een uitno-
diging om naar Amsterdam te komen. Verder zou TV Max nog komen 
filmen om haar stichting te promoten. 
Daarna ging het richting Ambrolaurie de bergen in. 
Helaas was Tinatin erg moe. Ze bleek 2 weken terug een preventieve 
behandeling te hebben ondergaan in het ziekenhuis in Tblisli.  
Toch bleef ze Engelse les geven, vooral in de ochtend en ‘s middags 
sliep ze. Ik heb nog mandala met haar getekend en toen ik vroeg wat 
het met haar deed, verwoorde ze dat ze er een positief gevoel van 
kreeg. Prachtig toch. Heb mijn mandala kleurboek en potloden daar 
gelaten, hopelijk heeft ze er wat aan. 
Irina, de moeder, was haar bril kwijtgeraakt en kon perfect zien door 
mijn leesbril en zodoende gebruikt ze nu mijn reserve leesbril. 
Na 2 nachten zijn we doorgereisd naar Kutasie. Een prachtige stad met 
brede wegen en palmbomen. 
Hier zag je ook dat men druk bezig is om alles op te knappen. Veelal 
gekleurde gebouwen en dat geeft een vrolijk effect. 
Bragati Church bezocht. Dat werd ons sterk aanbevolen door Tinatin 
en familie. Wat een ontroerende energie was daar voelbaar, heel mooi. 
Met de bus vanuit Kutasie weer terug naar het vliegveld van Tblisli. 
Het is goed geweest. Blij dat ik weer thuis van mijn eigen sanitair ge-
bruik kan maken want dat was wel echt afzien.  
Kapotte tegels op douche en toilet, zeer deprimerende huisvesting van 
Eeka, vriendin van de familie Turdziladze. Maar proberen hier door-
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heen te kijken is de kunst. 
 
Mijn dank aan alle mensen die het met hun giften mogelijk hebben ge-
maakt dat Sandra Roelofs de kinderen met een zeldzame ziekte kan 
helpen. 
              Engelien Veerbeek   

 
Wijs met de Bijbel 
Op 27 oktober is het Nationale Bijbelzondag. Eén zondag per jaar 
wordt in ons land nadrukkelijk stilgestaan bij de Bijbel, één keer extra 

aandacht voor de betekenis ervan in het leven van 
mensen. Deze Nationale Bijbelzondag is onderdeel 
van de landelijke Bijbelcampagne ‘Wijs met de 
Bijbel’. Het thema dit jaar is ‘Wijze woorden van 
Paulus’. De teksten van en over Paulus staan cen-
traal. Paulus zet mensen in beweging, hij raakt 
mensen, lang geleden al en nu nog steeds. De Pau-
lusbrochure is voor belangstellenden te bestellen 

via info@bijbelgenootschap.nl of telefoonnummer: 023-5146146. En 
als u over internet beschikt, kijk dan eens op www.wijsmetdebijbel.nl. 
Veel plezier ermee! 
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 God 

In vroeger dagen, toen spraak mijn lippen voor het eerst beroerde, be-
klom ik de heilige berg om met God te spreken en ik zei: “Meester, ik 
ben uw slaaf. Uw geheime wens is mijn bevel en ik zal u eeuwig ge-
hoorzamen.” 
Maar God antwoordde niet en ging aan mij voorbij als een hevige 
storm. 
 
En duizend jaar later beklom ik opnieuw de heilige berg om met God 
te spreken en ik zei: “Schepper, ik ben uw schepping. U vormde mij 
uit klei en dankzij u ben ik.” 
En God gaf geen antwoord maar vloog aan mij voorbij als door dui-
zenden vleugels gedragen. 
 
En duizend jaar later beklom ik opnieuw de heilige berg om weer met 
God te spreken en ik zei: “Vader, hier staat uw zoon. Uit mededogen 
en liefde heeft u mij geboren laten worden. Ik zal u liefhebben en aan-
bidden opdat ik uw koninkrijk erf.” 
En God antwoordde niet maar verdween als de mist die de verre heu-
vels met een sluier bedekt. 
 
En duizend jaar later beklom ik opnieuw de heilige berg en weer sprak 
ik God aan en zei: “Mijn God, mijn doel en mijn vervulling. Ik ben uw 
gisteren en u bent mijn morgen. Ik ben uw wortel in de aarde en u bent 
mijn bloem in de lucht, en samen groeien we in de stralen van de zon.” 
En toen boog God zich naar me over en fluisterde zoete woorden in 
mijn oor en hij omhelsde mij, zoals de zee de beek die naar haar toe-
stroomt omhelst. 
 
En toen ik afdaalde naar de vallei en de vlakte, was God ook daar. 
            
           Uit: De Profeet – Kahlil Gibran 
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 Elfje 
Elf woorden in vijf regels… Op de eerste regel één woord, op de twee-
de regel twee woorden, op de derde regel drie woorden, op de vierde 
regel vier woorden en tot slot op de vijfde regel opnieuw één woord… 

 
Jubileum 
140 jaar 

samen vrijzinnig beschouwen  
in Varsseveld en omstreken 

verenigd 
Peter Samwel 

 
Populier 
hoog  ijl 

fluist’rend een koeltje 
teder door Gods kruinen 

verwijl… 
Pleun Faber 

 
Wonderen 

wonderen bestaan 
wonderen verrassen mensen 

verwacht gewoon een wonder 
bid 

Dieneke Steenbeek 
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Voorganger:       Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA  

       Varsseveld  (0315) 24 20 80 of  (06) 403 598 38,  
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       (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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Beheer kerk en verenigingszalen: 

       Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18  85 
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Vrouwenclub:    Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18 

60+ Club:      Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,  

                             (0315) 24 40 49,   60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Café Cult:          Henk Beunk (0314) 63 20 61,  cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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        Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl    
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