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Eenmalig, vanwege het 150-jarig bestaan van de afdeling, heeft De 
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Voorwoord

Zomer in het grote dierenbos

Het was vroeg in de ochtend. De nachtdieren waren nog wakker en de 
andere dieren waren net op. De uil had een bijeenkomst georganiseerd, 
want er moest het één en ander geregeld worden voor het zomerfeest. 
Zoals elk jaar zou dat aan het eind van de zomer plaatsvinden, vroeg in 
de ochtend, zodat alle dieren erbij konden zijn. 

Wie zorgt er voor het eten?, vroeg de uil. De wolf stak zijn poot op: Dat 
wil ik wel doen. Hier vlak bij is een wei met overheerlijke schaapjes, 
daar kan ik er wel een paar van ophalen. De uil keek zorgelijk. Wolf, 
het is geen goed idee om schapen bij de boeren te halen. Dan krijgen 
de mensen een hekel aan wolven en dat moet je niet willen. De wolf zei 
dat er genoeg schapen waren en een paar meer of minder maakt niet uit, 
volgens hem. Wolf toch, zei de uil, als je zo doorgaat schieten ze je nog 
een keer dood en bederf je het voor alle wolven hier. De vos vroeg zich 
hardop af waarom de wolf naar Nederland was gekomen: In Duitsland 
is veel meer natuur en ruimte, wat zoekt een wolf in het dichtbevolkte 
Nederland. De wolf had een andere mening, hij vond dat er niet teveel 
wolven, maar teveel mensen zijn in Nederland. Je kunt nergens 
ongezien lopen of er loopt weer zo’n mens in de weg. En in Duitsland 
vonden de mensen het aantal wolven ook teveel worden, daarom was 
hij hierheen gekomen. Zijn ouders hadden gezegd dat het tijd werd om 
op eigen benen te staan. Dus zodoende was hij hier terecht gekomen en 
ondanks de drukte is er voor wolven eten in overvloed.
De patrijs zei dat het de laatste jaren ook beter ging met de patrijzen. Er 
waren veel wilde bloemen en ruige randen langs sommige akkers en er 
is weer meer leefgebied voor patrijzen. 
De uil dacht even na. Hoewel het een goed muizenjaar is, kies ik (om 
problemen te voorkomen) voor een vegetarisch menu, zei hij. Wolf en 
Vos, zorgen jullie voor het vegetarische eten? Beide dieren wilden geen 
spelbreker zijn en stemden in met het voorstel. 

En natuurlijk moet er muziek zijn, zei de nachtegaal. Daar wil ik wel 
voor zorgen, wie doet er mee. Dan kunnen we misschien wel een band
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samenstellen. De leeuwerik en de merels waren enthousiast. 
Dan mis ik nog het slagwerk, zei de nachtegaal. De specht meldde 
zich aan voor het slagwerk.

Een mens in een groen pak met een verrekijker kwam richting het 
dierenbos. De meeste dieren maakten zich uit de voeten, de ree bleef 
nog even rondhuppelen. Dan kan deze natuurliefhebber zeggen, dat hij 
een ree heeft gespot, dacht de ree. Weer een mens tevreden. 

De wolf keek even naar het reetje, dat zou een lekker hapje voor hem 
zijn. Maar er waren regels in het grote dierenbos. De afspraak is dat 
dieren elkaar niet opeten  en dat het grote dierenbos een veilige plek is 
voor alle dieren. Het kostte wel enige moeite, maar de wolf  hield zich 
aan deze afspraak. Hij wilde erbij horen en geen lonely wolf worden.

Toen de rust weer was weergekeerd, verzamelden de dieren zich weer. 
Er is nog één bespreekpunt, zei de uil. We moeten ook binnenkort 
stemmen voor de nieuwe bosraad; mijn termijn zit erop en een aantal 
anderen zijn ook niet herkiesbaar. Bijvoorbeeld Das onze 
penningmeester. Maar, zo vroegen de andere dieren zich af, Das en 
Uil, jullie doen het zo goed. Waarom blijven jullie niet nog een paar 
jaar? Das en Uil waren hier wel toe bereid, maar ze vonden dat er wel 
wat nieuwe dieren bij moesten voor een frisse blik. En weer stak de 
wolf zijn poot op: ik ben nieuw en heb een frisse blik, zei hij. 
Sommige dieren keken wat bedenkelijk, die wilde wolf in het bestuur, 
zou dat geen problemen geven? De uil dacht diep na. Ik denk dat het 
een goed idee is, zei hij, we hebben ook dieren met een andere kijk op 
de zaken nodig in het bestuur. Dus ik ben voor. Maar, ik zou ook graag 
de duif erbij hebben, zij is er heel goed in om ruzie’s te voorkomen en 
vrede te stichten. Duif, wil je dat doen? 
Duif dook een beetje ineen. Ik weet niet of ik dat wel kan, zei ze. De 
andere dieren waren enthousiast. Toe duif, probeer het toch! 
Goed, zei de duif en zo was er weer een nieuwe en evenwichtige 
bosraad. En konden de voorbereidingen voor het zomerfeest worden 
gestart.

Lini Vossers
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Van de bestuurstafel 

Velen van u zullen bij het verschijnen van deze Eendracht de vakantie 
erop hebben zitten.
We kunnen meteen aan de slag met een wandeling op 27 augustus bij 
camping Wolfersweide Petersdjk 5, 7021 HC Zelhem.

Op 10 september verzorgt Jan Leijenhorst uit Ruurlo een 
dialectviering.
Op 17 september is er weer een lezing van Inspiratie en Ontmoeting.

De maand oktober staat in het teken van ons 150 jarig bestaan. In de 
vorige Eendracht stond dat u zaterdagmiddag 28 oktober vrij moest 
houden. Deze datum gaat niet door. Het programma van die dag wordt 
verplaatst naar zaterdagmiddag 14 oktober. Dus 2 weken eerder.
Dit is voor ons reden om de viering van zondag 15 oktober te laten 
vervallen.
De feestelijke jubileumviering op zondagochtend 29 oktober (met 
het NPB-ensemble) blijft wel staan. Wij hopen natuurlijk op een volle 
kerk!

En dan hebben we helaas bericht ontvangen van Marion dat ze gaat 
stoppen als koster/beheerder. Wij zoeken dus vervanging voor haar.

De groep die zich beraadt over onze toekomst komt voor het eerst eind 
augustus weer bij elkaar.

Wij hopen dat we samen mooie maanden tegemoet gaan en dat wij 
velen van u tijdens één van de jubileumactiviteiten mogen begroeten.

Van de penningmeester

Ontvangen via een bezoekdame 10 EURO.
Waarvoor onze hartelijke dank.
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Marion Stuart

Marion Stuart gaat stoppen met haar werkzaamheden als 
koster/beheerder en heeft om die reden haar baan bij ons opgezegd.
Iedereen die haar vanaf de aanvang van haar werkzaamheden bij ons 
heeft leren kennen betreurt haar besluit enorm.
Vanaf midden augustus start zij met haar nieuwe baan. Op de 
werkdagen bij de nieuwe werkgever (dinsdag, woensdag en 
donderdag) zal zij niet meer voor ons beschikbaar zijn.
Voor de overige dagen is zij dat voorlopig nog wel. Gelukkig maar, 
want er breken drukke maanden aan. Over de definitieve afronding 
van haar werkzaamheden zijn we nog met Marion in gesprek. 
Wij hebben dus een vacature.

Vacature beheerder/koster M/V

Wij zijn op zoek naar een beheerder/koster.
Het liefst op korte termijn.

De beheerder/koster draagt zorg voor de gebouwen bestaand uit de 
kerk en de zaalruimte inclusief de keuken. De hiermee verwante 
taken hebben betrekking op het klaarmaken van
de kerkruimte voor de viering, uitvaarten, het verhuren en beheren 
van de gebouwen (eventueel met catering) en het verrichten van 
kleine reparaties. Het is belangrijk inzicht te hebben in het gebruik 
van de technische apparatuur zoals de geluidsinstallatie en de 
beeldschermen.

Deze functie zou ook uitstekend door twee personen (b.v. een 
echtpaar) ingevuld kunnen worden.

Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer informatie, 
neem dan contact op met mevrouw Marian Kolkman. Zij is te 
bereiken onder nummer 06-21622855 of 
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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In Memoriam

Tinatin Turdziladze 

Tinatin (Tiko) werd geboren op 11 april 1990. 
Zij overleed 1 augustus j.l. in Ambraulorie (Georgië).

Op 1 augustus 2023 is Tinatin Turdziladze overleden. 
We deelden een bijzondere en liefdevolle vriendschap die bijna 19 
jaar geleden begon. Je gaf ons oneindig veel door jezelf te zijn: 
zacht, mooi, kwetsbaar, creatief maar ook ongelooflijk krachtig en 
wijs. Lieve Tiko Turdziladze: we zijn intens verdrietig door jouw 
heengaan. Maar we zijn je ook onbeschrijflijk dankbaar voor wat je 
ons hebt gebracht. Onze zielsverbondenheid zal voor altijd 
voortleven.💕

Dear Gvantsa Turdziladze, Irina, we feel deeply sorry and grieve 
with you for the loss of your dear sister and daughter. We hope you 
may find comfort and strength. We will always love you.  💕
Hopefully we will meet again soon. 

Aan iedereen die ons in de afgelopen jaren heeft gesteund om 
Tinatin te helpen: heel hartelijk dank voor alles. Mede dankzij jullie 
heeft Tinatin nog vele waardevolle jaren mogen genieten van het 
leven en liefde en licht geschonken aan iedereen die haar mocht 
kennen. 🙏

Engelien en Marjan

Tinatin woonde ver van Varsseveld, in Georgië. Zij was geen lid van 
onze geloofsgemeenschap en de meesten van ons hebben haar nooit 
ontmoet. Toch voelde het, door de niet aflatende, liefdevolle 
ondersteuning die door Engelien Veerbeek en Marjan Hengeveld 
werd geínitieerd, of zij een beetje bij ons hoorde. Daarom, nu zij is 
overgegaan naar De Bron van licht en liefde, ook dit In Memoriam. 

Ik wens haar familie, Engelien en Marjan en alle anderen die zij 
dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Moge zij 
rusten in vrede.

Nicoline
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 Wij ontvingen bericht van het overlijden van

Riek Rutgers-Gussinklo

Zij is geboren op 8 juni 1937.
Zij is overleden op 5 juli j.l..

Lieve en geliefde vrouw, moeder, oma en ‘ouwe oma’. Ruim 66 
jaar getrouwd met Jan Rutgers.

Op de kaart stond geschreven:

Je staat niet altijd stil
bij het woord samen

Maar het is een groot gemis 
als samen uit je leven is

Allen die zij lief was, wens ik veel sterkte bij het dragen van dit 
verlies.

Nicoline
 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van
 

Dinie te Kamp-Regeling.

Zij is geboren op 6 juni 1940.
Zij is overleden op 22 juli j.l..

Trotse moeder, oma en overgrootmoeder. Tot zijn overlijden in 
2005 gehuwd met Henk te Kamp.

Op de kaart schrijven haar kinderen:

Opgewekt en zorgzaam,
nooit vragend, nimmer klagend.

Moedig ging je door, steeds weer
Tot op het laatste moment

het wilde niet meer.
Allen die zij lief was, wens ik veel sterkte bij het dragen van dit 
verlies.

Nicoline
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Verven op zondag

Soms stromen ideeën naar elkaar toe en wordt 
enthousiasme zomaar geboren.
Dat gebeurde bij het idee van Marian om de zwarte 
tafeltjes uit de Eendracht eens grondig onder handen te 
nemen; schoonmaken, schuren, dan met zwarte zijdeglans 
rollen. Zo gedacht, zo gedaan, wie helpt er mee. Marian 
had voor de benodigdheden gezorgd en kreeg hulp van 
Els, Maarten, Arie en Dieneke.

Zondag 6 augustus om half 11 was de koffie klaar en allen waren enorm 
van plan om er iets moois van te maken met weerbarstig schuurpapier en 
een gewillige verfroller. Ondanks dreigende wolken, zetten de schuurders 
de tafeltjes buiten... dat stemde ons optimistisch. Lekker in de 
buitenlucht...weg stof! Maar dat duurde maar even, toen waaide het 
optimisme met een windvlaag weg. De regen zette vol in, het was een 
grimmige bui, die ons graag een ander heenkomen liet zoeken. Arie had 
z’n heenkomen vindingrijk gevonden onder het afdakje van de 
Kaaswinkel.. Maarten was het fietsenhok ingedoken en concentreerde zich 
volledig op het zwarte tafeltje waarmee hij in de weer was gegaan. 

Els droeg haar steentje bij en bovendien had zij het catering gedeelte op 
zich genomen, met haar kleurige schort voor, stond daar ineens een 
parmantige vrouw die de tafel had gedekt met broodjes en alles wat een 
broodtafel aantrekkelijk maakt… nee, dat kon niemand nog verfijnen! 
Misschien hadden wij dat ook wel enigszins verdiend, want het was een 
aangename constatering dat we op twee tafeltjes na, de klus al bijna 
hadden geklaard. 

De regendruppels dansten nog steeds kletterend op de stoep... Peuzelend 
van de heerlijke broodjes, besefte ik dat het niet alleen het verven van 
tafeltjes was... maar een plezierige binding met elkaar, liefde verbindt.. 
kleine momentjes van geluk, in een prettige soberheid... een soberheid die 
elk verstond: vijf vrijwilligers die zich net als vele andere vrijwilligers, 
inzetten om de geest van vrijzinnigheid levend te houden. Dankbaar dat ik 
een van hen mocht zijn.

Dieneke Steenbeek
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Het Witte Kerkje 
Varsseveld 

VRIJ én ... Zo muziek en kleinkunst op de vrijdagavond 

ALLE VOORSTE LLINGEN: 
• aanvang 20:00 
• inloop 19:30 
• en tree grat is 

• vn1wlll ige btJdrage 
van harte aanbevolen 
pinnen niet moge ltJ I~ 

i "f· , ·· ,t ·••• 

: : ·:; J ~ ' ' ;, ·1 

agenda najaar 2023 
1 SEPTEMBER: V-PROJECT 

6 OKTOBER: DIE SLINGETALER 

3 NOVEMBER: DUO ÉÉN EN ANDER 

22 DECEMBER: VOCAAL ENSEMBLE 
LADIES MIX 

V-PROJECT 

V-Project is een groep Geldene muzikanten 
met jarenlange ervaring in de Americana. 
Haar ook Nederlandstalige - en soms 
dialectliedjes komen aan bod. V staat voor 
Vocalen. Veelzijdigheid en Vriendschap. 
De groep bestaat uit zangeres 
Reii Willemsen. zanger en gitarist 
Haru Venneman, zanger en bassist 
Ham Bongers en zanger, gitarist en 
bluesharpist Erwin Stolte. 
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D E SLINGETALER 

Vanuit de Achterhoek neemt het orkest u 
mee op een muzikale reis door en langs de 
Alpenlanden. Divene 'Alpenländische 
Yolksmusik', Duiue Sdilagen, evergreens en 
Achterhoekse teksten komen voorbij in een 
gevarieerd muzikaal programma. Laat u 
meevoeren door de meentemmige zang van 
het zangduo Wilma en Anne~ en de vocale
en instrumentale klanken van de m 
ervaren muzikanten van Die Slingetaler 

DUO ÉÉN 
EN ANDER 

Duo Een en Ander, Erik Knoei en Anita 
Oldenhave, is een veelzijdige duo dat u 
vermaakt met een afwisseling van muziek 
en humor. Erik is al meer dan 2S jaar 
<abaretier en Anita stond in meerdere 
samenstellingen op de bühne. Naast oude 
bekende nummers brengen ze ook enkele 
dialectliedjes. Zij zingen 2-stemmig en 
begeleiden zi<hzelf op gitaar, trompet, 
saxofoon. mondhannonica, en a<cordeon. 

VOCAAL 
ENSEMBLE 
LADIES MIX 

Ladies mix zingt sinds 2004 en bestaat uit 
dertien vrouwen uit Winterswijk en 
omgeving onder leiding van dirigente en 
pianiste Claudette Doup. 
Het repertoire is diven, van klassiek tot 
mooi bewerkte popsongs. jazz, volksliederen 
en muziek van hedendaagse <omponisten -
vandaar 111X". 



Dialectviering op 10 september

Voor de dialektviering op 10 september a.s. heb ik Jan Leijenhorst 
uit Ruurlo uitgenodigd. Af en toe hoorde ik Jan wel eens op 
zondagochtend op Radio Gelderland.
Onderstaand vertelt Jan wat over zichzelf en het thema van de 
viering van deze ochtend. JvdL

Ik bun Jan Leijenhorst, op egreuid Aalten, de 
Aaltense Heurne um precies te waen. Nao de 
middelbasore schole bun ik theologie gaon 
studeren in Bosch en Duin, bi’j Utrecht en later 

in Amsterdam. Daornao bun ik as pastor warkzaam ewes in 
Nieuwerkerk a/d IJssel, Oudenhoorn, Laorne en Barchem.
In de jaoren negentig van de veurige eeuw bun ik lid eworden 
van de warkgroep Dialect en Religie, van ton nog het Staring 
Instituut in Deutekum. In de warkgroep bu-w gengs met het 
vertalen van biebelbeuke en vertale wi’j leeder veurt het 
gebroek in karkdeenste. Zo hebben wi’j de evangelën, de 
Psalmen, Spreuken, Prediker, het mooiste leed en völle 
andere teksten vertaald. Op dit moment legge wi’j de leste 
hand an het book Genesis. 

De deenst in de streektaol op zundag 10 september geet 
ovver zaod en roet. 
A-k kieke naor wat der allemaole in de waereld gebeurt vraog 
ik mi’j wal ens af hoo het toch kan dat der zovölle haat en nijd 
is tussen mensen en volken. Bedreigingen (bieveurbeeld op 
twitter), grensovverschreidend gedrag, geweld, aorlog. 
Volgens mi’j vertelt Jezus in het korte verhaaltje ovver zaod 
en roet hier meer ovver. Laere wi’j hoo wi’j as mens met het 
kwaod (ok in ons eigen) laeven um könt gaon. 
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12 september 2023 14.30 uur.

We komen al een beetje in jubileumsferen:
Het wordt een nostalgische middag met foto’s van gebeurtenissen 
van het150 jaar bestaan van onze vereniging. Er zijn de liedjes van 
‘vroeger’, die velen van ons nog uit het hoofd kennen. En natuurlijk 
zijn er verhalen om te delen.

Heb je zelf nog foto’s? Leuk als je ze meeneemt!
En ook deze middag is het gezellig als de buurman of buurvrouw 
meekomen!

Zoals altijd: Vrij entree, gift gewenst.
Pr. Beatixstraat 1a Varsseveld.

10 oktober 2023  14.30 uur.

Op 10 oktober komt Marius van Lienden. Ze gaan elk jaar naar 
Scandinavie  met vakantie. Ze hebben  prachtige films gemaakt.  
Wij laten ons verrassen. De buurman en buurvrouw zijn ook 
welkom. Het begint om 14.30 uur. Vrije entree, gift gewenst. Pr. 
Beatixstraat 1a Varsseveld.
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Mediteren op thema - Herfst 2023

De zomervakantieperiode is ten einde. De voorbereiding op het 
komende seizoen herfst 2023 is in volle gang.  De meditatie-
avonden op thema vinden op de volgende data plaats:

15 september 20 oktober 17 november

Traditiegetrouw vindt op Oudejaarsdag, 31-12-2023, van 13.00 – 
14.00 u. de Wereldvrede Meditatie plaats.
We verheugen ons op een weerzien.

Het thema voor vrijdag 15 september a.s. is: “Innerlijke Balans”

Na de zomervakantieperiode gaan we ons innerlijk verbinden met 
hart en ziel in éénheid. Binnen geleide meditaties verbinden we 
ons vanuit ons hart met het hart van Moeder Aarde en de Bron. De 
onzichtbare begeleiders Maria Magdalena, Aartsengel Michaël, 
Aartsengel Sandalfon, de Beschermengelen, Gidsen enz. steunen 
ons hierbij.  We komen helemaal in balans vanuit ons hart met de 
zieleverbinding, het Veld, de Bron, het Al Wat Is.
Het belooft een mooie avond te worden. Een mooi begin van het 
komende seizoen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is 
vrij, aanmelden is niet nodig. Tot ziens!                                             
Hartegroet in Liefde vol Licht, Riemke

Tijd: 20.00 – 21.45
napraten tot 22 uur, 
de deur staat om 19.30 uur open.

Waar: het voorportaal van ’t witte Kerkje,
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld.

Bijdrage: de toegang is kosteloos
Informatie: Riemke de Boer   0315-329107

riemkedeboer@hetnet.nl
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• • • • • • 

LEZINGEN 
2e helft 2023 

17 september 
Geert Klein Bruinink 
Human Design, uitleg a.h.v. 
geboortedatum, -tijd en plaats 

22 oktober 
Hannie Bakker 
Ontwikkelingsstappen in de 
levensloop 

19 november 
Annemarie Sijens 
Antroposofie 

ZONDAGMORGEN 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Centrum 't Witte Kerkje, Zaal De Eendracht 
Prinses Beatrixstraat la, Varsseveld 

lezi ng@lvrijzi n n ige nva rsseveld .n 
www.vrijzinnigenvarsseveld .nll 

Entree: 10 euro 
Koffie/thee 2 euro 



Lezing 17 september 

Human Design

door GEERT KLEIN BRUININK

Tijdens deze interactieve sessie zullen we je laten kennis-
maken met de basisprincipes van Human Design en hoe het kan 
helpen bij het begrijpen van jezelf en anderen op een dieper 
niveau.

Human Design is een fascinerend systeem dat gebaseerd is op de 
combinatie van astrologie, I Ching, kabbalah, chakra's en de 
genetica. Het biedt inzicht in je energetische blauwdruk en hoe je 
het beste kunt navigeren in het leven. Of je nu geïnteresseerd bent 
in persoonlijke groei, relaties, loopbaanontwikkeling of gewoon 
nieuwsgierig bent naar zelfontdekking, Human Design kan 
waardevolle inzichten bieden.

Om het meeste uit de workshop te halen, raden we je aan om je 
persoonlijke Human Design chart te downloaden voordat je de 
sessie bijwoont. Zorg ervoor dat je de chart uitprint of digitaal 
meeneemt naar de workshop, zodat je deze kunt raadplegen terwijl 
we de verschillende aspecten van Human Design bespreken.

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen tijdens deze boeiende 
workshop en om samen een reis van zelfontdekking te beginnen. 
Het is een mooie kans om kennis te maken met dit fascinerende 
hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in je unieke persoonlijkheid 
en potentieel.

Deze sessie wordt geleid door Geert Klein Bruinink uit Neede. Op 
de website www.onderzoekhetzelf.nl kun je zien wat hem allemaal 
bezig houdt.

 Overige info: zie pagina 15 
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Lezing 22 oktober 

Ontwikkelingsstappen in de levensloop

door HANNIE BAKKER

Ons leven is geen rechte weg. Eigenlijk kun je de levensloop zien 
als een cyclus: net als in de natuur kent ons leven een voorjaar in 
de kindertijd met veel energie en ontluiken.  Dan breekt de zomer 
aan met haar volheid en volwassenheid, en na de veertiger jaren 
begint de innerlijke groei en rijping zoals we die kennen in de 
herfst.

Verteld zal worden over de ontwikkelingsstappen die gezet kunnen 
worden in de verschillende 7-jaarsperioden.

Hannie Bakker (69) is biografisch coach en docent, werkzaam in 
Therapeuticum Aquamarijn in Arnhem waar zij individuele 
gesprekken voert en cursussen
geeft.

 Overige info: zie pagina 15 
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Terugblik door JS

Zonnige buitendienst 25 juni.

Een mooie ochtend en veel bezoekers op de deel van de 
koffieboederij.
Een ontmoeting met elkaar.
Mensen van diverse pluimage / van allerlei slag.
Een vrijplaats, het thema van Marchel Chevalking.
André Gerritsen zorgde voor de muzikale begeleiding.

Stof tot nadenken:
"De wijsheid is groter dan goud".

"Hoe meer je loslaat, hoe lichter je wordt".

Zonnewende Hofshuus 22 juni

Geen zon, maar water, heel veel water.
Eigenlijk een waardevolle wending.
Het water, een zegen voor de kurkdroge akkers en weilanden.Fijne 
gesprekken en gedichten en drie vragen van Nicoline:

- Wanneer heb je jezelf (positief) verrast?
- Wat zijn twee mooie eigenschappen van je?
- Wat is het mooiste compliment dat iemand je kan maken?

Stof tot nadenken voor u als lezer en wellicht voor bredere discussie.
Wilma ... zorgde met gitaar en zang verder voor een mooie bijdrage 
op deze natte avond.

Het licht is onveranderlijk.
Het licht is er altijd, 
ook als het buiten ons gezichtsveld is.
Het licht keert zich nooit van ons af.
Het licht is ook in ons.
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Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 4/9 & 2/10

Vreemde en bizarre verhalen uit de bijbel waar mensen zich aan 
stoten en storen. Onbegrijpelijk dat ze in de bijbel staan. Of toch 
niet? 

Op maandag 4 september lezen we Gen. 6:1-4 Zonen van God delen 
het bed met dochters van de aarde!

Tijd: 10 – 12 uur
Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info: Nicoline

Activiteiten 

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 19/9 & 24/10

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van 
vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de 
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik 
eea ook toemailen. 

Data: dinsdag 19 september; logion 21 & 22
dinsdag 24 oktober; logion 23 & 24

Tijd: 10 – 12 uur
Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info: Nicoline
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Activiteiten 

20

Een wandeling tussen de seizoenen op maandag 25 
september

Tussen de zomer en de herst maken we weer een wandeling. Helaas 
kunnen we niet meer terecht bij het parkeerterrein en het koetshuis 
van kasteel Slangenburg. Ditmaal zoeken we het daarom een stukje 
verderop: landgoed Enghuizen in Hummelo. 

We verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein van restaurant de 
Gouden Karper. De wandeling zal ong. 1 ½ uur duren en daarna 
kunnen we (voor eigen rekening) nog een kop koffie drinken.

Een mooi gedicht mag altijd mee voor onderweg!
Informatie bij Nicoline



De Oecumenische Werkgroep Varsseveld organiseert 
aan het begin van de Vredesweek (16 t/m 24 september) 
de jaarlijkse Vredesdienst op zondag 17 september 
in de Laurentiuskerk te Varsseveld. 
Het begint om 10.00 uur.

Een actueel thema: Onvrede, en nu?
Het roept vragen op, 
En nu? Wat kan ik doen? Hoe dan?

Voorgangers: Nicoline Swen en Kor Datema

In deze viering zal veel gezongen worden.

Een te vormen ‘Vredeskoor’ o.l.v. Līga Vilmane zal 
meewerken en ondersteunen.
Daarom zijn we op zoek naar zangers m/v!
De repetities zijn op vrijdag 8 en 15 september 
om 19.00u in de Laurentiuskerk.

Stuur vóór 1 september een mail naar ligavilmane@gmail.com 
en je krijgt een bevestigingsmail met daarbij de bladmuziek die 
nodig is.

Er is oppas en kinderdienst in het Borchuus.

WELKOM  WELKOM   WELKOM
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Oproep adventsbundel 2023 – Opstekertjes 

Net als voorgaande jaren, maken wij ook dit jaar met elkaar weer een 
adventsbundel. 
28 dagen met bij iedere dag een tekst en een illustratie. Gedichten, 
(zeer) korte verhaaltjes, anekdotes, tekeningen, schetsen, 
(natuur)foto’s, alles kan. Dit jaar zullen nog meer afdelingen onze 
adventsbundel gebruiken, dat maakt dat we nog beter op de rechten 
van alle materiaal moeten letten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar 
‘eigen werk’ en anders is toestemming voor gebruik noodzakelijk. 

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk 15 
september uw materiaal in te sturen. (via post/mail) U mag meerdere 
teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel worden 
aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel kunnen we 
materiaal bewaren voor een volgend jaar. Het is niet nodig om bij een 
tekst een bijbehorende illustratie aan te leveren, of omgekeerd. Het 
volstaat om één van beide in te zenden, wij kiezen dan een passende 
aanvulling daarbij. De samenstelling van het boekje nemen wij voor 
onze rekening.
 
Hartelijke groet, Nicoline Swen & Helene Westerik

Oproep adventsbundel 2023 – Opstekertjes 
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# 

Namen en adressen / Colofon 

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969, 
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Administratie:   Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42, 

      7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:       info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

      Mevr. M. Stuart,  06 28 204 871 

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter:       vacature

Secretaris:       Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48 

      secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.Kolkman, 06 21 622 855 

penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

      t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o. 

Inspiratie & Ontmoeting:   

60+Club Mevr. G.W. Semmelink-Leneman 

                    (0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl  

Samensteller ‘Eendracht’: N. Swen (a.i.)

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht 

Voor de Eendracht van november/december: 13 oktober

NB: KOPIJ ENKEL VIA REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL

Kopij redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan  tel. (315) 24 35 48 

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50 

Website:  www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       

      



Zondag
27 augustus

10.00 u.

11.00 u.

Wandeling camping Wolfersweide 
Petersdijk 5, 7021 HC Zelhem.
Koffie 

Zondag
10 september

10.00 u. Dialectviering 
Voorganger: dhr. J. Leijenhorst
Autodienst: mw. J. Velthorst, 0315 24 33 37

Zondag
17 september

10.00 u. Vredesdienst Laurentiuskerk 
Voorgangers: mw. N. Swen & dhr. K. Datema 

Zondag 
24 september

10.00 u. Viering
Voorganger: Nicoline Swen
Autodienst: mw. D. Steenbeek, 06 14536064

Zondag 
29 oktober

10.00 u. VERJAARDAGSVIERING
Voorgangers: Nicoline Swen & Marchel 
Chevalking.
mmv Jarik de Graaff & het NPB-ensemble
Autodienst: mw. W. Mateman, 0315 24 33 61

# 

el. 0315 24 33 37 Velthorst

Vieringen
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