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Voorwoord 

Macht en onmacht

Als een herseninfarct de grond onder je voeten wegslaat en je door de 
val er ook nog een dwarslaesie bij krijgt, dan geeft dat een berg 
ongemak, ook voor de partner en de kinderen. Onmacht in kleine 
kring. Want de omgeving heeft er niet noemenswaardig last van. Het 
leven gaat daar gewoon door. In het aardbevingsgebied van Syrië en 
Turkije is dat totaal anders. Daar stort de wereld letterlijk en figuurlijk 
in. Iedereen wordt getroffen. Het leed is onnoemlijk. Complete 
families worden uit het leven weggerukt. Het gevoel van onmacht is 
alom. Want de schuldige is vooral onze aarde. Die kun je 
verantwoordelijk stellen, maar dat schiet niet op. Ook niet bij een 
herseninfarct; daar is het eigen lichaam vooral de schuldige. Daar kun 
je weinig op afwentelen. In het geval van de oorlog in de Oekraïne ligt 
dat anders. Daar is - in onze westerse optiek -  vooral de Russische 
president Poetin de schuldige. Al vergeten we dan gemakshalve dat hij 
niet zonder een leger van jaknikkers en meelopers kan, maar dat 
terzijde. De oorlog in de Oekraïne geeft vooral blijk van weinig 
realiteitszin bij de Russische machthebbers; ze leren niet van de 
geschiedenis. Iedere generatie maakt zijn eigen fouten, maar dit is een 
hele grote; een intens trieste. Om met geweld te proberen zogenaamde 
fouten uit de geschiedenis recht te zetten. Mijn vader zei vroeger wel 
eens: met geweld kun je nog geen konijn bij de bok doen. De 
ondertoon van die opmerking was me duidelijk: je kunt iets niet 
afdwingen. Macht uitoefenen heeft geen nut. Ondanks dat ik dat snap, 
vind ik het in het dagelijks leven lastig om goed onderscheid te maken 
tussen ‘lichte drang’ en ‘voor je eigen mening opkomen’. Iedere 
opmerking die ik maak heeft invloed heeft op een ander. Net zoals de 
tekst in dit voorwoord (hoop ik) ook z’n uitwerking heeft . Maar als er 
te veel sturing zit in de woorden die ik kies, dan leidt dat vroeg of laat 
tot reacties: mensen praten er negatief over in de wandelgangen en 
keren zich misschien van me af. Dat kan niet de bedoeling zijn. 
Tegelijkertijd is het ook niet te voorkomen. Ik kan niet een stukje 
schrijven waarvan werkelijk iedereen zegt: zo, die Beunk die snapt het. 
Zelfs een uitermate mild stukje leidt vaak nog tot kritische reacties: dat 
had je wel duidelijker mogen zeggen! Als bestuurder bij 
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Kulturhus de Vos in Westendorp heb ik geregeld met deze spagaat te 
maken. In een één op één gesprek met iemand kun je het gevoel 
hebben dat je redelijk op dezelfde lijn zit; dat er begrip is voor elkaars 
standpunt. Maar in het bestuursoverleg kan het zo maar zijn dat die 
mening van mij en van die ene Westendorper niet gedeeld wordt door 
de andere bestuursleden. Dat er dan toch een ander besluit valt. Dan 
spreekt die bewuste Westendorper mij daar later op aan en zegt: “Ja, 
maar jij zei toen toch dat . . . ?” Ja, dat zei ik toen inderdaad. Maar de 
spelregels in ons land bepalen dat de wens van de meerderheid 
voorrang krijgt. Democratie een groot goed. Net als de vrijheid van 
meningsuiting. Die zorgt er samen met de persvrijheid voor dat er 
allerlei meningen tot je komen. Daardoor de kans dat je dichter bij de 
waarheid komt groter dan in landen (zoals Rusland) waar de 
persvrijheid verdwenen is en machthebbers bepalen wat je te horen 
krijgt op de radio en te zien krijgt op de televisie. Die informatie is 
dan per definitie ernstig gekleurd, zeker als er grote belangen in het 
spel zijn, zoals nu een oorlog. Als je maar lang genoeg beweert dat er 
in de Oekraïne fascisten aan de macht zijn en dat Russische 
minderheden er onderdrukt worden, dan maak je het volk klaar voor 
een ‘speciale militaire operatie’. Je probeert de waarheid naar je eigen 
hand te zetten. Machthebbers zijn wat dat betreft net mensen. Want 
ook ik betrap mezelf er wel eens op, dat ik af en toe ‘per ongeluk’ net 
dat ene detail vergeet te vermelden dat mijn verhaal geen goed doet. 
Dan spring ik, ook al is het mild en in kleine kring, toch wat 
nonchalant om met de waarheid. En daarmee ook met macht en 
onmacht.

Henk Beunk

4 

Pasen gebeurt…
in onze liefde voor elkaar

in een glimlach
een telefoongesprek

een eenvoudig ‘hoe gaat het?’



Van de bestuurstafel 

Het bestuur is al weer druk bezig met de planning van dit jaar. Veel is 
gelukkig al geregeld zoals het preekrooster dat voor het hele komende 
jaar rond is. 
Het is ons niet gelukt iemand te vinden die de Eendracht wil maken. 
Wij hopen dat Nicoline dat nog een tijdje wil blijven doen, maar dit is 
niet de bedoeling. Het zou fijn zijn als binnenkort iemand dat van haar 
wil overnemen.
Ook is het ons niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden, 
helaas…

Op 27 maart is de algemene ledenvergadering. Wij zullen zoals 
gebruikelijk terugblikken op 2022. In het begin van dat jaar heeft 
corona grote invloed op ons programma gehad, daarna ging het 
gelukkig weer goed.
Wij roepen iedereen op naar deze vergadering te komen om ons te 
beraden op onze toekomst.
Als u komt neem dan deze Eendracht mee voor de agenda, het verslag 
van de vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag over 
2022.
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Op maandag 27 maart houden wij onze 
ledenvergadering. De vergadering begint om 19.30 

uur. 

Vrijwilligersmiddag:
Een gezellige (palmpasen)lunch op zondag 2 april.



Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.

op maandag 27 maart 2023
in de verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum de Eendracht

Beatrixstraat 1a te Varsseveld
Aanvang 19.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de 

vergadering van 28  maart 2022
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslag 2022
6. Financieel verslag 2022
7. Verslag kascommissie
8. Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2022
9. Begroting 2023 en voorlopige begroting 2024
10. Benoeming nieuwe kascommissie
11. Vaststellen contributie
12. Presentatie Henk Beunk
13. Bestuursverkiezing
 Aftredend om gezondheidsredenen is mw. E.G. Venneker-

Krijgsman
 Aftredend om persoonlijke redenen is dhr. G. Ooijman
 Aftredend na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten dhr. J. 

van der Laan
N.B. Een lid dat voor een vacature één of meerdere kandidaten 

wenst voor te dragen, dient dit voor aanvang van de 
vergadering schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, 
vergezeld van een schriftelijke  verklaring van de betreffende 
kandidaat.

 Het bestuur heeft geen nieuwe kandidaten voor het bestuur
 Dit betekent nog meer zorgen voor de toekomst.
14. Rondvraag
15. Sluiting
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.
gehouden op maandag 28 maart 2022 in het
Vrijzinnig Centrum De Eendracht
De presentielijst is getekend door 19 leden en vrienden.

1.Opening

De voorzitter, Els Venneker, heet iedereen hartelijk welkom.

Corrie Moltmaker, Han en Gerda ten Brinke, Joke Boezel-van Dam, Gerrie 
Wisselink, Jan en Gerda Broens, Hennie Wonink, Gerwin Ooijman en Hans 
Kempers hebben zich afgemeld.

2.Vaststellen van de agenda

Onder punt 12 moet nog opgenomen worden dat Els Venneker aftredend en 
herkiesbaar is.

3.Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 
juni 2021

Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

4.Ingekomen stukken en mededelingen

Mail van Willy Nijhof over opheffing oecumenische werkgroep Oude 
IJsselstreek. Deze informatie zal alsnog in de notulen van het jaarverslag 
over 2021 worden opgenomen.

5.Jaarverslag 2021

Informatie over opheffing van de oecumenische werkgroep Oude IJsselstreek 
wordt alsnog
opgenomen.

6.Financieel jaarverslag

Aan de hand van een PowerPoint presentatie is dit verslag gepresenteerd. 
Inhoudelijk zijn hier geen vragen over.
2021 en de komende jaren zullen aanzienlijke tekorten laten zien. 

7.Verslag van de kascommissie

Willy Nijhof zegt, mede namens Johan Hesselink, dat alles er prima uitzag 
en verleent de penningmeester décharge.
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8.Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2021

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

9.Begroting 2022 en voorlopige begroting 2023

Johannes geeft een toelichting op de begroting 2022 en de voorlopige 
begroting 2023

10.Benoeming nieuwe kascommissie

Hennie Wonink en Willy Semmelink worden benoemd als nieuwe leden van 
de kascommissie.
Henk Beunk wordt reserve lid.

11.Vaststellen contributie

De contributie blijft ongewijzigd.

12 en 13.Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is Gerrie ter Maat-Berendsen. Els V. bedankt 
Gerrie voor de zes jaar dat ze in het bestuur heeft gezeten. Gerrie krijgt van 
Els V. bloemen en een attentie.
Gerrie bedankt het bestuur, leden en Nicoline voor de leerzame periode.

Els Venneker is aftredend en herkiesbaar.
Els Hermsen treedt als nieuw lid tot het bestuur toe.
Beiden krijgen hiervoor applaus.

14.Zorgen over te toekomst.

Zowel de financiën als nieuwe vrijwilligers zijn een probleem.
Begroot is dat de komende jaren een tekort van 30.000 EURO zullen 
opleveren. Verhogen van de contributie is geen oplossing. Resteert om naar 
de huurinkomsten te kijken.  Is het mogelijk om meer reclame te maken voor 
de Eendracht in de lokale krant.

Els V. gaat samen met Henk Beunk de ledenlijst doornemen op zoek naar 
kandidaten voor het bestuur.
Els V. gaat met Henk Beunk ook de mailinglijst van Anita Eeltink(Balans) 
doornemen en uitzoeken of we er nog iets aan hebben.

Maarten wil het liever hebben over een toekomst zonder zorgen. Dit om niet 
in een negatieve spiraal te komen.
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15.Rondvraag

60 plus draait op dit moment alleen op Willie Semmelink. Er komt een 
oproep in de Eendracht.(Na afloop van de vergadering heeft Dieneke 
Steenbeek zich aangemeld om te helpen bij de 60 plus club.)

Els H: adressenbestand van Anita Eeltink moet worden geupdated.(oud 
bestand van Balans).

Johan H. wil de vrijwilligersmiddag graag weer op middag. Toezegging van 
Els V. dat dit weer in 2023 gebeurt.

Willy Nijhof vraagt wat we voor Oekraïne doen.

Gerrit Breukelaar stelt vast dat in de Eendracht niet de juiste tenaamstelling 
staat bij ons bankrekeningnummer. Dit wordt aangepast.

Pieter Piest complimenteert Nicoline, Els V bedankt Marion en Nicoline 
bedankt de bestuursleden met een heerlijke traktatie voor Pasen.

16.Sluiting

Els sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. Daarna is er een hapje 
en drankje voor iedereen.

Els Venneker Johannes van der Laan
Voorzitter Secretaris/Notulist

9



Jaarverslag 2022
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Afdeling Varsseveld e.o.

Algemeen
Het begin van het jaar was Nederland in een lockdown i.v.m. corona. Pas in 
de loop van februari konden de activiteiten weer beginnen. Ook de storm 
‘Eunice’ gooide nog
een keer roet in het eten.
De Vrijzinnige geloofsgemeenschap telde 255 leden op 1 januari 2022 en 30 
‘vrienden van’
In 2022 zijn 14 leden overleden en hebben 2 leden hun lidmaatschap 
opgezegd. We mochten 1 nieuw lid begroeten (een lid van de inmiddels 
opgeheven afdeling Eibergen).
Ook hebben we nog 5 abonnees op ‘de Eendracht’.

Maandblad ‘de Eendracht’
Het blad is 10 x verschenen gedurende 2022.
De eerste helft van het jaar zorgde Els Venneker voor de samenstelling, 
daarna heeft Nicoline Swen dit voor haar rekening genomen.

Vieringen
In 2022 zijn er 17 vieringen (vorig jaar 10) in Vrijzinnig Centrum de 
Eendracht geweest.
4 Hiervan zijn door een gastvoorganger verzorgd. 
26 Juni vond de viering bij Koffieboerderij  Groot-Nibbelink  plaats en 28 
augustus waren we te gast bij Nicoline en Alex Swen in Barchem. Na een 
wandeling in de buurt van hun huis was er koffie.
Bij den Es zijn we 3 x voorgegaan, januari viel daar door corona uit. De 
weeksluitingen bij de Bettekamp kenden geen coronaproblemen.
De meditatieavonden in januari en februari zijn niet doorgegaan. Gedurende 
de rest van het jaar heeft Riemke de Boer 5 meditatieavonden en de 
wereldvredemeditatie op 31 december verzorgd.

Bestuur
In de ledenvergadering op maandag 28 maart zijn de volgende mutaties 
geweest:
 Mw. D.G. ter Maat-Berendsen (Gerrie) is na 6 jaar afgetreden.
 Mw. E.H.P Hermsen (Els) is benoemd als nieuw bestuurslid.
 Mw. E.G. Venneker-Krijgsman (Els) werd herbenoemd voor 3 jaar.
Inmiddels weten we dat Els Venneker op 7 juli 2022 werd getroffen door een 
herseninfarct. Een enorme klap voor haar.
In de bestuursvergadering van 6 december 2022 heeft G. Ooijman (Gerwin) 
aangegeven per 27 maart 2023 te stoppen als algemeen bestuurslid.
J. van der Laan (Johannes) is regulier aftredend op 27 maart 2023. Hij heeft 
dan 6 jaar in het bestuur gezeten.

10 



Overige activiteiten
‘Vrij en…..Zo’ heeft in 2022  negen optredens georganiseerd.
Het optreden van 1 april is gecombineerd met de vrijwilligersmiddag.

Vanaf 1 januari 2022 is een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen 
‘60 +’,  ‘Café Cult’ en ‘Balans’ onder de naam  ‘Inspiratie en ontmoeting’.
‘60+’ Heeft (inclusief uitstapje) 7 middagen georganiseerd. 
De filmactiviteiten van ‘Café Cult’ zijn gestopt.
De activiteiten van ‘Inspiratie en Ontmoeting’waren:
Gedichtenmiddag met dichterscollectief ‘Warrig’. 
Lezing Annemarie Seyens (De Gotiek als vrijheidsimpuls).
Lezing door Peter Samwel (Enkel het ene)
Lezing door Jan Roelofs (Perspectief op een nieuwe tijd)
Lezing Sebo Ebbens (Vriedelijk en vol mededogen)
Lezing Geert Klein Bruinink (Een cursus van liefde)

Ook dit jaar weer 3 wandelingen in de Slangenburg. (lente, herfst en winter)

De leeskringen  ‘Thomasevangelie’ (7 x bijeen geweest) en ‘Verwarrende 
verhalen’ (2x)zijn dit jaar in het leven geroepen.

2e  Pinksterdag waren de kerk (parel) en de Eendracht geopend voor 
‘Pareldag’. Op dat moment was er een expositie van schilderijen van Bert 
Scheuter en las Bert voor uit eigen werk.

Aan het eind van het jaar was er nog een ‘ijskoud’ Kerstwandeltheater.

Gedurende het jaar waren er 3 oecumenische  vieringen, waarvan de eerste 
digitaal.

Pastorie
Menno ten Brinke heeft de huur van de pastorie opgezegd per 1 december 
2022.  
Een nieuwe huurder diende zich al snel aan. Via bemiddeling van 
makelaardij Kuenen  is de pastorie per dezelfde datum  weer verhuurd aan 
mw. Dijkstra-de Wit.
De verhuur loopt tot het najaar van 2023.
In 2022 is de pastorie (en deels ook de kerk) geschilderd.

………………………………………………………………..

Els Venneker Johannes van der Laan
Voorzitter Secretaris/notulist
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In Memoriam

Thea Teusink – Hettelingh

‘Als dan jouw aardse last
Met de wereld gaat vergroeien
Zal uit jou een bloempje groeien
…. Een viooltje…. dat staat vast’ (Herman van Veen)

In het ziekenhuis in Zutphen overleed op 20 januari Thea 
Teusink-Hettelingh. Een paar dagen daarvoor was zij 
opgenomen, haar gezondheid begon haar in de steek te laten. 
Ze was zieker dan menigeen dacht. Een behandeling werd 
nog wel ingezet, maar het was Thea die op enig moment 
besloot: ‘dit niet, zo wil ik het niet’. Ze nam afscheid van de 
mensen die haar lief waren. En, liggend in het ziekenhuisbed, 
schreef ze de namen van de mensen die ze liefdevol bedankte 
voor hun aandeel in haar leven. Het waren er vele. Zoon Hans 
las de bedankbrief voor tijdens de afscheidsplechtigheid in 
crematorium Dieren.
Thea wordt op 24 mei 1938 geboren in Haarlem als oudste in 
het gezin van Joop en Lina Hettelingh. Ze heeft ook een 
broer, Theo. Hij is ziekelijk en overlijdt op jonge leeftijd. 
Thea raakt al jong bevriend met Bob, Bob Teusink. Hij woont 
een paar straten bij haar vandaan. De jeugdvriendschap groeit 
uit tot een relatie en Bob en Thea trouwen in september 1960. 
Bob is machinist op de grote vaart en Thea staat er 
aanvankelijk alleen voor. Op enig moment komt Bob toch 
aan wal en vindt hij een baan bij de Hoogovens. Thea zorgt 
voor het gezin, voor haar zoons Henk Jan en Hans en ze leeft 
met het stille verdriet over haar vier kinderen die er niet
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Op 24 december 2022 overleed 
Jan Wisselink

Lieve man, de beste pa en liefste opa.
‘Laat me m’n eigen gang maar gaan. Ik heb ‘t 
altijd zo gedaan.’



mochten zijn. Hun namen droeg ze voor altijd in haar hart. 
Als Henk Jan en Hans op de lagere school zitten en de lessen 
van de handvaardigheidsjuf regelmatig uitvallen, stapt Thea 
naar school met de vraag of zij op dit vlak iets kan betekenen. 
Dat is misschien wel het moment geweest dat de creativiteit 
die ze in zich heeft gaat stromen. Ze gaat studeren, actes
halen, lessen geven en het bleue meisje groeit uit tot een 
creatieve vrouw die anderen weet te inspireren. Na het 
werkzame leven verruilen Thea en Bob het westen voor de 
Achterhoek en het mooie buitengebied van Ruurlo wordt de 
plek waar Thea haar droom kan verwezenlijken: het huis, het 
gastenverblijf, het atelier. Het atelier waar ze kan ‘kleien’, al 
was het veel meer dan dat. Velen bracht ze in aanraking met 
de kunst van het tastbaar vorm geven van wat het gevoel zegt. 
Ze wordt lid van de NPB Zelhem, zit er in het bestuur en 
brengt met haar milde humor en nuchterheid  ‘’lucht’’ in het 
soms taaie bestuurswerk. Ze staat er, diepzinnig als ze is, 
mede aan de wieg van de Balanslezingen, die na de fusie een 
plaats in het programma van Varsseveld hebben gekregen.
In 2016 overlijdt Bob en enige tijd later overlijdt in India haar 
zoon Henk Jan. Thea is er bij en ze maakt in dat verre land 
alle ceremonies mee die er rond zijn overlijden zijn. Terug in 
Nederland pakt ze de draad weer op: in de kring van de 
familie, de vrienden, de buurt, de NPB. Thea is er. Op haar 
eigen, bescheiden wijze is ze er: helpend, luisterend, 
onderzoekend, wijs. 
In haar hart was ruimte voor veel religies, voor heel veel 
manieren van geloven. Zoekend naar het onbenoembare, het 
goede. Het goede in de ander, het goede voor de ander. De 
Bron vermoedend, er op vertrouwend wellicht. De Bron van 
alle leven waarnaar alles terug vloeit.

Dat Hans, Lonneke, Paula, Mira, Maya en Abai kracht mogen 
vinden om met de warme herinneringen aan de lieve moeder, 
schoonmoeder en oma verder te gaan. Thea zal gemist 
worden, ze zal door velen gemist worden.
Marchel Chevalking   
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Activiteiten

Meditatieavond op thema op vrijdag 17 maart

InVerbinding met Christusenergie

Vanavond gaan we ons verbinden met de Christusenergie en het 
Kristallijnen Grid. Via geleide meditaties komen we in contact met 
het Veld, de Bron. De aartsengelen Michael en Sandalfon evenals 
Maria Magdalena en Jezus steunen deze verbinding met het Veld. 
Van daaruit komt de verbinding tot stand met het Kristallijnen Grid. 
De volgende stap is het in je toelaten van de Christusenergie in je 

fysieke hart en in je 2de chakra. Daar wordt deze Christusenergie 
verankerd met medewerking van Maria Magdalena, Jezus, Aartsengel 
Sandalfon, Aartsengel Michael. Vanuit de verbinding met het Veld, 
de Bron, het Kristallijnen Grid. 

Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig. De toegang is 
kosteloos. 

Wanneer: Vrijdag 17 maart
Waar      :  het voorportaal, ‘t Witte Kerkje Varsseveld                    
Tijd        : Van 20 – 21.45 uut

deur staat om 19.30 uur open, napraten tot 22 uur
Entree   : kosteloos. Een vrijwillige bijdrage is welkom
Info   : Riemke, 0315 329 107 of riemkedeboer@hetnet.nl       
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Een prachtige morgen, zon en + 9 graden in 
‘de Slangenburg’.
Met stok en stevige wandelschoenen voorwaarts.
Een omgevallen beukenboom. 

                       Even stilstaan, een gedicht,
Verdergaan, een kronkelig pad en dan een bankje.
Een bankje met een levende herinnering.
Een mooie morgen, gewone gesprekken en koffie in het Koetshuis.

Terugblikken
Winterwandeling Slangenburg

Winter, chaos en dromen – Jan Schoneveld (jan. 2023).

Een sneeuwpop met een winterpeen, een bevroren molshoop op een 
verijsd pad, 
glad en onverwacht een struikeling.
Een uitgestoken hand  "kom overeind, loop met mij mee".
De twee praten over het wel en wee van mensen in een koude wereld.

Koude oorlog in een wereld in rep en roer. 
Strijd over welles nietes, het eigen gelijk.
Ook lippen, die zwijgen.
Luisterend vermogen in de kilte beland, en menigeen vliegt uit de bocht.

Kille woorden klinken luid voor allen die het willen horen. 
Woorden met venijn als ijspegels, die het hart doorboren.
Nepnieuws, en meningen zuur als azijn. 
Waarheid versleten, niet in het hart gekerfd.

Aan het einde van de dag, doven de stemmen.
Mensen gaan rusten, de bloeddruk daalt. 
Ontlading van de geest, gedachten die dwalen.
In dromende beelden een val op het ijs, een uitgestoken hand, iemand die 
om je geeft.
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Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 21/3 &18/4

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de 
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik 
eea ook toemailen. 

Data : dinsdag 21 maart; logion 17 & 18
dinsdag 18 april; logion 19 & 20

Tijd : 10 – 12 uur
Waar : kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten : geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info : Nicoline

Activiteiten 

Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 13/3, 3/4

Vreemde en bizarre verhalen uit de bijbel waar mensen zich aan 
stoten en storen. Onbegrijpelijk dat ze in de bijbel staan. Of toch 
niet? 

Datum : maandag 13 maart; Rechters 19: 22-30
Als de reiziger en zijn gastheer aan de maaltijd zitten, 

lopen de mannen van de stad bij het huis te hoop. Ze willen dat de 
man naar buiten komt! Uiteindelijk duwt de bezoeker zijn vrouw naar 
buiten. De mannen misbruiken haar dusdanig dat zij sterft. Haar 
man snijdt haar lichaam in 12 stukken en verspreidt ze over Israel.

maandag 3 april: Psalm 137
Een afschuwelijke oorlogstactiek.
Hoe kinderen sterven op de rotsen.

Tijd : 10 – 12 uur
Waar : kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten : geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info : Nicoline
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voor 31 maart uw deelname door te geven



Witte Donderdag

Zoals gebruikelijk delen we op Witte 
Donderdag brood en wijn.
Een korte viering, op donderdagavond 6 april 
om 19 uur.
U bent van harte welkom!

Nicoline

Voor nu – Stef Bos

Voor Nu
En ik drink op dat
Wat ons verbindt
Ik drink op wat
Opnieuw begint
Hemelhoog en
Wijd en zijd
Voor nu
Voor eens
En voor altijd

Voor nu
Voor eens
En voor altijd

De zee beweegt
En ze staat niet stil
Ik laat je los
Als je ruimte wilt
En ik weet niet waar
De weg ons leidt
Maar ik hou me vast
Aan jou en mij

Voor nu
Voor eens
En voor altijd

Ik zie de waanzin
De verwarring
En het vuur dat zich verspreidt
De wapens spreken
En de liefde zwijgt
Maar ik hou mij vast
Aan jou en mij

Voor nu
Voor eens
En voor altijd

21



22 



23



24 



Activiteiten

Meditatieavond op thema op vrijdag 21 april

Innerlijk Opschonen en Helen

We zijn op weg. Bewandelen ons levenspad, zoals dat voor ons ligt. 
We hebben veel meegemaakt, veel geleerd, veel op ons genomen wat 
niet van ons is. Deze avond gaan we ons innerlijk opschonen en op 
deze manier helen. Via geleide meditaties wordt dit bereikt. De 
gidsen, beschermengelen, Maria Magdalena en Jezus, de aartsengelen 
Michael en Sandalfon steunen en gidsen ons. Alles wat we niet meer 
nodig hebben en wat ons tot ballast is geworden, kan opgeschoond 
worden. Wij worden geheeld door de ons omringende 
ondersteunende helpers, helers, gidsen, beschermengelen, Maria 
Magdalena en Jezus, aartsengelen Michael en Sandalfon.  Na deze 
opschoning en heling vervolgen we ons levenspad in balans, in 
innerlijke harmonie. Op weg verbonden in Eenheid en Liefde vol 
Licht.

Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig. De toegang is 
kosteloos. 

Wanneer: Vrijdag 21 april
Waar      :  het voorportaal, ‘t Witte Kerkje Varsseveld                    
Tijd        : Van 20 – 21.45 uut

deur staat om 19.30 uur open, napraten tot 22 uur
Entree   : kosteloos. Een vrijwillige bijdrage is welkom
Info   : Riemke, 0315 329 107 of riemkedeboer@hetnet.nl       
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Al doet april ons mooi weer aanschouwen,
het is evenals een fortuin, we kunnen het niet vertrouwen.



Pasen, mensen gaan weer leven

Pasen,
mensen gaan weer leven
toekomst wordt weer mogelijk
dromen mogen weer waarheid worden
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
de hopeloze krijgt weer hoop
de rechteloze krijgt weer recht
de kansloze krijgt weer kans
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
God laten voelen en zien
dat zijn levensdroom verder gaat
dat Hij zijn woord gestand doet
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
is meer dan ooit
de dag dat mag schijnen het
onsterfelijk licht van de hoop
– Antoon Vandeputte

Kleine bloem

Viooltje
als kinderogen
zacht en teder
open
zo lief
in mijn tuin
verdorie
pesten
schreeuwen
verbaal geweld
jij kleine viool
haat dat groeien
door roeien en ruiten
wij weten beter
viooltje
dat liefde
tedere
verwondering
kan zijn
Pleun Faber
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# 

Namen en adressen / Colofon 

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem 

      (06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Administratie:   Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42, 

      7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:       info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

      Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871 

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter:       Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG  Varsseveld 

      (06) 46 250 342  voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Secretaris:       Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48 

      secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten (06) 21 622 855 

penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

      t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o. 

Inspiratie & Ontmoeting:   

60+Club Mevr. G.W. Semmelink-Leneman 

                    (0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl  

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E.G. Venneker 

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht 

Voor de Eendracht van mei/juni : 17 april

NB: KOPIJ ENKEL VIA REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL

Kopij redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan  tel. (315) 24 35 48 

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50 

Website:  www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       

      



Zondag 
12 maart

10.00 u. Viering  
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. W. Nijhof, 0315 24 12 06

Maandag
27 maart

19.30 u. ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Zondag
2 april

11.00 u. Palmpasenviering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Inloop en koffie vanaf 10.30 uur
Aansluitend aan de viering palmpasenlunch
Autodienst: mw. J. Velthorst, 0315 24 33 37 

Donderdag 
6 april

19.00 u. Avondmaal
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer

Zondag
9 april

10.00 u. Paasviering
Voorganger: dhr. M. Chevalking 
Autodienst: mw. W. Mateman, 0315 24 33 61

Zondag
23 april

10.00 u. Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. D. Steenbeek, 06 145 360 64

# 

el. 0315 24 33 37 
Velthorst




