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Voorwoord | Kaat en de Grieken 

Kleindochter Kaat wordt in juli twee jaar.  
Soms komt het mij voor dat ik haar groei bewuster mee maak dan die bij 
mijn kinderen. Van op de rug liggen naar op de buik, naar zitten, kruipen en 
lopen.Indertijd werkte ik nog volop en nu, als pensionista, heb ik de tijd 
min of meer aan mijzelf. Wát een plezier om haar ontwikkeling zo 
minutieus te kunnen volgen. Het meest verbaas ik mij over hoe de geluidjes 
van zo’n kind overgaan naar taal! Ik wist dat niet maar ze heet nu, volgens 
schema, een dreumes. Vanaf haar tweede wordt zij peuter en dan leert ze 
ook praten, lees ik ... En dan wordt het gevaarlijk, want nu loop ik het risico 
om als een opschepperige opa over te komen. Dat is zeker niet de 
bedoeling, maar ik kan er niks aan doen: Kaat leert nu al volop praten. Drie, 
vier verstaanbare woorden achter elkaar. Het gaat zó snel, volgende week 
vijf. Ineens heeft zij begrip van groter, kleiner, boven, onder, achter, voor - 
en meer van dat abstracts ... verbijstering. Het knapst vind ik dat zij nu al 
heeft geleerd hoe ze de stroom vragen van ouderen om haar heen kan 
stoppen. Zij willen haar steeds weer horen zeggen waar ze die middag was: 
“inne die’tuin”. Maar in plaats daarvan zegt ze kort en krachtig: “Ja!” Dat is 
het. Verder niks. Aandringen leidt hooguit tot nog eens: “Ja!” Geen omhaal 
van woorden om uit te leggen dat ze met de pop wil spelen. Geen leugentje 
om bestwil, gewoon: nu even niet meer sociaal zijn. Duidelijk. Ook voor 
een complex probleem is haar taal nog simpel: “Ja!” En zelfs als dat ‘Nee’ 
betekent is toch iedereen er glimlachend tevreden over. 

Een vriend van mij vertelde eens over een bijzondere gebeurtenis tijdens 
zijn vakantie in Griekenland. Het was nog maar een paar weken na die reis 
en hij was nauwelijks van zijn verbazing bekomen, hetgeen doorklonk in 
zijn verhaal. De lichte irritatie over het gebeurde was nog niet helemaal 
verdwenen, maar inmiddels raakte de humoristische achtergrond alweer een 
snaar. Hij was met een paar anderen op een bus aan het wachten waarvan 
men hen had verteld dat deze om negen uur zou komen. Een dienstregeling 
hing er niet. Het werd half tien, tien uur: geen bus.  
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Toen ze een man op een fiets vroegen hoe laat die bus zou komen dacht hij 
even na en zei: “Elf uur!” Ze besloten nog maar even een duik te nemen 
vanaf het strandje onder aan de weg. Stipt tien voor elf stonden ze weer op 
de bushalte, maar wederom geen bus. Nog minstens drie of vier mensen 
vroegen ze naar een vertrektijd en telkens hoorden ze een exacte tijd 
noemen: half twee, drie uur, half vier, vijf uur. Telkens klonk het zeer 
beslist en telkens kwam er geen bus. Zo vergleed een dag met wachten op 
Godot, zwemmen tussen zee-egels, slapen op het strand - en hoorden ze de 
volgende dag van een paar andere toeristen dat de buslijn was opgeheven. 

Geen van de Grieken wilde de Nederlanders voor het hoofd stoten door met 
een vervelende mededeling te komen als “ik weet het niet”. Het enige 
sociaal wenselijke antwoord was in hun ogen om beslist een tijd te noemen. 
Met verkiezingen net achter de rug, kwamen deze twee werelden waarin de 
sociale functie van taal een beslissende rol speelt in mij op. Ik vroeg mij af 
of wij politici er niet toe dwingen om, net als al die Griekse passanten, 
sociaal wenselijke taal te bezigen om sociaal wenselijke, simpele 
oplossingen te geven op lastig oplosbare, complexe vraagstukken?  

Misschien moeten wij hen iets welwillender bejegenen door iets meer  
Kaat in hen te zien. 

Vriendelijke groet, Bert Scheuter  
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Van de Bestuurstafel      

We zijn heel blij met onze nieuwe 
geluidsinstallatie. We leren er steeds beter mee omgaan. Toch zouden we 
blij zijn als het netwerk van technische mensen binnen onze vereniging zou 
worden uitgebreid. We zijn dus op zoek naar iemand die ons kan 
ondersteunen op technisch gebied. Mocht je iemand weten die hier tijd en 
interesse voor heeft , laat het ons dan weten. Deze bijdrage kan ook tegen 
een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die ons willen ondersteunen in kleine- en/of grote dingen van 
korte dan wel langere periode. Mocht je er iets voor voelen spreek dan 
iemand van ons bestuur of Nicoline aan. We bespreken dan waar jouw 
interesses liggen en of hiervoor ook mogelijkheden zijn voor onze 

vereniging. Vele handen maken licht werk. 

Als je naar het nieuws kijkt of de krant leest dan word je alles behalve 
blij. Het aantal conflicten in de wereld lijken toe te nemen in plaats van 

minder te worden. Met een beetje fantasie lijkt het erop dat een aantal 
presidenten van grote landen hebben besloten een potje monopoly te 
spelen: neem jij dit land, dan neem ik dat eiland. Afspraken achter gesloten 
deuren waar wij niets vanaf weten. 

Hoe zou het toch zijn als een aantal overjarige machthebbers die momenteel 
aan de macht zijn er niet meer zouden zijn? Het is tenslotte niet de gewone 
man of de moeder voor haar kind de wens om te vechten. Het polariserend 
geluid dat we op televisie en op de media horen, de talkshows waarbij de 
gasten aan de tafel in plaats van in gesprek te gaan met elkaar de voorkeur 
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hebben elkaar proberen af te troeven. Je moet wel sterk op je eigen benen 
staan om je er niet door te laten meesleuren. Misschien is een (nep) nieuws 
dieet wel een goed begin van het voorjaar? 

De veranderingen die de wereld op dit moment nodig heeft en waar we naar 
verlangen zullen met grote waarschijnlijkheid niet snel van bovenaf komen 
maar hopelijk wel vanaf  “de werkvloer”. Wij dus.  

Misschien is het fijn om ons eraan te herinneren dat we allemaal iets van de 
oorsprong/ het goede in ons hebben, niet omdat we wonderen verrichten 
maar omdat we de kracht hebben om de wereld te veranderen met de kleine 
dingen die we elke dag doen. Het herinnert ons eraan dat liefde belangrijk 
is en geloof standhoudt en dat - wat er ook gebeurt- een leven geleefd 
vanuit liefde en noaberschap vaak in het onzichtbare grote stappen zet.  

We wensen jullie een fijn voorjaar toe met zonnestralen die ons verwarmen 
en de koude en soms sombere winter van ons afschudt. 

Ook dit jaar willen we graag alle vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet voor onze vereniging. Op Palmpasen, zondag 29 
maart, organiseren we een Palmpasenlunch. Met deze lunch 
willen wij al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en alle 

leden en vrienden van de afdeling de gelegenheid geven om elkaar te 
ontmoeten en bij te praten. De viering begint op de deze dag om 10.30 uur 
en aansluitend is er de lunch. (U bent vanzelfsprekend welkom om slechts 
één van de twee activiteiten bij te wonen).  Mocht u zich nog niet hebben 
opgegeven, graag bij Marian Kolkman 06- 2162 2855. 
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In Memoriam 

Herman Reimes 

Herman wordt geboren op 1 december 1926 in 
Breedenbroek. Hij overlijdt op 16 februari 2026, op bijna 
honderdjarige leeftijd.  

Hij groeit op als oudste kind in het gezin Reimes, dat uiteindelijk vijf 
kinderen zal tellen. Zijn moeder wordt herinnerd als een zachte en goede 
vrouw, zijn vader als een meer dominante aanwezigheid. Herman gaat naar 
de lagere school in Sinderen. Verder leren zit er niet in; al op zijn dertiende 
gaat hij werken bij een boer. Tijdens de kermis in Varsseveld leert hij Annie 
Kraan kennen. Hun verkering begint jong. Als Herman later naar Indië 
vertrekt voor zijn diensttijd, blijkt Annie zwanger. Hun eerste kind wordt 
stil geboren. Toch trouwen zij, met de handschoen, via de legertelefoon. 
Herman blijft ruim drie jaar in Indië. Het is een periode die diepe sporen 
nalaat. Hij weet zijn leven lang precies hoeveel mensen dáár zijn 
omgekomen. Toen hij terugkwam, ging hij na één vrije dag alweer aan het 
werk. Over wat hij had meegemaakt werd weinig gesproken. Na zijn 
terugkeer gaan Herman en Annie eerst inwonen bij zijn ouders op het 
Woltershuus. Later krijgen zij, met hulp van haar familie, een eigen huis 
aan de Sleege. Samen krijgen zij zes kinderen: vijf dochters en één zoon. 

Herman werkt hard. Naast het kleine boerenbedrijf werkt hij onder andere 
als heftruckchauffeur en in een timmerfabriek. De kinderen herinneren zich 
vooral dat hun vader eigenlijk altijd aan het werk was, om zijn gezin een 
goed leven te geven. 

Als hij een tijd thuis moet blijven na een hartinfarct is dat moeilijk voor 
hem; stilzitten past niet bij hem. Later gaat hij weer aan het werk. Op zijn 
zestigste stopt hij met werken, maar ook daarna blijft hij actief met allerlei 
klussen en bezigheden. Samen met Annie geniet hij van de tuin, waar 
vooral de fuchsia’s hun gezamenlijke liefde zijn. Er wordt graag gekaart, 
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met een biertje of een borreltje erbij, en ook honden hebben altijd een plek 
in zijn leven gehad. 

In 1997 overlijdt Annie. Dat verlies raakt Herman diep. Ook de verhuizing 
die later volgt, weg uit de buurt die hem zo dierbaar was, valt hem zwaar. 
Herman was geen grote prater. Toch weten zijn kinderen dat hij op zijn 
eigen manier altijd geprobeerd heeft het goede te doen en voor zijn gezin te 
zorgen. Een leven van bijna een eeuw, met mooie en moeilijke jaren. Een 
leven waarin hij, met al zijn eigenheid, zijn plaats heeft ingenomen. 

Hij zal gemist worden. 

Ik wens zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die hem 
dierbaar waren kracht bij het dragen van dit verlies. 

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn. 

Nicoline Swen - Fischer 
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Zolang je maar blijft hopen 
           Zolang je maar blijft hopen 
           Zolang je blijft hopen 
           kan iedere stap 
           in het donker 
           alleen maar een stap 
           naar het licht zijn. 

       Kris Gelauwde



In Memoriam     

Johanna Elisabeth Semmelink 

Johanna Elisabeth Semmelink werd geboren op 8 oktober 
1939 in Westendorp. Zij overleed op 1 maart 2026, op 86-
jarige leeftijd, in haar kamer op den Es in Varsseveld.  

Johanna, of Joke zoals ze vanuit haar werk bekend was, groeide op op de 
boerderij aan de Boesvelderdijk. Het leven op het platteland, tussen dieren 
en seizoenen, vormde haar basis. Die verbondenheid met het buitenleven, 
met dieren en met een tuin waarin altijd iets groeide of bloeide, is haar hele 
leven zichtbaar gebleven. 

Na haar jeugd ging Johanna (Joke!) werken op het gemeentehuis in 
Doesburg, op de afdeling financiën. Daar zou zij haar hele werkzame leven 
blijven, tot haar pensioen. Ze genoot van haar werk, van de zelfstandigheid 
en van het contact met haar collega’s. Met velen van hen bleef zij ook later 
nog verbonden. 

Johanna was een zelfstandige, alleenstaande vrouw, maar zeker geen 
eenzame. Familie, vrienden, buren en kennissen vormden samen een grote 
kring om haar heen. Zij had een bijzonder talent om vriendschappen te 
onderhouden. Verjaardagen werden gevierd, er werd samen gefietst of op 
vakantie gegaan, en gezelligheid speelde een belangrijke rol in haar leven.  

Lezen was één van haar grote liefdes. Boeken, kranten en tijdschriften 
hoorden bij haar dagelijks leven. Even rustig zitten met een boek, binnen 
bij de kachel of buiten in de zon, was voor haar een moment van genieten..  
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Ook hield zij van kleine dingen die het leven aangenaam maken; een goede 
kop koffie, iets lekkers erbij, een glas wijn met kaas en worst, of samen 
eten. 

Vanaf 1997 woonde Johanna aan de Eksterhof in Varsseveld in een huis met 
een grote tuin die zij met zorg onderhield. De magnolia, de bloembollen in 
het voorjaar en de rozen in de zomer gaven haar veel plezier.  
 
Naast haar werk en sociale leven zette Johanna zich ook graag in voor 
anderen. Zij was actief in verschillende besturen, betrokken bij de kerk en 
de Ouderenbond, en jarenlang vrijwilliger bij De Bettekamp. Daar hielp zij 
onder andere als chauffeur en begeleider bij uitstapjes.  

De laatste periode van haar leven woonde zij op Den Es. Daar werd zij met 
zorg en aandacht omringd en genoot van activiteiten zoals muziek en 
bloemschikken, en van de vele bezoeken van familie en vrienden. 

Een mensenleven bestaat uit vele kleine momenten, als steken in een 
borduurwerk. Van dichtbij lijken het wellicht losse draadjes, maar van een 
afstand ontstaat een patroon. 

In het leven van Johanna zien wij zo’n patroon van vriendschap, zorg en 
verbondenheid. Johanna hield van het leven en van de mensen om haar 
heen. Zo heeft zij haar sporen nagelaten. Met een volle kerk namen we op 7 
maart afscheid van haar. Met mooie woorden, zang en muziek, prachtige 
bloemen en natuurlijk iets lekkers!  

Wij gedenken haar met dankbaarheid. 

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. 

Nicoline Swen-Fischer  
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In memoriam   Ds. A.M.J. Meijer   1941-2026 

In de eerste week van maart ontving ik bericht 
van zijn zoon dat ds. A.M.J. Meijer op 15 januari 
van dit jaar op 84 jarige leeftijd is overleden 

Voor zijn komst naar Varsseveld was ds. Meijer 
werkzaam bij de Vereniging van Vrijzinnige 
Hervormden te Delft. Op 1 november 1990 werd 
hij de opvolger van ds. van Lent van onze 
afdeling.  
Gedurende 17 jaar heeft hij zich voor onze 
afdeling ingezet. Op 21 oktober 2007 nam hij 
afscheid tijdens een bijzondere dienst. 
Hij ging met emiraat en vertrok samen met zijn 
vrouw naar Zuid-Frankrijk. Terugblikkend op de 
periode Varsseveld sprak ds. Meijer over zinvolle 
en mooie jaren.  

We wensen zijn zoon en verdere familie sterkte toe bij de verwerking van dit 
verlies. 

Als er mensen zijn die nog contact willen opnemen met zijn zoon. Dan is dat 
mogelijk via zijn mailadres: marc.bertil@gmail.com 

Johannes van der Laan  
 

Wandeling op dinsdag 19 mei om 
10.30 uur  

We zoeken de natuur op en ontmoeten elkaar en praten 
bij tijdens een mooie wandeling op 19 mei.   
We staan even stil bij … wat we mooi vinden of wat ons opvalt. 

We verzamelen deze ochtend om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Kasteel de 
Slangenburg. U kunt parkeren aan de Kasteellaan 6 te Doetinchem.  

Rond 11.00 uur gaan we genieten op het terras met koffie/thee met iets lekkers 
erbij en hopen op een aangenaam zonnetje erbij. Van harte welkom!  
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Aan Maria 

De kracht, die jou eens heeft bezield 
om, bouwend op een visioen, 
als vanzelfsprekend dat te doen, 
wat onze toekomst open hield. 

De kracht, die alle eeuwen door 
de onderdrukten heeft bewogen 
om, met een toekomstdroom voor ogen, 
te blijven in ’t gekozen spoor. 

De kracht, die in miskenning, pijn. 
de moed geeft om toch door te vechten,                            
je door geen macht te laten knechten,                               
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn. 

De kracht geeft jou identiteit:  
een vrouw, een niemand, wordt getuige. 
Je krijgt stem, luid klinkt jouw juichen, 
jouw lied over gerechtigheid. 

Je spreekt niet voor jezelf alleen, 
bezingt een kracht, die breekt de machten 
in alle landen en geslachten;  
kijk over eigen grenzen heen. 

Ook nu nog gaan er vrouwen staan, 
net als in Bijbelse verhalen. 
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen, 
weer anderen om door te gaan. 

Wij bidden tot diezelfde kracht: 
geef naam al die vergeten vrouwen, 
die ongezien een wereld bouwen, 
waar liefde sterker is dan macht.  
 
J. Roelofs-van der Linden  
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Lezing zondag 12 april 10.30 uur  

    ‘ Omploegen van het zorglandschap’  door Otwin van Dijk

Otwin van Dijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Slingeland 
Ziekenhuis komt naar ‘t Witte Kerkje toe op deze zondagmorgen.
Otwin gaat ons vertellen over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 
Wat verandert? 
Wat blijft hetzelfde?  

Hij gaat ons deze ochtend meenemen in de 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wat je 
zelf kunt doen om gezond te blijven. 
We bouwen namelijk niet alleen letterlijk een 
nieuw ziekenhuis, maar ook figuurlijk. 

U bent van harte welkom en wordt ook 
uitgenodigd om uw vragen te stellen. 

Wanneer: zondag 12 april 10.30 uur. Om 10.00 uur is de zaal open 
Waar:       het Witte Kerkje Doetinchemseweg 5 in Varsseveld
Entree:     €10,00 (geen pin mogelijkheid)
Koffie/thee: € 2,00

13



Pasen: de kracht van stilte 

Er is weinig waar ik meer van geniet dan ‘ s morgens, direct na het opstaan, 
mijn wandelschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. Zeker in dit 
seizoen. Een half uurtje lopen in het morgenlicht is een heerlijk begin van 
de dag. Waar ik op ander momenten graag naar een podcast luister, heb ik 
daar ’s morgens vroeg nog geen behoefte aan. Liever luister ik naar de 
stilte. Of eigenlijk naar alles wat daarin klinkt: vogels die fluiten, ergens in 
de verte een trekker, het roffelen van een specht. De bomen zijn weer net 
iets groener dan gisteren, bosanemoontjes bloeien, de 
natuur komt opnieuw tot leven. 

Zonder grote woorden. In stilte.

Misschien helpt dat mij om iets van Pasen te begrijpen. 
Want als ik het Paasverhaal lees, valt dat mij op: die stilte. In de dagen vóór 
Pasen zwijgt Jezus wanneer hij wordt verhoord. Wanneer de hogepriesters 
hem beschuldigen, geeft hij geen antwoord. Ook bij Pilatus zegt hij 
nauwelijks iets. Dat zwijgen is opvallend. En misschien ook veelzeggend. 

Zou je kunnen zeggen dat antwoord per definitie een re-actie is. En dat een 
reactie daarmee sterkt gekleurd wordt door de vragensteller. Voor je het 
weet zit je in een woordenstrijd van verdedigen, uitleggen, je gelijk willen 
halen. Dat is voor velen herkenbaar toch? Die strijd; In gesprekken, op het 
werk, in discussies die steeds sneller verharden. 

Maar wat gebeurt er als je niet meer reageert? Als je de stilte zoekt? Dan 
haal je soms de angel uit het gesprek. Dan sta je meer in je eigen kracht. 
Zoals Jezus zich niet laat meeslepen in dat spel. Zijn stilte is geen zwakte, 
maar een vorm van kracht. Hij hoeft op dat moment zijn gelijk niet te 
bewijzen. Hij blijft staan in wat hem ten diepste draagt. 

In een tijd waarin de lontjes steeds korter lijken te worden en via sociale 
media het liefst zo snel mogelijk laten weten wat wij ergens van vinden, is 
dat misschien wel een belangrijke les. Want we verlangen naar verbinding, 
maar dat is moeilijk als we telkens de strijd aangaan.  

14



Ook het Paasverhaal zelf eindigt in stilte. De steen is weggerold, het graf is 
leeg. Een boodschapper zegt tegen de vrouwen dat Jezus hen zal voorgaan 
naar Galilea, naar de plek waar het allemaal begon. Daar zullen ze hem 
zien. En de vrouwen? Die zijn er stil van.  

Opstanding wordt niet van de dagen geschreeuwd. Het is eerder een gevoel 
dat zich diep in je roert. Als een besef dat langzaam in je groeit. Een 
moment waarop je ontdekt dat er, ondanks alles, nieuw leven mogelijk is. 
Dat hoop sterker kan zijn dan wanhoop. 

Misschien gebeurt Pasen wel precies daar: in de stille momenten waarop 
we weer contact krijgen met onze eigen bron. En als dat gebeurt, kan je 
zomaar merken dat je - net als de vogels in het voorjaar - van binnen begint 
mee te zingen. 

Geslaagde Oekraïne-avond 

De ‘avond van de Goede Moed’ op 24 februari 
jl. is positief en plezierig verlopen. 
Met 15 Oekraïners, die wonen in de voormalige 
Zeeman, hebben 15 leden van onze Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap samen gegeten in de kerk. 

Daarna was er in De Eendracht koffie en thee met lekkers dat door de 
Oekraïners was klaargemaakt. In De Eendracht was tegelijkertijd ook een 
indringende expositie van 50 foto’s uit het Oekraïense oorlogsgebied. Dat 
deel van de avond was voor iedereen toegankelijk. Er kwamen zo’n 30 
belangstellenden op af. De avond als geheel kenmerkte zich door een open 
belangstelling voor elkaar, waardoor er een fijne wisselwerking ontstond, 
zonder dat de taalbarrière daar al te veel in hinderde. De bedoeling is om de 
goede contacten die zo ontstaan zijn verder uit te bouwen.  De manier 
waarop ligt nog open, maar er wordt aan gewerkt. 
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Boeiende Bijbelverhalen & het Thomasevangelie 
Gesprekskring Boeiende Bijbelverhalen  

Verhalen verbinden mensen — over grenzen van tijd, ruimte en 
overtuiging heen. We lezen Bijbelverhalen die al duizenden jaren 
oud zijn en ontdekken daarin nog steeds inzichten voor ons leven 
van vandaag. 

In de gesprekskring Boeiende Bijbelverhalen staan ontmoeting en gesprek 
centraal. We lezen samen een verhaal of tekst en gaan daarover met elkaar in 
gesprek. Grote of kleine verhalen: ze nodigen uit tot reflectie, herkenning en 
nieuwe perspectieven. De gesprekskring is zo opgezet dat je per bijeenkomst kunt 
aanhaken. Je hoeft dus niet alles te volgen om mee te kunnen doen. Iedereen is 
welkom – of je nu gelovig bent, zoekend, twijfelend of gewoon nieuwsgierig.  

Laat even weten als je een keer wil komen. 

*  maandag 30 maart (over Pasen)
* maandag 4 mei 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok

Leeskring Thomasevangelie 
Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en 
het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen. 

*  maandag 20 april
* maandag 18 mei 

Ook mensen van buiten ’t Witte Kerkje zijn van harte welkom.  
Graag even laten weten als je een keer wil komen. 
Hartelijke groet, Nicoline 

LET OP de tijd is gewijzigd! 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok
Voor beiden geldt: geen kosten, een bijdrage voor koffie/thee is welkom.
Informatie: Nicoline
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14 april  Veilig Verkeer ederland 

Theo Rutgers gaat ons deze middag bijpraten over de 
verkeersregels en situaties ter plaatse. Hij is al ruim 20 
jaar actief als vrijwilliger bij VVN, bestuurslid van de Oude IJsselstreek. 
Daarnaast is hij lid geweest van de landelijke voorbereidingscommissie van 
het schriftelijk verkeersexamen voor basisschoolleerlingen. VVN is al meer 
dan 90 jaar actief bij het stimuleren van Veilig Verkeer.  

Hij probeert al uw vragen te beantwoorden!  

We beginnen om 14.30 uur in de Eendracht.  

12 mei 14.00 uur   

Bezoek aan Museum Smedekinck in Zelhem 

We brengen een bezoek aan museum Smedekinck in Zelhem waar we een 
rondleiding krijgen. Boerderij Smedekinck wordt al in 1341 genoemd als 
leengoed van het door Ludger gestichte klooster in Werden (Dld). De 
prachtig gerestaureerde boerderij en haar schuren bieden sinds 2007 plaats 
aan de permanente collectie, voortdurend wisselende exposities en 
themadagen.  

Vertrek 14.00 uur vanaf Zaal de Eendracht Beatrixstraat 1 te Varsseveld. 

Nadien zullen we samen een hapje eten bij de Eterij de Woage aan de 
Dorpsstraat 21 te Halle. Graag van te voren opgeven bij Willie Semmelink:  
Telefoon 0315 298391. De kosten zijn 25 euro.  

Voor beide activiteiten geldt dat u gerust iemand mag meenemen! 
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Van de bestuurstafel 

In de Paasviering op zondag 5 april zal Susanna Kamminga 
voorgaan. In de nuvolgende tekst stelt zij zich aan u voor.  

Op Paaszondag staat er een buitenbeentje centraal. Maria Magdalena. Zij staat 
letterlijk buiten het lege graf. Zij wijst ons een weg. Ze geeft een mogelijke 
handleiding voor buitenbeentjes. Psalm 13 doet dat ook. Aan de hand van psalm 
13 wil ik dan ook samen met u de handleiding die Maria Magdalena ons geeft 
bestuderen. Daar gaat het Paaszondag over in de liederen, de teksten, de 
overweging en het samenzijn. Voor mij voelt het heel bijzonder om voor te mogen 
gaan bij u in Varsseveld. Op mijn 10 e wilde ik dominee worden. Maar ik koos om 
diverse redenen voor een studie Rechten. Via allerlei omwegen ben ik uiteindelijk 
toch voorganger geworden en mocht ik in 2024 toetreden tot het convent van 
voorgangers als voorganger met een bijzondere opdracht bij Vrijzinnigen 
Nederland. Ik ga vooral heel veel voor als gast-voorganger in verpleeghuizen. 
Vandaar de bijzondere opdracht. Maar sinds 2024 ga ik ook voor in de PKN en bij 
diverse afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Naast mijn werk als voorganger 
heb ik ook een eigen praktijk als geestelijk verzorger. Mijn praktijk richt zich met 
name op zingeving en mensen aan de rand van de samenleving.  

Ik woon met veel plezier samen met mijn man in Ellecom en rij vooral met mooi 
weer graag op mijn scooter. Dus misschien kom ik wel met de scooter naar u toe 
met Pasen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om met Pasen bij u in Varsseveld voor 
te gaan. 

Graag tot dan! Susanna Kamminga 

Aan de viering wordt meegewerkt door de zangeressen Gabriëlle Kamphuis, 
Emma Ebbers en Yasmin Cobos Sanchez, alledrie zijn ze lid van het koor de 
Ulftse Nachtegalen. De organist deze ochtend is Mark Burgers. Aanvang 10.00 
uur. 
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Moederdag 

Ik weet het nog goed: de gekleide asbak die ik ooit maakte op school, voor 
moederdag. Eigenlijk een beetje gek cadeau, een asbak, maar toen was dat 
nog geen probleem. 30 kleutertjes die allemaal een asbak maakten. Het 
resultaat was niet perfect; scheef, vol met vingerafdrukken, met een deukje 
hier en daar. Toch vond ik hem prachtig. En mijn moeder ook, dat zei ze 
althans. Nog jarenlang stond ‘ ie op een kastje in de huiskamer. Misschien 
zat het mooie niet zozeer in de uitvoering, maar in de liefde waarmee hij 
gemaakt was. De aandacht waarmee ik ‘m knalrood geschilderd had, omdat 
rood de lievelingskleur van mijn moeder was.  

Aandacht en liefde, zijn dat niet de sleutelbegrippen 
voor een goede, zorgzame samenleving? Het zijn 
wel heel andere begrippen dan macht, doelmatigheid 
en rendement, waar het tegenwoordig vaak vooral 
om lijkt te gaan. Omdat het de wereld wel hard 
maakt en van samenleven een soort zakelijke 
transactie maakt.  

Omdat je de samenleving dan snel gaat indelen in winnaars en verliezers. 
Omdat je, bij alles wat je doet, gaat bedenken of je er iets aan hebt. En 
tegelijk zijn het juist die kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke gebaren die 
veel betekenen. Het zachte, het geduldige, het onopvallende - vaak 
vergeten, maar altijd voelbaar.  
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Het is iets van het moederlijke, zou je kunnen zeggen. Niet per 
se verbonden aan een persoon die moeder is, maar aan het 

vermogen om aanwezig te zijn, om te geven zonder meteen iets 
terug te verwachten, om iemand aandacht te geven die jou nodig heeft. 
Kortom, die zachte krachten. De vrouwelijke energie, naast de mannelijke 
energie die natuurlijk ook nodig is. Maar niet enkel en alleen, daarmee doe 
je de mens geen recht.  

Zou dat ook niet de reden zijn dat in de katholieke traditie Maria zo 
belangrijk is? Als het leven lastig is, of je bang maakt, dan is de warme, 
moederlijke blik van Maria, die je uitnodigt om je zorgen met haar te delen.  

Meimaand is Mariamaand en ook de maand waarin moederdag valt. Niet 
toevallig, denk ik. Tijd om - heel bewust - stil te staan bij de zachte 
krachten van het leven. Om weer even te merken dat we er mogen zijn, en 
dat iemand anders er voor ons is.  

En misschien ook om ons af te vragen hoe we zelf zo’n plek voor een ander 
kunnen zijn. Niet groots of meeslepend, maar gewoon in het alledaagse. In 
een luisterend oor, een beetje geduld, een klein gebaar van aandacht.  

Zoals een scheve, knalrode asbak, ooit gemaakt door een kleuter die vooral 
wilde laten zien: ik heb aan 
je gedacht en ik vind je lief! 

 Nicoline 
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Vrijdag 17 april  Meditatieavond Open je Hart 

De afgelopen periode hebben we een hele reis naar binnen afgelegd. We 
hebben ontdekt waar zich obstakels en/of blokkades bevonden en die op te 
kunnen ruimen. We hebben onze levensweg vervolgd in de verdieping in 
onszelf. We zijn op weg en volgens onze unieke weg. We ontdekken al 
doende hoe we meer en meer Hart krijgen voor onszelf. Meer en meer ons 
Hart leren te openen naar onszelf toe en daardoor ook naar alles en iedereen 
in de wereld rondom ons Binnen geleide meditaties word je meegenomen 
op deze ontdekkingsreis je eigen Hart binnen. Je leert je letterlijk open te 
stellen voor de voelervaring, de beleving.  

Iedereen is welkom aan deze meditatie deel te nemen. 

Vrijdag 15 mei  Meditatieavond Het Licht  

Het thema waarop gemediteerd wordt is “ het Licht”.  
Binnen de geleide meditaties word je meegevoerd naar het 
Eenheidsbewustzijn. Je hebt je hart geopend voor jezelf. Open nu je hart 
meer en meer waardoor je een euforische liefdes- en lichtbeleving bereikt. 
Je komt in een staat van verhoogd verruimd bewustzijn. Voel de verbinding, 
die je tegelijkertijd met de aarde en de onzichtbare wereld hebt. Je 
bewustzijn expandeert van Lichaam-Geest-Ziel. Aartsengel Uriel en St. 
Germain steunen je binnen deze innerlijke groei. Vanuit je hart voel je de 
eenheid van Lichaam-Geest-Ziel. Stel je open voor de verbinding met de 
verdieping op zielsniveau. Er stroomt een krachtige energie van Eenheid 
Liefde en Licht.  

Voor beide avonden geldt:  
Tijd: 20.00 - 21.45 uur, napraten tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 
Waar: voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5. 
Informatie: Riemke J. de Boer, bel 0315-329107 of email 
riemkedeboer@hetnet.nl  

Aanmelden is niet nodig  De toegang is kosteloos, een vrijwillige gift 
wordt op prijs gesteld.                                   
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EXPOSEREN 

Wilt u altijd nog eens exposeren en heeft u dat misschien tot op heden nooit 
gedurfd?  
Of kent u iemand die mooie kleurrijke schilderijen maakt?  

Neem dan gerust met één van de bestuursleden contact op.  
We zouden het leuk vinden om vanaf april een mooie kleurrijke expositie voor de 
Eendracht en onze mooie kerk te hebben. 

Het Licht breekt door 

De winter buigt, de kou wijkt zacht, 
Als Gods belofte de aarde raakt. 
Wat doods scheen in de lange nacht, 
wordt door Zijn hand weer wakker gemaakt. 

Een knop die springt, een vogel groet, 
het eerste groen kleurt door het grijs. 
Het geeft de moeder burger moed: 
het leven wint, op Zijn bewijs. 

Geen donker is te diep of groot, 
geen dal waar niet een bloem zal staan. 
Want in de hoop die God ons bood, 
kondigt de lente toekomst aan.  

Marco de Lepper 
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Colofon 

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969, 
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld 

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 
Mevr. M. Kolkman,  06 21 62 28 55 

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 81 10 79  
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48 
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01 
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o. 

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 54 31 56 
lezingenwittekerkje@gmail.com   
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld 

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91 
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E. Michels-Kwak 
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht juni/juli:  
8 mei 2026 
Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48 

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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vieringen&lezingen
Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.

vieringen
Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.

 
Palmpasen, zondag 29 maart 10.30 uur 

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer 

Organist: Jarik de Graaff 

Autodienst: Sonja Oskamp, tel. 06 3390 2536 

Avondmaal, donderdag 2 april 19.00 uur 

Voorganger: Jan te Lindert 

Organist: Mark Burgers 

Autodienst: Dieneke Steenbeek, tel. 06 1435 6064 

Eerste Paasdag, zondag 5 april 10.00 uur 

Voorganger: Susanna Kamminga 

Organist: Mark Burgers 

Autodienst: Ina ter Maat, tel. 06 2210 3170 

Zondag 26 april 10.00 uur 

Voorganger: Gerry Zemmelink 

Organist: Mark Burgers  

Autodienst: Marchel Chevalking, tel. 06 1941 2980 

Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 10.00 uur 

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer 

Pianist: Charl Venus  

Autodienst: Marchel Chevalking, tel. 06 1941 2980


