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Voorwoord 

Lezingen op zondagmorgen 
Het bestuur heeft mij gevraagd de PR te verzorgen voor de commissie, die 
6x per jaar op de zondagmorgen een lezing organiseert. 
200 mensen ontvangen inmiddels de uitnodigingen. Ruim 1000 mensen op 
Facebook zien de lezingen voorbijkomen. 
Ik denk terug aan de lezingen van Mart de Kruif: wees waakzaam, kijk niet 
weg, sta op! En Maryze Schoneveld van der Linde † : wees strijdbaar en 
kom op voor de zieke medemens. En: Tim van Hattum: zijn hoopvolle 
boodschap voor klimaat, natuur en landbouw. En Gerard Wortmann: 
Westerbork, Kracht en Overlevingsdrang. 
De commissie Lezingen is bezig met een mooi programma in 2026 en wil 
de deuren en ramen met een eigen geluid uitnodigend openzetten.Welkom! 
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief: 
lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com 

EE DRACHT en Kracht. 
Eéndracht = eensgezindheid, samenwerken of samenleven zonder gedoe. 
Eéndracht is noodzakelijk om mensen met elkaar te verbinden. 
En innerlijke Kracht heeft elk mens nodig. Zingeving is niet oubollig.  
Zeer zeker niet in deze tijd van ‘korte lontjes’ en snelle meningen. 

Een rustpunt op zondag. 
Jezelf even “parkeren” door op zondagmorgen een lezing, een concert of 
een kerkelijke viering te bezoeken. Een plek voor iedereen, voor gelovigen, 
vrijdenkers en twijfelaars. 
Het gaat immers om de persoonlijke beleving. 
Verbondenheid met elkaar, mentale fitheid, misschien wat nederiger zijn en 
meer Dankbaar. 

Ruimte voor jou en mij. 
Gelukkig is “de Eendracht”, evenals “Dubbelspoor” [PKN], een prachtig 
medium om activiteiten bekend te maken. In beide worden de lezingen 
gepubliceerd. 
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In het Witte Kerkje zijn geen vaste rituelen en in beton gegoten vaste 
patronen. Binnen een afstand van 300 meter zijn drie geloofsrichtingen 
(PKN, NPB, Christengemeente) en daarbinnen verschillende “kleuren”.  
En dat geeft precies aan dat mensen verschillend zijn, met een eigen 
persoonlijke beleving. 

Een gedicht voor jou. 
Het voorwoord wil ik afsluiten met een NASCHRIFT. 
Het afgelopen jaar zijn veel mensen overleden. Stilte en leegheid moeten  
nabestaanden ervaren. Daarom hierna het gedicht “ Poort naar het Licht”, 
geschreven door Tannéh van der Linde. Ik hoop dat het u persoonlijk troost 
geeft en vertrouwen. 

Jan Schoneveld  JMzn    november 2025 

Poort naar het Licht 
Ik zie een Poort wijd openstaan, 
waardoor het Licht komt stromen 
van het huis, waar ik nu heen mag gaan. 
Mijn vrijheid weer mag bekomen. 
Ik ga verder dan de zee….. 
verder dan de wolken…… 
naar lichter, dan het licht van de zon. 
Naar de Bron waar ik vandaan kom. 
Terug naar mijn eeuwige huis, 
mijn lichtfamilie. Thuis. 
Daar vinden we elkaar weer. 
Steeds weer, elke keer. 
Dank voor dit leven hier met elkaar. 
Tot dan, tot daar. 

                                
                                                                         Tannéh van der Linde 
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Van de Bestuurstafel 

Advents gedichtenbundel Sterrenstof  

       Bij deze editie van de Eendracht vindt u een gedichtenbundel. In deze 
tijd van donkere dagen en mijmering kun je, wanneer je op een heldere 
nacht naar buiten kijkt, de sterren zien fonkelen. Kijk je naar beneden, dan 
zie je het stof dat overal om ons heen aanwezig is, Als mens hebben we de 
vrijheid om zowel naar boven te kijken - even uit te zoomen - als naar 
beneden, om te leven en te werken in het hier en nu. Met die gedachte 
wensen we jullie veel plezier bij het lezen van de Advents gedichtenbundel 
Sterrenstof.  

ieuwe expositie 

In de kerk is momenteel een expositie te zien van Herman Peppelman 
(1949). Voor velen is Herman een bekende naam, want hij groeide op in 
Halle. Hij heeft al diverse exposities op zijn naam staan, onder andere in 
het Slingeland Ziekenhuis en vorig jaar in de Katholieke kerk in Harreveld. 
Herman maakt pentekeningen van boerderijen, paarden, koeien, portretten, 
molens, kerken en landschappen. Eigenlijk alles uit en over onze mooie 
Achterhoek. Op de technische school in Doetinchem kreeg hij het vak 
technisch schetsen van de heer Wiesner, die hem de grondbeginselen van 
het tekenen bijbracht. In 1973 begon Herman met olieverf te schilderen, 
maar vanaf 1980 ontdekte hij dat (pen) tekenen hem nog meer aantrok. 
Twee jaar later, in 1982, vond zijn eerste expositie plaats in Westendorp. 
Naast tekenen kreeg hij ook interesse in schrijven. Hij schreef 
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Achterhoekse verhalen voor onder andere de toenmalige Graafschapbode 
en het plaatselijke krantje van de Gemeente Wisch. In 1988 verscheen zijn 
eerste boek, dat hij zelf illustreerde. Inmiddels heeft hij tientallen boeken 
uitgebracht, voornamelijk gevuld met verhalen en tekeningen die zich 
afspelen in de eerste helft van de vorige eeuw. Daarnaast schrijft hij 
maandelijks in  De Bron, het blad van Azora, waarbij hij ook een tekening 
maakt voor de verzorgingshuizen de Bettekamp en Den Es. Herman is tot 
het einde van het jaar elke vrijdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur 
aanwezig in onze kerk om u rond te leiden. Dat is tijdens de wekelijkse 
koffieochtend. Dus de koffie of thee is dan warm voor u.  

Activiteiten van onze vereniging 

Helaas is het voor ons als bestuur niet altijd mogelijk om bij elke 
activiteit aanwezig te zijn. We proberen de aanwezigheid zo goed mogelijk 
te verdelen, maar door een kleine bezetting in het bestuur gaat dat niet altijd 
zoals we zouden willen. In combinatie met onze reguliere banen, zorgtaken 
en andere verplichtingen is het lastig om overal bij te zijn.  

Zou je ons als bestuur willen ondersteunen, op welke manier dan ook? 
Denk bijvoorbeeld aan het openen van een viering, het verrichten van 
kleine hand- en spandiensten, of het bijwonen van een begrafenis als 
vertegenwoordiger van onze vereniging; als je ons hierbij wil helpen, meld 
je dan gerust aan bij één van ons. We waarderen elke vorm van 
ondersteuning.  

 In een wereld die harder lijkt te worden en waar populisme groeit, 
wordt het gewone weer bijzonder. Een kopje koffie, een koekje en 
even écht luisteren betekenen meer dan ooit. 
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Steeds vaker lijkt het alsof we minder moeten hebben van politici en 
wereldleiders, en meer van gewone mensen zoals jij en ik - mensen die tijd 
maken, en hun huis en hart open houden voor wie warmte en geborgenheid 
zoekt.  

De bevrijding van deze tijd gaat niet over macht, maar over de stap van 
angst naar menselijkheid. De toekomst ligt bij wie blijven helpen, luisteren 
en omzien naar elkaar.   
 
Wij wensen u een hoopvol 2026.  

Oefening van hoop 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden. 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel. 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop. 
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In Memoriam 

Op 31 oktober is uit ons midden weggenomen 

Henny Wonink 
geboren op 19 november 1937 

Henny had de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat er zowel bij de 
dankdienst voor haar leven als in de Eendracht geen levensverhaal zou 
worden verteld. 

Het was voor haar genoeg dat wij weten dat zij met een goed gevoel op 
haar leven terugkijkt. Ze heeft veel gedaan en voor velen klaar gestaan.  
Dat deed zij met overtuiging, indachtig de taak die zij voelde hier op aarde 
te hebben. 

De tekens die zij in haar leven mocht ontvangen, gaven haar een vast 
vertrouwen in die levensopdracht en in het voortbestaan van haar Geest. 
Ook haar grote godsvertrouwen is voor haar een bron van kracht geweest. 

Het schonk haar de veerkracht, moed en innerlijke kracht om meestal 
vrolijk, opgewekt en tevreden in het leven te staan. Zo kon ze met 
dankbaarheid terugkijken op haar leven ondanks dat dat lang niet altijd 
gemakkelijk is geweest. 

Haar laatste woorden aan ons waren: “Ga vol goede moed verder en geniet 
van de mooie dingen en van elkaar.” en “Liefde overwint alles!” 

Henny zal door velen worden gemist. Ik wens ieder die haar zal missen veel 
kracht toe bij het dragen van dit verlies. 

Nicoline 

8



Hoop en vertrouwen. 

Het zijn woorden die horen bij Kerst en bij Advent – die weken waarin we 
ons voorbereiden op het grote wonder van de geboorte van een kind. We 
zien het bij Maria: zij vertrouwt op de woorden van de engel, hoe 
onbegrijpelijk die boodschap ook is. Ze kiest ervoor zich open te stellen 
voor Gods plan. “Laat er met mij gebeuren wat U gezegd hebt.” 

Hoop en vertrouwen. Wij vinden dat lang niet altijd zo vanzelfsprekend. 
Want ons leven kent genoeg momenten waarin de hoop wankelt, waarin 
vertrouwen moeite kost.  

Juist daarom is Advent ook oefentijd. Een tijd waarin we ons mogen trainen 
in dat wat niet vanzelf gaat. 

Hoe zou dat oefenen eruit kunnen 
zien? Soms heel klein. 
Stil worden en luisteren naar wat er 
diep in ons leeft. 
Blijven zoeken naar lichtpuntjes, juist 
wanneer het donker is. 
Toch durven verwachten dat de 
Eeuwige werkt – ook als wij nog niets 
zien. 

Of kleine daden van liefde doen, die de wereld al een beetje veranderen nog 
vóór Kerst is aangebroken. 

Zo bereiden we ons voor. Niet door haast of drukte, maar door bewust 
ruimte te maken. 
Stap voor stap, beetje bij beetje. 
Opdat hoop en vertrouwen niet alleen woorden blijven, maar iets wat in ons 
groeit. Iets dat met ons meegaat, ook ná de kerstdagen.  

Gezegende Adventstijd! 
Nicoline 
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Geloof jij in het licht? 

Ik geloof in de mensen. 

Geloof jij in de mensen? 
Ik geloof in het licht. 

Wat geloof jij dan? 

In de mensen vol Licht. 
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Spik en Span 

Met een grote schoonmaakclub is onze kerk en de 
Eendracht eind oktober schoongemaakt  Achter stoelen, banken, 
nissen werd gezogen en gedweild. We kwamen natuurlijk veel 
spinnenwebben tegen en tussendoor werd gelachen en bijgepraat over 
van alles en nog wat. Het was zo heerlijk vrijzinnig en samen! Het 
was een gezellige en productieve ochtend waarbij de koffie met iets 
lekkers erbij ook heel goed smaakte! Dank jullie wel, 
ook namens het Bestuur en het Kostersteam. 

    
Terugblik van het ALMA DUO CONCERT
Muziek, die dat wat woorden kunnen uitdrukken ver 
overstijgt. 

Het was stil in onze kerk toen Natalie Merfort 
(sopraan) en Svetlana Lohman (piano en alt) hun 
prachtige zang en pianospel op een mooie 
zondagochtend naar onze kerk brachten. Het 
concert maakte een reis van de geboorte, door het 
leven vol liefde en naar de dood, die slechts een 
brug is naar het eeuwig leven.Sacrale stukken 
over het lijden en de dood van Christus.  

Wij hopen oprecht dat zij in 2026 ons nogmaals 
komen bezoeken! Of wellicht in combinatie met 
een klankschalenconcert of nogmaals het Ave 
Maria van Astor Piazzolla voor ons zingen.  
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Eerste editie Vrij Geluid  
Zaterdag 29 november Classic WM 

Laat je meeslepen door de kracht en schoonheid van dit bijzondere koor 
en beleef een avond vol ontroering en inspiratie. 

Met het concert Luce Notturna van het koor Classic 
WM op 29 november start onze Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap een nieuw initiatief onder de 
naam Vrij Geluid.

Dit najaar, neemt het unieke Achterhoekse koor Classic WM je mee op een 
indrukwekkende muzikale reis. Het koor gaat op reis naar de mooie 
komende tijd - naar het mooie wat is geweest en al het moois wat nog in het 
verschiet ligt. Met muziek van o.a. Carl Orff, Verdi en Strauss brengt het 
koor deze thema’s tot leven op hoog muzikaal niveau. 

Vrij Geluid is te zien als een (voorlopig bescheiden) vervolg op Vrij&Zo, 
dat dit voorjaar stopte.
Het streven is om een vrije verbinding te hebben met het gedachtegoed van 
de Vrijzinnigheid, zoals dat op zondagmorgen naar voren komt in de 
vieringen. De naam van het initiatief is een variant op ‘Vrije Geluiden’,
de naam die de radio- en televisiegids van de VPRO had van 1926 tot 1974.

Vrij Geluid komt naast de bijeenkomsten van Inspiratie & Ontmoeting,
die op sommige zondagen plaatsvinden als er geen viering is.
De mensen achter Vrij Geluid zijn Els Hermsen, Engelien Veerbeek, 
Jannette Dijkstra, Marian Kolkman en Henk Beunk.

Zaterdag 29 november aanvang 19.30 uur. 



Inloop vanaf 19.00 uur. Witte Kerkje Doetinchemseweg 5 te   
Varsseveld.
 Het concert van Classic WM start om 19.30 uur. 

De entree bedraagt €19,50 p.p. incl. een kop koffie of thee.
 Geen pinmogelijkheid.  
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                        SALUTOGENESE 

       Cursusmiddag
                  
                     9 januari 2026 van 13.00 tot 17.00 uur 

            Oorzaken van gezondheid

Spreekster is Birgit Spoorenberg, voormalig huisarts en arts in de 
klinische Psycho-Neuro-Immunologie.

De cursusmiddag “ Salutogenese, oorzaken van gezondheid” geeft 
inzicht in de werking van het lichaam, behandelt in vogelvlucht 
leefstijldomeinen als voeding, beweging en stress en zorgt voor een 
hoofd vol inspiratie om zelf direct mee aan de slag te gaan.  
Let op: Opgave via de website https://cursussalutogenese.nl/

Vol = Vol 

Er is plek voor ongeveer 40 personen. Na afloop van de cursusmiddag 
zullen er twee donatiepotten op tafel staan; een donatie aan Birgit en 
een donatie aan de organisator ( voor de ruimte, de koffie en thee en 
de faciliteiten). 

Voor andere vragen of inlichtingen: via de mail naar Els Hermsen: 
hermsenels@gmail.com of een appje naar 06 10123593. 
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Levende Adventskalender 2025
 
Evenals vorig jaar is er in de Adventstijd de mogelijkheid 
om bij verschillende gastadressen een kopje koffie of thee te 
drinken. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig.  
Geen aanmelding vooraf, geen onderwerp gewoon ontspannen met elkaar in 
gesprek in een huiselijke omgeving.  
Breng gerust iemand mee als u liever niet alleen komt. 

U bent welkom van 10.00-11.30 uur of van 14.30-16.00 uur bij 
onderstaande adressen: 
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Eenmaal per maand lezen en bespreken we met een groepje teksten uit 
het Thomasevangelie (een gnostisch geschrift). Deze teksten zijn 
voorzien van een duiding door Bram Moerland (filosoof/vertaler). 
Daar valt natuurlijk altijd wel wat op af te dingen, maar het geeft in 
ieder geval vaak wel wat richting, bij deze vaak cryptische teksten. 
Bijvoorbeeld dit logion, over vrede sluiten tussen je twee ‘naturen’.  

Logion 48 - Als twee vrede sluiten 
Jezus zei: Als twee vrede sluiten  
met elkaar in één huis,  
zullen ze tegen de berg zeggen: ga weg,  
en hij zal gaan. 

Bram Moerland: Het huis is het gnostische symbool van het innerlijk van de mens. 
Het is in de mens zelf dat er afgescheidenheid kan bestaan tussen de persoonlijke 
natuur en de Christusnatuur. De afgescheidenheid kan worden hersteld als de twee 
vrede sluiten met elkaar. Om dat duidelijk te verstaan keren we terug naar het 
voorbeeld van de pastoor in logion 6. Er was een kind ongedoopt gestorven in zijn 
parochie. Hij moest nu de boodschap overbrengen dat het kind niet in gewijde 
aarde begraven mocht worden, volgens de kerkelijke regels. Maar op weg naar de 
ouders ervoer hij een innerlijk protest. Hij besluit om toch dat kind in gewijde 
aarde te laten begraven. 
Maar wat doet hij daarmee nu achteraf? 
Hij kan daarover in onvrede verkeren met zichzelf. Er kan zich in hem een 
innerlijke strijd afspelen over de gevolgen van zijn afwijking van de leer. 
Hij kan bedenken dat hij zwak is geweest en zijn besluit achteraf betreuren en zich 
voornemen de volgende keer sterker te zijn. Als zich zulke gebeurtenissen 
herhalen, zal hij daardoor almaar fundamentalistischer worden en tenslotte de stem 
van zijn hart volledig het zwijgen opleggen, bijvoorbeeld door die te betitelen als 
een verlokking van het kwaad. 
Maar als hij eenmaal heeft ontdekt dat er in hem een weten woont dat afwijkt van 
de uiterlijke leer, kan hem dat er ook toe aanzetten om steeds vaker op dat weten te 
vertrouwen. De tweestrijd in hemzelf kan hij beëindigen door met dat innerlijk 
weten vrede te sluiten en zijn handelen in de wereld voortaan daarop te bouwen. 
Als hij trouw blijft aan de kerkelijke leer, dan is die leer als een onverzettelijke 
berg. Daar is dan geen beweging meer in te krijgen. 
Maar als hij trouw betuigt aan zijn innerlijk weten (zijn Christusnatuur of 
Godsvonk), dan kan hij tegen die berg van fundamentalistische waarheden zeggen: 
ga weg. En die gaat dan weg. Dan zal hij voortaan zelf zin en betekenis kunnen 
geven aan zijn leven, vanuit zijn Bron. Dan wordt de zingeving aan zijn leven een 
scheppend proces.   
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Daarbij ligt niets vooraf vast, maar worden de antwoorden op de 
vragen van het leven steeds opnieuw geboren uit de bewogenheid 
van zijn hart. Lijkt het je interessant om ook een keer mee te doen?  
Je bent van harte welkom op maandag 19 januari en/of maandag 
23 februari (13.00 – 15.00 uur, Kantoor Eendracht, ingang bij 
het fietsenhok). 

Graag vantevoren even laten weten dat je komt, dan stuur ik je de teksten toe.  
Nicoline  
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Boeiende Bijbelverhalen & het Thomasevangelie – ook in 2026 weer! 
Gesprekskring Boeiende Bijbelverhalen  

Verhalen verbinden mensen — over grenzen van tijd, ruimte en 
overtuiging heen. We lezen Bijbelverhalen die al duizenden jaren oud zijn en 
ontdekken daarin nog steeds inzichten voor ons leven van vandaag. 

In de gesprekskring Boeiende Bijbelverhalen staan ontmoeting en gesprek 
centraal. We lezen samen een verhaal of tekst en gaan daarover met elkaar in 
gesprek. Grote of kleine verhalen: ze nodigen uit tot reflectie, herkenning en 
nieuwe perspectieven. De gesprekskring is zo opgezet dat je per bijeenkomst kunt 
aanhaken. Je hoeft dus niet alles te volgen om mee te kunnen doen. Iedereen is 
welkom – of je nu gelovig bent, zoekend, twijfelend of gewoon nieuwsgierig. Laat 
even weten als je een keer wil komen. 

* maandag 5 januari 
*  maandag 2 februari
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok

Leeskring Thomasevangelie 
Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en 
het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen.

*  maandag 19 januari 
* maandag 23 februari

Ook mensen van buiten ’t Witte Kerkje zijn van harte welkom.  
Graag even laten weten als je een keer wil komen. 

Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok
Voor beiden geldt: geen kosten, een bijdrage voor koffie/thee is welkom.
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok. Informatie: Nicoline         

NB Graag wil ik onderzoeken of er voldoende animo is voor een Thomaskring op 
een avond. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn of mensen (van buiten de 
geloofsgemeenschap) kennen die belangstelling zouden kunnen hebben, geef dit 
dan alsjeblieft aan mij door. 
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Adventmiddag  

Dinsdag 16 december 14.30 uur   

Inmiddels is het een fijne traditie geworden; 
onze jaarlijkse adventsmiddag. Een middag met iets lekkers, de vertrouwde 
kerstliedjes en een mooi verhaal. Op dinsdag 16 december is het zover. En 
natuurlijk niet alleen voor de vaste bezoekers van de 60+middagen. 
Iedereen is van harte welkom. Ook van buiten onze 
geloofsgemeenschap.We beginnen om 14.30 uur. Als u normaal gesproken 
de 60+middagen niet bezoekt, wilt u zich dan even aanmelden? Dan 
kunnen we er rekening mee houden met de boodschappen en de inrichting 
van de zaal. 

Wij kijken ernaar uit. Graag tot dan, hartelijke groet, 
Willie en Nicoline 

ieuwjaar winnen  Dinsdag 20 januari 14.30 uur  

Samen delen we nieuwjaarswensen onder het genot van een 
hapje en een drankje met elkaar. We praten met elkaar bij, 

delen wat we hebben meegemaakt.  We laten ons verrassen! Neem gerust 
uw buurman, buurvrouw of bekende mee. We zien u graag in de Eendracht 
aan de Beatrixstraat 1 te Varsseveld.  Kom erbij en wees welkom en geniet 
van twee fijne, interessante middagen vol verhalen en gezelligheid. 
Iedereen is van HARTE welkom! Voor beiden geldt vrij entree, een 
vrijwillige gift is welkom.  

NB Hebt u gezien dat we twee middagen hebben die een week later zijn dan 
anders.  
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Woensdag 31 december  

Wereldvrede Meditatie 13.00 -14.00 uur  

Op Oudjaarsdag vindt traditiegetrouw de 
Wereldvrede Meditatie plaats. Binnen een geleide meditatie verbinden we 
ons met de Onvoorwaardelijke Liefde in ons hart. Wie weet zijn we dat 
deels vergeten of staan er niet bij stil, daarom activeren we deze 
Onvoorwaardelijke Liefde. We worden er ons meer en meer bewust van, we 
verbinden ons vanuit ons hart vol Onvoorwaardelijke Liefde met het hart 
van de Aarde waarop we leven en het hart Bron waaruit we stammen. Zo 
groeit de Onvoorwaardelijke Liefde in het Licht van de Bron en vult zich 
met Licht en Vrede. We verbinden ons met alle mensen in Nederland en 
wereldwijd, die op hetzelfde moment mediteren en zo verbinding maken  
met de Wereldvrede. Liefde verbindt en overwint. Dit is de intentie van 
deze meditatie. Door ons te verbinden met iedereen met de energie van 
LIEFDE-LICHT- VREDE versterkt. Zo vullen wij met zijn allen het web 
dat de aarde bedekt, vult en omhult met een boost voor LIEFDE-LICHT-
VREDE. Tot in de verste en diepste hoeken van de aarde. Kom je ook?  
Iedereen is van harte welkom!  

Tijd: 13.00 - 14.00 u. Inloop vanaf 12.30 u. 

Waar:  ’t Witte Kerkje     
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld,   

Aanmelden is niet nodig. De toegang is kosteloos, een 
vrijwillige gift wordt op prijs gesteld. Informatie:  Riemke J. de Boer, bel 
0315-329107 of email riemkedeboer@hetnet.nl 
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Vrijdag 16 januari Meditatieavond 
“Verbinding Aarde en Hemel” 

Op het thema “verbinding Aarde en Hemel” gaan we mediteren. De mens 
omvat lichaam, geest en ziel. We groeien naar het bereiken van de eenheid 
van lichaam, geest en ziel. Om dat te realiseren is het belangrijk om in 
goede verbinding te komen zowel met de Aarde als met de Hemel.  

Binnen geleide meditaties gaan we deze verbinding Aarde-Hemel ervaren. 
Aartsengel Pistes Sophia ondersteunt ons hierbij. Zij is de Aardemoeder.  

Zij staat met haar voeten in het blauwe juweel dat het hart van de Aarde 
vertegenwoordigt. Boven haar hoofd staan 12 sterren die de planeten 
vertegenwoordigen. Pistes Sophia gidst ons en laat ons de verbinding met 
Aarde en Hemel ervaren.  

Iedereen is welkom aan deze meditatie deel te nemen.  

Tot ziens. Hartegroetinliefdeenlicht, Riemke 

Tijd: 20.00 - 21.45 u., napraten tot 22.00 u., Inloop vanaf 19.30 u.  
Waar: voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5. 
Informatie: Riemke J. de Boer, bel 0315-329107 of email 
riemkedeboer@hetnet.nl  

Aanmelden is niet nodig  De toegang is kosteloos, een vrijwillige gift 
wordt op prijs gesteld. 
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Oecumenische gespreksbijeenkomst op de 
gebedszondag voor de eenheid van de kerken,  

18 januari 2026 om 10.00 uur  

Op 18 januari 2026 is het de zondag in de week van gebed voor de eenheid 
van de kerken. 

Traditioneel is er dan altijd een oecumenische kerkdienst. Een aantal keren 
hebben we deze zondag alternatief ingevuld met een gespreksbijeenkomst, 
voorafgegaan en afgesloten met een kort getijdegebed.  

Dit jaar zullen we het ook weer zo vormgeven. Het thema van deze 
gespreksbijeenkomst zal zijn: ‘Goede moed in onstuimige tijden’. Het 
gesprek zal gaan over ons samenleven in kerk en maatschappij: over onze 
omgang met polarisatie en discriminatie.  
Hoe kunnen we een betekenisvolle inclusieve gemeenschap zijn? 

De gespreksbijeenkomst en de getijdengebeden zullen 
plaatsvinden op  

Zondag 18 januari om 10.00 uur in het Witte 
Kerkje van de Vrijzinnigen Varsseveld, 
Doetinchemseweg 5. 

Het programma: 
10.00 – 10.20 Ochtendgebed 
10.30 – 11.40 Gesprek ‘Goede moed in onstuimige tijden’ 
11.40 – 12.00 Middaggebed (afsluiting) 
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                                     Tijd van verlangen 

Je kunt verlangen naar een woord van troost 
een woord voor je pijn, 

voor je gemis. 
een woord voor de wond in je 

Je kunt verlangen naar een hand. 
voor de donkere uren. 
voor de stille avonden. 
voor de eenzame tijden. 

Je kunt verlangen naar een gezicht 
iemand die jou ziet, die ziet 

wie je bent.  
iemand met oog voor je binnenkant 

iemand die je bemoedigt. 

We gaan op weg naar Kerst. 
Op zoek naar het verhaal 

van een Kind dat ons aankijkt.  
een hand reikt, midden in de nacht. 

   

Marinus van den Berg  
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 Colofon 

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969, 
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld 

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 
Mevr. M. Kolkman,  06 21 62 28 55 

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 81 10 79  
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48 
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01 
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o. 

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 54 31 56 
lezingenwittekerkje@gmail.com   
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld 

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91 
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E. Michels-Kwak 
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht febr/
maart : 9 januari 2026 
Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48 

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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vieringen&lezingen
Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.

vieringen
Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.

Zondag 30 november Viering den Es 10.00 uur 

 Voorganger Nicoline Swen-Fischer  

Zondag 14 december 10.00 u. 

 Voorganger: Jan Leijenhorst met organist met Mark Burgers 
 Autodienst: I. ter Maat tel: 06 22 10 31 70 

                        Woensdag 24 december Kerstavondviering 19.30 u.  

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer met muzikale ondersteuning 
van  Jarik de Graaff ( piano) & Tessa Brouwer (zang). 

We zingen kerstliedjes vanaf 19.15 uur  

Autodienst: S. Oskamp  tel: 06 33 90 25 36  

Donderdag 25 december  Viering Eerste Kerstdag 10.00 u.  

    Voorganger: Maja Nieuwenhuis met organist Mark Burgers 

             Autodienst: D. Steenbeek tel: 06 14 53 60 64  

Zondag 11 januari 10.00 u.  

 Voorganger: Nicoline Swen-Fischer  

 Autodienst: M. Chevalking tel: 06 19 41 29 80  

Zondag 18 januari 10.00 u.   Oecumenische Gespreksbijeenkomst  


