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Voorwoord 

Er staat een heuse iglo in onze tuin die we gisteravond met z’n 5en 
hebben gebouwd. En ja, ik vind zo’n witte wereld prachtig, maar 
natuurlijk zorgt alle sneeuw ook voor de nodige overlast. Op een 
nieuwssite werd vermeld dat er in de eerste dagen van januari al 75 
miljoen kilo zout gestrooid is! 

Wat een onvoorstelbare hoeveelheid. 
Het maakte dat ik dacht aan die 
uitspraak van Jezus in de bijbel: 
Jullie zijn het zout der aarde. 
en het licht in de wereld. 
En in die tijd was zout wel degelijk 
kostbaar en bijzonder. Wist u 
bijvoorbeeld dat het woord salaris is 
afgeleid van het woord zout.  
Omdat het zoveel waard was.  
Romeinse soldaten kregen maandelijks 
een 
zoutrantsoen uitgereikt als onderdeel 
van hun loon. 

En dan wordt toch gezegd dat wij dat zijn. Zout & licht. 

Niet als zout en als licht. Nee, zout en licht. 
Behalve waardevol is zout smaakmaker, het gaat bederf tegen, is 
noodzakelijk en .... kwetsbaar. Zoals ook licht kwetsbaar is, je kan het 
makkelijk ver-duisteren. En ook licht is essentieel om te kunnen leven. 

Wij zijn zout & licht. Wij kunnen wat koud is en verhard, doen smelten. 
Zoals de sneeuw van onze iglo gisteren avond nog koud en stil was, 
maar door ons spel, gelach en samen zijn, warmte kreeg. Licht dat door 
de sneeuw glinstert, laat ons zien dat ook het kleinste vonkje betekenis 
heeft.  
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En juist in die kleine vonk ligt onze kracht: het vermogen om te 
verzachten, te verbinden, en te laten zien dat het leven niet alleen uit 
kou, moeilijkheden of overlast bestaat. 

Zout en licht zijn geen passieve eigenschappen; ze vragen om actie, om 
betrokkenheid. Zout behoudt, beschermt, maar het moet wel gebruikt 
worden. Licht schijnt, maar iemand moet het aansteken en koesteren en 
vasthouden. Het herinnert ons eraan dat onze aanwezigheid ertoe doet 
– in ons gezin, onze buurt, onze gemeenschap. Het vraagt moed om te 
laten zien wie je bent, om op te staan voor wat goed en rechtvaardig is, 
om warmte te brengen in (jouw stukje van) de wereld.  

Misschien is dat wel iets dat deze tijd ons laat zien: de wereld buiten kan 
koud en wit zijn, de wegen besneeuwd en glad, maar vanuit ons hart en in 
onze daden kunnen wij warmte scheppen, een veilige haven zijn, een 
lichtpuntje in een soms duistere wereld. Zoals het zout onze maaltijd smaak 
geeft, zo geven ook wij betekenis aan het leven van elkaar. Zoals licht de 
duisternis doorbreekt, zo kunnen ook wij hoop en vreugde verspreiden – 
klein, subtiel, maar o zo noodzakelijk. 

Dus laten we ons niet laten ontmoedigen door de kou of de overlast, 
maar onthouden dat we zout & licht zijn. En zoals we gisteravond in 
onze tuin ontdekten: zelfs een iglo, opgebouwd uit koude blokken 
sneeuw, kan een plek van warmte en plezier worden, wanneer er 
aandacht, zorg en liefde bij komt kijken. 
 

Hartelijke groet, Nicoline 
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Van de Bestuurstafel 

Gelukkig en gezond ieuwjaar  

Bij deze editie van de Eendracht zijn we het jaar 
begonnen in licht en sneeuw. Door de sneeuw en de 
kou werden we verrast maar waren ook blij te zien dat 
er zoveel sneeuwpoppen werden gemaakt door de 

kinderen en hun ouders. Heerlijk buiten zijn want een prachtig 
sneeuwlandschap lijkt al zolang geleden. Vanuit het Bestuur wensen we u 
een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar samen met uw familie en naasten. 
Deze maanden, waarbij er ook nog grijze en donkere dagen zijn hopen we 
dat we met ons programma in ’t Witte Kerkje u kunnen verblijden. Op de 
achtergrond zijn we bezig met nieuwe plannen te maken, te overleggen met 
elkaar maar vooral te blijven verbinden. Tijdens de wekelijkse 
koffieochtend kunnen we elkaar treffen. De koffie of thee is dan heerlijk 
warm voor u.   

Jaarvergadering op maandag 30 maart 19.30 uur 

We bereiden ons voor op de komende jaarvergadering waarbij we hopen dat 
we onze plannen met u kunnen delen en ook terugblikken op 2025.  

We realiseren ons dat we als Bestuur niet altijd zichtbaar kunnen zijn en 
hopen dan ook op uw komst op deze avond. Graag tot dan.  
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Gastvoorgangers 

Ook in 2026 gaan we een aantal gastvoorgangers verwelkomen, naast de 
vieringen die Nicoline voor ons verzorgt. Onder de gastvoorgangers zijn 
inmiddels bekende namen, maar er zijn ook enkele voorgangers die voor 
het eerst naar Varsseveld komen. Voorafgaand aan de viering waarin zij 
zullen voorgaan stellen zij zich in de Eendracht kort voor. 

Op zondagmorgen 22 februari gaat bij ons voor Marieke de Vries-Hofman 
(1960). Zij schrijft: ‘’Vanaf eind jaren ‘90 ben ik lid van het Venster in 

Veenendaal. Vanuit mijn verbondenheid met het vrijzinnig 
gedachtengoed heb ik gestudeerd aan de OVP in Bilthoven 
en ik heb deze opleiding met succes afgerond. Ik ervaar het 
als een verrijking om voor te gaan in vrijzinnige vieringen 
in de regio en waar nodig mensen pastoraal te begeleiden, 
een eindje op hun levensweg mee te lopen.  

Wat erg bij me past, is verbinding. Voor mij betekent religie, religare, 
verbinding. Steeds opnieuw verbinden, met jezelf, met de ander, met de 
Ander. Het is een verlangen naar kunnen en mogen verbinden. Dat is mijn 
kern, verbonden met mezelf en met iets dat zich niet noemen laat. Dat kan 
me steeds opnieuw verwonderen. En iets van die verwondering hoop ik te 
kunnen delen in de vieringen en de contacten met anderen.’’ Wij hopen 
velen van u in deze en natuurlijk in de andere vieringen, te kunnen 
begroeten! 
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In Memoriam 

Hendrika Wilhelmina Houwers – Klein Hesselink 

Willemien  

30 januari 1925 - 26 november 2025 

 Willemien werd geboren in Lintelo in het huis naast de smederij van Klein 
Hesselink aan de Varsseveldsestraatweg . Ze groeide daar op samen met 
haar ouders, broers Hennie en Dolf en zus Gerda. Na de openbare lagere 
school ging ze in Aalten naar de Mulo. In 1944 startte ze met de N19 
opleiding op Nieuw Rollecate en woonde daar in het internaat. De 
vriendinnen van Nieuw Rollecate en de collega’s van de 
landbouwhuishoudschool in Doetinchem, waar ze 5 jaar werkte als lerares, 
speelden een belangrijke rol, ook in haar latere leven. 

In 1952 trouwde ze met Antoon Houwers van “De Scheper” op de Haart in 
Aalten en trok bij hem in. Op de boerderij woonden ook haar schoonouders 
en hun pleegzoon Henk Beuker.  Willemien en Antoon kregen 5 kinderen, 
Zeno, Wibe, Jodien, Dorine en Geert. 

Het was een levendig en druk gezin. Binnen de familie was ze vermaard om 
haar uitstekende kookkunst en aandacht voor gezond en lekker eten. Voor 
bezoek nam ze alle tijd. Ze was iemand met een goed gevoel voor humor. 
Willemien hield van gezelligheid en feesten en onderhield per brief en 
telefoon veel contacten met familie en vrienden. Vanaf eind jaren zestig 
werkte ze loyaal mee aan de plannen van Antoon voor ’t Karpermeer en 
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Schepersveld. Dat was een drukke en vaak hectische periode, vooral toen 
de kinderen nog jong waren. Ze steunde Antoon bij zijn maatschappelijke 
en bestuurlijke taken en was zijn referentiepunt. Ze zorgde ervoor dat hij in 
alle opzichten goed voor de dag kwam. 

Samen met Antoon wilde ze zolang het kon op “de Scheper” blijven wonen. 
Nadat de zaak was overgedragen aan Wibe kwam er meer tijd voor andere 
dingen, zoals een vakantie naar Canada en deelname aan sociaal-culturele 
activiteiten. Ze genoten van het familieleven en de contacten met buren en 
vrienden. 

Antoon overleed in 2011, na een periode van afnemende gezondheid, 
waarin Willemien hem verpleegde. Willemien was erg aan “De Scheper” 
gehecht en bleef er wonen zolang het kon. Haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen kwamen regelmatig langs. Begin 2024 verhuisde ze 
naar de Vredensehof in Winterswijk, waar ze liefdevol werd verzorgd. 

Op 26 november is ze daar in haar slaap overleden.  

Zij zal gemist worden. 

Ik wens iedereen die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit 
verlies. 

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. 

Nicoline Swen  
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In memoriam 

Johan Venderbosch 
Johan van De Radstake 

10 december 1940 – 17 december 2025 

Johan werd geboren op 10 december 1940 in Heelweg, waar hij zijn leven lang 
diep geworteld bleef in de gemeenschap en het familiebedrijf. 

Al op jonge leeftijd nam Johan, na het vroegtijdig overlijden van zijn vader, de 
verantwoordelijkheid op zich voor de boerderij en het hengstenstation.  
Met tomeloze energie en vooruitziende blik bouwde hij het bedrijf uit tot wat later 
De Radstake zou worden: een centrum voor paardenfokkerij en hengstenshows, 
maar ook een ontmoetingsplek waar sport, gastvrijheid en gezelligheid 
samenkwamen. 

In de paardenwereld heeft Johan een blijvende indruk achtergelaten. Als fokker 
met een scherp oog en grote betrokkenheid heeft hij mede richting gegeven aan de 
Nederlandse paardenfokkerij. 

Samen met zijn geliefde vrouw Gerrie vormde Johan het hart van dit alles. Hun 
huwelijk, dat begon met een ontmoeting op de kermis, groeide uit tot een hechte 
en liefdevolle levensverbintenis. In goede en moeilijke tijden waren zij elkaar tot 
steun. Samen bouwden zij niet alleen aan een succesvol bedrijf, maar vooral aan 
een warm en hecht gezin. 

Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren. Johan was een toegewijde vader, 
die zijn kinderen waarden als inzet, eerlijkheid en saamhorigheid meegaf. Later 
genoot hij intens van zijn rol als opa. Zijn kleinkinderen volgde hij met 
belangstelling en trots. Familie betekende voor Johan samen leven, samen werken 
en er voor elkaar zijn. 

Johan stond bekend om zijn gastvrijheid, zijn organisatietalent en zijn oprechte 
belangstelling voor mensen. Voor velen was De Radstake meer dan een bedrijf: het 
was een plek van ontmoeting, verbondenheid en thuiskomen. 

Zijn nalatenschap leeft voort in zijn familie, in De Radstake en in de herinneringen 
van allen die hem hebben gekend. 
Ik wens zijn familie en allen die hij lief was, kracht toe bij het dragen van dit 
verlies. 

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn. 
Nicoline 
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Op weg naar Pasen 

Op 18 februari is het Aswoensdag, het begin van 
de 40-dagentijd. De 40-dagentijd is van oudsher een tijd van 
aandacht, inkeer en bezinning. Niet om onszelf te verbeteren of iets te 
bewijzen, maar om aandachtiger te leven. Om stil te staan bij wat ons 
draagt, wat ons belemmert en wat ons opnieuw kan openen voor het 
leven. 

Dit jaar wil ik graag een appgroep starten, waarin we samen – ieder 
op onze eigen manier - onderweg zijn naar Pasen. 
Gedurende de 40-dagentijd zal er regelmatig een korte tekst worden 
gedeeld: een gedachte, een beeld, een vraag. Niet om te 
beantwoorden met ‘juiste woorden’, maar om bij stil te staan, over na 
te denken of te voelen wat het in je losmaakt. 

Ik heb gekozen voor weekthema’s: aandacht, loslaten, verlangen, 
verbondenheid, kwetsbaarheid en vertrouwen. Thema’s die raken aan 
het gewone leven en die uitnodigen tot reflectie:  
Wat leeft er in mij? Wat vraagt ruimte? Wat mag lichter worden? 

De appgroep is bedoeld als een open ruimte: 
Je mag reageren, maar dat hoeft niet. Meelezen kan net zo goed. 
Wie mee wil doen, is van harte welkom. Hopelijk kan deze gedeelde 
weg ons helpen om met aandacht, mildheid en openheid toe te leven 
naar Pasen – het feest van nieuw begin. 

Je hebt een telefoon nodig (of computer) met WhatsApp.  
Als je je aanmeldt bij mij, voeg ik je toe aan de appgroep. 

Hartelijke groet, 
Nicoline Swen 
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week 1- Aandacht      vrijdag 20 februari  

Aandacht begint waar we even niet verder hoeven.  
Waar we ons laten vinden door een geluid, een ademhaling, 
een gedachte die zacht opkomt. Vandaag hoef je niets te 
veranderen. Alleen aanwezig te zijn. Wat wil door jou gezien 
worden?  

Bijbeltekst: “wees stil en weet dat ik God ben”. Psalm 46:11 
Reflectie: Stilte nodigt uit tot het waarnemen van wat er al is. 



Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap PB Varsseveld e.o. 

Hierbij nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o. op:  

Datum: maandag 30 maart 2026 
Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum De Eendracht, 
Beatrixstraat 1a, Varsseveld 

AGENDA 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de 

vergadering van 31 maart 2025 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Jaarverslag 2025 
6. Financieel verslag 2025 
7. Verslag kascommissie 
8. Goedkeuren en vaststellen van het financieel verslag 2025 
9. Begroting komende jaren 
10. Benoeming nieuwe kascommissie 
11. Vaststellen contributie 
12. Wat verder ter tafel komt 
13. Rondvraag 
14. Sluiting  
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Jaarverslag 2025 
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. 

Algemeen 
De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. 
telde 208 leden op 1 januari 2025 en 30 “vrienden van”. 
In 2025 zijn 11 leden overleden, 3 vrienden overleden en hebben 3 
leden hun lidmaatschap opgezegd. 
Wij mochten 2 nieuwe leden begroeten en 2 leden hebben hun 
lidmaatschap omgezet in vriend van. 
Ook hebben we 6 nieuwe “vrienden van” mogen begroeten 
Daarnaast hebben we door overlijden i.p.v. 4 nog 3 abonnees op de 
Eendracht. 

Maandblad “De Eendracht” 
Het blad is 6x verschenen gedurende 2025.Waarvan Nicoline de 
eerste twee edities voor haar rekening heeft genomen en Evelien de 
overige edities. 

Vieringen 
In 2025 zijn er 21 vieringen(vorig jaar 21) in Vrijzinnig Centrum de 
Eendracht geweest. 8 hiervan zijn door een gastvoorganger 
verzorgd. 
22 juni vond de viering bij Koffieboerderij Groot-Nibbelink plaats en 
op 31 augustus waren we te gast bij het Onland in Gaanderen . Na 
een wandeling rondom deze pleisterplek was er koffie en thee met 
wat lekkers bij het Onland. Bij den Es zijn we 1 keer voorgegaan. De 
weeksluiting bij de Bettekamp hebben we 3 x verzorgd. 
Na afloop van de viering op 13 april (palmpasen) was er een lunch, 
waarmee we al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 
Gedurende het jaar zijn 3 oecumenische vieringen geweest. 

13



Overige activiteiten 
De leeskringen “Thomasevangelie” (6x bijeen geweest) en 
“Verwarrende verhalen” (8x) zijn na de introductie in 2022 
voortgezet. 
Velen vonden de weg naar Anjo en Ben Gussinklo op 3 juli voor de 
Zonnewende, een mooie avond om dit op het erf van Anjo en Ben te 
beleven. Jonneke Siebrand heeft met muziek en zang ook een 
bijdrage aan geleverd. 

Bestuur 
In de ledenvergadering op maandag 31 maart zijn de volgende 
mutaties geweest: 
Na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten is Els Hermsen 
afgetreden. 

Kosterschap en beheer 
Marion Kolkman heeft een groep vrijwilligers om zich heen 
verzameld en zij voeren de werkzaamheden uit. Dit gebeurt op basis 
van een vrijwilligersvergoeding. 

Nicoline Swen 
Nicoline is onze voorganger. Mocht Nicoline er niet zijn dan neemt 
Marchel Chevalking voor haar waar. Marchel gaat niet meer voor. 

Pastorie 
Vanaf 1 februari 2024 wordt de pastorie verhuurd aan een jong 
gezin. De gezinssamenstelling is inmiddels gewijzigd. 

Renate Heinen                        Johannes van der Laan 
Voorzitter                                 Samensteller van dit verslag 
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Terugblik 2025  Inspiratie & Ontmoeting  

De commissie ‘ Lezingen witte kerkje Varsseveld’  kijkt met een goed 
gevoel terug op het lezingenprogramma 2025. De lezingen van Mart de 
Kruif: wees waakzaam, kijk niet weg, sta op! En Maryze Schoneveld van 
der Linde † : wees strijdbaar en kom op voor de zieke medemens. Tim van 
Hattum : zijn hoopvolle boodschap voor klimaat natuur en landbouw. 
Gerard Wortmann: Westerbork, Kracht en Overlevingsdrang.  
De commissie Lezingen is druk doende met een mooi programma in 2026 
en wil de deuren en ramen met een  eigen geluid uitnodigend openzetten… 
WELKOM!  




IJsvogelweetjes 

De oude Grieken geloofden dat de goden twee 
radeloze geliefden in ijsvogels veranderden – ofwel 
'halcyonvogels'. 

Dankzij goddelijke hulp zouden deze vogels tijdens hun broedperiode van 
rustig weer genieten. Zelfs vandaag de dag verwijzen veel ijsvogelsoorten 
nog steeds naar dit verhaal in hun wetenschappelijke namen. De ijsvogel 
staat symbool voor een goede waterkwaliteit, natuurlijke oevers en een 
gezonde vispopulatie. De ijsvogel kennen we van zijn vele kleuren en 
vliegensvlugge duikvluchten. Het is een belangrijke vogel voor onze 
natuur.Ze vliegen snel en laag over het water en jagen op vissen vanaf 
zitplaatsen aan de oever, waarbij ze af en toe boven het wateroppervlak 
zweven. ijsvogel heeft zijn naam niet te danken aan kou en ijs. Hij houdt 
daar namelijk helemaal niet van. Een ijsvogel heeft juist open water nodig 
om te kunnen vissen en dus is dichtgevroren water funest. De naam ijsvogel 
komt meer van de ijsblauwe, metalige kleur van zijn vleugels.
U kunt de ijsvogel zeker ook in de Achterhoek tegenkomen. 
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Voorjaarsschoonmaak 

Op vrijdag 27 maart willen we samen schoonmaken om 9.00 
uur.  Behalve dat het een leuke en gezellige activiteit is hebben 
we altijd veel eer van ons werk en drinken we samen gezellig 
koffie met iets lekkers erbij. 
Zou u ons een paar uurtjes willen helpen, dan heel graag!  
Meld u aan bij Marian Kolkman.  
Tel: 06- 2162 2855 of mbm.kolkman@live.nl.  
Graag tot ziens namens het Kostersteam.  

Palmpasenlunch

Ook dit jaar willen we graag alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet voor onze vereniging. 

Op Palmpasen, zondag 29 maart, organiseren we een 
Palmpasenlunch. Met deze lunch willen wij al onze 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet en  alle leden en 
vrienden van de afdeling de gelegenheid geven om 
elkaar te ontmoeten en bij te praten.  

De viering begint op deze dag om 10.30 uur en aansluitend is er de lunch. ( 
U bent vanzelfsprekend welkom om slechts één van de twee activiteiten bij 
te wonen.) 

In verband met de organisatie wordt u verzocht om  
uiterlijk vrijdag 20 maart uw deelname door te geven aan Marian 
Kolkman. Tel: 06- 2162 2855 of via de mail mbm.kolkman@live .nl  

U komt toch ook? 
We vinden het fijn u dan te ontmoeten en te bedanken.  

Het bestuur  
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Kiek’n wat ’t wördt

Op 13 maart 2023 zaten Anniek Ankersmit, Bauke Hesselink, 
Dieneke Steenbeek, Gwen Spa, Gerwin ter Maat, Michel Hartemink en 
mijn persoon (HB) voor het eerst een avond bij elkaar om te kijken of we 
een nieuw idee vorm konden geven.
Dat idee was om naast het bestaande (zoals de vieringen op zondag, 
Inspiratie & Ontmoeting, de 60+ club) een soort van gespreksgroep te 
vormen, waar het maatschappelijke aan bod zou komen en ook het 
spirituele. De behoefte bij jongeren om over die zaken te praten werd me 
duidelijk in de interviews die ik deed met leden en niet-leden in de 
zoektocht naar een toekomstbestendige vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Al de eerste avond bleek dat het begrip ‘gespreksgroep’ de lading bepaald 
niet zou dekken en eerder negatief werkte dan positief. Een omschrijving 
als ‘zoektocht naar nuance en begrip’ paste beter en doet dat nog steeds. 
Een echte naam konden we niet maar zo bedenken en dus werd het KWW:
Kiek’n Wat ’t Wördt. Onder die wat curieuze noemer komen we - 
gemiddeld eenmaal per zes weken - nog steeds bij elkaar. Anniek koos er 
voor de groep te verlaten, Nicoline Swen kwam er bij en Bauke
heeft een pauze ingelast.

Soms bedenken we een onderwerp voor de volgende keer, soms ook niet. 
Maar het zijn altijd avonden die zich kenmerken door diepgang en respect 
voor elkaars mening. Het is meestal veel eerder half elf dan dat ons lief is . . 
en dan praten we nog maar even door.

Of het een nieuwe weg is voor onze geloofsgemeenschap weten we niet, 
maar we weten wel dat relatief jonge mensen zoals Bauke, Gwen, Gerwin 
en Michel, die zelden naar een viering op zondag komen, door KWW de 
weg naar ons Witte Kerkje vinden en dat er daardoor betrokkenheid 
ontstaat. Dat is de basis van alles.

Af en toe schuift er maar zo iemand aan en dat zien we graag.

Henk Beunk
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In samenwerking met 
Boekhandel Rutgers organiseert BoekLokaal 
 Lezing zondag 15 maart 10.30 uur 

       Graphic novel over elektromagnetisme 

In de jaren tachtig stuitte onderzoeker Sander 
Funneman op de bewering dat alles in de natuur 
functioneert door elektriciteit en magnetisme. Het leidde tot een 
levenslange onderzoeks- en ontdekkingsreis, die Funneman 
vastlegde in een graphic novel, een soort dik stripboek. Hij komt 
over zijn ontdekkingen en het boek te vertellen. 

Wereldwijd web van elektriciteit
In de natuur en ook in ons lichaam vinden voortdurend elektrische 
processen plaats. Van de kleinste organismen tot het heelal, alles staat met 
elkaar in verbinding dankzij elektromagnetisme. Dieren communiceren met 
elkaar, vinden de weg én hun voedsel dankzij elektromagnetisme. 
Onderzoeksjournalist Sander Funneman zal hierover, samen met zijn vrouw 
Anne-Marie, uitleg geven aan de hand van voorbeelden en video’s. 
Funneman verdiept zich al zo’n veertig jaar in dit onderwerp en schreef er 
verschillende boeken over. Zijn nieuwste boek is de graphic novel 
‘Elektrisch Leven’. Dit boek zal mede de leidraad vormen voor zijn lezing. 
Na de lezing is het mogelijk om het boek van Sander Funneman aan te 
schaffen en te laten signeren. Ook kunnen bezoekers vragen stellen.

Stripboek
Het idee om van zijn bevindingen een graphic novel te maken, kwam niet 
van Funneman zelf. Hij had zelfs nog nooit van dit type boek gehoord. Een 
Engelstalige uitgeverij bracht hem op dit idee en stuurde een stapel boeken 
op als voorbeeld Funneman was onder de indruk en vond vervolgens 
illustrator Peter Brouwers bereid om het boek te illustreren. Vier jaar lang 
werkten ze samen aan het boek, dat sinds kort te koop is in een Nederlandse 
en een Engelse uitgave.

Wanneer:  zondag 15 maart 10.30 uur. Om 10 uur is de koffie/thee klaar (€ 2,00)
Waar:        het Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5 in Varsseveld.
Entree:      €10,- (geen pinnen) en kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 
Rutgers in Varsseveld. Mail naar info@boekhandelrutgers.nl is ook mogelijk. 
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Lezing zondag 15 februari 10.30 uur 
 

De wondere wereld van Marc Chagall door Ds. Joop Mol 

Onder deze titel zal ds. Joop Mol een boeiende avond te verzorgen over 
Marc Chagall (1887 – 1985). 

Van deze tot Fransman genaturaliseerde, 
maar uit Belarus afkomstige kunstenaar is 
een omvangrijk oeuvre bekend. In zijn 
lange leven heeft hij zijn creatieve gaven 
gewijd aan vele vormen van uitbeelding. 
Daarin speelt niet alleen zijn joods-
chassidische achtergrond een rol, maar 
worden ook diverse ontwikkelingen van 
de tijd waarin hij leefde, in beeld 

gebracht. Een eeuw die getekend werd door bloedige strijd en 
onvoorstelbare wreedheden. Gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven 
worden weergegeven in voor ieder herkenbare beelden. Het is daarbij wel 
van belang om de ‘taal’ van zijn verhalen enigszins voor ogen te hebben.

Om daarbij wat geholpen te worden wil ds. Joop Mol ons meenemen in de 
levensgang van Chagall aan de hand van kenmerkende schilderijen, 
kleurrijk en tot verwondering leidend.
Ds. Joop Mol is geboren op het eiland van Dordrecht. Na de kweekschool 
volgde hij de studie theologie en werd hij predikant in achtereenvolgens 
West-Friesland, in de buurt van Arnhem en tenslotte in Bathmen, bij 
Deventer. Inmiddels woont hij als emeritus in Gaanderen en verleent nog 
parttime her en der wat bijstand in vacatures. Zijn belangstelling voor het 
leven en werk van Chagall is gaandeweg gegroeid.

De werkgroep Inspiratie&Ontmoeting hoopt u op dan te mogen begroeten 
in Het Witte Kerkje te Varsseveld.

Wanneer: zondag 15 februari 10.30 uur. Om 10.00 uur is de zaal open 
Waar:       het Witte Kerkje Doetinchemseweg 5 in Varsseveld
Entree:     €10,00 (geen pin mogelijkheid)
Koffie/thee: € 2,00
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Rustgewas  

Het hoeft niet  
altijd op volle  
kracht het  
maximale eruit  
willen halen 
Laat de bodem  
maar even op  
adem komen 
Even tot rust 
In en uit 
Wees gewas  
dat er niet was geweest 
als je door  
had gemoeten  
in de race 
om het snelst  
het meest  
het grootst 
Voed met zorg je  
eigen bodem 
Laat het  
water je vast in  
in de mond lopen 
en verheug je op  
het uitzicht 
van de oogst 
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Boeiende Bijbelverhalen & het Thomasevangelie –
ook in 2026 weer! 
Gesprekskring Boeiende Bijbelverhalen  

Verhalen verbinden mensen — over grenzen van tijd, ruimte en 
overtuiging heen. We lezen Bijbelverhalen die al duizenden jaren oud zijn en 
ontdekken daarin nog steeds inzichten voor ons leven van vandaag. 

In de gesprekskring Boeiende Bijbelverhalen staan ontmoeting en gesprek 
centraal. We lezen samen een verhaal of tekst en gaan daarover met elkaar in 
gesprek. Grote of kleine verhalen: ze nodigen uit tot reflectie, herkenning en 
nieuwe perspectieven. De gesprekskring is zo opgezet dat je per bijeenkomst kunt 
aanhaken. Je hoeft dus niet alles te volgen om mee te kunnen doen. Iedereen is 
welkom – of je nu gelovig bent, zoekend, twijfelend of gewoon nieuwsgierig. Laat 
even weten als je een keer wil komen. 

*  maandag 2 februari
* maandag 2 maart  

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok

Leeskring Thomasevangelie 
Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en 
het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen.

*  maandag 23 februari
* maandag 16 maart 

Ook mensen van buiten ’t Witte Kerkje zijn van harte welkom.  
Graag even laten weten als je een keer wil komen. 

Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok
Voor beiden geldt: geen kosten, een bijdrage voor koffie/thee is welkom.
Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok. 
Informatie: Nicoline         
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Afrika film  

10 februari 14.30 uur  

Op 10 februari komt familie Kreeftenberg met een film over 
Zuid Afrika. We hopen op veel mensen die komen 
kijken. Breng uw buurman en buurvrouw mee. 
We beginnen om 14.30 uur in de Eendracht,  
Graag tot dan. Hartelijke groet. 

Sprookjes en vertellingen in het plat Achterhoeks. 

10 maart 14.30 uur  

Dhr. Stal uit Aalten doet vertellingen en 
sprookjes in het plat Achterhoeks.  

Het belooft zeker weer een gezellige 
middag te worden. Kom niet alleen 
maar breng gerust iemand mee.  
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Vrijdag 20 februari Meditatieavond   

‘Je Levenspad Vervolgen’ 

Er wordt gemediteerd op het thema ‘ Je levenspad  
vervolgen’.  Hoe ga jij je levenspad vervolgen?  
Welke stappen kun je in harmonie gaan zetten?  
Ben je in harmonie met jezelf, je zijn? Of houd je 
de touwtjes van de controle strak in handen? Ben je zo 
gehecht aan de oude gewoontes, strategieën en patronen 
waaraan je gewend bent? Die tot je comfortzone behoren, 
waardoor je ze niet herkend? Juist deze werken heel 
blokkerend en belemmeren je het zicht op hoe je je levenspad 
verder kunt bewandelen. Hoe kun je in de stroom van je leven 
verder gaan? Binnen geleide meditaties word je hiervan bewust 
gemaakt. Kwan Yin ondersteunt en gidst je naar deze kennis, 
deze inzichten. Zij leert je om het oude achterhaalde los te 
laten. Je over te geven aan de stroom des levens en zo nu en 
dan tegen de stroom in te zwemmen, zoals eenden dat zo mooi 
kunnen. Kwan Yin gidst je en brengt je in contact met je voelen, 
je emoties, je creativiteit. 
Laat je verrassen en kom aan deze avond meedoen. Je hoeft je 
niet aan te melden.  
Kom je ook?  Iedereen is van harte welkom!  

Tijd: 20.00 - 21.45 u. Inloop vanaf 19.30 uur.  Napraten kan tot 22.00 uur. 
Waar:  ’t Witte Kerkje Doetinchemseweg 5 te Varsseveld,  Aanmelden is 
niet nodig. De toegang is kosteloos, een vrijwillige gift wordt op prijs 
gesteld. Informatie:  Riemke J. de Boer, bel 0315-329107 of email 
riemkedeboer@hetnet.nl 
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Vrijdag 20 maart  

Meditatieavond “Christuskracht”  

Op vrijdag 20 maart a.s. wordt op het thema ‘In Verbinding met de 

Christuskracht’ gemediteerd. Dit is een heel mooie 

verhelderende energetische verbinding. Het verbindt jou met 

‘waarheid’ en ‘onvoorwaardelijke liefde’. Het Kristallijnen Web’, 

dat onze aarde omhult en dat verankerd ligt in het hart van de 

aarde biedt ons mensen de mogelijkheid om ons ermee te 

verbinden. ‘Waarheid’ en ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ in onszelf 

te herkennen, te versterken, te verankeren. Binnen geleide 

meditaties word je in contact gebracht met het Kristallijnen Veld. 

Voelervaar de mogelijkheden, die de verbinding met dit veld 

jou biedt. Het geeft jou een sterke verbinding in jezelf met 

‘waarheid’(jouw waarheid) en onvoorwaardelijke liefde in je 

hart en in je hele zijn. Je groeit en ontwikkelt je tot een heler 

mens. Je komt door deze verbinding in een diepere harmonie 

met jezelf, in harmonie met lichaam-geest-ziel. 

Iedereen is welkom aan deze meditatie deel te nemen.  

Tijd: 20.00 - 21.45 u., napraten tot 22.00 u., Inloop vanaf 19.30 u.  
Waar: voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5. 
Informatie: Riemke J. de Boer, bel 0315-329107 of email 
riemkedeboer@hetnet.nl  

Aanmelden is niet nodig  De toegang is kosteloos, een vrijwillige gift 
wordt op prijs gesteld. 
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 Terugblik Oecumenische gespreksbijeenkomst op de 
gebedszondag voor de eenheid van de kerken  

Zondag van de Eenheid                Thema: houd goede moed 

Op 18 januari vond ’s morgens in onze kerk de ‘zondag van de eenheid’ 
plaats, de oecumenische gebedsdienst. Het thema was ‘houd goede moed’. 
Dat is vormgeven door in groepjes met elkaar te proberen een antwoord te 
vinden op een zevental vragen. Die varieerden van ‘herken je dat er in 
onze maatschappij een gure wind is gaan waaien?’ tot ‘hoe hou je het vol 
om bij een veranderende publieke opinie te blijven kiezen voor inclusie en 
verbinding? Van elk van de acht groepjes vatte één iemand vervolgens het 
antwoord op de laatste vraag samen. Die antwoorden vervolgens weer 
samengevat leveren het volgende beeld op: het is lastig om als individu in 
een veranderende publieke opinie te blijven staan voor je eigen mening. Het 
is makkelijker en veiliger om in stilte mee te bewegen met die verandering. 
Tegelijkertijd voelt een ieder dat je de ruimte wilt hebben om jezelf te 
blijven. Dat gaat makkelijker als een bekende en gewaardeerde Nederlander 
op televisie jouw visie vertolkt. Daaraan kun je dan refereren. Of zoals 
voorganger Kor Datema het zei: vol goede moed blijven doe je niet alleen. 
Je hebt elkaar nodig. Het is een balanceeract om in gesprek te blijven en 
ook je eigen mening te laten horen. Af en toe van mening verschillen mag, 
maar je moet het wel weer goed maken. 
Dat laatste wordt toenemend moeilijk door een president in de VS die lak 
heeft aan bijna alles en er (tot nu toe) ook nog mee weg komt. Dat is geen 
goed voorbeeld en geeft de gewone mens bijna het recht om hetzelfde te 
doen. Toch blijft het belangrijk om dicht bij de waarheid te blijven in plaats 
van bij meningen. Vooroordelen zijn makkelijk, maar met blijven praten, 
luisteren en aandacht voor elkaar kom je verder. Het gaat in het leven om 
insluiting (inclusie) en niet om uitsluiting. Accepteer dat een ander anders is 
en leg contacten buiten je eigen comfortzone. Blijf elkaar als mens zien en 
niet als tegenstander. Het leven is een labyrint en je moet soms een stapje 
terug om te relativeren. Humor helpt daarbij. 

Henk Beunk  
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De Ongetemde Geest 

Geen muur is hoog genoeg voor de gedachte, 
geen dogma houdt de vrije vogel tegen. 
Niet in het duister van bevochten nachten 
maar in het licht zoekt zij haar eigen wegen, 

Geen tekst staat vast, 
geen waarheid is bevroren, 
de zin van het bestaan schrijf jij alleen. 
In twijfel wordt de helderheid geboren, 
Dwars door de mist van vaste kaders heen. 
 
Heb lief, onderzoek en durf te vragen, 
vertrouw de rede en je eigen hart. 
De wereld rust op menselijke schouders, 
met elke keuze maakt je een nieuwe start 

                                   
                              

Marco de Lepper  
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Colofon 

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969, 
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld 

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 
Mevr. M. Kolkman,  06 21 62 28 55 

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 81 10 79  
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48 
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01 
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o. 

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 54 31 56 
lezingenwittekerkje@gmail.com   
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld 

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91 
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E. Michels-Kwak 
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht april/mei:  
13 maart 2026 
Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48 

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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vieringen&lezingen
Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.

vieringen
Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.

Zondag 8 februari 10.00 uur 

Voorganger: Jan Rigterink 

Organist: Mark Burgers 

Autodienst: Sonja Oskamp, tel. 06 3390 2536 

Zondag 22 februari 10.00 uur 

Voorganger: Marieke de Vries 

Organist/pianist: Jarik de Graaff 

Autodienst: Ina ter Maat, tel. 06 2210 3170 

Zondag 8 maart 10.00 uur 

Voorganger: Marianne Visch 

Organist: Mark Burgers 

Autodienst: Evelien Michels, tel. 06 4963 6677 

Woensdag 18 maart 10.30 uur 

Weeksluiting Bettekamp 

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer  

Palmpasen, zondag 29 maart 10.30 uur 

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer 

Organist: Jarik de Graaff 

Autodienst: Sonja Oskamp, tel. 06 3390 2536      


