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Voorwoord

Dit verhaal heeft geen titel, het heeft een gevoel. De hoofdpersoon,
destijds een kleine jongen, is Teddy Stallard, hij was in de ogen van
veel mensen een van de minsten.

Hij deed het slecht op school en zag er slordig en onaantrekkelijk uit.
Zijn lerares ging maar wat graag met haar rode pen door zijn foute
antwoorden. Jammer dat ze zich niet meer verdiept had in Teddy’s
oude rapporten, waarin stond,

Eerste klas: Teddy is veelbelovend, maar heeft een slechte
thuissituatie.

Tweede klas: Teddy kan beter, moeder is ernstig ziek, weinig hulp van
thuis.

Derde klas: Teddy is een goede jongen, maar te serieus, daarom
langzaam, moeder is overleden dit jaar.

Vierde klas: Teddy is traag, gedraagt zich wel goed, zijn vader kijkt
niet naar hem om.

Het werd kerstmis en de kinderen in zijn klas gaven de juf een
kadootje, Teddy ook.

Zijn kadootje zat in bruin papier verpakt met plakband er omheen. Juf
Thomsen maakte het pakje open en de kinderen keken toe. Uit Teddy’s
pakje vielen een gehavende armband en een flesje goedkope parfum.
De kinderen begonnen te gniffelen, maar de juf was zo slim dat te
stoppen door meteen de parfum op haar pols te spuiten en de armband
om te doen. Aan het eind van de dag ging Teddy naar de tafel van de
juf en zei: “Juf...nu ruikt u net als mijn moeder en haar armband staat
u ook heel goed, fijn dat u blij bent met mijn kado.”

Na afloop bad ze God haar te vergeven en haar houding te kunnen
veranderen.

De woorden Wat u voor mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt u
voor mij gedaan, schoten door haar gedachten..

Het jaar daarop was de lerares een ander mens, die besloten had van al
haar leerlingen te houden en vooral om te kijken naar Teddy. Tot ieders
verbazing ging het steeds beter met de jongen. Hij werd net zo goed als



de anderen en soms zelf beter.

De tijd verstreek en jaren later ontving juf Thomsen ineens een
briefje:
Beste juf, ik wilde u laten weten, dat ik op één na de beste van
mijn jaar ben!
Vriendelijke groet, Ted.

Vier jaar later kreeg ze weer een briefje:
Beste juf, ik ben de beste van mijn jaar en u bent de eerste die
het hoort. Studeren is niet makkelijk, maar ik vind het leuk!
Vriendelijke groet, Ted

En weer vier jaar later:
Ik ben nu dr. Theodoor Stallaard..hoe vindt u dat nou...?
Ik wilde u als eerste laten weten, dat ik volgende maand ga
trouwen..en ik wil graag dat u op de plaats zit, waar mijn
moeder gezeten zou hebben. Ik heb verder geen familie want
mijn vader is overleden.

Ze ging naar de bruiloft en zat op zijn moeders plaats.. Doordat ze
deze jongeman mededogen had getoond kon ze daar met recht zitten.

Dieneke Steenbeek

Hallo nieww ja.

wat ben je er weer snel.

Een onbeschreven boek, ‘
waarvan vandaag hey eersfo“%l.

Dankjewel voor nieuwe kansen,
die mij worden gegeven.

Vol vertrouwen en plezier,
heet ik je welkom in mijn leven.




/ﬁ Van de bestuurstafel

Nog een paar dagen en we sluiten weer een roerig jaar af. De
Kerstavond- en morgenviering hebben we nog te goed. Kerstavond
gaat Nicoline Swen voor. Verder werken deze avond het koor NJOY
en Jarik de Graaff mee.

Op 1°¢ Kerstdag gaat Marchel Chevalking voor. Aan deze ochtend
werken Jelmer & Julian Simmes mee.

Op oudejaarsdag verzorgt Riemke de Boer de wereldvrede meditatie.

Vanaf nu verschijnt de Eendracht één keer per twee maanden. Kosten
spelen hierin niet alleen een rol, maar ook het feit dat de Eendracht op
dit moment door Nicoline wordt gemaakt. Natuurlijk zijn we erg blij
dat ze dit doet, maar toch hopen we dat er zich iemand aanmeldt die
deze rol op zich zou willen nemen. Help ons alstublieft.

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en
vredig 2023 toe.

Vrijwillige bijdrage 2023

Door het bestuur is besloten dat in het jaar 2023 dezelfde vrijwillige
bijdrage zal gelden als in de afgelopen 4 jaar. Als u een andere af-
spraak hierover wilt, kunt u contact opnemen met de penningmeester,
Marian Kolkman.

Telefoon en email: Zie colofon.

Stap vol vertrouwen
in het niewwe Jjaar.

B\ Maar elke dag
&\ / ( iy ) een Yikkeltje bijzonder.
J - Ik wens je al het beste,
het mooiste dat er is.
En telkens weer opnieuw
een ander wonder!



In Memoriam

¥ Alie Geertruida Johanna Hartemink-Nijhof
Alie van de Banninkhof

Alie wordt geboren op 1 maart 1936.
Zij overlijdt op 29 oktober 2022, 86 jaar.

Dochter van Jan Nijhof van de Banninkhof en Mina
Venderbosch van de Radstake.

Echtgenote van Gerhard Hartemink.

Moeder van Albert-Jan, Erik, Michel en Ingrid.
Oma van Luuk, Roel, Marnick, Loris.

1936, 1 maart. Op de Banninkhof wordt een meisje geboren;
Alie Geertruida Johanna.

Ze is enig kind en soms ervaart ze dat als kind als een gemis.
Maar er zijn neven, nichtjes en vriendinnen dichtbij. En
natuurlijk haar oma, die ook op de boerderij woont, en die er
altijd is.

Het is een roerige tijd om jong te zijn. De mobilisatie in 1939
maakt dat haar vader naar Limburg moet. Later zitten er
bezetters ingekwartierd in de schuur, terwijl evacués elders
op de boerderij opgevangen worden. Een reparatieplaats voor
oorlogsmaterieel is dichtbij en de schuilkelder op wat nu het
voetbalveld is, is geen overbodige luxe. Ondanks protest
moet haar vader de paarden afstaan en een tijd lang is de
lagere school gehuisvest in een voormalig kippenhok.

Maar na de oorlog bloeit het leven op. Alie gaat, na de lagere
school, naar de huishoudschool en volgt later nog cursussen
op de volkshogeschool. Ze is jong en sterk; ze kan melken als
geen ander. Zowel voor als achter werkt ze mee op de
boerderij, zeker



als de gezondheid van haar moeder minder wordt. Neef Hans
(Nijhof) komt tijdelijk op de Banninkhof wonen, omdat hij in
Varsseveld werkt. Het smeedt een band voor het leven.

Dan, bij een bruiloft van familie, ontmoet ze een jongen.
Gerhard Hartemink. Ze trouwen in 1958, ze is 22 jaar.

Ook zij gaan wonen op de Banninkhof. De boerderij wordt
verbouwd zodat ze een eigen afdeling hebben, in de dagelijkse
praktijk leven ze met elkaar. Drie generaties, daarna, als de
kinderen komen, vier! Eerst drie zonen en dan .... een dochter.
Zo wordt leven doorgegeven, van generatie op generatie.

Alie is een vrouw met karakter: een lieve moeder en
schoonmoeder en een trotse oma. Haar kinderen omschrijven
haar als zorgzaam, eerlijk, betrokken, streng, tevreden en
eigenwijs.

Ze is een geboren boerin en je kunt haar vele jaren uittekenen
in een blauwe overall en een rode zakdoek. Daarnaast heeft
Alie nog andere interesses: ze haalt nog laat haar rijbewijs,
volgt Engelse les, gaat op tuinenreis en is lid van
verschillende verenigingen als de zangvereniging, de
gymnastiek en de dansvereniging.

En ze heeft echt groene vingers en is graag in de tuin.
Natuurlijk de groentetuin maar ook bloemen en planten. Zo
zijn haar fuchsia's vermaard en heeft ze zeer veel
verschillende soorten. Ook kan ze intens genieten van vogels
en dieren. Zowel de honden in huis als het roodborstje in de
boom of een eekhoorntje op zoek naar voedsel.

In de laatste jaren wordt Alies gezondheid brozer en heeft ze
steeds meer zorg nodig. Die wordt haar met veel liefde
gegeven, met name door haar jongste zoon Michel. Zo lukt
het nog heel lang om op haar geliefde Banninkhof te kunnen
blijven wonen.

Helaas komt het moment dat het echt niet meer gaat en Alie de
boerderij moet verlaten. Natuurlijk is het wennen op een



nieuwe plek. Andere mensen om haar te verzorgen. Alles
anders dan thuis. Maar Alie schikt zich in het onvermijdelijke
en toont zich tevreden.

Toch komt haar sterven sneller dan gedacht. Ze overlijdt vroeg
in de morgen. Het is 29 oktober 2022. Alie is 86 jaar
geworden.

Velen zijn gekomen om afscheid te nemen.

Er is mooie muziek, de kleinkinderen steken kaarsen aan en er
zijn ontroerende woorden van Ingrid en Michel.

We roepen in herinnering wat we zien in de natuur, in iedere
boom en iedere plant; hoe leven doorgegeven wordt. Hoe
leven ontluikt, tot bloei komt, afsterft en weer terugkeert naar
de aarde, om zo weer nieuw leven mogelijk te maken. De
eeuwige kringloop van het bestaan......alles op z'n tijd. Zo
geldt dat ook voor ons. De aarde draait verder, zonder en toch
voorgoed met Alie. Voor altijd verbonden met de wereld en
met wie zij lief was.

Ze zal gemist worden!

Ik wens haar kinderen, kleinkinderen en alle anderen die zij
dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat
haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen
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RUURLD Hupse

{_ In Memoriam

Hij overlijdt op 20 november 2022, 90 jaar. In Wolfersveen.

12 oktober 1932. Een zonnige, onbewolkte woensdag. In
Wolfersveen wordt een jongetje geboren. Jan Willem Beunk.
Eerstgeborene, vier jaar later volgt er nog een zoon, Wim.

De wereld ziet er anders uit dan nu. Zo ook de kleine wereld in
Wolfersveen. Het gezin Beunk is de eerste bewoners van de
boerderij. Jans vader kwam van De Poel en liet deze boerderij
bouwen. Een boerderij toen nog zonder electra, zonder riolering.
De bomen op het erf nog niet volgroeid, het bos ten westen van
de boerderij was er nog niet.

Jan en Wim groeien op. Zelfs de oorlogsjaren gaan in
betrekkelijke rust voorbij. Het enige dat ze er eigenlijk echt van
merken is de komst van Rie, een meisje uit Amsterdam dat bij
hen in huis wordt opgenomen om aan te sterken. Ook na de
bevrijding blijft het contact. Zo gaat Jan, met zijn Bertha en zoon
Herman jaarlijks een week naar Amsterdam, bij haar logeren.
Zoals zij ook geregeld naar Wolfersveen blijft komen.

Na de lagere school gaat Jan naar Varsseveld, naar de
landbouwschool. Onderweg op de fiets ontmoet hij Bertha
Duitshof, uit Halle. Zij fietst ook naar school, de huishoudschool
in Varsseveld. Na een kortstondige periode van vriendschap
krijgen ze verkering. Ze trouwen in 1958, zij is 22 en hij 25 jaar.
Het jonge paar trekt in bij de boerderij van zijn ouders. Zijn
Thuis.

Want ondanks dat Jan eigenlijk liever een ander vak gekozen had
dan boer (hij was liever de techniek in gegaan) is de boerderij
wel echt de plek waar zijn hart ligt. Hier hoort hij thuis. Bij dit
land, bij deze plek, dit erf.
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Toch is hij geregeld niet thuis. Want hij doet veel voor de
gemeenschap en krijgt ook veel voor elkaar. Hij is een echte
doener! Zo richt hij de zwemclub op en de toerclub Zelhem.
Hij zet de tochten uit in de omgeving want hij kent overal de
weg.

Hoewel hij misschien geen geboren boer is, is Jan wel
innovatief; een van de eerste lighoxenstallen komt bij hem.
Enige eigenwijsheid is hem dan ook niet vreemd. Vaak is hij
van mening dat zijn manier ook De manier is. Toch staat hij
welzeker open om nieuwe dingen te proberen. Op allerlei
gebied. Zo is hij; ruim van geest, modern.

Jan is een introverte man, geen prater. Niet over wat er in hem
omgaat, over zijn gevoel. Maar op veel momenten is er die
onuitgesproken verbondenheid. Zoals ook met onze
geloofsgemeenschap.

En bovenal natuurlijk met zoon Herman, diens vrouw Erna en
de kleinkinderen Mark en Lianne. Zo drinken hij en Herman
verschillende keren per week, vele jaren lang, om klokslag
half tien samen koffie. Er komen weinig woorden aan te pas.
Het is gewoon goed!

En vaak zijn het anderen die horen hoe trots hij is op zijn
kleinkinderen en hoe dankbaar voor de goede zorg van met
name Erna.

Want de jaren gaan tellen en de gezondheid gaat wat achteruit.
Hoewel hij nog steeds graag even de stal in loopt, naar de
koeien. En nog zelf een was draait om Erna niet te zeer te
belasten.

Op zaterdag 19 november is het hele gezin bij elkaar. Op Jans
verzoek wordt er eten gehaald en eten ze samen. Jan laat het
zich goed smaken. Het is een fijne zaterdag.

Zondag komt hij niet meer uit bed en het contact wordt vlot
minder mogelijk.

Ze voelen allemaal aan dat het einde snel zal komen.

Jan overlijdt, in zijn eigen bed, op z'n eigen vertrouwde plek.
Thuis!



Tot aan het laatste afscheid blijft hij in zijn eigen slaapkamer.
Dan is hij, nog één keer op de deel, de koeien om hem heen,
voor de condoleance. Dan volgt het afscheid in 't Witte Kerkje
en daarna brengen we zijn lichaam weg naar het crematorium.

Een verlies voor velen!
Hij laat ons goede dingen na waarmee wij verder kunnen.
Waarin hij tot voorbeeld is en inspirerend kan zijn.

Ik wens Herman, Erna, Mark en Lianne en alle anderen die hij
dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn
herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen

1



Terugblikken I
Gedachtenisviering 2022

Voor altijd in ons hary

MAAR WEET

Als je mij mist,
go. dan naar het lichy,

beginnend licht,
lieht in de morgen.

En nee,
e vind¥ mij daar niet,
maar weey:

alles way ik beminde,
way ik droomde, wat ik hoopte,

daar, in het vroege lichy
wa__ |
¥ van de morgen

nam het een aanvang

Weet - ook jjj
nam daar een aanvang.

- Hans Bouma




Activiteiten I %.\

O

Trnspiratie & Ontmoeting

Wereldvrede Meditatie op zaterdag 31 december

De jaarlijkse traditie wordt voortgezet.

Juist in de turbulente onzekere tijd die we mee maken is het heel
belangrijk om in verbinding te komen met Vrede. Vrede in ons hart,
vrede vanuit ons hart met onze dierbaren, onze vrienden en
kennissen, onze buren en landgenoten. Alle mensen op onze aarde.
Zie voor nadere informatie de Eendracht van november/december.

Datum : Oudejaarsdag, 31 december

Tijd 13.00 — 14.00 uur (de deur staat open om 12.30 uur)
Waar ’t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Entree : kosteloos

Info : Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl

60+ Club op dinsdag 10 januari

Het wordt weer een gezellige middag. Een praatje, een gedichtje een
hapje en een drankje. Aanvang om 14.30. In het voorportaal. Ingang
Doetinchemseweg. Het is een gezellig samen zijn, wees welkom.

Datum : dinsdag 10 januari

Tijd 14.30 uur

Waar Voorportaal (ingang Doetinchemseweg)
Kosten: Vrije gift

Info Willie Semmelink, 0315 29 83 91

13
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%.\ Activiteiten II

O

Trnspiratie & Ontmoeting

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 17/1, 21/2, 21/3

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!

Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik
eea ook toemailen.

Data : dinsdag 17 januari; logion 13 & 14
dinsdag 21 februari; logion 15 & 16
dinsdag 21 maart; logion 17 & 18

Tijd 10— 12 uur

Waar : kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)

Info Nicoline

Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 23/1, 13/2

Vreemde en bizarre verhalen uit de bijbel waar mensen zich aan
stoten en storen. Onbegrijpelijk dat ze in de bijbel staan. Of toch
niet?

Datum : maandag 23 januari; Gen. 19:1-29
Over twee mannen die een bezoek brengen aan een
stad, een allochtoon die de twee vreemdelingen gastvrij onthaalt,
stedelingen die de gasten willen verkrachten en een vrouw die
verandert in een zoutpilaar. Een spannend en huiveringwekkend
verhaal!
maandag 13 februari; Gen. 19: 30-38
Een familiedrama
maandag 27 maart

Tijd 10 — 12 uur

Waar kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info Nicoline



http://www.thomasevangelie.nl/

/C>\ Activiteiten II1

O

8’9

Tnspivatie & Ontmoeting

Meditatieavond op thema op vrijdag 20 januari

Op Weg

We bewandelen ons levenspad. Vanuit Eenheid bereiken we de
gelijkwaardigheid binnen de harmonie en samenwerking tussen het
vrouwelijke en mannelijke aspect in de mens, dus in ons zelf.
Daarvoor gaan we ontstane blokkades in onszelf opheffen. Dit doen
we d.m.v. geleide meditaties. Via de verbinding met de
Christuskracht schonen we ons hele fysieke lichaam op en ook de
aura. Het hele fysieke lichaam wordt nu gevuld met
onvoorwaardelijke liefde en licht. Dit geeft ruimte in jezelf. Je komt
daardoor in verbinding met het vrouwelijke en het mannelijke aspect
in jezelf. Heel bewust laat je deze twee aspecten in jezelf groeien. Tot
ze gelijkwaardig zijn aan elkaar. Daardoor kom je in verbinding met
eenheid in jezelf. Heelheid.

Vanuit deze gegroeide eenheid en heelheid vervolg je je levenspad.
Kom je meegenieten met deze innerlijke groei, heel-wording en

bewustwording? Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig. De
toegang is kosteloos.

Wanneer: Vrijdag 20 januari
Waar het voorportaal, ‘t Witte Kerkje Varsseveld
Tijd : Van 20 — 21.45 uut
deur staat om 19.30 uur open, napraten tot 22 uur
Entree : kosteloos. Een vrijwillige bijdrage is welkom
Info : Riemke, 0315 329 107 of riemkedeboer@hetnet.nl

15



Terugblikken IT
Herfstwandeling Slangenburg

ROESTIGE HERFST.

Roestbruine bladeren dwarrelen op de grond.
Schaduwen van de herfst, stilte in het bos.

De overgang naar een duister jaargetij.

De natuur gaat slapen en mensen hullen zich in jassen.

Het leven als een afgaande schaduw bij kortend licht.
Geen zon, die de mens kan verwarmen.
De kilte is buiten, gordijnen gaan dicht.
Najaarsstormen loeien in het kerend jaargetij, en klepperende deuren.

De weerman waarschuwt voor zware stormen en depressies.

Bij mensen, gevangen in de eigen schaduw, wordt het hoofd zwaar en moe.
Eenzaamheid en sombere gedachten, blijdschap die verdwijnt.

Het denken verstoord, het spookt in het hoofd.

Ook herfst in het leven op weg naar de overgang.

Naar gene zijde, zoals wordt gezegd.

In een natuurgebied met een rustplaats voor urnen en graven,
mensen, die een geliefde naar het einde dragen.

De kortste dag komt naderbij, midwinterzonnewende, midwinternacht,
een keerpunt

en sterren, die stralen.

Wolken gaan open, zonlicht verschijnt, de cirkel is rond.

Jan Schoneveld
november 2022




/C)\ Activiteiten IV

O

Trupivatie & Ontmoeting
Workshop soul collages maken op donderdag 26 januari

Een soul collage of zielekaart maken brengt je uit je hoofd in je
gevoel. Het brengt je in verbinding met je intuitie, je onbewuste
weten. Het is een eenvoudige maar krachtige en ook leuke manier om
het inzicht in jezelf te vergroten. Je zoekt allerlei afbeeldingen uit
waartoe je je aangetrokken voelt, die ogenschijnlijk niets met elkaar
te maken hebben, en plakt ze samen op een blanco kaart. Zo ontstaat
een verrassende, wonderlijke collage. En anders dan bij een tarot of
engelenkaart ben jij zelf de schepper van deze kaart. Aan de hand van
een aantal vragen kun ook alleen jij zelf van uit je on(der) bewuste de
betekenis vinden.

De workshop wordt gegeven door Gerdi Goossen

Wanneer: Donderdag 26 januari

Waar De Kleine Zaal (ingang bij het fietsenhok)
Tijd : Van 13.00 - 16.00 uur

Kosten : 10,- (Materialen inbegrepen)

Opgave : lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

17






Activiteiten V

VRI1J én....Zo op zaterdag 4 februari i =
Captain Albatross plays VRIJ en....Zo
NIRVANA UNPLUGGED

Van de eerste tonen van “About a Girl“ tot de laatste schreeuw van
“Where Did You Sleep Last Night”, de Unplugged-sessie van
Nirvana is nog steeds legendarisch. Captain Albatross blaast dat

optreden nieuw leven in door deze integraal te spelen.
Alles klopt: de cello, de kaarsen, de bloemen én natuurlijk de stem,
die een bizarre kopie van Kurt Cobain lijkt te zijn.

Na tientallen shows door binnen- en buitenland met overal lovende
reacties is het duidelijk: dichter bij het origineel ga je niet komen.

Datum : Zaterdag 4 februari

Tijd 20 uur (inloop 19.30 uur)

Waar 't Witte Kerkje

Entree : Vrije gift

Info : vrijenzo@gmail.com of 06 41391784 (Gerwin)

NB In januari is er geen optreden van VRIJ én....Zo.

Winterwandeling op maandag 6 februari

Wandelen op het ritme van de seizoenen.
De kortste dag ligt alweer enkele weken achter ons en hoewel het
bos nog kaal en winters oogt, zijn (als je goed kijkt) de eerste
tekenen van nieuw leven alweer te zien.

We verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein van kasteel
Slangenburg. De wandeling zal ongeveer 1 % uur duren en daarna
kunnen we (voor eigen rekening) nog een kopje koffie drinken in
Het Koetshuis. Een mooi gedicht mag altijd mee voor onderweg!
Informatie bij Nicoline
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Activiteiten VI /C)\

O

Tnspiratie & Ontmoeting

60+ Club op dinsdag 14 februari

Joop Lammers komt voor ons voorlezen.
Het wordt weer gezellig. Komt allen en neem buurman of buurvrouw
mee.

Datum : dinsdag 14 februari

Tijd 14.30 uur

Waar : de Eendracht

Kosten: Vrije gift

Info : Willie Semmelink, 0315 29 83 91
De vogels

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels.

En ik dach¥: waarvan werd ik wakker?
Van de vogels.

« +  Yan het licht ook, maar
> meer van de vogels.

Het licht zacht zingend,
de vogels keihard.

— Hans Andreus



/C)\ Activiteiten VII

O

Trnpiratie & Onbmoeting

Meditatieavond op thema op vrijdag 17 februari

Op Weg, je levenspad vervolgen

Je vervolgt je levenspad. Je bent je meer en meer bewust van de
gelijkwaardigheid van vrouw en man. In jou is de gelijkwaardigheid
in het vrouwelijke en mannelijke aspect gegroeid. Je bent je daarvan
bewust geworden. Diep in jezelf. Daarom kun je in gelijkwaardigheid
omgaan met vrouwen, mannen, alle mensen, alle dieren, de natuur.
Vanaf het punt waar je nu staat kijk je terug naar hoe je je levensweg
bewandeld hebt. Je kijkt naar waar je nu staat. Je kijkt in de toekomst
hoe je levensweg die voor je ligt eruitziet.

Binnen meditaties en in verbinding met het Hoger Zelf, je Ziel, je
Hart, de Bron word je als het ware aangestuurd. De Christusenergie,
de Christuskracht ondersteunt je bij het zetten van je volgende
stappen. In Liefde vol Licht.

Kom je ontdekken waar je nu staat? Hoe je je weg tot nu toe hebt
bewandeld? En waar je weg jou naartoe brengt? Je bent welkom.
Aanmelden is niet nodig. De toegang is vrij.

Tot ziens.

Wanneer: Vrijdag 17 februari

Waar het voorportaal, ‘t Witte Kerkje Varsseveld
Tijd : Van 20 — 21.45 uur
deur staat om 19.30 uur open, napraten tot 22 uur
Entree : kosteloos. Een vrijwillige bijdrage is welkom
Info : Riemke, 0315 329 107 of riemkedeboer@hetnet.nl

Volgende meditatieavonden zijn op 17/03, 21/04 en 19/05. De rode
draad in deze periode is ‘Op Weg’.
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Activiteiten VIII /Q\

O

Tnspivatie & Ontmoeting

Lezing door Evert van de Ven op zondag 19 februari

Bezield verlangen, leven in het hier en nu!
Eckhart Tolle

Ja ik heb de overtuiging dat het volstrekt zinloos is om te klagen of te
theoretiseren over de chaos in de wereld, tenzij er een innerlijke
impuls in je brandt die je aanspoort tot een ‘voluit willen leven’,

dat niet te negeren innerlijke verlangen om de kloof tussen realiteit en
ideaal te leren overbruggen.

Welke leeftijd je ook hebt er is altijd nog tijd om te gaan leven, soms
begint het ware leven pas als verlossend antwoord op een uitzichtloze
situatie na ziekte, verlies, scheiding of werkeloosheid, maar neem het
dan met beide handen aan!! En dat leven speelt zich hoe dan ook
altijd af in het hier en nu, omdat dat namelijk de enige plek is waar
het leven ervaarbaar is.

Ja ik zie zeker dat de boeken van Eckhart Tolle daarin een geweldige
inspiratiebron zijn en antwoorden bieden op de vraag: hoe te leven. In
dat licht bezien zie ik in hem niet alleen als een begenadigd spirituele
leraar maar ook als groot hedendaags filosoof.

Evert van de Ven (1960) Bewustzijnstrainer bij Atelier de Clou —
Spreker — Auteur

Wanneer: Zondag 19 februari

Waar Centrum ‘t Witte Kerkje, Zaal De Eendracht
Prinses Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Tijd : 10.30 uur — 12.30 uur (incl. korte pauze)
Zaal open: 10 uur

Entree : 10 euro (koffie/thee 2 euro)

Info : lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Volgende lezing op 19 maart. ‘Scheppen, een levenskracht’, door
Dederik Daum.
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Namen en adressen / Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1°, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Voorzitter: Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG Varsseveld
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Penningmeester: Mevr. M.Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten (06) 21 622 855
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie & Ontmoeting:

60+Club Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller ‘Eendracht’:  Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht
Voor de Eendracht van maart/april : 13 februari

NB: KOPIJ ENKEL VIA REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL

Kopij redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven voor 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Codrdinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl




Zondag
8 januari

Zondag
15 januari

Zondag
22 januari

Zondag
12 februari

Zondag
26 februari

10.00 u.

10.00 u.

10.00 u.

10.00 u.

10.00 u.

Viering
Voorganger: dhr. H. le Grand
Autodienst: mw. W. Mateman, 0315 24 33 61

Oecumenische gebedsdienst
Grote- of Laurentiuskerk, daarna ‘t Witte Kerkje
Voorgangers: dhr. M. Chevalking, ds K. Datema

Viering in verpleeghuis Den Es
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer

Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. D. Steenbeek, 06 145 360 64

Viering
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. J. Velthorst, 0315 24 33 37
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