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‘Hoop, dat is iets goeds,
van alle dingen misschien het beste,

en goede dingen, dat weet ik zeker,

sterven niet’.

Uit ¢ de dag dat ik mijn naam veranderde’ van Bibi Dumon Tak



Voorwoord

Veranderingen

Als ik dit stukje schrijf dan zit ik tussen de dozen.
Denkend aan 2023 wordt het jaar voor mij

gekenmerkt door dozen. Dozen inpakken, dozen

uitpakken, dozen inpakken en binnenkort weer
uitpakken. Twee verhuizingen in een jaar. Ik heb
het huis dat 50 jaar in de familie was verkocht aan de buren en voor tijdelijk huur

ik nu een voorhuis van een voormalige boerderij dichtbij de Slangenburg.

Voor de Kerstdagen hoop ik in mijn nieuwe woning in Varsseveld te zitten. Dat is
dus als u dit berichtje leest. Toen ik het huis in juni verkocht in Varsseveld wist ik
nog niet waar ik terecht kwam. Het huis werd aan leuke nieuwe bewoners
verkocht en dat gaf mij een goed gevoel. Soms moet je maar gewoon meegaan met
de flow van dat moment. Je weet niet waar je terechtkomt maar soms duwt het
leven je in een bepaalde trechter en dan zie je wel wat de nieuwe uitkomst is. Met
de intentie van het goede, zal het ook het goede zijn.

Zo is het ook met de Vrijzinnigen Varsseveld e.o. In maart 2023 werd de noodklok
geluid en in april 2023 werd aan een aantal mensen gevraagd om mee te denken
met een meedenk groep op initiatief van Henk Beunk. Vanaf april zijn we een
aantal keren bij elkaar gekomen. Mensen kwamen erbij en mensen vielen af en als
een natuurlijk proces kwam eind augustus 2023 naar voren dat Masja van Dongen-
Westerveld, Evelien Michels-Kwak en ik vanuit de meedenk groep een nieuw
bestuur gaan vormen samen met de bestaande bestuursleden Marian Kolkman (tot
maart 2024) en Els Hermsen. De officiéle functies zijn als volgt : Masja wordt de
nieuwe penningmeester, Evelien secretaris en ik meewerkend voorzitter. Echter als
bestuursleden zetten we samen de schouders eronder voor de uitdagingen waar de
NPB mee te maken heeft en krijgt.

Weten we veel van de ins en outs van de NPB : NEE. Willen we ons ervoor
inzetten, leren en luisteren: JA. Zullen er dingen veranderen? JA; want de huidige
tijd vraagt om een andere benadering en invulling. Evelien en ik hebben beiden

nog bijna een fulltime baan en hebben daarom niet zoveel tijd om daadwerkelijk
3



overal aanwezig te zijn. Ook Masja heeft veel taken elders. Zullen we onze inzet
tonen; hierop is zeker een volmondig JA. Het is goed mogelijk dat we ook een
andere benadering gaan hanteren. Dat wat goed is blijft natuurlijk overeind en af
en toe zullen we leden benaderen voor kortlopende projecten. Mocht u
beschikbaar zijn om ons, structureel of af en toe tijdelijk, in een project te willen
ondersteunen meldt u dan zich bij een van ons aan. Vele handen maken licht werk
en het is bovendien gezellig.

We vergeten hierbij niet alle vrijwilligers, die zich nu al zoveel en zo vaak als
mogelijk inzetten voor de Vrijzinnigen Varsseveld e.o0. Ze zijn zichtbaar en soms
ook onzichtbaar, maar doen al veel werk voor onze mooie vereniging. Ook kunt u
ons altijd mailen of bellen of als u een vraag heeft of een suggestie voor
verbetering wilt doorgeven. Mochten we er niet zijn dan nemen we snel contact

met u op. De gegevens van ons staan in de colofon achterin.

Grote dank gaat uit naar Nicoline Sven en Marchel Chevalking voor hun enorme
inzet en betrokkenheid. Ook dank aan Henk Beunk die dit jaar veel werk heeft
verricht om de Vrijzinnigen Varsseveld e.o. te laten continueren. Ook gaat onze
dank uit naar Johannes van der Laan die elke week heel veel tijd steekt om de
Vrijzinnigen draaiende te houden maar vooral vergeten we niet de dames Marian
Kolkman en Els Hermsen die beiden heel veel doen voor onze vereniging,
zichtbaar en onzichtbaar.

Het zijn, als ik dit stukje schrijf, de donkere dagen voor Kerst en als je zo het
nieuws bekijkt is er veel gaande in de wereld wat ver weg lijkt te liggen van vrede
en nader tot elkaar komen. Ik hoop dat met de winter zonnewende van 21
december het licht weer terugkomt, heel langzaam en gestaag, hier en in de grote
wereld.

Voor nu wens ik u een fijne Kerst toe en veel heil en zegen voor 2024.

Renate Heinen




150 jaar 29 november 2023 Q 3
Cheque Jubileumcadeau voor \
, 50,- Leergeld Oude 1Jsselstreek )4

1873 - 2023

1250 euro! A\
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Dit prachtige bedrag is het cadeau dat de afdeling kreeg van de leden, vrienden en
belangstellenden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan.

Zoals bekend is het cadeau bestemd voor de stichting Leergeld die zich inzet voor
schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders geen laptop, fiets,
muziekles of sportabonnement kunnen betalen. De nadrukkelijk wens van het
bestuur van de afdeling Varsseveld e.o. is dat het bedrag ten goede komt aan
kinderen in Varsseveld of directe omgeving die als gevolg van verborgen armoede
niet volop aan de samenleving kunnen meedoen.

Woensdagmiddag 29 november werd door Els Hermsen en Marchel Chevalking
namens Vrijzinnigen Varsseveld en omstreken het bedrag symbolisch overhandigd
aan Harry Meulenkamp, voorzitter van de stichting Leergeld Oost

Achterhoek. Harry Meulenkamp was erg blij met de gift. ‘Op 1 januari gaan we
aan de slag in de gemeente Oude IJsselstreek en we weten nu al dat ook hier veel
verborgen armoede is.

Het bedrag krijgt dus zeker een goede bestemming. ‘Meulenkamp vertelde dat de
vrijwilligers van de stichting bij de gezinnen thuis komen en daadwerkelijk zien
wat er nodig is’. ‘De ouders moeten qua inkomen tot onze doelgroep behoren. Zij
krijgen nooit geld, omdat wij de aanschaf van een fiets, laptop, of wat maar nodig
is, altijd zelf bekostigen.

Hierdoor kunnen ouders in armoede nooit in de verleiding komen om het geld
voor iets anders te besteden. Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen.
Per slot van rekening kunnen de kinderen het niet helpen dat hun ouders in
armoede leven om welke reden dan ook.’

Leergeld, dat landelijk 117 afdelingen telt, moet het hebben van giften en
schenkingen. In weekblad de Gelderse Post van woensdag 6 december j.1. werd
verslag gedaan van de start van Leergeld in de Gemeente Oude [Jsselstreek en de
uitreiking van de cheque door de vertegenwoordigers van onze afdeling.



Van de jubileumcommissie
We kijken terug op een prachtig jubileum!

Er is een mooi bedrag overgemaakt aan de Stichting Leergeld,
daar zijn we erg blij mee.

Daarnaast is er geld bijeengebracht voor twee bloembakken
voor de kerk. Deze wilden wij

in de jubileumviering aanbieden. Dat is niet gebeurd omdat in
dit seizoen er maar weinig keus is en we geen mooie bakken
konden vinden.

In het voorjaar zullen wij dit zo gauw mogelijk oppakken.
Marchel, Marian en Nicoline

Mooi afscheid van onze koster Marion Stuart g /- \'%
g

U afscheid
{ belckent de
op zondag 10 december 2023 | geboonte oan cen

hevinnering.
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Van de bestuurstafel — ==

De maand oktober stond in het teken van ons 150 jarig bestaan. Het bestuur kijkt
tevreden terug op de feestelijke theatermiddag en de speciale verjaardagsviering
met Nicoline en Marchel. Het boekje dat is gemaakt naar aanleiding van het

Jubileum werd bijzonder gewaardeerd.

De jubileumcommissie en de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt

zijn wij ontzettend veel dank verschuldigd.

Op 20 november hebben we een algemene ledenvergadering gehad. Inspiratie en
Ontmoeting en het bestuur hebben nieuw bloed gekregen, waarmee we weer een
aantal jaren verder kunnen. Tijdens deze vergadering is ook bekend geworden dat
Nicoline Swen vanaf'1 januari 2024 minder uren voor ons gaat werken.

Vele nabestaanden en anderen zijn bij de gedachtenisviering geweest. Een
geslaagde ochtend met medewerking van “Duo één en Ander”.

Onze buurvrouw, Reiny Dijkstra, is eind november verhuisd naar haar nieuwe
appartement op de plek waar vroeger de Rabobank stond.

Op het moment van schrijven staan we voor de viering waarin we afscheid nemen
van Marion Stuart, onze koster

Daarna hebben we de Kerstavond- en morgenviering nog tegoed. Kerstavond gaat
Nicoline Swen voor. Verder werken deze avond Charles Venus en Jarik de Graaff
mee.Op le Kerstdag gaat Marchel Chevalking voor. Aan deze ochtend werken

Jelmer &amp; Julian Simmes mee. Op Oudejaarsdag verzorgt Riemke de Boer de

wereldvrede meditatie.

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een
gezond, gelukkig en vredig 2024 toe.

Johannes van der Laan




Terugblik met foto’s van Rinus Luijmes van het Jubileumfeest op
S 29 oktober 2023 j.L.
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Dinsdag 9 januari 2024 14.30 uur Gclf()‘"ig
cl

Gewoon een gezellige middag Jﬁ }gfg

Het wordt weer een gezellige middag. Met elkaar een praatje, een gedichtje,

een hapje en een drankje. Een gezellig samenzijn, wees WELKOM!
Zoals altijd: Vrij entree, gift gewenst

Aanvang:14.30 u. aan de Prinses Beatrixstraat 1a Varsseveld

Dinsdag 9 februari 2024 14.30 uur

Verhalenvertelster Annie Onstenk

Annie Onstenk komt uit Hengelo en is een fan van Herman van Velzen.
Zijn verhalen zijn al een halve eeuw oud, maar nog steeds leuk. Ze heeft
een frisse levendige stijl met prachtige dialogen. En ook deze middag is het

gezellig als de buurman of buurvrouw meekomen.
Zoals altijd: Vrij entree, gift gewenst

Aanvang:14.30 u. aan de Prinses Beatrixstraat 1a Varsseveld
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Irspiratie & Ontmoeting

LEZINGEN 1e helft 2024

18 februari Annette Ubuntu-Mul

Op soek naar Ubuntu! Wat kan Ubuntu (Zulu woord) met een universeel concept
als filosofie betekenen in onze westerse wereld. Onze huidige wereld, die
schreeuwt om niet materi€le vraagstukken aan te pakken; de omgang met de aarde

en de omgang met elkaar. Annette Ubuntu-Mul neemt ons mee.
17 maart Karolien van den Brekel-Dijkstra

Met veerkracht omgaan met de uitdagingen in het leven. Als huisarts en trainer
motiveert ze om de regie over gezondheid te nemen. Samenwerken aan

betekenisvolle zorg. Een uitdaging! Karolien vertelt erover.
28 April Maria Driessen

Kleur is een belangrijk gegeven in de kunst. Kunsthistorica Maria Driessen neemt
ons mee in de wereld van de kleur

ZONDAGMORGEN 10.30-12.30 (zaal open om 10 uur)

Centrum ’t Witte Kerkje, Zaal de Eendracht. Prinses Beatrixstraat 1a te Varsseveld.
Entree 10 euro. Koffie en thee 2 euro

lezing(@vrijzinnigenvarsseveld.nl

wWww.vrijzinnigen.nl

11



Terugblik Gedachtenisviering 26 november 2023

’En zo maakte de moeder een mandje van riet en legde haar zoontje in de mand. Het dreef
af naar de badplaats van de Egyptische prinses. Ze zag het mandje met het kindje en nam
het mee en noemde Mozes, wat betekent ik heb hem uit het water gered’.

Uitleg van het bloemstuk

Compositie met water, riet, witte rozen, klimop en
mimosa.

Water: water van de Nijl, waarin het mandje werd
uitgezet.

Riet: het mandje werd verscholen tussen het riet.

Hand: Mozes werd uit handen gegeven, handen die nooit

loslaten.

Mimosa: symbool voor kracht van de vrouw, de vrouw en
moeder die haar kindje in veiligheid bracht.

Klimop: symbool van trouw, eeuwig leven. Klimop hecht zich en laat niet meer
los. In het oude Egypte was klimop gewijd aan Osirius, die voor onsterfelijkheid

stond.

Witte rozen: Liefde, vertrouwen en licht voor de mensen die over zijn gegaan naar
het Licht, het Eeuwige Licht.

12



Winterwandeling op maandag 5 februari

Wandelen op het ritme van de seizoenen. De kortste dag ligt
alweer enkele weken achter ons en hoewel het bos nog kaal en
winters oogt, zijn (als je goed kijkt) de eerste tekenen van

nieuw leven alweer te zien.

We verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein van kasteel Slangenburg.
De wandeling zal ongeveer 1 %2 uur duren en daarna kunnen we (voor eigen
rekening) nog een kopje koffie drinken in Het Koetshuis. Een mooi gedicht mag
altijd mee voor onderweg!

Vriendelijk verzoek je ditmaal even aan te melden aangezien er nog wat
onzekerheid is of Het Koetshuis dan is geopend. Als we weten wie er komt,
kunnen we doorgeven als de locatie verandert.

Informatie: bij Nicoline

Proef de stilte van de winterwende.
Vouw het jaar in vrede dicht

En laat je, vol vertrouwen

in de Liefde, omhelzen

door het Licht.
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I nspiratie & Ontmoeting

Lezing 18 februari

Opsoek naar Ubuntu door Annette

Nobuntu Mul

Onbaatzuchtigheid, compassie en respect

Ik ben, omdat wij dat zijn!

Annette-Nobuntu Mul (1960) is trainer, coach, en supervisor, schrijver en ook
spreker. Ze scheef meerdere boeken en interviewde daarvoor onder andere Nelson
Mandela en Desmond Tutu. Zij is de oprichtster van Ubuntu Society, voorzitter
van Stichting Ubuntu Nederland en hoofddocent van de opleiding ‘Ubuntu,
Leiderschap &amp,; Burgerschap’aan de Internationale School voor Wijsbegeerte
te Leusden. Daarnaast is zij Vertrouwenspersoon Integriteit.

Columnist, Ambassadeur van Maatschap W1J en lid Comité van Aanbeveling
Forum Levenslang. In 2018 verscheen haar boek ‘Opsoek naar Ubuntu’ en
sindsdien geeft zij vele lezingen. Al vele jaren, op 18 juli, organiseert zij Mandela
dag in samenwerking met het Herman van Veen Arts center. Annette ontving in
2017 The African Recognition Award. Sinds de zomer van 2019 is zij de
levenspartner van Jan Terlouw.

Ubuntu . Een Zulu-woord maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu
betekent letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. Oftewel: 1k
ben omdat wij zijn! Dit is de basis van de Ubuntu filosofie. Wat kan Ubuntu voor
u, mij en voor ons betekenen? Voor de westerse wereld die de afgelopen eeuwen
enorme technologische realisaties heeft neergezet en voor grote materi€le welvaart
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A.\ heeft gezorgd, maar die nu schreeuwt om aandacht voor

O immateri€le vraagstukken. Voor onze omgang met de

w aarde en met elkaar; een omwenteling van ratio naar

Tnspiratie& Ontmoeting  relatic.

Annette Nobuntu Mul neemt u op een persoonlijke wijze
mee in haar zoektocht naar wat Ubuntu is en kan betekenen, naar Zuid-Afrika. Het
land dat na apartheid oude wonden tracht te helen en dat met de kracht van
diversiteit, met recht en trots een regenboognatie wil zijn. Ze gaat op zoek naar
Ubuntu in contact met dierbare Zuid-Afrikanen zoals die op haar levenspad zijn
gekomen.. Vaak met een bijzondere levensles. Voor haar en voor ons. Wat kunnen
wij van Afrika, van Ubuntu leren? Met haar zoektocht naar menselijkheid in onze
samenleving. Dit betekent in haar ogen dat we in elke persoonlijke, professionele,
organisatorische, religieuze of politiecke ontmoeting of discussie met elkaar, boven
alles, als mens kunnen zien en onze gemeenschappelijke menselijkheid erkennen:

Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is!

Onbaatzuchtigheid, compassie en respect zijn kernwaarden die vandaag de dag
ook een grote rol spelen. Een zondagmorgen waar we met elkaar op zoek zijn naar
dat wat deze eeuwen oude filosofie uit Zuidelijk Afrika ons nu heeft te zeggen.

Anderen over Ubuntu:

Stef Bos (zanger en songwriter): “Ubuntu is een gedachtengoed die wereldwijd
omarmd moet worden”.

Jan Terlouw ( kernfysicus, schrijver en politicus) “In onze verzakelijkte wereld
op winstgericht wereld is het woordje samen bijna vergeten . Zonder broederschap

komt er van ware vrijheid weinig terecht .

www.ubuntusociety.nl

annette(@ubuntusociety.nl 06 28 781 052

Overige info zie pagina 11
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Lezing 17 maart 2024
Positieve gezondheid.... met veerkracht omgaan met het leven

Karolien van den Brekel-Dijkstra

Oud-Varsseveldse Karolien van den Brekel-Dijkstra
inspireert mensen om regie over hun gezondheid te

nemen. De uitdaging voor iedereen!

Zij is in de dagelijkse praktijk werkzaam als huisarts ( Leidsche Rijn/Utrecht) en
trainer voor het Institute for Positive Health (IPH). Gezondheid werd het
vertrekpunt en de mens staat centraal. Zij werkt aan onderzoek, onderwijs en
innovatie op het gebied van preventie en positieve gezondheid, zowel lokaal,
regionaal als nationaal. Sinds 2002 is zij directeur van Positive Health
internationaal om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid ook buiten

Nederland op de kaart te zetten.

Positieve Gezondheid is een rode draad. Het met veerkracht omgaan met
uitdagingen van het leven. In de 10 jaar dat zij in het buitenland heeft gewoond en
gewerkt ( New York, Miinchen, Osaka, Dublin) heeft zij ervaren dat ziektes overal
hetzelfde zijn, maar hoe je ermee omgaat verschilt per cultuur en land. Zij is
gepromoveerd aan de NY University/ Universiteit Medisch Centrum Utrecht en

inmiddels alweer meer dan 10 jaar terug in Nederland.

Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra is co-auteur van het Handboek Positieve
Gezondheid in de huisartspraktijk: Samenwerken aan betekenisvolle zorg. Kijk
ook op www.iph.nl/handboek. Overige info zie pagina 11.
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Mediteren op thema in 2024

19-01 16-02 15 -03 19-04 17-05

Zoals gebruikelijk is er meditatie op elke 3e vrijdagavond in de maand in het
voorportaal van ’t witte Kerkje te Varsseveld. Ik wens iedereen heel fijne
kerstdagen en een geweldig mooie start van het nieuwe jaar 2024. Een goed begin
is het halve werk. Tot ziens, Hartelichtgroetvolliefde, Riemke

19 januari 2024 20.00 u. <

N
Aartsengel Gabriel en Aartsengel Michaél k‘\\i

Aartsengel Gabriel staat aan de wieg, steunt onze geboorte en onze start in het
leven als mens op deze aarde. Zij staat aan het begin van een nieuwe fase op
zielsniveau en hartniveau. Zo ook staat zij aan het begin van het nieuwe jaar 2024.
Zij steunt ons bij het maken van een goede start in dit nieuwe jaar. Aartsengel
Michaél steunt ons tijdens ons leven op aarde. Hij maakt ons strijdbaar en maakt
ons bewust van onze spiritualiteit . Hij steunt ons bij alle stappen die we op ons
levenspad zetten nu dit nieuwe jaar 2024 begint. Binnen geleide meditaties maken
we contact met de Aartsengel Gabriel en Aartsengel Michaél. Hun missie op aarde
is dat zij ons bewust maken van de mogelijkheden, die we in ons herbergen. Oude
patronen die ons blokkeren worden losgelaten. Op deze manier komt er ruimte
voor de mogelijkheden die voor ons liggen.

Waar ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5.

Aanvang 20.00 uur tot 21.45 . Napraten tot 22.00 uur . De deur staat open
om 19.30 uur

Wie Iedereen is welkom

Bijdrage Toegang is kosteloos, aanmelden hoeft niet

Informatie Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl
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16 februari 20.00 u.

Meditatie op thema Metatron en Melchisedec

Deze avond gaan we op het thema Aartsengel Metatron en Aartsengel Melchisedec
mediteren.

Aartsengel Metatron heeft van de Aartsengelen het hoogste trillingsgetal. Hij staat
aan het hoofd van de Akasha Kronieken. Hij verbindt het Aardse zijn met het
Goddelijke in je; de verbinding met je leven op aarde. Aartsengel Melchisedec
beheert de aarde en alle wat er in en op aarde leeft. Hij beheerst de aarde en alles
wat op aarde groeit en bloeit. Binnen geleide meditaties komen we met de
krachten van de Aartsengel Metatron en Aartsengel Melchisedec in contact. Ze
leren ons met hen te verbinden. Op deze manier komen we in een diepere
verbinding met het Goddelijke in ons en met onze wortels in de aarde tijdens dit
leven als mens op aarde. Zij geven ons steun om ons levenspad op de voor onze
wijze te vervolgen.

Wanneer vrijdag 16 februari 2024, 20.00 — 21.45 u.,
napraten tot 22.00 u., deur open om 19.30 u.
Waar Het voorportaal van ’t Witte kerkje te
Varsseveld, Doetinchemseweg 5 Varsseveld
Wie Iedereen is welkom, aanmelden niet nodig Bijdrage
Toegang kosteloos

Informatie Riemke de Boer, bereikbaar op 0315-329107
en/of riemkedeboer@hetnet.nl
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Het Witte
Kerkje

VRIJ en....Z0 muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

2 februari 2024

Classic WM

OPERA....Saai....? Bij het horen van de namen van componisten , zoals Wagner ,
Verdi en Beethoven hebben de meeste mensen al gauw een oordeel van “veel te
zwaar “ en “dat is niks voor mij”, maar na het horen van bijvoorbeeld ‘Mir ist so
wunderbar’ van Beethoven bekennen sommigen dat dit hen kippenvel bezorgde.
Ook na het horen van het beroemde Paaskoor (Regina coeli/Easter hymn) uit
‘Cavalleria Rusticana’, ’la Vergine degli angeli’ komen aanvankelijke opera-
haters tot de ontdekking dat het hun ontroerd heeft. Kortom Opera is niet saai.
Opera is momenteel zelfs hartstikke hip , voor zowel jong en oud. Classic WM zal
u meenemen op uw ontdekkingstocht door operaland met de mooiste werken. Het
unieke van dit regionale koor (met alle leden uit de achterhoek) is dat het koor zijn
eigen Solisten heeft. Een aantal solisten zullen in Varsseveld acte de présence
geven , waarvan zelfs één uit Varsseveld zelf.

Voor deze voorstellingen geldt: Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Entree gratis , vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen

Pinnen is niet mogelijk
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Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 8/1 & 5/2

Na in 2023 vooral vreemde en vaak aanstootgevende
bijbelverhalen met elkaar gelezen te hebben, gaan we nu over
op andere bijzondere bijbelverhalen. Misschien verhalen die veel voor ons
betekenen of die we al vaak gehoord hebben. Mooi om met elkaar te onderzoeken
wat er staat en wat het bij ons oproept. ledereen is van harte welkom (een keer)
mee te doen!

In januari lezen we het verhaal van Daniél in de leeuwenkuil. Met elkaar bepalen
we het verhaal voor februari.

Tijd: 10— 12 uur
Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)

Info: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie

Ook in 2024 lezen en praten we aan de hand van deze oude tekst over de wereld
van vandaag. In de bijeenkomst van 19 december bepalen we met elkaar de dag en
data voor 2024. Heb je interesse om (een keer) aan te sluiten en te ondervinden of
het iets voor je is, laat het alsjeblieft weten. Op www.thomasevangelie.nl is de
tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en het commentaar van Bram
Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen.

dinsdag 19 december, .... januari.... februari
Tijd: 10— 12 uur

Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok.

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)

Info:  Nicoline
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Wonder van vrede

Niet om een wonder
uit de vreemde verte

niet om een engel
de aarde hoog te boven

niet om een kind
vanuit de hemel neergedaald

bidden wij - maar

om engelen van mensen
dagelijks om ons heen

om het wonder vrede
hier en overal

- Peer Verhoeven

* Hoeveel engeltjes telt u in deze Eendracht?
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Wereldvrede Meditatie

31 december 2023 13.00-14.00 uur

De jaarlijkse traditie wordt voortgezet. De Wereldvrede Meditatie vindt weer
plaats in het witte Kerkje te Varsseveld.
Als vanouds op Oudejaarsdag van 13.00-14.00 u.

Binnen geleide meditatie gaan we vanuit ons hart in verbinding met de Bron en het
hart van Moeder Aarde. Zo bereiken we het Eenheidsbewustzijn, ervaren diepe
Vrede met onszelf. Deze diepe Vrede in ons hart in verbinding met de Bron, het Al
Wat is ’t Veld/ Quantum Field delen we met iedereen rondom ons, iedereen in, op,
boven en buiten deze Aarde.

De Aarde waar we op leven, wonen, werken, lief hebben en ons dagelijks ding
doen. We weten dat de Liefde vol Licht alles overwint. En er op dit moment te
zijn. Zo in verbinding met Liefde vol Licht en Vrede. Zo in verbinding met alles

en iedereen op deze aardkloot. In het weten, dat LIEFDE de Sleutel is tot alle, dat
LIEFDE alles OVERWINT. Vrede brengt.

Kom je ook en sluit je je bij deze meditatie op Oudejaarsdag aan? Even er tussen
uit, tijdens het bakken van oliebollen en appelbeignets en/of andere bezigheden?
Je bent van harte welkom.

Waar 't Witte Kerkje Doetinchemseweg 5. De deur staat open om 12.30 u.

Wie Voor iedereen die op deze aarde is, woont, leeft en meer

Bijdrage  Toegang is gratis, aanmelden hoeft niet

Informatie Riemke de Boer 0315-329107
Riemke de Boer@hetnet.nl
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Namen en adressen / Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger(@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Waarnemend Mevr. M. Kolkman, 06 21 622 855

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Voorzitter: meewerkend voorzitter Mevr. R.Heinen, 06 51 811 079

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.Kolkman, 06 21 622 855
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 543 156
a.dijkstra817@me.com

60+Club Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E.Michels-Kwak

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht

Voor de Eendracht van maart/april : 9 februari

NB: KOPIJ ENKEL VIA REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL
Kopij redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zic onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven voor 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coordinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Zondag 24 december  19.30 u. Viering Kerstavond
Voorganger Nicoline Swen

m.m.v. Mark Burger (orgel) en Charl Venus

(zang)
Autodienst: W. Mateman 0315 243361

Maandag 25 december 10.00 u. Viering eerste Kerstdag
Voorganger Marchel Chevalking
m.m.v. Julian en Jelmer Simmes
Autodienst: 1. ter Maat 06 22103170

Zondag 14 januari 2024 10.00 u. Voorganger Nicoline Swen
Autodienst: J. Velthorst 0315 243337

Zondag 21 januari 2024  10.00 u. Viering op Den Es

Voorganger Nicoline Swen

Zondag 11 februari 2024 10.00 u. Viering
Voorganger Nicoline Swen

Autodienst: D.Steenbeek 06 14536064

Zondag 16 februari 2024 10.30 u. Weeksluiting op de Bettekamp

Voorganger Nicoline Swen

Zondag 25 februari 2024 10.00 u. Viering
Voorganger Marchel Chevalking
Autodienst W.Mateman 0315 243361
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