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Voorwoord

N A ; Vlinders

Op 28 juni 1914 vermoordde de Servische nationalist Gavrilo Princip de
troonopvolger prins Frans Ferdinand van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie. Die verklaarde daarop de oorlog aan Servié. Het
conflict groeide uit tot de Eerste Wereldoorlog, met in vier jaar tijd 34
miljoen doden. De onvrede in Duitsland als één van de verliezende
partijen, leidde tot een giftig klimaat, waarin Hitler de macht greep. Op 1
september 1939 vormde de inval van Duitsland in Polen het begin de
Tweede Wereldoorlog, met in zes jaar tijd meer dan 55 miljoen doden,
waaronder 20 miljoen Russen en 6 miljoen Joden. De behoefte bij de
Joden aan een eigen Staat leidde in 1948 in Palestina tot het uitroepen van
de staat Israél. Een directe oorlog met de buurlanden was het gevolg. Drie
miljoen Palestijnen sloegen op de vlucht en kwamen in kampen terecht.
De problemen in Gaza, in Zuid-Libanon en op de Westelijke Jordaanoever
en zijn daar een gevolg van.

De trieste moraal van dit verhaal? Een relatief klein voorval kan leiden tot
een ramp van ongekende omvang. Dat heet het vlindereffect: de
vleugelslag van een vlinder in Zuid-Amerika kan via onvoorziene
omstandigheden leiden tot een tornado in Noord-Amerika. In een science-
fictionboek van Ray Bradbury gaat de hoofdpersoon terug in de tijd en
doet daar iets onbeduidends. Dat leidt er toe dat hij bij terugkeer in het
heden een totaal andere wereld aantreft.

Dit vlindereffect brengt ons bij de vraag die we vaak stellen: “Kan ik er
wat aan doen?” Het antwoord zit daar al in: we denken van niet. Grote
kwesties als de klimaatopwarming, de verharding in de maatschappij, de
oorlogen in Gaza, Oekraine, Soedan en nu weer Syrié geven ons het
gevoel dat we als eenling niets kunnen doen. Maar volgens de filosofie
van het vlindereffect kan een individu het verschil maken. Als één persoon
opstaat tegen racisme en daar sluiten zich mensen bij aan, dan kan dat een
beweging worden die het landelijk nieuws haalt. Op die manier kan de
actie van een eenling groots uitpakken. Met een sterk verhaal en het goede
voorbeeld kun je andere mensen motiveren, zodat we niet verzeild raken
in een houding van ‘na ons de zondvloed’ of dichter bij huis ’t zal mien
tied wel duren’.



Wat kunnen we zelf betekenen voor buurt, vrienden en familie en
daarmee voor iets groters?

Zodat we als volwassenen los komen van die regel uit dat kinderversje
‘Ik stond erbij en ik keek er naar’.

Het gesprek waaraan ik eind november deelnam met mensen van kerken
en moskeeén, drukte me nog weer eens op het feit dat we niets
opschieten met het provoceren en wegzetten van anderen. Dat we rare
dingen over anderen niet klakkeloos moeten geloven. Het gesprek
aangaan is beter. Je leert dan vaak dat het eigen gelijk niet hetzelfde is als
de waarheid. Of zoals de Boeddhist het stelt: als je denkt de waarheid te
kennen, dan heb je niet goed gezocht.

Ik wens u een gezegende en inspirerende zoektocht toe in 2025

en geloof in het vlindereffect.

Henk Beunk

ullm | De laatste dagen

en de laatste vragen

van het geleden jaar

staan voor de deur,

de bomen kouder

en de dromen ouder

maar de verwachting

nog vol gloed en kleur

want wij geloven:

het licht van boven

is niet te doven

stelt niet teleur

voor alle vragen

van alle dagen

achter de einder

achter de deur.

Anton van Wilderode (1918-1998)
uit: Op hoop van vrede (Altiora
1988)
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Van de bestuurstafel

Het eerste bestuursjaar van deze nieuwe bestuursploeg zit er nu zo’n beetje
op. Zonder de welwillendheid van veel mensen waar we informatie van
krijgen en de hand- en spandiensten van veel mensen binnen de vereniging

hadden we het niet gered.

We hebben in november en december vergaderingen bijgewoond van de
landelijke vereniging waar we als Vrijzinnigen Varsseveld en omstreken

onderdeel van zijn:

We leren veel over de gang van zaken en de gewoonten die al jarenlang
gebruikelijk zijn. Hier moeten we af en toe erg aan wennen en het is zoeken
hoe wij onze eigen koers, in hoeverre dat kan, kunnen blijven varen.

We leren door te doen, kennis tot ons te nemen, maar ook door te vallen en

weer op te staan.

Het lijkt het echte leven wel. De sfeer in ons eigen Witte Kerkje is zo fijn dat
het er heerlijk is erin terug te trekken als de wereld buiten donker en grauw

lijkt, zowel letterlijk als figuurlijk.

We hopen velen van jullie de komende
tijd te zien en wensen iedereen een
mooi en gezond 2025 toe.

Het bestuur.

Een dinsdag in december

Het bestuur stuurt alle vrijwilligers
een kerstkaart om hen te bedanken
voor hun betrokkenheid bij de
Vrijzinnigen Varsseveld en
omstreken in het afgelopen jaar.
Alle kleine beetjes maken veel werk
licht.

Bedankt iedereen.

Oproep:
hnische ondersteuning gezocht
= & geluid in de kerk

e

Geluid speelt een belangrijke rol bij onze
vieringen, lezingen en uitvaarten.

Om ervoor te zorgen dat sprekers,
muziek en filmpjes altijd goed hoor- en
zichtbaar zijn, zoeken wij iemand die
bereid is om de geluidsapparatuur te
bedienen.

De apparatuur is al aanwezig; we hebben
alleen een paar extra handen nodig om
het op zondagmorgen, tijdens uitvaarten
en eventueel lezingen goed te laten
functioneren. Dit kan iemand uit onze
geloofsgemeenschap zijn, maar ook
iemand van buiten is van harte welkom.
Heb je technische affiniteit, of wil je leren
hoe dit werkt? Neem dan contact op met
Marian Kolkman.

Een vrijwilligersvergoeding behoort tot de
mogelijkheden.



In Memoriam
Bernard (Bennie) Wennink
7 mei 1937 — 6 oktober 2024

Geliefde echtgenoot, bijzondere vader, trotse opa.
Bennie werd geboren op 7 mei 1937 in Westendorp, als jongste
van zes kinderen. Hij groeide op in een warm gezin, waar muziek,
humor en saamhorigheid centraal stonden. Als stamhouder werd
hij geliefd en gekoesterd, al wist zijn vader ook grenzen te stellen.
Verhalen over het trammetje dat door Westendorp reed, meikevers
vangen en vliegers oplaten op de kamp bij Tandem brachten altijd
een glimlach op zijn gezicht. De foto van het oude trammetje die
Esseldien later vond, werd een gekoesterd bezit.

Muziek was een rode draad in Bennies leven. Als dirigent van vier
koren wist hij zelfs zangers zonder muzikale scholing te inspireren
en samen te laten klinken. Hij speelde piano, zong, en bracht zijn
passie voor muziek over op zijn gezin. Optredens maakten hem
soms nerveus, maar met zijn kenmerkende uitspraak “The show
must go on” overwon hij dat steeds weer.

Na zijn militaire dienst, waarin hij de Vierdaagse van Nijmegen
volbracht, startte Bennie in 1957 bij de Belastingdienst, waar hij
38 jaar werkte. Hoewel computers hem aanvankelijk tegenstonden,
omarmde hij later met enthousiasme het internetbankieren. Zijn
nauwkeurigheid en toewijding bleven ongeévenaard.

In 1961 trouwde Bennie met zijn grote liefde, Annie Tuenter.
Samen bouwden ze een leven op in Varsseveld. Eerst in de Prinses
Marijkestraat, later in de Graaf van Lohnstraat en uiteindelijk in de
Prinsenhof. Hij koesterde de hoekwoning met tuin, waar hij met
zoon Berthold bloemen plantte en van elk seizoen genoot. Met
hulp van Berthold konden Bennie en Annie op hun geliefde plek
blijven wonen.

Bennie had een grote liefde voor wandelen. Op zijn 70e
verjaardag, tijdens de intocht van de Achterhoekse Vierdaagse,
werd hij verrast door muziek die speciaal voor hem gespeeld werd.



Het was een van de mooiste momenten van zijn leven.

Hij had een aantal vaste uitspraken zoals “Het liekt hier wel een
holtzagerije” en “Dat gif niks, die komt wel op”. Hij genoot van
eenvoudige dingen: een appelflap, een voetbalwedstrijd van De
Graafschap, of een aflevering van ‘Miljoenenjacht’.

De diagnose Alzheimer bracht moeilijke momenten. Het verlies
van zijn rijbewijs en auto was een zware klap, maar hij bleef
moed houden. Dankzij de liefdevolle steun van zijn kinderen,
Berthold en Esseldien, kon hij, ondanks zijn toenemende
kwetsbaarheid, nog lang thuis wonen en genieten van de kleine
dingen van het leven.

Bennie leefde trouw aan zijn overtuigingen en geloof. Hij
bezocht jarenlang de kerk en stopte pas met het kerkkoor toen
zijn gehoor hem in de steek liet.

Bij zijn afscheidsdienst was er natuurlijk muziek en een
bijzondere verwoording van de bekende tekst uit Prediker,
gelezen door zijn kleindochter Lara:

Er waren gouden dagen
Er waren diepe dalen
Er waren hobbels en obstakels
Er waren prachtige verhalen

Zijn andere kleindochter Elfi bracht samen met Berthold een
prachtige afrikaans slaapliedje ten gehore.

Aan het eind van de afscheidsdienst sprak Esseldien een
zegenwens uit.

Bij het wegrijden van de auto werd de klok geluid door Bennies
neef Marchel.

Ik wens zijn echtgenote Annie, zijn kinderen Berthold en
Esseldien, zijn kleindochters Lara en Elfi en overige familie
veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline



Als innerlijke strijd in leiders
tot uitdrukking komt in oorlog,
betekent dat niets anders

dan dat nog vanuit waan

wordt geleefd.

Vanuit onwetendheid

Het geloof in afgescheiden zijn

Voor Vrede zal er innerlijk
een hoger weten

wakker dienen te worden.
Een gedeelde waarheid
gevoeld mogen worden.

De waarheid over eenheid
met alles en iedereen.

Het besef dat al wat je doet
aan je broeder of zuster

je aan jezelf doet.

Een kogel of een uitgestoken hand.

Het bitter van vergelding

of het zoet van de vergeving.
Zo simpel is het

en toch blijkbaar ook nog niet.

Ik bid dat het gewonde hart

in elk mens geheeld mag worden
in Liefde en Licht.

Dat leiders in oorlog

’s- nachts opschrikken uit hun slaap
en God ’s stem van binnen horen.

Dat zij met een schok beseffen
dat Vrede nooit bereikt wordt
door voor oorlog te kiezen.

Dat hen nu de keus wordt gegeven
om aan de hand van Waarheid
te groeien voorbij het kleine zelf.

Ik bid dat een verlangen
wordt aangewakkerd
om de held van het verhaal te worden.

Door een diep herinneren

dat meesterschap

aan waar leiderschap vooraf gaat.

Dat ieder beseft

dat hen leiderschap is toegekend,

niet om te vernietigen

maar om vanuit goddelijke verbinding
in Vrijheid en Liefde

de wereld te brengen naar Bloei.

Astrid Esmeralda Klompstra



Wereldvrede Meditatie op Oudejaarsdag, dinsdag 31 december

Ook dit jaar vindt de Wereldvrede Meditatie plaats in 't Witte
Kerkje te Varsseveld. We gaan dit jaar 2024 afsluiten met de intentie
ons te verbinden met Vrede-Liefde-Licht vanuit ons hart met de
Bron, het hart van de Aarde, met alles en iedereen in-op—boven—
buiten de Aarde. Met alle mensen, die op ditzelfde
moment in verbinding gaan met de Vrede in ons hart. g=258
In Nederland en wereldwijd. .
Binnen de geleide wereldvrede-meditatie verbinden
we ons met het web vol LIEFDE-LICHT-VREDE,
dat de aarde omhult, en geven dat gezamenlijk een
boost. Vullen dit web met de onvoorwaardelijke LIEFDE vol LICHT
en VREDE in ons hart. Deze onvoorwaardelijke Liefde delen we met
iedereen en alles in-op-boven-buiten de Aarde. Tot in het uiterste
donkerste hoekje wereldwijd. Zo komen we tot een diepe verbinding
met alles en iedereen, delen de Liefde vol Licht en Vrede vanuit ons
hart met iedereen wereldwijd.

Een mooi moment om dit jaar 2024 samen af te sluiten, een mooi
begin van 2025. Weet, dat de Liefde de sleutel is tot alles, de Liefde
overwint uiteindelijk vol Licht en Vrede.

Iedereen is welkom om deel te komen nemen aan deze zo mooie
Wereldvrede Meditatie. Op deze manier geef je het web van Liefde-
Licht-Vrede samen een boost, die iedereen en alles in-op-boven-
buiten de aarde steun geeft.

Blijf in vertrouwen. Hartegroetinliefdevollichtenvrede

Riemke

Wanneer Oudejaarsdag 31 december 2024, 13.00 — 14.00 u.
de deur staat om 12.30 u. open..

Waar de kerkzaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld,
Doetinchemseweg 5.

Wie iedereen is welkom, aanmelden niet nodig

Bijdrage de toegang is gratis (Vrije gift van harte aanbevolen)

Informatie Riemke de Boer bel 0315-329107 of
mail riemkedeboer@hetnet.nl
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Terugblik

De grote schoonmaak en het dialect.

Voorzien van emmers, dweilen, poetsdoeken, de stofzuiger,
de handstoffer en het blik, gingen vrijwilligers op de laatste
vrijdag van november aan de slag voor de grote schoonmaak.
Dat gebeurt twee keer per jaar. In enkele uurtjes maken vele
handen licht werk en verdwijnt het stof en ander ‘’schoet” uit

de hoeken, zoals Henk Beunk
zei. Onder het genot van een b !
kopje koffie met een lekker '

stuk suikerbrood werd in de
pauze van gedachten gewis-
seld over de betekenis van

het dialectwoord “’schoet™.
“’Schoet”, het is een beetje
smerig, een beetje stoffig.

Het is in elk geval het
tegenovergestelde van het
woord ‘’schoon”. Maar
schoon zijn onze gebouwen
nu. Tot aan de volgende grote
schoonmaak, ergens in het
voorjaar. Tegen die tijd ziet het
er misschien hier en daar weer
wat “’schoeterig uut”.

Ik wens u

Ik wens U een jaar

Als een alfabet

Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit

Tot zegen, zon en zaligheid.

Guido Gezelle



/C)\ Activiteiten

O

T rspiratie- & Ontmoeling

Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 6 januari

Wonderlijke bijbelverhalen waarbij we ons afvragen welke betekenis
ze in onze tijd en in ons leven kunnen hebben.

In januari lezen we het verhaal van Jozef in Egypte (Gen. 38)

Iedereen is van harte welkom (een keer) mee te doen! Als je je
vooraf aanmeldt, krijg je de tekst toegestuurd.
Tijd: 10 — 12 uur

Waar: Kleine Zaal, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.).
Info: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie op maandag 27 januari

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!

Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik
eea ook toemailen.

Logion: 41 & 42

Tijd 13 - 15 uur

Waar Kleine Zaal, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info Nicoline

11
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Dinsdag 14 januari 2025.

Nieuwjaarsvisite.

Op dinsdag 14 januari hebben we nieuwjaarsvisite. We maken een
praatje, luisteren naar een verhaaltje. Neem gerust je buurman/
vrouw mee.

Aanvang: 14.30 uur
Beatrixstraat 1la Varsseveld
Vrij entree, gift gewenst.

R 2809

Dinsdag 11 februari 2025.

Dialect verhalen

Op dinsdag 11 februari komt Johan Eppink ons dialect verhalen
vertellen. Het wordt een gezellige middag.

Ook deze middag is bedoeld voor iedereen! Van harte welkom en
neem gerust iemand mee.

Aanvang: 14.30 uur

Beatrixstraat 1a Varsseveld
Vrij entree, gift gewenst.

Draagt Nieuwjaarsmaand een sneeuwwit kleed,
dan wordt de zomer zeker heet!

12



/C)\ Activiteiten

O

T rspiratie- & Ontmoeling
Meditatieavond op thema op vrijdag 17 januari
‘Het HOGER ZELF’

Het Hoger Zelf is een wezenlijk deel, dat bij je hoort. Het
omvat alle kennis, die je hebt verzameld en waarmee je vorm
kunt geven aan je leven. Binnen geleide meditaties kom je in
een dieper contact met je Hoger Zelf. Je laat het in je hart zich
verbinden met je hart, ziel, goddelijke vonk in je. Deze
verbinding in je hart zal jou tot een heler en rijker mens
maken.

Iedereen is welkom om aan deze avond deel te komen nemen.
Je hoeft je niet aan te melden, de toegang is kosteloos.

Tot ziens.
Hartegroetinliefdevollicht

Wanneer vrijdag 17 januari 2025, 20.00 — 21.45 u.,
napraten kan tot 22.00 u., deur open 19.30 u.

Waar het voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld,
Doetinchemseweg 5.

Wie iedereen is welkom, aanmelden niet nodig

Bijdrage de toegang is gratis (Vrije gift van harte
aanbevolen)

Informatie  Riemke de Boer bel 0315-329107 of
mail riemkedeboer@hetnet.nl
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VRIJ en....Zo
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Het Witte Kerkje

muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

473 Een avond vol muziek met Popkoor Eigen-Wies! Jpd

Op vrijdagavond 7 februari nodigen wij je van harte uit om te komen
genieten van een sfeervol optreden van Popkoor Eigen-Wies in 't Witte
Kerkje.

Dit enthousiaste koor, opgericht in 2003 met
slechts 16 leden, is inmiddels uitgegroeid tot ?
een hechte groep van ongeveer 30 zanglief- ¢
hebbers. Onder leiding van hun dirigent
brengen zij een veelzijdig repertoire ten
gehore. Denk aan prachtige Nederlandse
klassiekers van Rob de Nijs en Boudewijn de
Groot, Engelstalige parels, en zelfs een
indrukwekkende medley uit de musical

"Les Misérables". Alle nummers worden vierstemmig gezongen, waarbij
het plezier in zingen altijd centraal staat.

Praktische informatie:
B Datum: Vrijdag 7 februari

Aanvang: 20.00 uur (Deuren open vanaf 19.30 uur)

Toegang: Vrijwillige bijdrage (aanbevolen)
B Nadere info: vrijenzo@gmail.com / 0641391784 (Gerwin)
Kom genieten van een warme avond vol muzikale verrassingen en
gezelligheid. We zien je graag in "t Witte Kerkje!
Popkoor Eigen-Wies — Zingen met passie en plezier!

De activiteit Vrij én....Zo, die ruim vijf jaar lang geregeld op
vrijdagavond plaatsvond, houdt per april a.s. op te bestaan. Met een
bezielende energie wist Gerwin Ooijman een breed scala aan artiesten
met zang en muziek naar onze Witte Kerk te krijgen. We danken Gerwin
en zijn team voor de vele geslaagde avonden.



Lezing op zondag 16 februari (10.30 uur)

Een diagnose zonder perspectief
De strijd om een levensreddend medicijn
door Maryze Schoneveld van der Linden

Je hoort dat je ernstig ziek bent: ALS, Duchenne, Huntington, Alzheimer,

spierziekte, kanker, oogziekte enz.
Een werkzaam medicijn is er [vaak] niet.

Wat dan?
Je gaat op zoek naar hoop en verwachting. Komt er een medicijn?
Een leven tussen hoop en vrees. Hoe ga je daar persoonlijk mee om?

Maryze Schoneveld van der Linde uit Varsseveld spreekt
over haar leven.
Zij schreef met Eric van Uden het boek:

"Konijnenmelk, hamstercellen en zingende kwartels ".

In het boek wordt beschreven hoe een medicijn voor haar
spierziekte op de markt kwam door samenwerking van
wetenschappers, artsen, universiteiten, investeerders,
patiénten, pharma en overheid.

Een lange weg van meer dan 50 jaren met letterlijk vallen

4
en opstaan voor patiénten.

De impact op het leven van patienten en hun families.

Een lezing voor iedereen die een inkijkje wil in de wereld van
medicijnontwikkeling.
Meer info: www.pacesworld.com

Inloop vanaf 10.00 uur. Entree: €10 Koffie/thee: €2
Ingang: Doetinchemseweg 5.

Voor aanmelding nieuwbrief: lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com
Facebook : lezingenwittekerkjevarsseveld
Website alle activiteiten  : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

15



/C)\ Activiteiten

O

Trspiratie-& Ontmoeling
Meditatieavond op thema op vrijdag 21 februari
‘Je ZIELSDIMENSIE’

Dit is het thema, waarop vrijdag 21 februari 2025 gemediteerd
wordt. Binnen geleide meditaties kom je in contact met je
Zielsdimensie. Vanuit je hart, vanuit je onvoorwaardelijke
liefde komt dit contact tot stand. Je komt in verbinding met je
zielsdimensie. Voelervaar hoe groot de toegevoegde waarde is,
die deze verbinding jou geeft. Je ervaart Eenheid, het Alles en
Niets tegelijkertijd. In verbinding met hart en ziel. Je ervaart
een diepe innerlijk rust, een koestering. Oneindige ruimte in
Eenheid.

Iedereen is welkom om aan deze avond deel te komen nemen.
De toegang is vrij, je hoeft je niet aan te melden.

Tot ziens.

Hartegroetinliefdevollicht

Tot ziens.
Hartegroetinliefdevollicht

Wanneer vrijdag 21 februari 2025, 20.00 — 21.45 u.,
napraten kan tot 22.00 u., deur open 19.30 u.

Waar het voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld,
Doetinchemseweg 5.

Wie iedereen is welkom, aanmelden niet nodig

Bijdrage de toegang is gratis (Vrije gift van harte
aanbevolen)

Informatie  Riemke de Boer bel 0315-329107 of
mail riemkedeboer@hetnet.nl



Terugblik N\

Op vrijdag 29 november kon je, onder leiding D"
van Peter Oskamp, een collage maken. Het was
bijzonder om te zien dat alle collages zo sterk van
elkaar verschilden. Peter hielp alle deelnemers op
weg, gaf (praktische) tips en adviezen en zorgde
voor de inwendige mens. Het was een mooie
middag en iedereen was tevreden met het

resultaat.
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Tegen de feiten in denken

De eerste dagen van november. Mist ligt als een grijze deken over het land en
over het menselijk gemoed. Wereldnieuws en landelijk nieuws zijn schokkend.
Niet te bevatten.

Dagblad Trouw besteedt een van die dagen in een paginagroot artikel aandacht
aan de Huub Oosterhuis lezing die 3 november werd uitgesproken door zijn
levenspartner Colet van der Ven. Dichter-dominee-theoloog Oosterhuis
overleed in 2023.

In de lezing zegt Van der Ven: ‘Van de bijbel leerde Huub ‘“’onverzoenlijke
hoop”. Hoop die tegen de feiten indenkt en invoelt. Hij had besloten het
bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ernstig te nemen en
naar de vervulling ervan te blijven verlangen. Al werd dat verlangen behoorlijk
beproefd en was het hem soms droef te moede.”

Van der Ven gaat in haar lezing verder:

“En dan was er nog de wereld. Deze wereld. Wat zou Huub gevonden, gedaan
hebben, vragen mensen. Goed dat hij het niet meer hoeft mee te maken, heb ik
vaak gedacht. Was zijn onverzoenlijke hoop bestand geweest tegen zoveel
wreed lijden? Zou in zijn broze lichaam de droeve ondertoon de hoop hebben
overstemd? Of zou hij zijn donkere tegenstem hebben verheven? Zou hij de
opstandige zijn gebleven die hij altijd was? Ik kan niet nalaten dat te geloven.
In een van zijn laatste gedichten schrijft hij:

Die nieuwe wereld die komt anders

dan wij dachten en hoopten.

Zij komt met droogte wolven overstroming

aardbeving, brandende wouden

misbruikte kinderen liegende kerken

met wreed getwitter in smoking

naakt in vernedering komt zij

en wij aanschouwen en omhelzen haar,

zijn in haar. Niet wetend hoe verder

We zullen stilte zingen, oefening

in solidariteit en volharding

Wij zijn zeg maar van geloof hoop en liefde

Deze drie, de grootste is de liefde”

Tot zo ver de lezing van Van der Ven waarover Trouw berichtte.

Ik lees het gedicht van Oosterhuis in die eerste dagen van november over en
over, probeer het tot me door te laten dringen, knip het uit en plak het op de
zijkant van het beeldscherm van mijn computer. Opdat deze woorden me bij de
les houden op momenten dat de wereld soms teveel wordt.

Marchel Chevalking
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Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Dinsdag 24 december

¥*

Woensdag 25 december

¥

Zondag 12 januari

Zondag 19 januari

Zondag 9 februari
Vrijdag 14 februari

Zondag 23 februari

19.30

10 u.

10 u.

10 u.

10 u.

10.30

10 u.

Viering Kerstavond

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer
Organist: Jarik de Graaff

J3 Vanaf ong. 19.10 uur zingen wij
verschillende bekende kerstliederen.
Autodienst: I. ter Maat, 06 22103170

Viering Kerstmorgen

Voorganger: Esseldien Wennink
Pianist: Julian Simmes

Vanaf ong. 9.45 uur verwelkomen wij u
graag met een kopje koffie/thee.
Autodienst: D. Steenbeek, 06 14536064

Voorganger: Nicoline Swen
Autodienst: W. Mateman, 0315 24 33 61

Oecumenische gebedsdienst in onze kerk.
Kor Datema gaat voor. Met medewerking
van o.a. Henk Beunk

Wij hopen dat een goede
vertegenwoordiging van leden van
Vrijzinnigen Varsseveld e.o. aanwezig zal
zijn.

Viering

Voorganger: Jan te Lindert

Autodienst: I. ter Maat, 06 22103170

Weeksluiting Bettekamp
Voorganger: Nicoline Swen

Viering
Voorganger: Jan te Lindert
Autodienst: D. Steenbeek, 06 14536064




