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Voorwoord

Graag neem ik de lezer even mee op onze jaarlijkse fietstocht, ontstaan
uit betrokkenheid bij elkaar en het verzorgen van de bloemstukjes voor
de vieringen.

Samengevat de Bloemendames met de namen Antje, Lien, Hilda en
Dieneke.

Zo togen wij erop uit, onze fietstocht begon in Heelweg bij Dieneke.
Tijdens het aangenaam verpozen, ontstond er een spontane

constatering, dat het goed toeven was.. maar...
de fietsen wachtten en het fietsplan was
gesmeed...Antje wist de route..een route die allen
aan konden. Het Seesinkpad voerde ons
door het bekoorlijke landschap. Al gauw

doemde een kleine overkapping op, gemaakt voor hobbyisten van mini
vliegtuigjes, daar genoten wij van de schaduw en het lekkers uit onze
tassen. Otterspad...Zieuwent allen kozen voor een bezoekje aan de
imposante St. Werenfriduskerk, voor even uit de hete wereldse
werkelijkheid.. in een gewijde rust...een rust, die je onmiddellijk in een
andere sfeer laat komen. Aansluitend daarop aandacht voor de ‘Groene
Kathedraal’. In de weide van Jan Nijenhuis, aan de Zegendijk is een
heuse Groene Kathedraal verrezen. 86 Italiaanse Populieren vormen de
afmeting van de St. Werenfriduskerk. De stilte in de kerk gaf een
bijzondere sfeer...ook het ruisen der bladeren van de populieren raakte
iets van binnen...Via een erg smal steegje tussen hoge schuttingen...
waar bij iets van claustrofobie oppopte, vervolgden we onze route..we
moesten door...dat vergt nou eenmaal een fietsroute..langs de
Veengoot, waar een zwanen paartje ongehinderd hun zwanen dingetjes
deden tussen de weelderige begroeiing. Tussen de waarschuwingen
door, dat er fietsers naderden op ‘ t fietspad werd duidelijk gemaakt dat
een volgende bezienswaardigheid ons wachtte..  ’t koffiekdpsken..een
bijzondere tuin, waar een echtpaar een paradijselijk oord van heeft
weten te maken.Een oord, waarin je in het geheel wordt opgenomen
door de opbouw, de kleuren van bloemen en planten en het
enthousiasme van twee hard werkende mensen met een ontembare
liefde voor de natuur..het voelde als in de kerk..gewijd.. waarover een
zegen is uitgesproken.Stil staan bloemen en planten ons te bekoren..de
stilte harmonieert met het monotone gesis van de sproeier ,nodig




vanwege de droogte. Een idyllisch onontgonnen pad leidt naar de
vindplaats van wilde orchideeén.. in hun paarse veelheid staan ze in
een soort van geheimzinnigheid te bloeien, omringd door gras en
andere begroeiing. Het bloemrijke gebied gaat grensloos over in de
omringende natuur. Na een kopje thee en woorden van lof te hebben
gericht aan de twee mensen die met hart en ziel hun tuin open stellen
voor liefhebbers..wij dus, stapten we weer op onze fietsen. Opgetogen
vol van liefde voor bloemen, trakteerden we ons op een boerenijsje.
De ijsmachine in een boerenschuur draaide gewillig het ijs in een
ijshoorntje, lekker likken... even afdwalen naar kind zijn...
‘deurlekken...anders smelt ow ijsjen’. Nu ik schrijf over het kind in
onszelf herinneren..

Lien en Dieneke werden, zonder medeweten van Antje en Hilda,speels
opgehouden door uitnodigende Kabouter verhaaltjes langs de route,zij
zijn daarom teruggefietst om ons te zoeken.. ¢ Woar blief jullie toch..’
we hebben ons best gedaan om hen te overtuigen van de bekoorlijke
kabouters...is goed gekomen..Via de Zanddijk- Aaltenseweg kwam
Halle in beeld..alsof de maag ingeseind werd begon de eetlust een
belangrijke rol te spelen..ach, zo werkt dat nou eenmaal. ‘Hier links’..
klonk het ..we parkeerden onze fietsen voor restaurant Nijhof in
Halle..Honger..eerst de dorst lessen met water, als deelnemers aan het
verkeer hielden we het verstandig..Het tafelen had ons goed gedaan,
er was tijd..betrokkenheid en liefde, waar we ons verbonden door
hadden gevoeld. Het loslaten van elkaar was nog een dingetje..op het
fietspad gebeurde dat..daar wachtten onze fietsen geduldig om
uitgebreid getuige te kunnen zijn van individuele knuffels..en tenslotte
een innige groepsknuffel, als of we voor altijd afscheid moesten
nemen..dat was mien toch een vertoning op dat fietspad..een
voorbijganger moet z’n wenkbrauwen wel opgetrokken hebben..Wij
groetten de man nog, maar z’n verbazing
bleef. Dat soort dingetjes krijg je op zo’n
fietsdag ...zonder de liefde, naar elkaar
toe..had deze dag niet zo’n gouden
randje gehad.

Dieneke Steenbeek




Van de bestuurstafel

De zomerperiode is aangebroken en dat betekent dat er minder
actviteiten zijn.

Op de 9° en de 23¢ juli zijn er nog vieringen. In de laatste zal Marianne
Visch voorgaan.

Voor de wandeling op 27 augustus hebben we een mooi plekje
gevonden bij camping Wolfersweide.

De inloop op vrijdagochtend gaat gedurende de zomermaanden
gewoon door.

De voorbereidingen voor de viering van het 150 jarig bestaan zijn in
volle gang. Het voorlopig programma ziet er mooi uit.

De groep die zich beraadt over onze toekomst is inmiddels drie keer
bijeen geweest. In de volgende Eendracht denken we u te kunnen
informeren over het eindresultaat. Wij zijn voorzichtig positief.

Tot ziens bij één van onze activiteiten en een fijne zomer gewenst.

Tijdens de zomervakantie zal Nicoline enkele weken vrij zijn.
Indien nodig is er vervanging.




In Memoriam
Jan Broens

Jan werd geboren op Sinderen, op 29 januari 1940.
Hij overleed in Varsseveld, op 5 mei.

Lieve en geliefde echtgenoot, vader, schoonvader, opa en
broer.

Goede vriend.

Integer, betrouwbaar, betrokken en positief.

Op een koude, zonnige dag in januari wordt Jan geboren
als oudste van 3 kinderen.

Sinderen, een klein stukje wereld in een turbulente tijd.
Jan heeft er een harmonische jeugd.

Na de lagere school gaat hij in Doetinchem naar de HBS
en daarna naar de zuivelschool in Bolsward. Maar dan
overlijdt zijn vader en Jans toekomstplannen worden
drastisch anders als hij zijn opvolger is. Met het
plichtsbesef en het verantwoordelijkheidsgevoel dat hem
zo eigen is, doet hij het voor de volle 100%.

Jan trouwt in augustus 1964 met Gerda en als trouwtekst
krijgt het jonge paar een passage mee uit Romeinen:
“Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de
ander liefheeft, heeft de wet vervult.” Zo gaan ze samen
op weg. Allereerst kamperen in de Ardennen, bij wijze
van huwelijksreis. Er zullen nog vele reizen en nog veel
meer wandelingen volgen.

Jan en Gerda krijgen twee dochters, Hendrien en
Liesbeth. Toen de meisjes jong waren, is Jan veel weg.
Maar, de zondag is altijd voor het gezin, dan gaan ze er
samen op uit. Beide dochters noemen de veilige en



voorspelbare basis die ‘thuis’ voor hen betekende. Ook later. Je
was altijd welkom! En Jan was er altijd om hen op te halen en
weg te brengen, waar zij ook waren. En altijd heeft hij zijn
(hun!) zaken goed geregeld. Het is zijn manier om zijn liefde te
tonen. Ook de komst van de schoonzonen en vier kleinzonen
stemt Jan gelukkig en dankbaar.

Jan speelt een rol van betekenis in het (verenigings)leven van
Varsseveld: het voetbal, de kegelclup TOP (een grote passie), de
buurtbus, de fietscommissie, de kaartclub, etc. etc.. En daarnaast
heeft hij een brede interesse in sport, nieuws en politiek en een
hechte vriendenkring. En telkens met grote toewijding, maar
zonder groot ego. Bescheiden en nooit op de voorgrond zorgt hij
dat zoveel, keer op keer, voor elkaar kwam.

In 2020 blijkt Jan ziek te zijn en genezing is niet meer mogelijk.
Toch kan hij nog lange tijd kwaliteit van leven behouden. In
maart is hij nog bij de AVK!

Jan overlijdt op 5 mei.

Een volle kerk neemt op 11 mei afscheid van Jan. Van alle
kanten zijn er warme, bewogen en eervolle woorden. En de
wens in zijn geest voort te gaan en herinneringen aan hem te
koesteren.

Ik wens Gerda, Hendrien en Brian, Liesbeth en Huub, Jorian,
Tobias, Teun, Kobus, Wim, Joke en alle andere die hij dierbaar
was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline Swen



Op 23 mei overleed

Cornelia (Elly) Lammers — van Slooten

Zij werd geboren op 25 maart 1933 in Salatiga (Nederlands-

Indié.

Lieve en zorgzame (schoon)moeder van Steef, Ronald,

Astrid en Ferdinand.

Jij was onze rots in de branding.
Wel verloren, maar nooit vergeten.

Een zomerpsalm

Ik zie in zomerlicht

de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.

Ik hoor in vogelzang

het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,

gestemd op nieuwe waarden.

De aarde zingt het uit

en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.

Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon

en ook mijn oorsprong
beide.

- A.C.Bronswijk



Jubileumfeest: vrolijk en vrijzinnig

Langzaam maar zeker begint ons jubileumfeest vorm
te krijgen, het feest ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van de afdeling.

Houdt u zaterdagmiddag 28 oktober en zondagmorgen 29
oktober vrij in uw agenda!

Zondagmorgen is er een viering waaraan het NPB-ensemble en
Jarik de Graaff meewerken en waarin Nicoline en Marchel
voorgaan.

Het programma van zaterdagmiddag

28 oktober wordt vrolijk en vrijzinnig

met het duo Maartje en Kine dat voor

ons gaat spelen en zingen. Na optredens

op Oerol, Lowlands, Podium Witteman,

maar ook Vrijzinnigen Nederland en de Zwarte Cross zullen deze
twee artiesten ook ons weten te vermaken. We hopen met velen deze
middag het glas te heffen, bij te praten en herinneringen op te halen
in een feestelijke sfeer, dus trek uw mooiste kleren aan!

Inmiddels zijn al enkele verhalen binnen voor het
herinneringsboekje dat 28 oktober gepresenteerd wordt. Meer
verhalen, anekdotes en herinneringen zijn welkom en zoals eerder
gezegd: een mooi verhaal, maar geen vlotte pen? Wij schrijven het
graag voor u op. Wel ligt de “’deadline”, op 21 augustus zodat er
voldoende tijd is om er een mooi boekje van te maken. Een
bewaarexemplaar, zogezegd.

Ook voor de expositie komen er al foto’s, video-opnamen en wat al
niet meer voor de dag, kortom: ons jubileumfeest wordt een feest
om naar uit te kijken!

Reageren kan naar:

redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

(Marian Kolkman, Marchel Chevalking en Nicoline Swen).


mailto:redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

De nacht van 17 op 18 juni was misschien wel de allermooiste nacht van
het jaar. Warm en helder en heerlijk.

Om precies 24.00 uur liepen we vanuit de voormalige koepelgevangenis
in Haarlem de nacht in. Een lange stoet mensen ging zacht pratend door
de straten van de stad. Buiten de stad was er het gekwaak van talloze
kikkers en de geur van gemaaid gras. Maarten en ik hadden goede zin en
de eerste stempelpost, na 12 km, gingen wij met stempel maar zonder
pauze voorbij. De tweede post was in Aalsmeer op het terrein van een
natuurzwembad. Zo konden wij, om half vijf ‘s ochtends, niet alleen onze
stempelkaart laten aftekenen, maar ook een verfrissend baantje trekken in
het licht van de opkomende zon.

Daarna ging de route richting Amsterdam, door het Amsterdamse bos en
langs de roeivereniging. De voeten begonnen nu toch wel wat te
protesteren, maar dat mocht de pret niet drukken.

Het laatste stuk liep door het Rembrandtpark en het westelijk deel van
Amsterdam. En toen, tegen 10 uur in de morgen, kwam de finish in zicht!
Een mooie gele loper was voor ons uitgelegd, er was applaus en we
kregen een heuse medaille. Wij hadden het gehaald!

De organisatie trakteerde ons nog op patat frites die, ondanks het vroege
uur, heerlijk smaakten. Daarna pikte Alex ons op om weer naar huis te
rijden. Van de terugtocht hebben we niet zoveel meegekregen .....

In de weken voor de wandeltocht mochten wij van velen een envelopje of
online donatie ontvangen. Zo heeft team ‘Zijn we er bijna?’ €1065,00
ingezameld.

Alle sponsoren heel
hartelijk dank voor uw
bijdrage!

Nicoline & Maarten
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Zon

Z.on, o mooie zon,

mat, fel, rood, geel,

oranje, wit.

Je laat je bewonderen en aanschouwen,
door een ieder die je wil zien.

Je bent trots en aanwezig.

Je schoonheid en je stralen,

verwarmen, verblinden en verleiden me.
Je verstopt je niet.

Je durft te schijnen, te stralen.

Je raakt me diep van binnen.

Je geeft me troost en kracht.

Ik heb me te lang verzet tegen de warmte,
die ik diep van binnen voel.

Nu mag ik het aanraken.

Ontroerd raken door de schoonheid

die ik in mezelf ontwaar.

Zon, ik heb geleerd dat ik mag stralen.
Ook al schijn je niet.
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Activiteiten

De leeskring Verwarrende Verhalen komt bij elkaar op 3 juli. We
bespreken ditmaal Openbaring 13:18
Monsters aan de macht. Het mysterie van het getal 666

Tijd 10— 12 uur

Waar kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info Nicoline

De leeskring Thomasevangelie gaat op 19
september weer verder.

Wandeling

Vorig jaar waren we te gast bij Nicoline en Alex in Barchem. Dit
jaar gaan we een andere kant op.

Op 27 augustus zijn we te gast bij camping Wolfersweide,
Petersdijk 5, 7021 HC Zelhem.

De opzet is hetzelfde als andere jaren.

De wandelaars vertrekken om 10.00 uur van de camping. Na
terugkeer sluiten ze zich aan bij degenen die alleen komen
koffiedrinken(vanaf ca 11.00 uur).

Het is een mooie locatie, die tegen het Hengelose Zand aanligt.
Mooi weer zal de rest doen.
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De zomer is een goed moment om het pad van je hart te
onderzoeken. De kracht van het vuur/de zon is sterk aanwezig.
Durf je volledig in het licht te gaan staan, te bloeien vanuit je

essentie?
Vraag je af of voel vanuit je intuitie:

Waar word ik heel erg blij van?

Wanneer maakt mijn hart een vreugdesprongetje?
Wat geeft mij energie?

Wat mag ik laten zien vanuit mijn hart?

Die avonden, als het nog niet donker was

maar wel al stil zoals

het alleen maar op zo’n zomeravond kan

met veel vogelgezang,
en als we dan de tennisbal gooiden
om beurten, steeds hoger tegen de toren
waar zo hoog al wat donker om hing

die avonden, lachende zomer,

als vaders en moeders

verstandig stonden te praten

in de tuinen, ernstig, geheim

licht lag tussen de violen.
We vingen de bal die terugkwam
vlak bij de wijzers was hij geweest
en grappen gingen we maken
dat wisten we zeker,

die avonden dat witte wijzers

over de zeeblauwe plaat schoven

en klokgelui ging golven

over de velden en daken
als het nog niet donker was
maar wel al stil.

- Leendert Witveen



De Oecumenische Werkgroep Varsseveld organiseert
aan het begin van de Vredesweek (16 t/m 24 september)
de jaarlijkse Vredesdienst op zondag 17 september

in de Laurentiuskerk te Varsseveld.

Het begint om 10.00 uur.

Een actueel thema: Onvrede, en nu?
Het roept vragen op,
En nu? Wat kan ik doen? Hoe dan?

Voorgangers: Nicoline Swen en Kor Datema

In deze viering zal veel gezongen worden.

Een te vormen ‘Vredeskoor’ o.l.v. Liga Vilmane zal
meewerken en ondersteunen.

Daarom zijn we op zoek naar zangers m/v!

De repetities zijn op vrijdag 8 en 15 september

om 19.00u in de Laurentiuskerk.

Stuur véor 1 september een mail naar ligavilmane@gmail.com

en je krijgt een bevestigingsmail met daarbij de bladmuziek die
nodig is.

Er is oppas en kinderdienst in het Borchuus.

WELKOM WELKOM WELKOM
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Oproep adventsbundel 2023 — Opstekertjes

Oproep adventsbundel 2023 — Opstekertjes

Net als voorgaande jaren, maken wij ook dit jaar met elkaar weer een
adventsbundel.

28 dagen met bij iedere dag een tekst en een illustratie. Gedichten,
(zeer) korte verhaaltjes, anekdotes, tekeningen, schetsen,
(natuur)foto’s, alles kan. Dit jaar zullen nog meer afdelingen onze
adventsbundel gebruiken, dat maakt dat we nog beter op de rechten
van alle materiaal moeten letten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar
‘eigen werk’ en anders is toestemming voor gebruik noodzakelijk.

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk 15
september uw materiaal in te sturen. (via post/mail) U mag meerdere
teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel worden
aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel kunnen we
materiaal bewaren voor een volgend jaar. Het is niet nodig om bij een
tekst een bijbehorende illustratie aan te leveren, of omgekeerd. Het
volstaat om één van beide in te zenden, wij kiezen dan een passende
aanvulling daarbij. De samenstelling van het boekje nemen wij voor
onze rekening.

Hartelijke groet, Nicoline Swen & Helene Westerik



Namen en adressen / Colofon
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E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1°, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: vacature
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(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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