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Voorwoord 

Wolven in Barchem en Dutch Overshoot Day (Dag vd overconsumptie)

Op dezelfde dag dat ik in de krant lees dat het Dutch Overshoot Day is, 
ontploft mijn telefoon bijna van de berichtjes die melden dat er 3 
wolven zijn gezien, net buiten Barchem. 
12 april 2023.
Elk jaar bereiken we de “overshoot day” eerder en eerder – de dag 
waarop we wereldwijd meer natuurlijke hulpbronnen verbruiken dan de 
aarde in een jaar kan produceren. In 2023 valt deze dag wereldwijd op 
28 juli. En in Nederland dus zelfs nog eerder dan het wereldwijde 
gemiddelde. Dat betekent dat als iedereen op aarde zou leven zoals de 
gemiddelde Nederlander, we ongeveer 3,6 aardbollen nodig zouden 
hebben om in onze huidige levensstijl te voorzien.
En die wolven? Steeds vaker lezen we de berichten dat ze er zijn en 
vooralsnog ook zullen blijven.

Dit is niet de plek voor politieke statements en verhandelingen, daar is 
het mij ook niet om te doen. Wat ik mij op 12 april realiseerde (en waar 
ik sindsdien over nadenk!), is dat deze beide gebeurtenissen een 
enorme impact hebben op het leven van mensen, maar dat ik er in mijn 
dagelijks leven eigenlijk nauwelijks iets van merk. En dat zal voor veel 
mensen gelden.
En hoe makkelijk is het daarmee om het te negeren of te romantiseren!

Kun jij objectief kijken?
En hoe moeilijk is het om echt objectief naar een onderwerp te kijken. 
Ik heb het geprobeerd. We hebben het bij mij thuis, tijdens het 
avondeten, samen geprobeerd. Niet kijken naar je echte, eigen mening 
of standpunt, maar juist vanuit het standpunt van je 'tegenstander' 
argumenten bedenken. Dat is knap lastig, maar het lukte wel. En de 
kinderen stelden verbaasd vast dat voor de 'andere kant' ook echt 
argumenten aan te voeren zijn. 
"En stel nu, zeg ik daar aan tafel, dat we er toch samen uit moeten 
komen. Dat we samen, met alle mensen, tot een oplossing moeten 
komen. Hoe doen we dat?"
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Mag iedereen meepraten, ook als je er helemaal geen verstand van 
hebt? Zijn sommige belangen belangrijker dan anderen?
Kan je altijd iedereen tevreden stellen?
Betekent dat dat de uitkomst soms mag zijn dat jìj niet tevreden bent?
Is het erg om van mening te veranderen, als je nieuwe dingen hebt 
gehoord?
Hoe voel je je als het lijkt of er niet naar je geluisterd wordt?
Kan er naar je geluisterd worden terwijl je toch niet je zin krijgt?
Is 'meeste stemmen gelden' altijd eerlijk?

Dilemma
U begrijpt, we zitten die dag lang aan tafel.
Eén van de kinderen vat ons gesprek mooi samen: "Nu is het nog 
lastiger geworden, want je kan dus allebei gelijk hebben, op je eigen 
manier."
Ja, dat kan. Gelukkig kan dat in Nederland.

De werkelijkheid
En tegelijk, veel problemen (uitdagingen, zo u wilt) waar we voor 
staan, zijn zoveel meer dan een 'pittige discussie aan de keukentafel'. 
Het gaat om je broodwinning, om de toekomst, voor jezelf, je bedrijf, 
voor je (klein/buur)kinderen, voor de wereld. Na het praten en het 
luisteren moeten er ook beslissingen genomen worden. Soms 
moeilijke beslissingen, die pijn doen, die je niet wil.

Zijn mensen als wolven?
En dan denk ik weer aan die wolven. 
Aan de gruwelijke beelden als zij een 
schapenwei zijn binnengedrongen. 
Pakken wat je pakken kan. Onnodig, 
onzinnig, ontwrichtend.
Lijken wij eigenlijk niet meer 
op die wolven dan we misschien denken?
12 april, Dutch Overshoot Day, het jaar telt nog 263 dagen.
Is er nog plaats op de aarde voor de Homo Lupus?

Nicoline Swen
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Homo homini lupus is een 
Latijns gezegde dat betekent 
"de mens is een wolf voor zijn 
medemens". De uitdrukking 
komt voor het eerst voor in een 
toneelstuk van de Romeinse 
schrijver Plautus ±200 v.Chr.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Maccius_Plautus


Van de bestuurstafel 

Op 27 maart j.l. was onze algemene ledenvergadering waarbij we 
terugblikten op 2022.
Ook werd met zorg naar de toekomst gekeken, omdat het steeds 
lastiger wordt om nieuwe bestuursleden te vinden. Gelukkig bleek dat 
een aantal van de aanwezigen zich over de toekomst wil beraden en 
naar oplossingen wil zoeken.

Inmiddels zijn ook de eerste ideeën ontstaan voor de viering van het 
150 jarig bestaan. Houdt het weekend van 28 en 29 oktober maar vast 
vrij. We zullen proberen op een mooie wijze bij dit 150 jarig bestaan 
stil te staan.

Op 13 juni staat het reisje van de 60+ club gepland.

Op 7 mei zal Esseldien Wennink in onze 
viering voorgaan.

Kortom weer voldoende om naar uit te kijken.
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Het bestuur zoekt notulisten.
Voor de maandelijkse bestuursvergadering is het bestuur op zoek 
naar mensen die het vergaderverslag willen maken. 

Op dit moment wordt er op de tweede dinsdagochtend van de 
maand vergaderd (maar dat kan in de toekomst veranderen). 
Het streven is de vergaderingen niet langer dan twee uur te laten 
duren. In de week daarna zou dan het verslag gemaakt moeten 
worden. Per jaar wordt zo’n 11x vergaderd. 

Deze taak zou (bij toerbeurt) door 2 a 3 mensen kunnen worden 
ingevuld.

Er is een passende vergoeding beschikbaar.
Voor informatie: Johannes van der Laan



  In Memoriam

Jan Wisselink

Jan werd geboren in Varsseveld op 21 oktober 1950.
Hij overleed op 24 december 2022, ook in Varsseveld.

Tijdens de afscheidssamenkomst op 30 december heeft Jans vrouw 
Hannie zijn levensloop geschets.  Daar putten wij nu uit voor dit I.M..

Jan en Hannie leren elkaar kennen via een vriendin van haar. 
Vanaf dat moment gaan de vriendengroepen samen uit. 
Natuurlijk naar "De Radstake", daar waren ze soms wel het 
hele weekend te vinden. Het was een prachtige tijd!
Na een aantal jaar gaan de eerste stellen trouwen, zo ook Jan 
en Hannie, in 1976 in het Witte Kerkje. 

Jan heeft veel in de bouw gewerkt. Later gaat hij bij de firma 
Ruys aan de slag en plaatst door heel Nederland 
brievenbussen. Hij heeft het naar zijn zin. Als dat project na 
een aantal jaar voorbij is, gaat hij in Borken werken. Als het 
slecht gaat met de economie, komt Jan een jaar thuis te zitten, 
al is van 'stilzitten' geen sprake en pakt hij de nodige klussen 
aan. Maar na een jaar wil Jan toch wel graag weer buitenshuis 
aan de slag en zo komt hij uiteindelijk bij Helmink Diepvries 
te werken. Als heftruckchauffeur. Hannie werkt daar al, dus 
nu zijn ze collega's. En dat zijn ze gebleven tot aan zijn 
pensioen in 2016. 
Ook daarna blijft hij bij Queens Products, hij wil bezig 
blijven en houdt van het contact met de collega's. En zo 
hebben Jan en Hannie ook de reizen mogen maken. De eerste 
keer naar China en later nog naar Vietnam. Een geweldige 
ervaring. 

Jan houdt van allerlei sporten en voetbal is zijn passie. FC 
Idink is de club die hij met een groep vrienden begint (op een 
veld van camping Idink), daarnaast tennis, motorcross, 
kegelen en fietsen. Hij geniet van de sport zelf en van de 
gezelligheid daaromheen.
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Ook gaat Jan graag naar concerten. Met Hannie en met vrienden 
bezoekt hij  o.m. Bruce Springsteen, Andre Rieu en de Vrienden 
van Amstel live.
En hij is actief in de wagenbouw.. Eerst bij de familie Luimes 
van "Plantenlust", later ook bij de Vrouwen van Nu. Vele 
dinsdagavonden is er getimmerd, gelast, getekend en geverfd. 
Het ging gepaard met veel gezelligheid.

Jan is een goede en betrokken vader. Jan Willem en Maaike 
kijken met veel liefde en dankbaarheid terug op hun jeugd. "Pa 
is en blijft mijn held", zegt Jan Willem. Vaak mocht hij, als 
kleine jongen, met zijn vader mee. En als Jan Willem en zijn 
Carline in 2020 een huis kopen, komt Jan elke avond en elk 
weekend naar hen toe om te helpen. Het zijn tijden om nooit te 
vergeten, met veel lol en ook heeft Jan zijn zoon nog veel 
kunnen leren! 
Maaike herkent ook wel iets van Jans eigenwijsheid in zichzelf. 
En daarnaast is ze vooral blij met Jan als vader. Ook zij hebben 
veel samen gedaan. Veel naar buiten, samen sporten en de 
gezinsvakanties naar het water. En vanaf het moment dat Maud 
in haar leven komt, is Jan gek op haar en zorgt voor haar.

Vanaf eind 2021 beginnen Jan en Hannie (en Jan Willem!) aan 
de verbouwing van het huis. Zo hopen ze nog lang op hun 
geliefde plekje te kunnen blijven wonen. De klus is groter dan 
gedacht, maar ze gaan stug door. Met z'n allen wordt er hard 
gewerkt om de verbouwing af te krijgen. En dat lukt! 
Helaas is het Jan en Hannie niet gegeven er samen lang van te 
genieten omdat Jan ziek blijkt te zijn. Tot op het laatst blijven er 
mensen komen en blijft Jan genieten van de gezelligheid. Hij 
overlijdt op 24 december, een groot gemis.

Ik wens Hannie, Jan Willen en Carline, Maaike & Natalie & 
Maud en alle andere die hij dierbaar was, kracht toe bij het 
dragen van dit verlies.
Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline
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  In Memoriam

Gerda Johanna Schel-Klein Wentink

Gerda werd geboren in Hummelo op 27 februari 1930.
Zij overleed in Doetinchem op 16 maart 2023.

Lieve moeder en schoonmoeder. Liefste oma en omi. 
Eigenwijs, sterk, streng voor zichzelf, modern, zwart/wit. Ze 
hield van spelletjes en gezelligheid.

Gerda wordt geboren op een kleine boerderij in Hummelo. Ze 
is de jongste dochter van Hendrik en Hendje Klein Wentink. 
Ze heeft één oudere zus.
Direct na de lagere school gaat Gerda aan het werk. Ze gaat 
werken in de huishouding. 

Haar moeder is een hele lieve vrouw, haar vader is een 
strenge man. Hij bepaalt eigenlijk alles en heeft weinig 
ruimte voor gevoelens en emoties. En dat is behoorlijk 
bepalend voor hoe Gerda later in het leven staat.

Als Gerda zo 19/20 jaar oud is, leert ze bij een bruiloft een 
jongen kennen; Derk Schel. Ze trouwen 5 jaar later en gaan 
inwonen bij 'Opa Harmsen'. Hij is een belangrijke figuur in 
Gerda's leven. Zij blijft nog een aantal jaar in de bediening bij 
De Gouden Karper werken. Daarna blijft zij thuis. 

Gerda en Derk krijgen een dochter, Joke. Gerda voedt haar op 
zonder verwennerij, maar ze is welzeker fier op haar 
prestaties. Daarnaast is ze behoorlijk modern in haar 
denkbeelden. Ze geeft Joke ruimte. Ruimte om zich te 
ontwikkelen en om de wereld te ontdekken. 
Belangrijk, want zelf heeft ze dat nauwelijks gehad. Het heeft 
gemaakt dat ze nauwelijks woorden heeft voor haar 
gevoelens. Al klinkt het wel altijd door in haar verhalen. 
Verhalen over Joke en Bert, over de kleinkinderen en
vriendinnen. Je hoorde haar trots en haar liefde. Daarnaast 
kan Gerda behoorlijk fel uit de hoek komen en heeft ze een 
duidelijke mening.
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Gerda kan geweldig goed breien en breit tot het laatst aan toe. 
Ieder jaar zorgt ze dat de toneelvereniging ruim voldoende heeft 
voor de verloting. Want ook de toneelvereniging (THIJS) waar 
ze 25 jaar speelt en 22 jaar in het bestuur zit, is een grote 
liefhebberij van haar. 
En reizen! Gerda's man houdt niet van vliegen, dus dat leert zij 
eerst na zijn overlijden kennen. Zij is dan pas 72 en kan nog 
genoeg ontdekken. Zo gaat Gerda naar Portugal en Kroatië Maar 
bovenal houdt ze van Oostenrijk. Van de bergen, van het eten, 
van de muziek! Samen met Joke en Bert heeft zij er vele 
heerlijke vakanties. 

Het is pas heel kort geleden dat Gerda haar appartement verruilt 
voor een kamer in Croonemate. Een goeie stap. Ze vindt het er 
fijn en heeft veel aansluiting! Helaas duurt het maar kort.
Door een val breekt Gerda haar heup en het is niet te opereren. 
Haar laatste dagen is zij terug in Croonemate. Het zijn kostbare 
dagen waarin steeds meer de kwetsbare kant van deze sterke 
vrouw zichtbaar wordt. 

Bij het afscheid zijn er liefdevolle woorden van Joke en Gerda's 
kleinzoon Berjo. Natuurlijk is er de muziek waar ze zo van 
hield. En we nemen haar breiwerk als symbool voor het leven. 
Met de verschillende kleuren voor de verschillende mensen die 
er in haar leven zijn geweest. Met draden die soms moeten 
worden afgehecht en ook met steken die je af en toe laat vallen 
in het leven. Sommige zijn nog op te halen, andere laten 
voorgoed een gat achter. 
Al met al, kunnen we vaststellen, dat Gerda met haar leven 
'mooi werk' heeft afgeleverd. 

Ik wens haar dochter Joke, haar schoonzoon Bert en alle overige 
familie en vrienden die zij dierbaar was, kracht toe bij het 
dragen van dit verlies. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline 
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Lenteloopje op maandag 1 mei

Wandelen op het ritme van de seizoenen.
Alles in de natuur groeit en bloeit en wij mogen ervan genieten!

We verzamelen om     10.30 uur op het 
parkeerterrein van     kasteel Slangenburg. De 
wandeling zal ong.     1 ½ uur duren en daarna 
kunnen we (voor     eigen rekening) nog een kop 
koffie drinken in     Het Koetshuis. 

Een mooi gedicht mag altijd mee voor onderweg!
Informatie bij Nicoline
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Op 17 juni lopen mijn zoon Maarten (14) en ik mee met de Nacht 
van de Vluchteling. We lopen 40 kilometer tussen Haarlem en 
Amsterdam.
Wij zoeken mensen die ons deze tocht willen sponsoren. Ons team 
heet: Zijn we er bijna? En we zijn te vinden via https://haarlem-
amsterdam.nachtvandevluchteling.nl/teams/zijn-we-er-bijna/donate

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de 
Vluchteling. Duizenden deelnemers lopen de avond of nacht door 
om samen zoveel mogelijk geld in zamelen voor noodhulp 
wereldwijd en op een positieve manier aandacht te vragen voor 
mensen die moeten vluchten vanwege conflict, oorlog of 
klimaatverandering. 

Al het geld dat voorgaande jaren met de Nacht van de Vluchteling is 
opgehaald, is uitgegeven aan hulpprojecten van Stichting 
Vluchteling. Op de website 
https://www.nachtvandevluchteling.nl/waar-lopen-we-voor is 
precies na te lezen waar het geld aan is 
besteed. Stichting Vluchteling heeft een 
ANBI-keurmerk.

Maarten en ik gaan binnenkort in training en 
zullen natuurlijk ons uiterste best doen om 
deze wandeling tot een goed eind te brengen.

Wij zijn het bestuur dankbaar dat wij via de 
Eendracht deze oproep voor sponsors 
mogen doen. 
Natuurlijk kunt u ons ook op de ‘ouderwetse’ 
manier (via een envelopje) sponsoren.

Hartelijke groet, Nicoline (en Maarten)

Zijn we er bijna?

Steun mijn actie

Stichting Vluchteling

Scan de QR-code & doneer
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Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 8/5 & 5/6

Vreemde en bizarre verhalen uit de bijbel waar mensen zich aan 
stoten en storen. Onbegrijpelijk dat ze in de bijbel staan. Of toch 
niet? 

Datum : maandag 8 mei: Spreuken, oa 13:24, 19:18, 22:15
Wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet! 
Aansporingen tot lichamelijke straf bij de opvoeding. 
Want wie niet horen wil, moet voelen.
maandag 5 juni:  Openbaring 13:18
Monsters aan de macht. Het mysterie van het getal 666

Tijd : 10 – 12 uur
Waar : kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten : geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info : Nicoline

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 16/5 &13/6

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de 
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik 
eea ook toemailen. 

Data : dinsdag 16 mei; logion 19 & 20
dinsdag 13 juni; logion 21 & 22

Tijd : 10 – 12 uur
Waar : kantoor, ingang bij het fietsenhok
Kosten : geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info : Nicoline

Activiteiten 
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150 jaar, we gaan het vieren!

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. 

Het is een oud gezegde, maar het 150-jarig bestaan van onze 
afdeling mogen we hoe dan ook toch wel een grote gebeurtenis 
noemen. In oktober dit jaar is het zo ver en inmiddels worden er 
plannen gemaakt om aan het jubileum passende aandacht te geven.

Een van de plannen is om een expositie in te richten. Een expositie 
van oude foto’s, krantenknipsels, spullen zoals het 
zondagsschoolboekje of een mooi borduurwerk, een tekening of 
schilderij misschien. Niet alleen uit de historie van de afdeling 
Varsseveld, maar ook uit het rijke verleden van de afdelingen 
Dinxperlo, Aalten/Winterswijk en Zelhem die in de afgelopen jaren 
met Varsseveld zijn gefuseerd.

Daarnaast komt er een herinneringsboekje. Want talloos zijn de 
herinneringen: aan de zondagsschool, het kerkkoor, catechisatie en 
belijdenis, een kerstspel, een gezellig uitstapje, voorgaande jubilea 
of anderszins. Bijzondere ontmoetingen die u had, of een mooie 
ervaring. Misschien inspireren deze herinneringen u nu wel tot een 
gedicht, of een verhaal. Of een verhaaltje. Schroom niet 
herinneringen of verhalen op papier te zetten, of te melden dat u 
iets hebt voor de expositie. Alles bij elkaar gaat het zorgen voor een 
kleurrijk palet. Een kleurrijk palet van parels en pareltjes, zo 
kleurrijk als de vrijzinnigheid kan zijn!

Wel een mooi verhaal, geen vlotte pen?
Wij schrijven het graag voor u op!

Reageren kan naar: 
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
(Marchel Chevalking, Marian Kolkman, 
Nicoline Swen)
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Er hangen weer nieuwe schilderijen in ons gebouw. Ditmaal gemaakt 
door Henk Obbink. Ze zijn werkelijk de moeite waard om een keer te 
komen bekijken! Hieronder stelt Henk Obbink zich kort aan u voor.

Mijn naam is Henk Obbink,
Geboren in 1941 in Aalten.

Mijn laatste schoolopleiding 
was de Middelbare landbouw-
school in Winterswijk. Daarna 
nog verschillende cursussen 
gevolgd, onder andere 
Instructeur Machinaal Melken, Melkwinningsadviseur enz.
Ik heb 30 jaar gewerkt, in Utrecht, op de onderwijsboerderij, 
afdeling Rundvee, van de Faculteit Diergeneeskunde. Ik heb daar 
veel te maken gehad met studenten die dierenarts wilden worden 
bij landbouwhuisdieren. Ook verzorgde ik daar praktijklessen, 
melkwinning, huisvesting en verzorging, en exterieur rund.
Ik heb daar een fantastische tijd gehad.

Na mijn pensionering zijn we weer naar Aalten verhuisd en ik 
woon daar samen met mijn vrouw, met heel veel plezier, op de 
Knibbelweide. Zoon en dochter waren inmiddels al uitgevlogen.
Schilderen is een van mijn hobby's, naast tuinieren, fietsen, 
wandelen en lezen.
Ik schilder graag koeien, vooral omdat ik de anatomie van koeien 
goed ken, maar ook bloemen schilder ik of andere dieren.
Vaak maak ik gebruik van foto's of gedeelten daarvan, of maak zelf 
foto's. Meestal begin ik met acryl, waarna ik het afmaak met 
olieverf.

Met vriendelijke groet, Henk Obbink

Het is mogelijk de schilderijen te kopen, de prijzen variëren tussen de 50 en 
175 euro. U kunt dan contact met mij opnemen tel: 0543-471190
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Een gedachte:

Na de ALV van maart j.l. heeft zich een groepje gevormd 
dat nadenkt over ons voortbestaan en hoe wij mensen kunnen 
vinden die bereid zijn zitting te nemen in het bestuur. 
Zoals Johannes tijdens de ALV al aangaf: we organiseren mooie 
activiteiten, er zijn vele trouwe vrijwilligers, het kan toch niet zo 
zijn dat er geen 3 nieuwe bestuursleden te vinden zijn. 

Daar wordt nu dus hard aan gewerkt, door dat groepje. Daarnaast 
hoor ik van veel mensen: Als ik nog ergens mee kan helpen, laat het 
weten hoor!

En nu weet ik het! Dat wil zeggen, het is een idee, een gedachte:

Met leden en vrienden samen telt onze afdeling zo’n 250 personen. 
Stel nu dat iedereen per jaar 2x extra naar een activiteit komt dan 
nu het geval is. Dus als je eigenlijk nooit komt, overweeg je toch 
om eens één of twee dingen uit te zoeken om een keer naar toe te 
gaan. En ook als je regelmatig komt, heb je misschien de 
mogelijkheid een keer extra te komen. De keer dat je twijfelt om te 
gaan, besluiten om het ditmaal wèl te doen!

Stel je voor dat iedereen dat zou doen.
Dan zouden wij in één keer 500 extra bezoekers per jaar hebben. 
Alle activiteiten zouden nog net iets leuker worden, omdat er meer 
mensen zijn. Er zouden nieuwe contacten ontstaan en oude worden 
aangehaald. En voor alle vrijwilligers en (potentiële) bestuursleden 
is het een geweldige stimulans.

Dus iedereen die onze afdeling graag ziet blijven bestaan, geef ik in 
overweging om de komende maanden een keer extra de Eendracht 
te bezoeken. Wij zien u graag komen!

Nicoline
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# 

Namen en adressen / Colofon 

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969, 
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Administratie:   Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42, 

      7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:       info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

      Mevr. M. Stuart,  06 28 204 871 

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter:       vacature

Secretaris:       Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48 

      secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.Kolkman, 06 21 622 855 

penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

      t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o. 

Inspiratie & Ontmoeting:   

60+Club Mevr. G.W. Semmelink-Leneman 

                    (0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl  

Samensteller ‘Eendracht’: N. Swen (a.i.)

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht 

Voor de Eendracht van juli/augustus : 19 juni

NB: KOPIJ ENKEL VIA REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL

Kopij redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan  tel. (315) 24 35 48 

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50 

Website:  www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       

      



Donderdag 
4 mei

18.30 u. Bezinningsbijeenkomst
Laurentiuskerk

Zondag
7 mei

10.00 u. Viering
Voorganger: mw. E. Wennink
Autodienst: mw. W. Nijhof, 0315 241206

Zondag
21 mei

10.00 u. Viering Den Es
Voorganger: dhr. M. Chevalking

Zondag
28 mei

10.00 u. Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. J. Velthorst, 0315 24 33 37 

Zondag
11 juni

10.00 u. Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. W. Mateman, 0315 24 33 61

Zondag
25 juni

10.00 u. Buitendienst
Koffieboerderij Groot Nibbelink
Voorganger: dhr. M. Chevalking

# 

el. 0315 24 33 37 
Velthorst
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