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Mededeling:
De meditatie van Riemke op 19 april gaat niet door

Je eigen weg herken
je aan de overvloed
van energie en

inspiratie als je hem

bent ingeslagen

Jerry Gillies



Voorwoord
Elkaar ver-dragen

Verrassend voor mij (en zeker ook
voor jullie) dat ik het voorwoord voor
deze Eendracht mag schrijven, als

nieuw bestuurslid van Vrijzinnigen

Varsseveld e.o.

Na vele jaren niet meer actief betrokken te zijn, is het fijn om iets te mogen
betekenen voor © het witte kerkje’. Ik moet nog even wennen aan de naam, die bij
mij thuis ° de Protestanten Bond” werd genoemd. Ik ging als jong meisje naar de
bibliotheek, de zondagsschool, de lessen bij Dominee Bosch of Dominee van Lent
of de knutselclub, dan ging ik naar * de Protestanten Bond’, nu dus ‘ het witte

kerkje. De naam went snel, nu nog mijn plekje vinden binnen deze vereniging.

Wat een mooie vereniging tref ik aan met betrokken en lieve mensen. Ik ben onder
de indruk van de inzet bij allerlei activiteiten en vieringen, de zorgvuldigheid en
het getoonde verantwoordelijkheidsgevoel. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend
en dat geldt natuurlijk ook voor mijn rol. De winter is bijna afgelopen, het voorjaar
komt er weer aan. Om de een of andere reden geeft dat energie voor nieuwe
dingen.

Wat moet er dan nieuw en waarmee te beginnen? De wereld verandert zo snel dat
in ieder geval ik het overzicht verlies en zorgen genoeg heb over wat er in de
wereld gebeurt. Klimaatproblemen, oorlogen, droogte, overstromingen,
hongersnoden, de rij is eindeloos... Er zijn zoveel urgente vraagstukken en ze zijn
zo groot. Individueel kan je er niet zoveel mee met het risico om dan maar niets te
doen. Hoe de moed niet te verliezen, niet cynisch te worden en hiermee positief
om te gaan? Velen verlangen naar een wereld waarin mens en natuur meer in
balans zijn. Hoe kunnen we in gesprek gaan met onze medemensen, luisteren naar

elkaar, begrip hebben voor elkaar, elkaar verdragen en elkaar ver-dragen. Niet het



uitdragen van het eigen gelijk, maar proberen te begrijpen wat een ander beweegt
geeft verbinding, maar is o zo moeilijk. Zolang er sprake is van stress, angst,
frustratie vind ik het moeilijk me open te stellen voor andere meningen. Dat lukt
beter in een veilige setting.

Ik hoop dat die veilige setting binnen ‘ het witte
kerkje’ er kan zijn en dit tot vele mooie ervaringen
kan leiden. Als we in onze naaste omgeving
proberen er voor elkaar te zijn en binnen onze
vereniging ruimte te geven en vinden om elkaar te
ontmoeten en inspireren wordt de wereld een stukje

mooier.

Masja van Dongen-Westerveld

Muziek in de Paasviering

zondag 31 maart

Drie leden van het bekende koor de Ulftse
Nachtegalen werken mee aan de Paasviering, zondag
31 maart. Het zijn Minou, Milou en Gabriélle. Ze
zullen enkele nummers, passend bij Pasen voor hun
rekening nemen en zij worden op de vleugel
begeleid door Julian Simmes.

De viering begint om 10.00 uur en Marchel gaat voor.
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Van de bestuurstafel

Wij vragen weer uw

hulp bij de schoonmaak

Als u zin hebt zien we u

graag op vrijdagmorgen 22 maart

vanaf 9.00 uur.

Wij zouden het fijn vinden als u zich even

aanmeldt bij Marian, onze koster. Zij zal dan
eventueel ook zeggen wat u zelf nog kunt mee

brengen en heeft dan inzicht met hoe velen er gepoetst gaat worden.
Haar telefoonnummer is 06- 21622855. Ev is deze ochtend geen koffie-inloop.

Wie vindt het leuk om ons aan te vullen in het bestuur?

Wij zijn op zoek naar twee bestuursleden.

Eén omdat Marian per eind maart stopt en één omdat we nog op
zoek zijn naar een technische man/vrouw. Mocht je geen
bestuursfunctie willen maar ons af en toe tijdelijk wil ondersteunen
laat het ons dan weten. Ook geldt dit voor de technische functie.

Vele handjes maken licht werk!

Wilt u het laten weten via info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

of neem telefonisch contact op met Renate Heinen. Haar
telefoonnummer is 06- 51811079.




Jaarverslag 2023

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

Algemeen Het jaar 2023 is het jaar waarin de afdeling 150 jaar bestaat. De
vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling telde 239 leden op 1 januari 2023
en 30 “vrienden van”. In 2023 zijn 9 leden overleden en hebben 6 leden hun
lidmaatschap opgezegd. Wij mochten 4 nieuwe leden begroeten, waarvan 2 die
daarvoor “ vriend van” waren. Ook hebben zich 3 nieuwe “ vrienden van” mogen
begroeten en 2 “vrienden van” hebben opgezegd. Daarnaast hebben we nog 4
abonnees op de Eendracht.

Maandblad “ de Eendracht” Het blad is 6x verschenen gedurende 2023. Tot en
met de uitgave september/oktober heeft Nicoline dit voor haar rekening genomen.
Vanaf de uitgave november/december doet Evelien Michels-Kwak dit.

Vieringen In 2023 zijn er 19 vieringen ( vorig jaar 17) in Vrijzinnig Centrum de
Eendracht geweest waarvan 4 door een gastvoorganger is verzorgd. Op 25 juni
vond de viering bij de Koffieboerderij Groot-Nibbelink plaats en op 27 augustus
waren we te gast bij de Familie Diepenbroek op camping Wolversweide. Na een
wandeling in de buurt van de camping was er koffie. Bij den Es zijn we 4x
voorgegaan. De weeksluiting bij de Bettekamp hebben we 6x verzorgd. Na afloop
van de viering op 2 april (Palmpasen) was er lunch, waarmee we al onze
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Gedurende het jaar zijn 3 oecumenische

vieringen geweest.

Overige activiteiten Evenals voorgaande jaren waren er weer 3 wandelingen
( winter, lente en herfst). De leeskringen ‘Thomasevangelie’ ( 10x bijeen geweest)
en “ Verwarrende verhalen” ( 11x) zijn na de introductie in 2022 voortgezet. Een

koude en natte Zonnewende was ons deel op 22 juni en kende dan ook slechts
enkele bezoekers.



Bestuur In de Ledenvergadering op maandag 27 maart zijn de volgende mutaties
geweest: Els Venneker-Krijgsman is om gezondheidsredenen afgetreden. Gerwin
Ooijman is om persoonlijke redenen tussentijds afgetreden. Johannes van der Laan
is aftredend na 6 jaren in het bestuur te hebben gezeten. Vanwege de voortgang wil
Johannes verder als bestuurder mits op redelijke termijn duidelijk is dat er zich
nieuwe bestuursleden aandienen. Vanuit de ALV ontstaat een meedenkgroep onder
de bezielende leiding van Henk Beunk. Hieruit resulteert dat in de ALV van 20
november drie nieuwe bestuursleden kunnen worden voorgesteld: Renate Heinen,
Evelien Michels-Kwak en Masja van Dongen-Westerveld. Ook kunnen we tijdens
deze ALV een nieuwe notuliste voorstellen: Riet Fiechter-Beunk. Johannes van der
Laan is tijdens de ALV afgetreden. Hij zal de komende tijd het bestuur blijven

ondersteunen.

Marion Stuart Marion Stuart is per 31 oktober 2023 gestopt met haar
werkzaamheden als koster/beheerder. In 2023 is het ons nog niet gelukt een
opvolger voor haar te vinden. Meerdere vrijwilligers, m.n. Marian Kolkman
hebben de werkzaamheden van Marion overgenomen.

Nicoline Swen Het bestuur kan zich vinden in het voorstel van Nicoline om vanaf
1 januari 2024 18 uur per week voor de afdeling Varsseveld e.o. te gaan werken.
( bestuursvergadering 7 november 2023).

150 jaar vrijzinnigheid Onze afdeling bestond op 31 oktober 2023 150 jaar. Deze
mijlpaal hebben we op 14 en 29 oktober gevierd. Op 14 oktober met een
feestelijke theatermiddag met Maartje en Kine. Aansluitend een receptie. Op 29
oktober was er een speciale verjaardagsviering met Nicoline en Marchel. Verder
werkten aan de viering Jarik de Graaff en het NPB-ensemble o.l.v. Wim Lammers

mee. De giften kregen als bestemming de Stichting Leergeld.

Pastorie Reiny Dijkstra- de Wit heeft de huur van de pastorie per 1 december
2023 opgezegd. Een geschikte huurder heeft zich nog niet aangediend.

Renate Heinen Voorzitter

Johannes van der Laan Samensteller van het verslag



BRUGGEN BOUWEN

Beleidsplan Vrijzinnigen Varsseveld e.o.
2024-2026

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

afdeling Varsseveld e.o. ( kortweg:
Vrijzinnigen Varsseveld e.o.) is een
geloofsgemeenschap in verenigingsvorm die ontstaan is uit diverse fusies van
NPB-afdelingen

De vereniging komt voort uit tradities van het vrijzinnig protestantisme. De
ondogmatisch manier van religiositeit, zoals ook binnen het religieus humanisme,
vormt de leidraad van ons handelen. Het beleidsplan heet ¢ Bruggen Bouwen’
omdat verbinding en ontmoeting onze basis vormen. Het gaat om verbinding met
de mensen in de wereld om je heen, verbinding met wie jij ten diepste bent en
verbinding met wat jij ervaart als de bron van het leven.

Vrijzinnigen Varsseveld biedt in vrijheid en openheid zingevingsactiviteiten aan
voor leden en niet-leden van alle leeftijden, die op zoek zijn naar inspiratie en

spiritualiteit.

Vrijzinnigen Varsseveld vervult hiermee een regiofunctie in het
verspreidingsgebied van het eigen maandblad Eendracht. De activiteiten worden
voornamelijk aangeboden in het Witte Kerkje en in het verenigingsgebouw De
Eendracht.

Het pastoraat en de pastorale zorg vormen een wezenlijk deel van onze vereniging.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o. heeft de ANBI-status.
De vereniging heeft twee betaalde krachten: de voorganger en de koster/beheerder.

De overige taken worden door vrijwilligers gedaan.
Missie

Ieder mens is in essentie een vrij en zinvol wezen. Vrijzinnigen Varsseveld e.o. wil
mensen faciliteren in hun zoektocht naar het diepere zijn.
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Visie

Vrijzinnigen Varsseveld e.o. wil een plek zijn waar mensen hun eigen
levensbeschouwing vormen, waar ze vrijheid ervaren en waar ze elk ander mens
die vrijheid geven.

Wat willen we bereiken in 2024 t/m 2026

- Versterking van de verbondenheid tussen de vereniging en de leden
- Aandacht en zorg voor de toekomst van de vereniging

- Meer dwarsverbanden tussen de verschillende activiteiten

- Combinatie van viering met Inspiratie&Ontmoeting

- Het huidige aanbod een extra impuls geven

- Vieringen op andere momenten dan zondagmorgen

- Meer bekendheid voor onze activiteiten

- Aantrekkelijk zijn voor jonge mensen

- Een financieel gezonde vereniging

Wat zijn we van plan in 2024 t/m 2026

Geloofsactiviteiten aanbieden voor een doelgroep met een brede
leeftijdsopbouw

Spirituele activiteiten aanbieden als yoga en mindfulness

Samenwerking zoeken en onderhouden met andere geloofsgemeenschappen

Samenwerking zoeken en onderhouden met organisaties en bedrijven



- Bestuurs- en vrijwilligersfuncties aantrekkelijk maken

- Extra aandacht besteden aan jongeren

- Actief vrienden werven

- Conclusies verbinden aan enquéte van Henk Beunk

- Het ledenblad Eendracht aantrekkelijk houden

- De galerie- en muziekfunctie van kerk (en verenigingsgebouw) promoten
- Kerk- en verenigingsgebouw vaker verhuren

Wat doen we nu concreet

- Vieringen op zondagmorgen

Pastorale zorg van de voorganger

- Inloop op vrijdagmorgen

- 60+ club

- Inspiratie & Ontmoeting zesmaal per jaar

- Meditatie- sessies

- Leden van 85+ worden minimaal 1x per jaar bezocht

- Leden van 80+ krijgen een kerstattentie

- Een maaltijd voor leden en/of vrijwilligers

- Minimaal éénmaal per jaar een verenigingsbroed thema
- Verzending van verjaardagskaarten aan alle leden

- Vrij & Zo als nevenactiviteit van Gerwen Ooijman
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Aandachtspunten in 2024 t/m 2026

- Kerk en verenigingsgebouw aantrekkelijk en functioneel houden
- Een vlekkeloze technische ondersteuning bij activiteiten

- Vrijwilligersbestand op sterkte houden

- Website actueel houden

- Actief zijn op sociale media

- Werk maken van digitalisering

Strategie

Er zijn twee mogelijkheden voor de uitvoering van dit beleidsplan:

1. Erzijn voldoende mensen bereid om mee te denken en mee te doen
2. Er wordt menskracht ingekocht

De keuze voor punt 1. betekent een actieve zoektocht naar bestuursleden en
vrijwilligers en vraagt een actieve betrokkenheid van leden, vrienden en
belangstellenden.

De keuze voor punt 2. kan een verhoging van de contributie betekenen. De

praktijk zal een mengvorm zijn van punt 1. en punt 2.
Varsseveld, december 2023

Vragen of opmerkingen over dit beleidsplan graag uiterlijk 18 maart (een
week voor de jaarvergadering) per email sturen naar

info@vrijzinnigenvarsseveld.nl of per post naar postbus 42, 7050 AA
Varsseveld
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Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o. op Maandag
25 maart om 19.30 uur in Verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum
de Eendracht , Beatrixstraat 1a te Varsseveld.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 20
november 2023.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag 2023

6. Financieel verslag 2023

7. Verslag kascommissie

8. Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2023
9. Begroting 2024 en voorlopige begroting 2023

10. Benoeming nieuwe kascommissie

11. Vaststellen contributie

12. Bestuursverkiezing. Aftredend na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten,
mevrouw M. Kolkman. N.B. Een lid dat voor een vacature é¢én of meerdere
kandidaten wenst voor te dragen, dient die voor aanvang van de vergadering
schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, vergezeld van een schriftelijke
verklaring van de betreffende kandidaat.

13. Het bestuur heeft geen nieuwe kandidaten voor het bestuur

14. Rondvraag. 15. Sluiting
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Bernhard Hendrik Kraan

Ben

Ben wordt geboren in Arnhem, op 16 augustus
1939. Hij overlijdt 18 december, op De Kleine.

Ben wordt geboren in het ziekenhuis in Arnhem. Hij groeit op op De Kleine, in
wat een samengesteld gezin zal worden, als zijn moeder jong overlijdt en zijn
vader daarna hertrouwd. In totaal telt het gezien 7 kinderen.

Ben is een rustige en wat verlegen jongen. Al jong is hij geinteresseerd in techniek
en speelt graag met constructie speelgoed. Hij gaat naar de lagere school en daarna
naar de landbouwschool. Als zijn oudste broer naar Nieuw Zeeland emigreert, is
hij daarmee degene die de boerderij overneemt. En de zorg voor zijn ouders. “Dat
doe je gewoon”. Later zal hij wel eens zeggen dat hij eigenlijk geen boer had
moeten worden, zijn interesse lag meer op een ander vlak. Maar met grote inzet en
plichtsgetrouwheid doet hij zijn werk.

In 1979 ontmoet hij Els en een jaar later trouwen ze, in ons eigen witte kerkje!
Want de NPB heeft Bens leven lang een rol gespeeld. Hij heeft zondagsschool
gegeven, is betrokken geweest bij bij de gemeenteavonden, zat in het bestuur en
was een enorme kracht bij de verbouwing. Tot op de dag van vandaag zien we
overal in de kerk en in de Eendracht zijn werk terug. Daarnaast is Ben ruim 18
jaar onze koster en beheerder. Hij is altijd bezig en alles is tot in de puntjes
geregeld. Hij vindt zelfs nog de tijd om af en toe een sigaret te roken op het
plaatsje achter de bijkeuken. Tot hij in 2018 werd opgevolgd door Marion. Op dat
moment is ook de tussenruimte naar hem vernoemd: De Kleine Zaal.

Samen krijgen Ben en Els 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij is een betrokken
vader en opa. Graag wil hij je wat leren (en dan kon hij tamelijk breedsprakig
zijn). Daarnaast is hij ook een grapjes-opa. En hij heeft zijn kinderen altijd

gesteund en vrijgelaten; als er wat was, kon je bij hem terecht!
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Ben heeft zijn levenlang op de De Kleine gewoond en hij houdt van de Heelwegse
grond. Hij houdt van de natuur, van de bomen en de beek. Hij heeft een

uitgebreide moestuin en velen delen mee in de oogst!

Ook de buurt is belangrijk voor hem en naoberschap vanzelfsprekend. Als vanzelf
is hij actief in de gemeenschap: op school, met de wagenbouw, het oud papier. En

in 2023 is hij zowaar, voor de allereerste keer, koning bij het buurtfeest.

Daarnaast is hij een getalenteerd toneelspeler en regisseur. Tot heel lang blijft hij
spelen. En hij is lid van de zangvereniging Doetinchem Oost.

Een volle kerk neemt op 23 december afscheid van Ben. Marianne en Hans
vertellen ons dierbare herinneringen aan hun vader en ook vanuit het toneel en het
koor zijn er mooie verhalen. Het koor zingt ‘Gabriella’s Song’, een lied dat hij zo

mooi vindt. Hij zal gemist worden!

Ik wens Els, Martin, Hans, Marianne, de kleinkinderen en alle andere die hij
dierbaar was, kracht toe bij het dragen van het verlies.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline
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In Memoriam

Herman Hendrik Leneman

Harrie

Harrie wordt geboren in Varsseveld op 2 augustus 1934. Hij overlijdt in
Doetinchem op 20 december 2023.

Op 2 augustus 1934 wordt er op De Horste een tweeling geboren: Harrie en
Gerrie. Zij hebben één broer boven zich en na hen zullen nog drie kinderen
geboren worden, waaronder nog een tweeling.

Na de lagere school gaat Harrie naar de Lagere- en aansluitend de Middelbare
Landbouwschool. Want, omdat zijn oudste broer gaat studeren, is hij de opvolger
op de boerderij!

Naast het werk op de boerderij is Harrie geregeld te vinden in het Hiddinkbos.
Daar kan hij enorm genieten van de natuur, de vogels, de bloemen.

Hijj leert een meisje kennen, Narda Wossink. Ze trouwen in 1960 en gaan inwonen
bij zijn ouders en twee nog thuiswonende kinderen. Narda en Harrie krijgen vier
kinderen : Willem, Miep, Marjan en Karin. Er kan veel. Vrienden komen graag
over de vloer. Op zondag trekt het gezin er wel met de sjees op uit, gewoon voor
een tochtje of familiebezoek. Harrie houdt van paarden!
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En van honden. En van muziek. En van lezen. En van de natuur.

En natuurlijk van zijn gezin. Al vindt hij het soms lastig om dat te tonen. Praten

over gevoelens past niet bij hem.

Over de natuur daarentegen kan hij prachtig vertellen en leert zijn kinderen en
kleinkinderen veel. Ook is hij een goede timmerman. Zijn dienstbaarheid maakt

dat hij graag helpt. Hij is betrouwbaar en verantwoordelijk.

Als zijn vrouw in 1996 overlijdt en de boerderij wordt overgenomen door zoon
Willem en schoondochter Trees, ontstaat er ruimte voor andere dingen. Hij fietst
graag en kaart meerdere keren in de week. En hij sluit zich aan bij het Varssevelds
Mannenkoor, waar hij geniet van de repetities, de reisjes en de uitvoeringen. En hij
is actief bij de honden-/jachthondenclub. En daarnaast natuurlijk het huishouden,
want hij is niet graag athankelijk!

Het laatste jaar wordt zijn gezondheid brozer, een telkens terugkerende
longontsteking zorgt voor toenemende benauwdheid. Als hij ook nog een
blindedarmontsteking krijgt, is hij lichamelijk niet sterk genoeg om deze
ontsteking te trotseren.

Velen zijn op 27 december aanwezig bij de afscheidsdienst in ons kerkje.
Tweemaal zingt het koor, nu zonder hem. Een lege plek, in het leven van velen.

Hij zal gemist worden

Ik wens Willem, Miep, Marjan, Karin, de kleinkinderen en alle andere die hij
dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline

16



In Memoriam

Willemina Johanna Wisselink- van den Berg

Willy

Willy wordt geboren op 7 februari 1942. Ze overlijdt op 4 januari 2024.

Een bijzondere vrouw: betrokken, zelfverzekerd, creatief, krachtig, eigenwijs en

ondernemend.

Willy is enig kind in een echt ondernemersgezin, ze spreekt altijd met liefde over

haar ouders.

Ze trouwt in 1965 uit liefde en er worden drie kinderen geboren: Hans-Jurgen,
Marco en Ido.

Willy is er druk mee, enerzijds de winkel ( ze hebben een bloeiende zaak) en
daarnaast het huishouden. En ze houdt van gezelligheid, dus iedereen is welkom.
Alles kan. Ze werkt keihard maar de momenten dat zij vrij is, zijn er dan ook voor
het gezin. Om weekendjes weg te gaan naar Giethoorn of mooie vakanties met de
boot naar Itali€ en op de wintersport. Willy koestert de herinneringen de rest van
haar leven en haar zeer goede geheugen maakt dat zij zich veel dingen tot in detail

kan herinneren.

Als de kleinkinderen geboren worden, is Willy dolgelukkig. Ze heeft enorm van
hen genoten en alle kleinkinderen waren altijd welkom om te slapen of te blijven
eten! Willy is sowieso bijzonder gastvrij. Ze houdt van bezoek, zowel van familie
als van vrienden en kennissen.

17



Naast alle mooie dingen, kent Willy ook verdriet. Met name het hele proces van de
scheiding is heel ingrijpend geweest in haar leven. Voor haar gevoel heeft zij

echter weinig woorden. Liever regelt ze dingen, tot haar uitvaart toe.

Tijdens de uitvaart zijn er dierbare woorden van haar zoons en twee kleindochters
vertellen ons hun herinneringen aan oma. Van ijsjes eten in Dinxperlo, de
chocolade eitjes die Willy met Pasen altijd verstopte en dat ze nooit van oma thuis
kwamen zonder gelakte nagels. Ditmaal zijn zij het geweest die Willy prachtige
gelakte nagels hebben gegeven voor het laatste afscheid.

We staan stil bij haar talent voor het leven. Hoe zij, ook als het leven moeilijk of
pijnlijk is, de mooie kant blijft zien. Het beeld van de roze roos op de rouwkaart

( haar lievelingsbloem) dient ons daarbij tot voorbeeld: Want geen rozen zonder
doornen, geen leven zonder pijn, geen dag zonder nacht. Wij mogen vertrouwen
dat het hele leven afkomstig is uit één en dezelfde Bron. Hoe mooi is het als je kan
genieten van een roos, ondanks de doornen. Omdat je beseft (aanvaardt misschien
wel) dat het leven beide kanten in zich draagt.

Willy kon dat.

Ze zal gemist worden.

Ik wens haar kinderen en kleinkinderen en alle andere die zij dierbaar was, kracht
toe bij het dragen van dit verlies.

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline
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In Memoriam

Bernard Hendrik Hallerdijk
Henny

Henny wordt geboren op de Heelweg, op 8 april 1937. Hij overlijdt in Terborg, op
20 januari 2024.

Henny Hallerdijk. Zoon van Gerhard Hendrik Willem Hallerdijk en Aleida
Hallerdijk geboren Doornink. Vader van Elly. Opa van Lindy en Roel.
Overgrootvader van Nore.

Zo komen in één mens samen 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders. Eén
dochter, twee kleinkinderen en één achterkleinkind. Een stamboom, een boom. Vol
liefde.

Henny is enig kind. En zijn ouders hebben een klein boerderijtje. Het zijn roerige
(oorlogs)jaren. Een accordeon helpt Henny als 7-jarige door moeilijke momenten
heen als hij weggedoken in de kelder schuilt voor de overvliegende

bommenwerpers. Dan al die accordeon, dan al muziek. Dan al dat talent van hem

om, ook in lastige omstandigheden, er iets van te maken.

Na de lagere school gaat Henny naar de Ambachtsschool en hij volgt diverse
avondopleidingen. Daarnaast helpt hij met de boerderij, eerst de kleine boerderij
op de Heelweg, later boerderij de Bettekamp. Tot hij, met z’n ouders gaat wonen
in het huis aan de Zelhemseweg.

Via iemand van de schietvereniging leert hij Gerry kennen. Ruim een jaar nadat de
twee verkering krijgen, trouwen ze op 29 april 1960 op het gemeentehuis van
Varsseveld. Een goed stel!
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Hun getrouwde leven begint inwonend bij zijn ouders, in het huis waar ze altijd
zullen blijven wonen en waar in 1960 dochter Elly wordt geboren. Henny is
handig en technisch. Hij werkt als hoefsmid, verwarmingsmonteur, chef-
onderhoudsmonteur tot hij in 1997 met de VUT gaat. Maar ook dan blijft hij druk.
Zowel in en om huis met de tuin en verbouwingen, als ook met muziek en dansen!

Henny houdt van gezelligheid, is gek op feestjes en gezellige avondjes, met jong
en oud! Hij houdt van lekker eten en natuurlijk een biertje of een borreltje. Een
echt verenigingsmens en een familieman. Hij is gek met zijn beide kleinkinderen,
Roel en Lindy.

Als Gerry sterft in november 2020 is het verdriet enorm. Natuurlijk heeft Henny
Elly nog en de kinderen, en zelfs een achterkleinkind onderweg, toch valt het hem
zwaar. Hij is ook geen mens om alleen te zijn. Via internet ontmoet hij Mies. Zij
woont helemaal in Enkhuizen, maar toch bloeit er iets moois op tussen beide.
Nieuw geluk.

Helaas krijgen ze niet veel tijd samen. Al snel blijkt Henny ziek. Samen met Elly,
Ben en de kleinkinderen zijn er intense laatste weken. Adios amigo!

Bij het afscheid is er (natuurlijk) accordeonmuziek! Er zijn ontroerende
herinneringen van Elly, Roel en Lindy en een prachtig gedicht van Mies. Afscheid
in dankbaarheid voor wie hij was en wat hij deed! Hij zal gemist worden!

Ik wens Elly, Ben, Lindy, Roel, Paula, Nore en Mies en alle andere die hij dierbaar
was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline
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Het frisse groen op
jonge twijgen,

een tere tak met
bloesemknop.

De natuur spreekt en
zal niet zwijgen,

de lente volgt de
winter op.

Pasen schenkt weer ons nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.

Een licht wordt ons gegeven,

om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.
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Witte donderdag

Zoals gebruikelijk delen we op Witte
(-0,0 /Q Q Donderdag brood en wijn
QO
’ Een korte viering, op donderdagavond
/

(X

Vrijwilligersmiddag: Een gezellige ( palmpasen) lunch op zondag 24

28 maart om 19.00 uur

U bent van harte welkom

maart 12.00 uur. Met deze lunch willen we al onze vrijwilligers
bedanken voor hun inzet en alle leden en vrienden van de afdeling de
gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en bij te praten. In verband
met de organisatie wordt u verzocht om v6or 20 maart uw deelname door

te geven via Marian Kolkman. Ook kinderen zijn welkom! Inloop vooraf

aan de viering om 10.30 uur met koffie!




Het Witte Kerkje
Varsseveld

VRIJ en....Zo
muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

1 maart

Offtbeat

Offbeat bestaat uit vier doorgewinterde muzikanten
en wil BLUESROCK weer op de kaart zetten in Doetinchem en omgeving. Dat er
uit deze stad een aantal fantastische muzikanten en bands voortkomen is voor
niemand een geheim. De splinternieuwe bluesrockband mag zich nu aan het rijtje
bands van Doetinchemse bodem toevoegen. De band heeft haar debuut gehad
tijdens het Najaarsfestival op 10 september 2022 in het centrum van Zevenaar en
speelt voornamelijk blusrok van bekende en minder bekende artiesten. Zeker niet
alleen retro, je mag ook moderne invloeden verwachten. Die invloeden komen
voort uit verschillende genres, wat het zo goed als onmogelijk maakt om deze
band in een hokje te duwen. Ok¢, er is zeker wel één waarin Offbeat past:
Heerlijke Bluesrock!! Kortom, jarenlange ervaring maakt van Oftbeat een band
waar een ieder veel luisterplezier aan zal beleven.

Voor deze voorstellingen geldt: Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Entree gratis , vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen O

Pinnen is niet mogelijk
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Het Witte Kerkje
Varsseveld

VRIJ en....Zo
muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

S april

Sandra Vanreys efkes anders

Sandra Vanreys timmert al ruim 35 jaar succesvol aan de weg als zangeres. Zij
heeft diverse CD- albums uitgebracht. Countrymuziek draagt ze een warm hart toe
en zij is vele malen verkozen als beste en favoriete countryzangeres van
Nederland. Door de jaren heen heeft zij een allround repertoire weten op te
bouwen waar het Nederlandstalige repertoire en voor het Dialect voor haar niet
vreemd is. Samen met Hans Venneman en Erwin Stolte, die zij al langer kent uit
de countryscene, heeft zij een nieuw muziekprogramma samengesteld met o.a.
dialectliedjes. Vandaar de naam * Sandra Vanreys etkes anders”. U zult vast
verrast worden door de gevarieerde mix aan populaire countrysongs, aangevuld
met mooie dialect songs. Ongetwijfeld zult u haar eigen gecomponeerde lied “de
Achterhoek™ horen. Een aubade aan haar geliefde streek. Laat u verrassen en kom
gezellig kijken en luisteren.

Voor deze voorstellingen geldt: Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Entree gratis , vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen O

Pinnen is niet mogelijk
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Theatergroep Spot speelt Maisveld nog 4 keer

Na de succesvolle en indringende voorstellingen van Maisveld in het najaar van
2023 in ons Witte Kerkje heeft theatergroep Spot besloten in het voorjaar van
2024, het stuk in reprise te brengen.

Maisveld is een verhaal over twee Duitse vrienden, in de aanloop van WO-II, die
samen een geweldig lopende kunstgalerie in de USA runnen: Franz Schulze en
zijn Joodse vriend Max Eisenstein.

Als Franz besluit in de tweede helft van de jaren dertig met zijn gezin terug te
keren naar Duitsland, naar zijn vaderland -dat eindelijk de verschrikkingen van de
Eerste Wereldoorlog achter zich heeft gelaten en een prachtige nieuwe toekomst
tegemoet gaat- blijft de vrijgezelle Max alleen achter in San Francisco.

De beide vrienden houden vanaf dan een intensief contact via brieven, die ze

elkaar soms bijna wekelijks sturen.

De handel gaat uitstekend: in Duitsland schildert de Joodse kunstenaar Peter
Wasserman het ene na het andere prachtige schilderij, dat nauwelijks droog op de
boot naar Amerika gaat, waar Max er een geweldige afzetmarkt voor heeft
gevonden.

Tot zover niets van hosanna!
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Als echter geleidelijk het nationaal socialisme het Duitsland van de jaren dertig
begint te beinvloeden, ontkomt ook Franz niet aan zijn onderliggende gevoelens

voor het Grofe Deutsche Vaterland en dat gaat consequenties hebben.

De beide vrienden-voor-het-leven lopen tegen niet te keren verandering van
inzicht en gevoelens aan.

Maisveld staat in deze context voor een ruimte waar je doorheen kunt lopen, maar
nog geen twee meter voor je uit kunt kijken.

Pas als de mais gemaaid is, zie je waar je al die tijd was, overzie je de
consequenties van de keuzes die je met de beste bedoelingen maakte. ..

Voorstellingen:

19 april 20.00 uur

20 april 15.00 en 20.00 uur

21 april ( 15.00 uur)

Locatie: het Witte Kerkje

Regie: Annelies van Rijssen

Voor reserveringen: Facebookpagina Spot Theater

of: https/events.flextickets.nl/event/theatergroep-spot-maisveld-2024

Bert Scheuter, een van de spelers van
Maisveld
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De ziel groeit als we

kunnen genieten
van het leven
en zowel het licht
als het donker
kunnen accepteren

en omhelzen
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Dinsdag 12 maart 2024 14.30 uur

Twee buurvrouwen uit Etten

De twee buurvrouwen uit Etten spelen vrolijke stukjes.
Het gaat dan ook zeker een vermakelijke middag

worden. Neem gerust je buurman of buurvrouw mee
Zoals altijd: Vrij entree, gift gewenst

Aanvang:14.30 u. aan de Prinses Beatrixstraat 1a

Varsseveld

Dinsdag 9 april 2024 14.30 uur
Harrie Leijten vertelt over John.F. Kennedy

Harrie Leijten is geregeld in Dallas geweest. Ook
was hij bij de 45- en 50-jarige
herdenkingsmanifestatie van de moordaanslag op
John F. Kennedy. Hij heeft hiervoor een grote
fascinatie en heeft een boek geschreven “De

betekenis van de John F. Kennedy voor

Nederland”. Het gaat een leerzame middag

worden. Neem uw buren gerust mee.
Zoals altijd: Vrij entree, gift gewenst

Aanvang:14.30 u. aan de Prinses Beatrixstraat 1a Varsseveld
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Irspiratie & Ontmoeting

LEZINGEN 1e helft 2024

17 maart Karolien van den Brekel-Dijkstra
Positieve gezondheid

Met veerkracht omgaan met de uitdagingen in het leven. Als huisarts en trainer
motiveert ze om de regie over gezondheid te nemen. Samenwerken aan
betekenisvolle zorg. Een uitdaging! Karolien vertelt erover.

21 April Maria Driessen
Blauw meer dan een kleur!

Kleur is een belangrijk gegeven in de kunst. Kunsthistorica Maria Driessen neemt
ons mee in de wereld van de kleur .

ZONDAGMORGEN 10.30-12.30 (zaal open om 10 uur)

Centrum ’t Witte Kerkje, Zaal de Eendracht. Prinses Beatrixstraat 1a te Varsseveld.
Entree 10 euro. Koffie en thee 2 euro

lezingenwittekerkje@gmail.com

WWW.Vrijzinnigen.nl
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Lezing 17 maart 2024

Positieve gezondheid.... met veerkracht omgaan

met het leven

Karolien van den Brekel-Dijkstra

Oud-Varsseveldse Karolien van den Brekel-Dijkstra
inspireert mensen om regie over hun gezondheid te
nemen. De uitdaging voor iedereen!

Zij is in de dagelijkse praktijk werkzaam als huisarts ( Leidsche Rijn/Utrecht) en
trainer voor het Institute for Positive Health (IPH). Gezondheid werd het
vertrekpunt en de mens staat centraal. Zij werkt aan onderzoek, onderwijs en
innovatie op het gebied van preventie en positieve gezondheid, zowel lokaal,
regionaal als nationaal. Sinds 2002 is zij directeur van Positive Health
internationaal om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid ook buiten
Nederland op de kaart te zetten.

Positieve Gezondheid is een rode draad. Het met veerkracht omgaan met
uitdagingen van het leven. In de 10 jaar dat zij in het buitenland heeft gewoond en
gewerkt ( New York, Miinchen, Osaka, Dublin) heeft zij ervaren dat ziektes overal
hetzelfde zijn, maar hoe je ermee omgaat verschilt per cultuur en land. Zij is
gepromoveerd aan de NY University/ Universiteit Medisch Centrum Utrecht en
inmiddels alweer meer dan 10 jaar terug in Nederland.

Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra is co-auteur van het Handboek Positieve
Gezondheid in de huisartspraktijk: Samenwerken aan betekenisvolle zorg. Kijk
ook op www.iph.nl/handboek.

Overige info zie pagina 28
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Lezing 21 april

LU-) Blauw meer dan een kleur!

I nspivatie & Ontmoeting

Maria Driessen

Maria Driessen

Blauw kent vele toepassingen en heeft _
een diverse herkomst. Deze kleur roept bij iedereen iets
anders op. ledere kleur heeft zo zijn eigen symboliek en
betekenis. Het is maar net hoe je kleur ervaart. De
geschiedenis kent een waaier aan kleurtheorieén. Als
kunsthistorica neemt Maria Driessen ons mee in de
wereld van blauw Waar komt die kleur toch vandaan?

Blauw in ons dagelijkse leven, op het doek, in de
beeldhouwkunst.

Op reis met blauw!

ZONDAGMORGEN 10.30-12.30 (zaal open om 10 uur)

Centrum 't Witte Kerkje, Zaal de Eendracht. Prinses Beatrixstraat la te Varsseveld.
Entree 10 euro. Koffie en thee 2 euro

lezingenwittekerkje@gmail.com

WWW.vrijzinnigen.nl
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15 maart 2024 20.00 u.

Meditatie op thema Aartsengel Pistes Sophia

Symbool van wijsheid en geloof.

Zij wordt op één lijn gezet met Eva, Demeter, Isis, de maagd Maria, Kwan Yin.
Pistes Sophia begeleidt je als je wijsheid zoekt. Ze kan je troosten, ze helpt je
ongunstige omstandigheden te overwinnen. In welk opzicht? Door de levens heen
hebben het mannelijk en vrouwelijk principe leed ervaren door hun tegenpool. Pijn
door mannelijke daders veroorzaakt. In wezen zijn deze daders slachtoffer van hun
diepgewortelde angst voor de vrouwelijke oerkracht, de oermoeder, de Godin.
Vanuit de vernederingen en ervaringen door de levens heen verkrijgen we een
nieuw bewustzijn. Via het collectieve aarde- bewustzijn breng je de mannelijke en
vrouwelijke energie met elkaar in contact en integreert ze met elkaar. Zodra onze
angst dooft wordt ons innerlijk verlicht.

Zo komt de verbinding met de vlam tot stand. Binnen geleide meditaties komen
we in contact met Aartsengel Pistes Sophia. Zij begeleidt ons op onze weg tot
verbinding in onszelf en met het mannelijk en vrouwelijk principe in ons zijn. Als
we beide principes met behulp van Pistes Sophia met elkaar hebben geintegreerd
kunnen we een andere en nieuwe koers inslaan. Ons levenspad vervolgen we
binnen de nieuwe mogelijkheden die we ons eigen hebben gemaakt. Op deze
manier bereik je een verdieping in jezelf.

Waar ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5.

Aanvang 15 maart van 20.00 uur tot 21.45 . Napraten tot 22.00 uur . De
deur staat open om 19.30 uur

Wie Iedereen is welkom

Bijdrage Toegang is kosteloos, aanmelden hoeft niet

Informatie Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl

Mededeling: de meditatie op 19 april gaat niet door
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Leeskring verwarrende verhalen op 4 maart en 15 april

Na in 2023 vooral veel vreemde en vaak aanstootgevende bijbelverhalen met

elkaar gelezen te hebben, gaan we nu over op andere bijzondere bijbelverhalen. In
de komende maanden willen we met elkaar het bijbelboek Openbaring gaan lezen,

bespreken en onderzoeken.

Iedereen is van harte welkom (een keer) mee te doen! Als je je vooraf aanmeldt,
krijg je de tekst toegestuurd.

Data: Maandag 4 maart en maandag 15 april
Tijd: 10-12 uur
Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.) Info: Nicoline

Info: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie maandag 18 maart en 22 april

Ook in 2024 lezen en praten we aan de hand van deze oude tekst over de
wereld van vandaag. Heb je interesse om (een keer) aan te sluiten en te
ondervinden of het iets voor je is, laat het alsjeblieft weten.

Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en
het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen.

Data: Maandag 18 maart ( logion 29&30), maandag 22 april (logion 31&32)
Tijd: 13— 15 uur

Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok.

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)Info:

Info: Nicoline
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Terugblik op de lezing van Annette Nobuntu Mul

op zondag 18 februari

De lezing van Inspiratie van Ontmoeting’ was een
SUCCES! Het witte kerkje was bijna vol. Annette
Nobuntu Mul was blij met de prettige sfeer en de

verbinding met elkaar. Ook had genoten van de mooie
route van Twello naar Varsseveld.

Waar ging de lezing over? de Ubuntu filosofie, respect en
compassie met anderen maar ook respect voor andermans

geloof.

Begrijp jij het? De moordenaar van de dochter adopteren? Vele jaren in

gevangenschap leven en daarna geen wraak?

Niet denken aan schuld en boete, maar werken aan

herstel. Het zien van de ander.

Hoe begroet je elkaar? Kijk je naar de leeftijd, de
huidskleur, afkomst of wordt de ander echt gezien?

Zijn we die, die wij zijn?

Lijkt onze naoberschap ook op Ubuntu?

Allemaal vragen om verder over na te denken.

JS

Titel boek: “ Opsoek naar Ubuntu” van

Annette Nobuntu Mul
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Namen en adressen/ Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger(@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Kolkman, 06 21 622 855

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Voorzitter: meewerkend voorzitter Mevr. R.Heinen, 06 51 811 079

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.Kolkman, 06 21 622 855
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 543 156
a.dijkstra817@me.com

60+Club Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Lezingen: lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E. Michels-Kwak

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht
Voor de Eendracht van mei/juni : 12 april

NB: KOPIJ ENKEL VIA REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL
Kopij redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zic onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven voor 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coordinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Vieringen

Zondag 10 maart

Zondag 24 maart

Donderdag 28 maart

Zondag 31 maart

Vrijdag 12 april

Zondag 14 april

Zondag 28 april

10.00 u.

11.00 u.

19.00 u.

10.00 u.

10.30 u.

10.00 u.

10.00 u.

Viering
Voorganger Marianne Visch

Autodienst I. ter Maat 06 22103170

Viering Palmpasen, lunch na de dienst,
vooraf inloop koffie om 10.30 uur

Voorganger Nicoline Swen

Autodienst J. Velthorst 06 23644941

Avondmaal

Voorganger Nicoline Swen

Viering Pasen

Voorganger Marchel Chevalking onder
begeleiding van 3 leden van de Ulftse
Nachtegalen met Julian Simmes op
vieugel

Autodienst D. Steenbeek 06 14536064
Weeksluiting Bettekamp

Voorganger Nicoline Swen

Viering

Voorganger Nicoline Swen

Autodienst W. Mateman 0315 24 33 61
Viering

Voorganger Marchel Chevalking

Autodienst I. ter Maat 06 22103170
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