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Voorwoord

Verbondenheid, Naoberschap.

Verrassend voor mij dat ik het voorwoord mag schrijven
in de tweede Eendracht van het jaar 2025.
Sinds Henk Beunk mij in de Pastorie ,waar ik tijdelijk 
gewoond heb, bezocht en mij vroeg of ik in de 
Meedenkgroep van de NPB wilde meedoen ben ik 
weer betrokken bij deze Geloofsgemeenschap en lid 
geworden en ook van de werkgroep Inspiratie en              
Ontmoeting.

Ook dit jaar weer nieuwe kansen; momenten om terug te kijken en 
vooruit te zien.
Doelen stellen kan soms nodig zijn. We vergeten vaak om te luisteren 
naar onszelf en te ontdekken wat vreugde brengt.
We willen allemaal het beste uit dit jaar halen maar hoe?
In een kleine “reisgids voor na je pensioen” wordt de 3e levensfase 
belicht, van ongeveer je zestigste tot je tachtigste, waarin je nog 
levenskrachtig en zelfstandig bent.
De 4e fase van tachtig en ouder is vaak een fase van toenemende 
kwetsbaarheid en zorgbehoefte.
Ik denk dat velen van ons zich in de 3e fase bevinden, waarin we 
prettig proberen te leven en genieten van wat we nog kunnen.
Verbonden zijn met anderen en zelf de regie in handen houden. 
Er zijn veel aspecten verbonden met vitaal ouder worden.
Niet alleen de fysieke gesteldheid is essentieel maar ook de 
gezondheid van onze geest. Nadenken over de zin van het leven, 
lichaam en geest in balans houden, genieten van de kleine dingen, 
van je cappuccino in de ochtend, van je hond uitlaten, of van het 
wandelingetje in het park.
Ook accepteren dat pijn er mag zijn en dat gemis er mag zijn.
“Ook dit gaat voorbij”. 
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In de laatste weken hebben we ons dat vaak gerealiseerd.
We hebben het samen nadenken over hoe we willen wonen als we 
oud worden, benoemd.
Bij de uitvaart van Hans Nijhof is over zijn aandeel in het tot stand 
komen van het Project “de Zwanenpoort” gesproken. Een project 
mede met inzet van Hans van der 
Linde indertijd opgezet met behulp 
van Woningcorporatie, Gemeente, 
Provincie en Europese subsidies.
Wonen met omzien naar elkaar dat 
was het uitgangspunt. En dat is nu 
ook weer zeer actueel.
Het er voor elkaar zijn dat is in wezen het Naoberschap.

In mijn werkzame leven bij de Gemeente heb ik het ook geprobeerd  
dit principe uit te dragen. Als gemeente er zijn, in buurtaanpak, maar 
ook in de sport.
Vanuit de ruimtelijke ordening een gezonde leefomgeving scheppen.
Na mijn werk in de Gemeente Wisch ben ik nog actief geweest in 
Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.
Daar was het uitgangspunt “hoe kunnen we samen de leefbaarheid in 
stand inhouden” zeer actueel en ik heb daarin met veel vreugde mijn 
bestuurlijke aandeel geleverd. Het naoberschap heb ik vooral gevoeld 
in deze kleine gemeenschappen.

In de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting hebben we lezingen in het 
“Witte Kerkje” georganiseerd de komende maanden over actuele 
onderwerpen: gezondheid, het klimaatprobleem en de veiligheid in 
kader van oorlogsdreiging.

Op zondag 16 febr. heeft Maryze Schoneveld van der Linden 
gesproken over haar leven en haar boek dat recent is uitgekomen: 
Leven zonder perspectief, de strijd om een levensreddend medicijn.
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Zondag 16 maart zal Tim van Hattum, de klimaatspecialist van de 
Universiteit  Wageningen, schrijver van de Klimaatgids voor de 21ste 
Eeuw, de klimaat veranderingen uit leggen en om ezetten in een 
hoopvol perspectief.
Op zondag 4 mei hebben we Mart de Kruif, de oud commandant, 
bereid gevonden de toestand in de wereld te bespreken in ons Witte 
Kerkje. 

Hartelijke groet, 
Reiny Dijkstra-De Wit
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Van de bestuurstafel

Commissie Alternatieve Vieringen
In het kader van vernieuwing: Wie vindt het leuk om mee te denken 
over en te werken aan het maken van een alternatieve viering op 11 
oktober 2026? Graag je aanmelden bij Renate Heinen. 
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl. Bij voldoende deelname gaan 
we kijken of we dit kunnen realiseren. 

Collecte potje bij de deur.
Met kerst kiezen we altijd een goed doel uit voor onze collecte. We 
krijgen door het jaar heen regelmatig aanvragen van stichtingen om 
geld te doneren. Daarom hebben we besloten om een extra 
collectepot standaard neer te zetten bij de deur van de kerk, zodat we 
goede doelen kunnen ondersteunen.  Binnenkort vindt u een collecte 
potje bij de deur. Voor elk doel collecteren we een periode. Dit kan 
bijv. de voedselbank zijn maar ook de Stichting Jarige Job. Er zal 
altijd bij staan waarvoor de collecte is. 

Oecumenische werkgroep. 
Elk jaar verzorgt de oecumenische werkgroep drie maal een viering. 
Het is altijd de derde zondag van januari en september en de vierde 
mei. Gerrie Wisselink zit in deze werkgroep en het zou leuk zijn als 
zij versterking vanuit ons krijgt. Bij interesse, spreek Gerrie aan of 
neem contact op met één van de bestuursleden. 

Bestuur
Mocht je willen meedraaien met een project of een periode in het 
bestuur willen zitten, maak dit aan ons kenbaar. Zoals al eerder 
geschreven neemt Els Hermsen afscheid per april 2025 en we zijn op 
zoek naar mannen of vrouwen die het leuk lijkt om van betekenis te 
kunnen zijn voor de Vrijzinnigen Varsseveld. Bij interesse, spreek 
één van ons aan. Je kunt ook eerst een poosje proef meedraaien om te 
kijken of het wat voor je is. We zien je graag. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.
Datum: Maandag 31 maart 2025 
Tijd: 19.30 uur Locatie: Verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum De 
Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering 

van 25 maart 2024
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslag 2024
6. Financieel verslag 2024
7. Verslag kascommissie
8. Goedkeuren en vaststellen van het financieel verslag 2024
9. Begroting komende jaren
10. Benoeming nieuwe kascommissie
11. Vaststellen contributie
12. Vrij en Zo stopt dit voorjaar 
 Een woord van dank is op z’n plaats.
13. Bestuursverandering
 Aftredend na 3 jaar in het bestuur (niet herkiesbaar): mevrouw Els 

Hermsen 
 Leden die een kandidaat voor de vacature willen voordragen, 

dienen dit voor aanvang van de vergadering schriftelijk te 
melden bij het bestuur. Dit dient vergezeld te gaan van een 
schriftelijke verklaring van de betreffende kandidaat.

14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Sluiting
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Verslag Jaarvergadering d.d. 25 maart 2024
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

1. Opening

Renate Heinen heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering 
van 20 november 2023

 Koster: Marian Kolkman is de nieuwe koster als opvolger 
van Marion Stuart. Ze voert deze werkzaamheden uit op basis 
van een vrijwilligerscontract.

 Verzekering: Willy Nijhof vraagt of de werkzaamheden van 
de koster qua verzekering goed geregeld zijn. Masja van 
Dongen-Westerveld geeft aan dat er een verzekering is via de 
gemeente Oude IJsselstreek en zal controleren of aanvullende 
verzekering nodig is.

 Vrijwilligerscontract: Er wordt onderzocht of andere 
vrijwilligers in aanmerking komen voor een contract.

 Pastorie: Nieuwe bewoners, familie Neleman, zijn 
ingetrokken.

 Lezingen: De afgelopen twee lezingen (Ubuntu en Positieve 
Gezondheid) waren succesvol met een groot aantal bezoekers.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Afmeldingen:

 Riet Fiechter-Beunk (notulen overgenomen door Evelien)
 Els Venneker (gezondheidsredenen)
 Joke Boezel (vakantie)
 Janny Nijhof 
 Willemien Mateman
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5. Jaarverslag 2023

 Akkoord: Pagina 6 en 7 worden goedgekeurd.

 Voorstelrondje nieuwe bestuursleden:

 Evelien Michels-Kwak: Wordt algemeen bestuurslid. 
Wil zich inzetten voor de Vrijzinnigen en is 
verantwoordelijk voor de opmaak van De Eendracht.

 Masja van Dongen-Westerveld: Neemt het 
penningmeesterschap over en wil haar financiële 
expertise inzetten voor de gemeenschap.

 Renate Heinen: Neemt geleidelijk het voorzitterschap 
over van Johannes en doet een oproep voor meer 
ondersteuning binnen de gemeenschap.

 Alternatieve vieringen: In 2025 wordt gestart met nieuwe 
vormen van vieringen.

(Korte pauze met koffie en thee.)

6. Financieel verslag 2023

 Johannes presenteert de door Hans Kempers gemaakte 
cijfers. 

 Kerkgebouw: Schilderwerk was noodzakelijk. Geen 
onderhoudskosten voor de pastorie.

 Ledenbestand: Afname van leden, voornamelijk onder de 
jongere generaties.

7. Verslag kascommissie

 Controle door Henny Wonink en Willy Semmelink: 
Financieel verslag is goedgekeurd.

(Na de pauze verder met begroting 2024.)
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8 & 9. Begroting 2024 en voorlopige begroting 2025

 Financiële situatie: Er wordt een tekort van €13.500 
verwacht voor 2024. Dit tekort ontstaat door dalende 
contributie-inkomsten en hogere vaste lasten.

 Uitgaven: Grote kostenposten zijn energielasten, onderhoud 
en activiteiten. In 2023 is het schilderwerk van de kerk 
uitgevoerd, wat eenmalig extra kosten met zich meebracht. 
Voor 2024 wordt besparing gezocht in onderhoud en energie.

 Energiecontract: Het huidige energiecontract loopt af en 
moet opnieuw worden afgesloten. Er wordt gezocht naar een 
voordelige aanbieder om kosten te drukken.

 Vrijwilligersvergoedingen: Er wordt onderzocht in hoeverre 
vrijwilligers een kleine vergoeding kunnen ontvangen voor 
hun inzet.

 Inkomsten: Masja van Dongen-Westerveld benadrukt dat 
extra inkomsten essentieel zijn. Er wordt gekeken naar 
alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals subsidies en 
verhuur van de kerk voor evenementen.

 Donateurs en ledenwerving: Om het ledenaantal op peil te 
houden en financiële stabiliteit te waarborgen, worden acties 
ondernomen om nieuwe leden en donateurs aan te trekken.

 Vraag van Willy Nijhof: Is er budget voor alternatieve 
vieringen? Antwoord: Dit wordt binnen het bestuur verder 
bekeken.

10. Benoeming nieuwe kascommissie

 Willy blijft in de kascommissie.
 Reiny meldt zich aan als nieuw lid.
 Henk Beunk blijft reserve.
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11. Vaststellen contributie

 Voorstel om de contributie niet te wijzigen wordt 
goedgekeurd.

12. Bestuursverkiezing

 Aftreden Marian Kolkman (penningmeester) na zes jaar.
 Johannes spreekt waardering uit en overhandigt een 

bloemetje.
 Marian bedankt iedereen voor het vertrouwen en geeft aan dat 

het kosterschap haar beter ligt dan penningmeesterschap.

13. Oproep voor nieuwe bestuursleden

 Geen nieuwe kandidaten.
 Oproep om kleine taken en projecten op te pakken ter 

ondersteuning van het bestuur.

14. Rondvraag

 Riemke de Boer: Spreekt haar dank uit voor de 
meditatieavonden en Vrij & Zo.

 Marchel Chevalking: Marchel stopt met het voorgaan 
volgens het preekrooster, maar blijft betrokken.

 Geluidsinstallatie: Er is aandacht nodig voor een nieuwe 
geluidsinstallatie.

 Reiny Dijkstra: Suggestie om een computerdeskundige via 
het Repair Café te raadplegen. 

 Bloembakken: Er is een keuze gemaakt, en met Pasen zullen 
ze geplaatst worden.

 Naam ‘t Witte Kerkje: Discussie over de naamgeving; intern 
blijven we Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld 
e.o.

 Website: Evelien stuurt gecomprimeerde versies van De 
Eendracht naar Rinus voor publicatie.

15. Sluiting
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Jaarverslag 2024
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

Algemeen
De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. telde 
225 leden op 1 januari 2024 en 31 "vrienden van".
In 2024 zijn 14 leden overleden en hebben 4 leden hun lidmaatschap 
opgezegd.
Wij mochten 1 nieuw lid begroeten, die daarvoor "vriend van" was.
Ook hebben zich 2 nieuwe "vrienden van" aangemeld en 2 "vrienden 
van" hebben opgezegd.
Daarnaast hebben we nog 4 abonnees op de Eendracht.

Maandblad "De Eendracht"
Het blad is zes keer verschenen gedurende 2024.
Tot en met de uitgave september/oktober heeft Evelien de redactie 
verzorgd.
Vanaf de uitgave november/december heeft Nicoline deze taak tijdelijk 
op zich genomen.

Vieringen
In 2024 zijn er 21 vieringen (vorig jaar 19) gehouden in Vrijzinnig 
Centrum De Eendracht, waarvan 7 door een gastvoorganger zijn 
verzorgd.
Op 23 juni vond een viering plaats bij Koffieboerderij Groot-Nibbelink 
en op 25 augustus waren we te gast bij de Klevenhorst in Hummelo. Na 
een wandeling op landgoed Enghuizen was er koffie en iets lekkers.
Bij Den Es zijn we drie keer voorgegaan. De weeksluiting bij de 
Bettekamp hebben we zes keer verzorgd.
Na afloop van de viering op 24 maart (Palmpasen) was er een lunch, 
waarmee we al onze vrijwilligers bedankten voor hun inzet.
Gedurende het jaar hebben er drie oecumenische vieringen 
plaatsgevonden.
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Overige activiteiten
Zoals voorgaande jaren zijn er weer drie wandelingen georganiseerd 
(winter, lente en herfst).
De leeskringen Thomasevangelie (zes bijeenkomsten) en Verwarrende 
verhalen (acht bijeenkomsten) zijn na de introductie in 2022 voortgezet.
Op 20 juni kwamen velen samen bij Anjo en Ben Gussinklo voor de 
Zonnewende, een mooie avond om dit op hun erf te beleven. Wilma 
Pastors heeft hier ook haar bijdrage aan geleverd.

Bestuur
In de ledenvergadering op maandag 25 maart zijn de volgende mutaties 
doorgevoerd:
Na zes jaar in het bestuur te hebben gezeten, is Marian Kolkman 
afgetreden.

Kosterschap en beheer
Meerdere vrijwilligers, met name Marian Kolkman, hebben de 
werkzaamheden van Marion Stuart overgenomen. Dit gebeurt op basis 
van een vrijwilligersvergoeding.

Nicoline Swen en Marchel Chevalking
Van Marchel hebben we in de viering van 28 juli afscheid genomen 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Voor Nicoline was dit het eerste jaar waarin ze minder uren voor ons 
heeft gewerkt.

Pastorie
Reiny Dijkstra-de Wit heeft de huur van de pastorie per 1 december 
2023 opgezegd.
Vanaf 1 februari 2024 wordt de pastorie weer verhuurd aan een jong 
gezin.

Renate Heinen
Voorzitter

Johannes van der Laan
Samensteller van dit verslag
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In Memoriam

Johan Willem Nijhof
Hans

Hans werd geboren op 22 maart 1937.
Hij overleed op 27 december 2024. 

Hans Nijhof werd geboren in een periode waarin de wereld flink in 
beweging was. Hij groeide op in een hechte familie en leerde al jong 
wat hard werken was. Hans was de oudste van drie broers, waardoor hij 
al vroeg verantwoordelijkheden op zich nam. Zijn vader was tijdens de 
oorlog een tijdlang gegijzeld, wat een diepe indruk op hem maakte en 
zijn gevoel voor plicht en zorg voor anderen versterkte.

Hans stond bekend als een eerlijke en vastberaden man, met een groot 
hart voor anderen. Als jonge man sloot hij zich aan bij de commando’s, 
waar hij discipline en kameraadschap leerde. Die eigenschappen heeft 
hij zijn hele leven behouden. Hij hield van doorzetten en gaf niet snel 
op, iets wat hem later zowel in zijn werk als in zijn privéleven hielp.

In 1960 trouwde Hans met Janny. De komst van Anita en Mark maakte 
van Hans een trotse en betrokken vader. Hij stimuleerde zijn kinderen 
om hun eigen weg te vinden en stond altijd voor hen klaar. Later werd 
hij een toegewijde opa voor zijn kleinkinderen, met wie hij graag tijd 
doorbracht. Hij genoot van hun verhalen en was altijd benieuwd naar 
hun belevenissen.

Zijn werkende leven bracht hij door in de keukenbranche, waar hij met 
zijn oog voor kwaliteit en ondernemerschap een succesvolle zaak 
opbouwde. Hij begon bescheiden, maar wist zijn bedrijf uit te breiden 
door goed naar klanten te luisteren en hoogwaardige producten te 
leveren. Zijn werk bracht hem ook naar het buitenland, waaronder 
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Tsjechië, waar hij niet alleen zaken deed, maar ook vriendschappen 
sloot. Hans werkte hard, maar genoot ook van zijn vrije tijd. 

Sport speelde een grote rol in zijn leven. Hij hield van voetbal en 
schaatsen en bezocht samen met Mark vele wedstrijden, waaronder het 
EK ’88. Hij leerde zijn kinderen en kleinkinderen de liefde voor sport en 
was zelf jarenlang actief binnen verschillende sportverenigingen. 
Schaatsen was een bijzondere passie; hij maakte talloze tochten en 
genoot van de winters waarin hij het ijs op kon.

Naast zijn werk en gezin zette Hans zich in voor de gemeenschap. Een 
van zijn grootste projecten was het appartementencomplex De 
Zwanenpoort, een woonplek voor ouderen met een sterk gevoel van 
saamhorigheid. Hij was een van de drijvende krachten achter de 
realisatie van dit complex en bleef tot op hoge leeftijd actief betrokken. 
Ook in moeilijke tijden, zoals tijdens corona, bleef hij betrokken en 
zorgde hij ervoor dat mensen met elkaar in contact bleven. Zijn initiatief 
om bewoners met brieven op de hoogte te houden en hen moed in te 
spreken, werd zeer gewaardeerd.

In de laatste jaren van zijn leven kreeg Hans te maken met 
gezondheidsproblemen. Hij onderging een experimentele behandeling in 
Amsterdam, waarmee hij nog extra tijd kreeg. Ondanks alles bleef hij 
positief en hield hij de regie over zijn eigen leven. Hij bleef zo lang 
mogelijk actief en hield vast aan zijn dagelijkse routines, al werd dat 
steeds moeilijker. Hij vond steun in zijn gezin en de gemeenschap om 
hem heen.

Op 27 december 2024 overleed Hans in zijn vertrouwde omgeving, met 
zijn dierbaren om zich heen. Tijdens de afscheidsdienst waren er warme 
woorden en prachtige foto’s en herinneringen, zowel van zijn familie als 
vanuit de Zwanenpoort en de verjaardagclub. En natuurlijk hoorden we 
dat mooie lied van Wim Sonneveld Het dorp, een geliefd lied van Hans 
en Janny. 
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Ik wens Janny, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie veel 
kracht toe bij het dragen van dit verlies.
Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.
Nicoline Swen

In Memoriam 

Klaas Cornelis Roele

Klaas werd geboren op 4 september 1936.
Hij overleed 14 januari 2025.

Klaas was jarenlang vriend  van het Witte Kerkje. Hij zat er graag. 
Vaak in de achterste nog overgebleven kerkbanken. Hij voelde zich 
er thuis en mocht er graag zingen,  “Ze kijken daar met een open- en 
vrijzinnige blik  naar de wereld” hoorde ik hem jaren geleden eens 
zeggen op de verjaardag van mijn schoonvader. ”Je hebbe der effies 
andere praat! Ze kenne er ook vlot zingen” . Klaas Roele was geen 
man van veel woorden Hij was meer van de daden!
Geboren in 1936  op een veehouderij in  de Purmer begon nu ruim 62 
jaar geleden het Achterhoekse avontuur en zijn huwelijk met Alie 
Has. Via de  garages van de Gelderse Tram in Doetinchem  Silvolde 
begon Klaas Cornelis een eigen bedrijf eerst in Silvolde en later in 
Gendringen. Zijn moeder en zijn familie in Noord-Holland bleef hij 
als het even kon bezoeken.*
Zeg maar Klaas…! Standaard woorden bij een eerste ontmoeting met 
de man in een “knappe” overal of andere verzorgde werkkleding. 
Garage Klaas Roele  in Gendringen was zijn levenswerk. Hij kon 
vroeg met pensioen, maar bleef nauw betrokken bij Transport 
Techniek in Ulft. Dagelijks, tot afgelopen december, haalde en bracht 
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hij chauffeurs naar de vrachtwagen. Jarenlang hielp hij naast de 
mantelzorg voor zijn vrouw waar hij kon. In oogsttijd kon je hem op 
de tractor of op de vrachtwagen met aardappelen of bieten 
tegenkomen. Hij had immers zijn groot rijbewijs op 85 jarige nog 
verlengd. Ook van een trip met de auto naar het Baltische gebied of 
Berlijn kon hij genieten. 
Zingen en kegelen deed hij graag. 
Naast collega’s van vroeger en nu kwamen veel koorleden en 
kegelvrienden met hun partners afscheid nemen. “Hij stond dag en 
nacht voor ons klaar! Je kon altijd op hem rekenen! Hij is gezond 
heel oud geworden!” klonk zachtjes  uit de lange rijen  tijdens de 
condoleance in Ulft. De volgende dag was in kleine kring de 
crematie, Oom Klaas was een trotse opa. Ik zal hem missen; zijn 
hartelijkheid, hoffelijkheid, het bijpraten, samen herdenken maar ook 
zijn zangstem en gezelschap op de achterste bank in het Witte kerkje.
Josine Bruggink
Terborg, februari 2025

 

Ons bereikte het bericht dat op 24 januari Hendrik 
Jan (Henk) Loor is overleden. Henk werd op 8 
augustus 1947 geboren in Varsseveld. 
We wensen zijn familie en allen die hem zullen 
missen, veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 
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Band Onbekend

 Vrijdagavond 7 maart📅  

 20:00 uur 🕗 (deuren open 19.30)

 Vrije entree –🎟  
vrijwillige bijdrage aanbevolen.

 ℹ️ vrijenzo@gmail.com / 
0641391784 (Gerwin)

Laat je verrassen door de naam, want deze vierkoppige band weet 
zich keer op keer in de schijnwerpers te spelen! Ontstaan uit de 
regionale band "De Briljantjes", die afscheid moest nemen van 
leadzangeres Maaike, hebben de overgebleven leden Rob, Charlotte 
en Harry een nieuwe start gemaakt met de komst van zangeres Janke. 
Haar enthousiasme en heldere stem brachten een frisse wind en 
nieuwe inspiratie.
Met een veelzijdig repertoire vol bekende nummers met een originele 
twist, afwisselend fris, vrolijk en uptempo, maar ook met prachtige 
luisterliedjes, weet Band Onbekend het publiek te boeien. De 
driestemmige zang en sfeervolle arrangementen maken deze avond 
tot een ware muzikale beleving. Een feest der herkenning, maar dan 
nét even anders!

 🎤 Bandsamenstelling: Janke Lippinkhoff: Zang & Percussie, Rob 
Wielens: Gitaar & Bas, Charlotte Wegdam: Zang, Gitaar, Bas & 

mailto:vrijenzo@gmail.com
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Mandoline, Harry Kruiselbrink: Zang, Gitaar, Banjo, Bas & 
Mondharmonica

Mis deze bijzondere avond niet en zorg dat je erbij bent! Tot dan! 🎶

Upside DownTown

 Vrijdagavond 4 april📅
 20:00 uur 🕗 (deuren open 19.30)

 Vrije entree –🎟  
vrijwillige bijdrage aanbevolen.

 ℹ️ vrijenzo@gmail.com / 
0641391784 (Gerwin)

Deze band, opgericht in 2018 en vernoemd naar het album van Greg 
Trooper, brengt een ode aan Americana en countrymuziek. De 
bandleden Aad, Mario, Rien, Rob en Marchel delen een gezamenlijke 
passie voor muziek en streven ernaar dit gevoel over te brengen op 
het publiek.

Met een voorliefde voor artiesten als Johnny Cash, Bob Seger, John 
Hiatt, Rosanne Cash, John Prine, Creedence Clearwater Revival, 
Bruce Springsteen en natuurlijk Greg Trooper, brengt Upside 
DownTown een gevarieerde setlist. Van pure country tot bluesy en 
folkachtige klanken, dit optreden belooft een prachtige muzikale reis 
te worden!

 🎤 Bandsamenstelling: Rob Steneker: Vocals & Gitaar, Mario 
Kieft: Leadgitaar, Slide, Ukelele, Bas & Backing Vocals, Aad van 
Stijn: Drums, Percussie & Backing Vocals, Marchel Pijnappel: 
Toetsen & Backing Vocals

mailto:vrijenzo@gmail.com
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P.S. 

Zoals aangeven is 4 april de laatste keer voor Vrij én ....Zo, vandaar 
nog even een paar woorden van dank.

Vele enthousiaste mensen of het nu de artiesten of de bezoekers 
waren, hebben Team Vrij én....Zo vleugels gegeven, een ervaring als 
op handen gedragen, een ervaring om nooit meer te vergeten.

Maar eigenlijk gaat het nog veel verder, bv. de Varsseveldse 
Ondernemers Vereniging; de Gelderse Post; de Gelderlander; en tal 
van andere organisaties allen hartelijk dank voor ieders meedenken 
en meewerken.

(Lest best) "Mijn" Team Vrij én ....Zo, een gouden greep in 2019, is 
niet zomaar een groepje, we zijn inmiddels een vrinden groep.

Gerwin
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Meditatie op thema ~ “EENHEIDSBEWUSTZIJN” 

Vrijdag 21 maart a.s. is dit het thema, waar op 
gemediteerd wordt. Binnen geleide meditaties 
bereik je de te zetten stap om je te verbinden 
met Eenheidsheidsbewustzijn. Vanuit je hart, je 
onvoorwaardelijke liefde, maak je contact met je 
innerlijk weten, je innerlijk oog en oor in het centrum van je hoofd. 
Voelervaar deze verbinding met je grote weten in jezelf. Versterk 
deze verbinding door je harteliefde erin te ademen. Ervaar hoe al 
ademend deze energie van je innerlijk weten zich door je hele 
lichaam verspreid. Je vult alle cellen met dit weten en met de 
onvoorwaardelijke liefde vanuit je hart. Ook wordt je aura ermee 
gevuld. Vervolgens ga je naar je Epifysechakra, de Pijnappelklier. 
Begroet dit chakra, en activeer dit chakra. Dit chakra is de 
toegangspoort tot het Eenheids-bewustzijn, tot het Alles en Niets, de 
Bron. Je zet de stap en gaat dit veld van Eenheidsbewustzijn binnen. 
Je bewustzijn verruimt zich meer en meer. Dompel je hierin, laat je 
drijven, voelervaar het Alles en Niets tegelijkertijd. Je bent Een met 
Al Wat Is.

Iedereen is welkom om aan deze bijzondere avond deel te komen 
nemen. Je hoeft je niet aan te melden. De toegang is gratis.
Tot ziens. Hartegroetinliefdevollicht,  Riemke
 
Wat meditatie op thema “Eenheidsbewustzijn”
Wanneer vrijdag 21 maart 2025 van 20.00-21.45 u.,

napraten tot 22.00 u., de deur is 19.30 u. open
Waar het voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld,

Doetinchemseweg 5.
Wie iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig
Bijdrage de toegang is kosteloos (Vrije gift van harte 

aanbevolen.)
Info Riemke J. de Boer

bel tel.nr.   0315-329107
e-mail riemkedeboer@hetnet.nl 

mailto:riemkedeboer@hetnet.nl
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Meditatie op thema ~ “AARDE, HART, KOSMOS”

Op dit thema wordt vrijdag 18 april a.s. gemediteerd. 
Het is Goede Vrijdag, een bijzondere dag. De 
herdenking van de kruisiging van Jezus. Op dat 
specifieke moment kwam toen de hoogste verbinding 
tot stand tussen kosmos de Bron, de mens, het hart van 
moeder Aarde. Binnen geleide meditaties reis je 
dezelfde weg. je komt in diepere verbinding met de 
Kosmos, de Bron. Een stroom van onvoorwaardelijke 
Liefde verbindt zich met je  hart en vult je hart en je 
hele lichaam en je hele wezen. Vervolgens stroomt deze 
onvoorwaardelijke liefde vanuit je hart de aarde in tot in het hart van 
Moeder Aarde. Voelervaar deze optimale verbinding vol liefde door 
je heen stromen. Vanuit Moeder Aarde stroomt deze liefde door je 
heen , vult je hart en je hele lichaam, stroomt vervolgens door naar 
de Bron, de Kosmos. Je kunt de aarde voelen schudden van Liefde en 
Vreugde vanwege deze optimale verbinding via je hart met de Bron. 
Je energie verhoogt zich, je  bewustzijn verruimt zich meer en  meer 
en  meer.
Iedereen is welkom om aan deze bijzondere avond deel te komen 
nemen. Je hoeft je niet aan te melden. De toegang is gratis.
Tot ziens. Hartegroetinliefdevollicht,  Riemke
 
Wat meditatie op thema “Aarde, hart, Kosmos”
Wanneer vrijdag 18 april 2025 van 20.00-21.45 u.,

napraten tot 22.00 u., de deur is 19.30 u. open
Waar het voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld,

Doetinchemseweg 5.
Wie iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig
Bijdrage de toegang is kosteloos (Vrije gift van harte 

aanbevolen.)
Info Riemke J. de Boer

bel tel.nr.   0315-329107
e-mail riemkedeboer@hetnet.nl 

mailto:riemkedeboer@hetnet.nl
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Lezing: Klimaatverandering, natuur en landbouw
Zondag 16 maart – 10.30 uur

De commissie ‘Inspiratie en Ontmoeting’ nodigt u van 
harte uit voor een inspirerende lezing door ir. Tim van 

Hattum, klimaatexpert en Hoofd Klimaatprogramma bij 
Wageningen Universiteit.

Van Hattum brengt een hoopvolle 
boodschap in de vaak negatieve 
klimaatdiscussie. In zijn boek Only Planet – 
Klimaatgids voor de 21e eeuw 
presenteert hij zeven concrete oplossingen 

voor een klimaatbestendige toekomst. Hij deelt zijn toekomstbeeld 
van Nederland in 2120 en bespreekt onderwerpen als klimaatslimme 
landbouw en klimaatbestendige steden.
U kent hem wellicht van Buitenhof, RTL Nieuws en NOS 
klimaatuitzendingen, of van interviews met Jort Kelder.
Mis deze kans niet om een positief en inspirerend perspectief op 
klimaatoplossingen te horen!

Praktische informatie
 Locatie: Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
 Inloop: vanaf 10.00 uur Aanvang: 10.30 uur
 Entree: €10 Koffie: €2 (geen pinmogelijkheid)

Blijf op de hoogte van toekomstige lezingen:
 📧 Nieuwsbrief: 

lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com
 📌 Facebook: lezingenwittekerkjevarsseveld
 🌐Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Wij kijken uit naar uw komst!
Commissie Inspiratie en Ontmoeting

http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl/
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Geloven

ik geloof
in samen leven 
in samen door het leven
met begrip en ruimte
voor andere naasten
dan ons eigen soort 

ik geloof in jou en mij
in de jou en de mij
buiten de eigen kring
in samen zijn en doen
in breed breder
en nog bredere zin

geloven in medemensen
van de blanke top der duinen
van woestijnen, van regenwouden
van steppe, polen en elders
als een kleurrijk samenspel 
van klanken en tinten 
van karakters

buiten- en binnenlanders
medelanders samenlanders
zonder aanzien des persoons
zoeken naar verbinding
interesse in elkaar
wat houd jou bezig

met geloof in jou en mij
in tijden van polarisatie 
geloof in mensen
als krachtbron voor 
een betere wereld

heb uw naasten lief
gelijk u zelf

ieder mens is 
een verborgen koning 
- Henk Beunk

Uit de oecumenische 
gebedsdienst van 19 januari jl.
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Gezellige middagen bij de 60+ Club!

 🌍 Dinsdag 11 maart – Een reis door Beieren!
De familie Eelderink neemt ons mee op een prachtige filmische reis 
door het sfeervolle Beieren. Geniet van de beelden en de 
gezelligheid! Neem gerust je buurman of buurvrouw mee.

 🕒Aanvang: 14.30 uur
 📍 Locatie: Beatrixstraat 1a, Varsseveld
 🎟 Vrije entree – een vrijwillige gift is welkom.

 🍬 Dinsdag 8 april – De macht van suiker!
Dennis Vieberink (restaurant De Vos, Westendorp) komt met een 
boeiende en verrassende presentatie over "De macht van suiker in 
de industrie". Wat zal hij ons laten ontdekken? We wachten het 
samen af!

 🕒Aanvang: 14.30 uur
 📍 Locatie: Beatrixstraat 1a, Varsseveld
 🎟 Vrije entree – een vrijwillige gift is welkom.

Kom erbij en geniet van twee fijne middagen vol interessante 
verhalen en gezelligheid! Iedereen is van harte welkom! 🎉
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Kunsttentoonstelling ‘Zie de Kunst’

Op zaterdag 12 en zondag 13 april a.s. vindt 
in ons kerkje een bijzondere kunsttentoonstelling 

plaats, georganiseerd door Zie de Kunst (www.ziedekunst.nl).

Tijdens deze twee dagen krijgen kunstenaars zonder eigen atelier of 
expositieruimte de gelegenheid om hun werk te presenteren. Een 
mooie kans om kunst in een sfeervolle omgeving te ontdekken!

Openingstijden:
 📅 Zaterdag 12 april: 11.00 – 17.00 uur
 📅 Zondag 13 april: vanaf ±11.30 uur (na de Palmpasenviering) tot 

17.00 uur

De tentoonstelling wordt omlijst door live muziek.

Kom langs en laat je verrassen door de creativiteit van de 
exposerende kunstenaars!

http://www.ziedekunst.nl/
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Vrijwilligers bedankt!

Ook dit jaar willen we graag alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet voor onze vereniging.

Op Palmpasen, zondag 13 april,  organiseren we een 
Palmpasenlunch. Met deze lunch willen wij al onze vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet en àlle leden en vrienden van de afdeling 
de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

De viering begint op deze dag om 10.30 uur en aansluitend is er de 
lunch. (U bent vanzelfsprekend welkom om slechts één van de twee 
activiteiten bij te wonen.)

In verband met de organisatie wordt u verzocht om uiterlijk vrijdag 
4 april uw deelname door te geven aan Marian Kolkman. 
Tel: 06-21622855 of mbm.kolkman@live.nl. 

U komt toch ook?

We vinden het fijn u dan te 
ontmoeten en te bedanken. 

Het bestuur

mailto:mbm.kolkman@live.nl
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Leeskring "Verwarrende Verhalen"

Sommige Bijbelverhalen zijn ronduit wonderlijk. 
Wat betekenen ze voor ons vandaag de dag? 
Daarover gaan we in gesprek tijdens de leeskring 
Verwarrende Verhalen.

Iedereen is van harte welkom, ook om een keer vrijblijvend mee 
te doen! Meld je vooraf aan, dan ontvang je de tekst van tevoren.

 📅Wanneer? Maandag 3 maart & 7 april, 10:00 – 12:00
 📍Waar? Kleine Zaal (ingang bij het fietsenhok)
 💰 Kosten? Gratis (een bijdrage voor koffie/thee is welkom)

Meer info of aanmelden? Neem contact op met Nicoline.

Leeskring Thomasevangelie 

Mooie gesprekken over een eeuwenoude tekst en wat 
die ons vandaag te zeggen heeft. Tijdens deze 
bijeenkomst bespreken we de tekst uit het 
Thomasevangelie.

Iedereen is van harte welkom, ook om een keer vrijblijvend mee 
te doen! De tekst is te vinden op www.thomasevangelie.nl. We 
gebruiken de vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Wil 
je de tekst vooraf ontvangen? Laat het mij weten, dan mail ik die toe.

 📅Wanneer? Maandag 17 maart (logion 44/45) 
 Maandag 14 april (logion 46/47), 13:00 – 15:00

 📍Waar? Kleine Zaal (ingang bij het fietsenhok)
 💰 Kosten? Gratis (een bijdrage voor koffie/thee is welkom)

Meer info of aanmelden? Neem contact op met Nicoline.

http://www.thomasevangelie.nl/
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 40dagentijd & 🌿 Pasen in het Witte Kerkje

 

 Digitale Gespreksgroep 40dagentijd✨  

Op 5 maart is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. 
Gedurende deze periode willen we met elkaar in gesprek gaan over 
de betekenis van Pasen in de breedste zin van het woord. Dit doen 
we op een eigentijdse manier: via een appgroep.

Elke dag zal er een korte tekst of vraag gedeeld worden om digitaal 
met elkaar over in gesprek te gaan. Een mooie manier om deze 
veertigdagentijd bewust te beleven.

Wil je meedoen? Laat het me weten!

 🥖🍷 Brood en Wijn op Witte Donderdag

Zoals gebruikelijk delen we op Witte Donderdag brood en wijn, een 
moment van verbinding en herinnering.
We nodigen u uit voor een korte viering op donderdag 17 april om 
19.00 uur.
U bent van harte welkom.

 🚶♂️Wandeling op Goede Vrijdag – Loslaten

Op Goede Vrijdag maken we een stille wandeling door de 
Slangenburg. De natuur barst van lente en nieuw leven, zelfs op deze 
Goede Vrijdag. Onderweg staan we stil bij enkele teksten en 
gedichten met als thema Loslaten.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en verloopt in een rustig 
tempo.
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 📍 Verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein van De 
Slangenburg. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken of 
eten (voor eigen rekening).

(NB: de horeca van De Slangenburg is tegenwoordig op maandag 
gesloten. Daarom is deze wandeling verplaatst naar Goede Vrijdag. 
Ondanks dat dit samenvalt met de koffie-inloop, heb ik voor dit 
moment gekozen vanwege de symboliek van de dag.)

 🌅 Viering op Paasmorgen – Nieuw Leven

Op Paasmorgen vieren we het feest van nieuw leven in een 
vreugdevolle dienst.
De viering wordt geleid door Jan te Lindert, inmiddels een 
vertrouwd gezicht.
De muzikale omlijsting is in handen van Jorrick Simmes.

 ☕ Vanaf 9.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Samen beleven we Pasen in het Witte Kerkje. U bent van harte 
uitgenodigd.
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11 april
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