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In verbinding zijn alle
verschillen verdwenen
en voel je eenheid.

Voorwoord

In dit contact ervaarje Verbinding
wie je werkelijk bent.

‘Ik bun d’r ene van Kwak’ is de titel van een boek in onze familie waarin
naast genealogie ook de geschiedenis met prachtige foto’s uit vervlogen
tijden staan beschreven. Mijn opa Willem en zijn broer Hein Kwak waren
de eigenaars van de Kwaksmolle; de molen zonder wieken in Varsseveld.
Niet het meest aantrekkelijke gebouw in Varsseveld maar wel eentje met
historie. Er werd altijd hard gewerkt op de molen en hij overleefde de
oorlog maar amper. Kort daarna kwamen de codperaties waardoor de
molen geen bestaansrecht meer had. Mijn vader ging studeren en had
andere ambities.

Naast veel meel maken, bood de Kwaksmolle in oorlogstijd een veilige
plek aan een grote groep onderduikers. Mijn oma Dina riskeerde de route
op de fiets naar de molen met warme stamppot in de fietstassen zodat er
eten was voor de mensen die daar verbleven. Boven in de nok werd de
wacht gehouden. In onze familie is een prachtig schilderij met alle namen
van de onderduikers op de achterzijde, waaronder de kunstschilder zelf.

Bij de familie Kwak was klaar staan voor een ander, iets extra’s doen
zonder iets terug te verwachten en niet eerst aan jezelf denken maar eerst
aan de ander, waarden waarmee ik ben grootgebracht. Mijn grootouders
woonden naast ons aan de Doetinchemseweg en we deelden samen een
grote groenten- en bloementuin. Er werd volop gespeeld maar er moest
ook gewerkt worden want in de zomer waren er bonen, doperwten, sla en
nog veel meer. Op zondag na de viering in de Protestanten Bond kwamen
er families bij ons koffie drinken en genoot men soms ook nog een
borreltje samen.

Ook aan de familie van mijn moeders kant golden dezelfde waarden. Van
mijn moeder Jeanette — die overigens trouw lid was van de Protestanten
Bond - heb ik veel geleerd. Zij zat bij vrouwenclub 2 en

hielp ook mee met de bloemen voor de kerk bij bijzondere gelegenheden,
zat langere tijd in het bestuur en maakte de notulen en was altijd bereid



iets extra’s te doen. Elke dag is een goede dag om iets goeds te doen.
Het komt geregeld voor als ik door Varsseveld loop dat ik iets moois
over haar te horen krijg en dat geeft verbinding met haar en met
Varsseveld.

Mijn link met de toenmalige Protestanten Bond stamt uit mijn jonge
jeugdjaren. Samen met mijn buurmeisje Lonneke speelden wij met
buurtkinderen uit de Beatrixstraat en Doetinchemseweg in onze tuin. We
waren ook geregeld te vinden in de achtertuin van Ds. van Lent (haar
vader) en in de Eendracht. Verstoppertje spelen in de kerk of boven bij
het orgel was leuk en spannend. Koster Ben Kraan vond het gezellig dat
wij er waren en liet ons dan heerlijk spelen. Later ging ik naar de
Zondagsschool waar ik aan de lippen ‘hing’ van de verhalen van Willy
Nijhof met daarna zingen, knutselen en spelen. Vervolgens in mijn
tienerjaren speelde ik piano voor de kinderen in de Zondagsschool;
‘Dank u voor deze nieuwe morgen... dank U voor deze nieuwe dag...
dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag’. De kinderen zongen
zo snel dat ik weleens een toets miste

maar dat viel nauwelijks iemand op. Op de middelbare school hadden we
catechese bij Ds. van Lent. Hij nam ons mee in levensvragen, een stukje
filosofie en thema’s die we zelf inbrachten. Zonder enige druk om
‘aangenomen’ te hoeven worden maar vooral met als doel te leren praten
met elkaar, te luisteren en voor je mening durven uitkomen en jezelf
mogen zijn. Het was goed zoals het was.

En dan beland je weer in Achterhoek, na jaren weg te zijn geweest ben ik
toch weer teruggekomen. Dat had ik zelf niet gedacht, maar na 23 jaar
terugblikken in de tijd kan ik zeggen dat het goed is geweest. De natuur,
de mensen en een fijne plek om te wonen. Ik zoek nog steeds de
verbinding met mijn geboortedorp Varsseveld. De mensen bij de
Vrijzinnigen Varsseveld e.o. voelden direct warm aan. Nicoline en Henk
vroegen of ik bereid was om in een groepje mee te denken en een bestuur
te vormen. Naast studie, drukke baan en (schoon)ouders die ook wat hulp
nodig hebben maak ik ‘de Eendracht’ en denk mee in het huidige bestuur
en doe ook geregeld iets extra’s.

Iets in mij zegt dat het goed is om iets goeds te doen.

Dat hoef je niet uit te leggen want het voelt helemaal oké.

Hartelijke groet, Evelien Michels-Kwak



% Van de bestuurstafel

In maart 2025 treedt Els Hermsen af als algemeen bestuurslid. Lijkt
het je leuk om voor onze vereniging wat te doen, te regelen en te
organiseren? We zoeken een nieuw bestuurslid vanaf maart 2025. Als
je wilt kijken of het iets voor je is dan kun je vanaf nu meedraaien en
later een beslissing nemen of het bij je past. Spreek één van ons aan of
mail naar voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Zoals ieder jaar komen er weer drukke maanden aan: de
verjaardagsviering en de gedachtenisviering in oktober en november
en daarna de adventsperiode en de kerstvieringen. Wij hopen dat het
goede maanden voor u mogen zijn en dat wij elkaar in deze periode
ook nog persoonlijk zullen treffen.

Een hartelijke groet van uw bestuur!

Vorig jaar waren we ons nu
aan het voorbereiden op de
viering van ons 150-jarig
bestaan. Op 27 oktober is er

Vrijdag 22 november de ‘verjaardagsviering’ ter
Grote Schoonmaak gelegenheid van het 151ste
jaar van onze afdeling. Dit
Vrijdag 20 november is de keer zullen we er niet zo’n
jaarlijkse grote schoonmaak werk van maken als vorig jaar.
van onze zaal, keuken en Maar een gezellige viering
kerk. Wie wil ons hierbij met mooie muziek van Jarik
helpen? Neem je eigen en iets lekkers bij de koffie
emmer en schoonmaak wordt het zeker!
spullen mee. Voor koffie, Welkom!

thee en wat lekkers wordt

gezorgd. Het begint om —
09.00 uur en we eindigen
rond 11.30 uur.
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In Memoriam

Pleun Faber — Kenter

Geboren 26 september 1950 te Amsterdam.
Overleden 6 september te Doetinchem.

Toch nog onverwacht kwam het bericht van het overlijden
van Pleun Faber — Kenter. Apolonia, Maria, Theresia, zoals
haar doopnamen luidden.

Pleun was al geruime tijd ernstig ziek. Ze wist dat haar einde
zou komen, maar artsen konden niet zeggen wanneer. Zo
nuchter als zij kon zijn, probeerde ze de feiten onder ogen te
zien en ermee te leven en voor zover mogelijk de regie in
handen te houden. Thuis, op haar vertrouwde plek aan de
Boerhaavelaan in Doetinchem waar ze zo min mogelijk
mensen tot last wilde zijn.

Pleun werd geboren in de Tweede Van der Helststraat in de
Amsterdamse wijk de Pijp. Haar vader was kruidenier en het
gezin bestond uit in totaal acht kinderen, waaronder zes
jongens. ‘Dat ik ben opgegroeid in een gezin met veel
jongens heeft me geleerd om te knokken. Ik kan wel tegen
een stootje’, heeft ze weleens verteld. Ze ging naar school bij
de nonnen en later koos zij voor een baan in het onderwijs.
Ze werd juf op de Vrije School, ze had er haar hart aan
verpand. Gitaar spelen voor de kinderen en zich voor hen
inzetten, ze genoot ervan. Tevreden vertelde ze dit voorjaar
dat haar boeken van de Vrije School een goede bestemming
hadden gekregen op de Vrije School in Doetinchem.

In de jaren tachtig verhuisden Pleun en haar man Douwe
vanuit het westen naar de Achterhoek. In het jubileumboekje
dat vorig jaar verscheen ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van de afdeling schrijft ze over de reden van de
verhuizing: ‘Simpel. Douwe met vervroegd pensioen van de
Universiteit Leiden en een kleinzoontje. Onze zoon en



schoondochter gingen met het ventje in de Achterhoek wonen;
deze opa en oma er gezwind achteraan. Daar hebben wij nooit
spijt van gekregen.’ Pleun en Douwe sloten zich aan bij de
NPB-afdeling in Zelhem en toen deze afdeling werd opgeheven,
kwamen zij naar Varsseveld.

Geloof heeft altijd een rol gespeeld in het leven van Pleun. Eerst
katholiek, later ging zij mee in de vrijzinnigheid. Bronnen
onderzoeken, niets zo maar voor waar aannemen. Behouden of
loslaten. In de gemeenschap van geloofszoekers en zinzoekers
zijn, ze genoot ervan en het was voor haar belangrijk. Het werd
steeds belangrijker. Kritisch en creatief was ze. Pleun nam geen
blad voor de mond, ze zei waar het op stond. In haar schilderijen
en in haar gedichten die ook met enige regelmaat zijn
verschenen in de Eendracht, toonde zij haar diepzinnige,
beschouwende, maar ook nuchtere kant. Haar jongste broer
Lucas las op de afscheidsdienst in onze kerk het gedicht Cirkel:

Als ik doodga

Wat dan

Een druppel minder

In de eindeloze oceaan
Dat kan

En het gedicht besluit met
de laatste strofe:

De cirkel is rond
Z.aai en maai

In vruchtbare aarde
Neem mij dan lief
In de ziel met je mee

Op haar uitvaart werd gesproken door echtgenoot Douwe, zoons
Bart en Harm, er waren woorden van haar vriendin Marijke en
broer Lucas haalde ook jeugdherinneringen op. In kleine kring
werd Pleun daarna naar het crematorium in Etten begeleid.



Daar klonk als laatste lied, een lied
waar ze van hield van de Belgische
zanger Miel Cools en waarvan het
refrein luidt:

Houden van, houden van
't Is vaak niet bijzonder
't Is vaak niet zo'n wonder
Maar geen mens die zonder kan
Houden van, houden van
't Is weinig poétisch
't Is weinig profetisch
Maar geen mens die zonder kan.

Pleun heeft op haar eigen wijze van mensen gehouden en
er is op ieders eigen wijze van Pleun gehouden. Zij zal
gemist worden. Dat de mooie herinneringen die er zijn
en die blijven, tot steun mogen wezen voor Douwe, Bart
en Sherida, Harm en Ellen, Jan en Herbert, de
kleinkinderen, Lucas en een ieder die haar heeft gekend.

Marchel Chevalking

Wij ontvingen bericht van overlijden van:

De heer A.W. Gussinklo
28 april 1940 — 24 juli 2024

Mevrouw H.W. (Mientje) Heijink - Ruesink
4 oktober 1937 — 9 oktober 2024

De heer B. (Bennie) Wennink
7 mei 1937 — 6 oktober 2024
In de volgende Eendracht zal een I.M. staan.

Wij wensen de nabestaanden kracht en troost toe in deze
moeilijke tijd. Moge goede herinneringen hen tot steun zijn.



Terugblik
Ligconcert 2 oktober

Op woensdag 2 oktober 2024
vond er in ons kerkje om 19.30
uur een sacraal ligconcert Alma
plaats. Met Svetlana Lohman op
de piano, Natalie Merfort zang
en Erwin van Lingen
klankschalen en andere
instrumenten. Svetlana volgde
haar muzikale opleiding aan de
universiteit van St. Petersburg en
Natalie aan het conservatorium
in Rotterdam en Boston.

Ruim 65 deelnemers hebben hier
aan deelgenomen. Ze lagen
heerlijk onder een deken op een
matje in de kerk te luisteren naar
mooie sacrale muziek
gecombineerd met klank
instrumenten zoals klankschalen
en gongen.

De frequenties van de boventoon
instrumenten en pure klanken
van stem en piano hebben een
sterke werking op lichaam en
geest. Diepe rust en ontspanning
waren het gevolg. Na het concert
werd er nog heerlijk na gekletst
in het voorportaal onder het
genot van een kopje thee en wat
lekkers.

Geluk in kleine dingen

Het geluk ligt in de morgen,
in het eerste kopje thee,
in de zon die door de wolken
de natte blad'ren glanzen dee'.

Het zit in warme boterhammen,
met een likje appelstroop,
in het ruisen van de bomen

en de wind die zingt van hoop.

Geluk is in de stilte,
in de vogels in hun viucht,
in het lachen met een vriend
die je hart een beetje lucht.

't Zit in dingen die je raken,
zonder dat je 't zoeken moet—
een vlugge glimlach in een winkel

die je van binnen gloeien doet.

Het grote zit in 't kleine,
het kleine is zo groot,
en als je daar steeds naar blijft zoeken,
word je rijker dan je ooit gelooft.

HF.



Het Witte Kerkje

VRIJ en....Zo
muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

Vrijdag 1 november

Get-On

Een optreden van de band Get-On uit Doetinchem, zoals ze zelf zeggen
bestaande uit "vier ouwe Rockers".

Met prachtige (dansbare ) Cover-muziek van o.a. Chuck Berry; Elvis
Presley; the Kinks; the Beatles; the Rolling Stones; the Who; CCC; the
Troggs. Kortom weer een mooi en gezellig avondje bij Vrij én....Zo

Band samenstelling: Hans de Rond (Drums); Geurt Gort (Bas / Zang);
Raymond Heerenveen (Gitaar /Zang) en Geert Graaf Gitaar /Zang )

] - —a
3 s - S b
Raymond urt Geert Han:s
Heerenveen Gort de Graaf de Rond
Slaggitaar Basgitaar Sologitaar
Zang Zang Zang

Drums

Aanvang : 20.00 uur / Inloop 19.30 uur
Vrijwillige bijdrage, van harte aanbevolen
pinnen & reserveren niet mogelijk.
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/C)\ Activiteiten

O

Trspiratie-& Ontmoeling

Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 11 november

Wonderlijke bijbelverhalen waarbij we ons afvragen welke betekenis
ze in onze tijd en in ons leven kunnen hebben.

In november lezen we het verhaal van Jozef in de put (Gen. 37)

Iedereen is van harte welkom (een keer) mee te doen! Als je je
vooraf aanmeldt, krijg je de tekst toegestuurd.
Tijd: 10 — 12 uur

Waar: Kleine Zaal, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.).
Info: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie op maandag 18 november

Mooie gesprekken over deze oude tekst en onze wereld van vandaag.
Van harte welkom om (een keer) mee te doen!

Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik
eea ook toemailen.

Logion: 41 & 42

Tijd 13 - 15 uur

Waar Kleine Zaal, ingang bij het fietsenhok
Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Info Nicoline

11
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> Het is zondag 25 augustus 2024 als zo’n 15-tal mensen

B zich verzamelen bij De Klevenhorst Van Heeckerenweg13

¢ te Hummelo, voor onze jaarlijkse wandeltocht. Elk jaar is er
een andere locatie, waar we een gezellige wandeling maken,

terwijl er fijne gesprekken op gang komen. Er zijn altijd mensen die anderen

meenemen, omdat ze of zelf niet meer rijden, of gewoon voor de gezelligheid,

of om niet achter elkaar aan te hoeven rijden.Zo werd ik, samen met Bertha v.d.

Pol meegenomen door Maarten v.d. Berg

Bij aankomst waren de meeste mensen er al. Na een hartelijk ontvangst, gingen
we van start...wandelpaden waren drassig, op sommige plaatsen werden we
verrast door grote waterplassen, waardoor het een uitdaging werd een
begaanbare route te vinden...niemand klaagde daarover. Onderweg naderde
Nicoline mij, zij heeft net haar wandel- vakantie in Zweden achter de rug, waar
in een betoverende wereld van Tomtes kabouters en trollen, mystieke wezens
zijn. Ik ontmoette haar in sprookjesachtige visualisaties over kabouters...zo’n
bos draagt daaraan bij en tilt je zo op een ander niveau, waar de gedachte aan
kabouters in een bos enigszins vorm krijgen...eigenlijk is het de verbinding met
die gedachte — kabouters... die verbinding is on-ontbeerlijk voor het ergens in
geloven, ergens van houden, ergens naar verlangen..

Wanneer er geen verbinding is, niet aan hebben kunnen haken aan dat, waar je
in kunt geloven, waar je van kunt houden, waar je naar kunt verlangen...dan
eigenlijk... is er leegte. Die leegte wil heel snel opgevuld worden door allerlei
wereldse, onnodige, overbodige, afleidende zaken die voorbij gaan aan de
fantasie, aan het menselijke vermogen een betere, aardiger, leefbaardere wereld
om ons heen, voor elkaar en onszelf te denken. Te kunnen denken, dat die
levenloze haas die op ons wandelpad lag, op weg was naar huis...al die slakken
die ik zag, naar de zondag viering waren geglibberd...de afgevallen takken zich
er niet van bewust zijn, wandelaars te hinderen... ook dat vraagt verbinding.
Iemand die ontfermd zich over rustplaats van de haas...wandelschoenen
proberen de slakken te vermijden...sommigen verleggen de grote afgevallen
takken om een struikel partij te voorkomen...alles is verbinding...

Dieneke Steenbeek 'h.':‘,, W’ QO



Het Witte Kerkje

VRIJ en....Zo
muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

Zaterdagmiddag 9 november
Dag van de Achterhoekse Popmuziek

Zaterdag 9 november een dubbel optreden in 't Witte Kerkje in het kader
van ‘Dag van de Achterhoekse Popmuziek’.

13.00 uur start het Duo Emmy & Wim met hun mooi ingetogen optreden
bestaande uit Soul en Jazz muziek uit de jaren '50 & '60 van de vorige
eeuw. Een optreden van krap twee uur met halverwege een pauze.

Tussen de optredens is er natuurlijk ook een korte
pauze.

Dan rond 15.00 uur volgt het tweede optreden van de
band AkoestikA welke bestaat uit drie ‘Mannen’
welke ons komen verblijden met een top van een Rock optreden, geen
kabbelend gepruttel, maar lekker vol gas akoestisch zonder gescheurde
trommelvliezen. Ook hier halverwege een korte pauze. En zo zijn we
rond 16.45 uur aan het einde gekomen van (dit keer) een middagje vol
plezier en gezelligheid.

Natuurlijk nodigt ons Team u ook hier graag van harte bij uit. De inloop
is dit keer vanaf 12.30 uur. Hartelijke groet, Gerwin & Team.

Aanvang: 13.00 uur / Inloop 12.30 uur
Vrijwillige bijdrage, van harte aanbevolen
pinnen & reserveren niet mogelijk.
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Dinsdag 12 november
DHC, de Doetinchemse Harmonica Club

Op dinsdag 12 november komt DHC uit Doetinchem. Dit is een
Harmonica groep. Dat wordt dus zeker weer gezellig! Neem gerust
uw buurman/vrouw of vriend/vriendin mee.

Aanvang: 14.30 uur
Beatrixstraat la Varsseveld
Vrij entree, gift gewenst.

Dinsdag 10 december
Adventsmiddag

Een gezellige middag om weer eens bij te praten. We zingen enkele
kerstliedjes en er is een kerstverhaal. En natuurlijk zorgen we voor
iets lekkers.

Ook deze middag is bedoeld voor iedereen! Van harte welkom en
neem gerust iemand mee.

Aanvang: 14.30 uur
Beatrixstraat la Varsseveld
Vrij entree, gift gewenst.

“We moeten altijd een horizon voor ogen houden,
want die geeft ons richting en hoop,

zelfs als de weg kronkelig is”.
Albert Schweitzer

14



Het Witte Kerkje

VRIJ en....Zo
muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

Vrijdagavond 20 December

Decembersfeer

Deze avond, een paar dagen voor kerst, een optreden of liever gezegd 3
optredens in "de Decembersfeer".

Drie solo artiesten. Alle drie bekenden bij Vrij én....Zo

*Miranda Rooks (Zang & Gitaar) met herkenbare teksten zoomt zij uit op
de gebeurtenissen uit haar dagelijkse leven waarin je vaak haar eigen
zelfreflectie hoort spreken.

*Benjamin de Groot (Zang & Gitaar ) met eigen Werk en weet op een
dynamische wijze zijn verhaal op een indrukwekkende manier te
vertellen.

*Fien Snelting ( Zang & Gitaar ) is als "straat "muzikant bij wijze van
grap begonnen en zo u ziet, van het één komt het ander. Fien brengt ons
Kleine muziek met Grote verhalen.

--Alle drie schrijven zij eigen muziek en teksten--
Aanvang : 20.00 uur / Inloop 19.30 uur

Vrijwillige bijdrage, van harte aanbevolen
pinnen & reserveren niet mogelijk.
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"Herinneren is een varm
L]
van ontmoeten.
K. Gibran

Het is een goede gewoonte om in de gedachtenisviering de
overledenen uit onze kring te gedenken. Ook dit jaar komen
we daartoe samen op

zondag 24 november 2024 om 10 uur.

De families van de overledenen ontvangen een uitnodiging om
deze bijzondere viering van Vrijzinnigen Varsseveld e.o. bij te
wonen en een kaars aan te steken voor hun overleden dierbare.

Ook voor de nabestaanden is het mooi als we met velen
aanwezig zijn. Zo kunnen we samen herinneringen ophalen en
verhalen delen over de mensen die ons ontvallen zijn.

Zoals ieder jaar, is er gelegenheid om ook een eigen kaarsje
aan te steken.

Jarik de Graaff zal deze viering spelen en Sandra van Reys (we
kennen haar van het prachtige lied ‘De Achterhoek) komt
zingen.

Wij hopen u 24 november te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Nicoline Swen & Marchel Chevalking



NIEUWE EXPOSITIE

Collages van Peter Oskamp

Op zondag 29 september vond, tijdens de koffie na de viering, de
opening plaats van de nieuwe tentoonstelling.

Collages van Peter Oskamp

Flink wat mensen waren speciaal voor Peter en de opening
gekomen. Nadat Peter ons in kort bestek iets verteld had over de
totstandkoming van de collages was de opening een feit en konden
de aanwezigen genieten van alle bijzondere collages.

De tentoonstelling is in ieder geval

tot januari te bekijken.

Ieder vrijdag tussen 10.30 uur en 12 uur
en na de zondagse vieringen

van 11 tot 12 uur.

Op 27 oktober is Peter zelf ook aanwezig.

Enthousiast geworden en zin om zelf
aan de slag te gaan? Op vrijdag 29
november organiseren wij een middag
‘collage maken’ onder leiding van
Peter. Ervaring is niet nodig. Materiaal

wordt verzorgd. Aanvang 14.00 uur.
Graag van tevoren opgeven via
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
of telefoon. (Nicoline: 06 22497969)

17



18

/C)\ Activiteiten

O

Irspiratie-& Ontmoeling

Meditatieavond op thema op vrijdag 15 november
SERAFIJN - SANDALFON - AARTSENGEL

Sandalfon verbindt de Kosmos met het Aardse bestaan. Hij staat voor
je klaar om je te helpen bij het los laten van al je angsten en
schuldgevoelens, die je in je leven hebt verzameld. Door je
opvoeding en hoe mensen rondom je met je zijn om gegaan.

Sandalfon is een Serafijn, die verbonden is met Eeuwige Liefde, met
creativiteit, talenten, schoonheid, levensblijheid. Hij is er voor jou
om je te ondersteunen in je spirituele groei. Toont je, hoe je je weg
kunt bewandelen. Leert je je angsten en schuldgevoelens, die jou
blokkeren, te herkennen en los te laten.

Binnen geleide meditaties kom je in contact met Sandalfon.
Aartsengel, Serafijn.

Vraag Sandalfon je aan de hand te nemen, zodat je voelt wat je moet
doen om je levensweg te vervolgen. Dankzij zijn hulp kun je je
angsten, onzekerheden, schuldgevoelens achter je laten. De deur gaat
dan open naar oneindige Liefde en levensvreugde. Je bent dan, zoals
je bedoeld bent op het moment van je geboorte.

Wanneer vrijdag 15 november 2024, 20.00 — 21.45 u.. , napraten
kan tot 22.00 u.., deur open 19.30 u.

Waar het voorportaal van 't Witte Kerkje te Varsseveld,
Doetinchemseweg 5.

Wie iedereen is welkom, aanmelden niet nodig

Bijdrage de toegang is gratis (Vrije gift van harte aanbevolen)

Informatie Riemke de Boer bel 0315-329107 of
mail riemkedeboer@hetnet.nl



Lezing op zondag 17 november (10.30 uur)

“Engelen in de kunst”
door Ben Piepers

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt
zelden waargenomen. Toch worden ze ervaren als boodschapper of
beschermer.

Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk,
hemels en aards.

Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten.

Ben Piepers spreekt over ‘Engelen in de kunst’.

Engelen in Bijbelse verhalen zijn door kunstenaars van alle eeuwen
vorm gegeven.

De engel die ingrijpt bij het offer van Abraham en Izadk, de rol van
engelen bij de vlucht en terugkeer van Jacob, en de engel die de
lippen van de profeet Jesaja aanraakt met vurige kolen.

Ingang: Doetinchemseweg 5.
Entree: € 10 (niet pinnen).
Binnenkomst vanaf 10.00 uur.

Voor alle activiteiten in het witte kerkje:
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Voor aanmelding/afmelding nieuwsbrief:
lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com
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Samen in Licht en Warmte

De kerstperiode nodigt ons elk jaar uit om even stil te staan, een pas op de
plaats te maken in de hectiek van het dagelijks leven. In een wereld vol
beweging, uitdagingen en verandering, is het een tijd van bezinning en
verbinding. Voor velen is kerst een moment om het licht in het donker te
verwelkomen, zowel het licht in onszelf als dat wat we aan anderen geven.

In onze vrijzinnige gemeenschap hechten we waarde aan openheid, dialoog en
respect voor ieders unieke zoektocht naar zingeving. Kerst herinnert ons eraan
dat, ondanks onze verschillen in overtuigingen of visies, er altijd ruimte is voor
wat ons verbindt: menselijkheid, compassie en gedeelde hoop.

Licht en warmte zijn symbolen die deze tijd van het jaar krachtig
vertegenwoordigen. Het licht dat we ontsteken — in kaarsen, lampen of de
harten van degenen om ons heen — staat voor hoop, voor de mogelijkheid van
een betere wereld, gebouwd op wederzijds begrip en respect. In een wereld die
vaak verdeeld lijkt, kunnen kleine gebaren van vriendelijkheid en compassie
grote veranderingen teweegbrengen. Soms is een glimlach, een luisterend oor
of een helpende hand al genoeg om een sprankje licht in iemands leven te
brengen.

De warmte die we zoeken in deze koude wintermaanden komt niet alleen van
een knisperend vuur, maar vooral van de verbinding met elkaar. We mogen
dankbaar zijn voor de momenten van samenzijn — of dat nu fysiek is of in
gedachten — en voor de vriendschappen en relaties die ons leven verrijken.

Laat deze kersttijd een uitnodiging zijn om stil te staan bij de kracht van
verbondenheid, om het licht te zijn dat een ander nodig heeft, en om de warmte
van ons hart te delen met de wereld om ons heen. Niet alleen met de mensen die
we goed kennen, maar juist ook met degenen die we misschien anders niet
zouden opmerken: de vreemdeling, de eenzame, de kwetsbare.

Laten we samen streven naar een wereld waarin iedereen de ruimte heeft om te
zijn wie hij of zij is, waarin respect en begrip onze fundamenten vormen. Een
wereld waarin we elkaar ontmoeten in het midden, en samen bouwen aan een
toekomst die iedereen ten goede komt.

Mogen we dit jaar niet alleen het licht van kerst vieren, maar vooral ook het
licht dat we elke dag in onszelf en elkaar kunnen ontsteken.

Vrolijk kerstfeest en een nieuw jaar vol hoop, verbondenheid en menselijkheid.
Nicoline
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Levende Adventskalender 2024 ~ Doet u ook mee?

In 2022 is de Protestantse gemeente Varsseveld gestart met de
Levende Adventskalender.

In 2023 is de Protestantse gemeente Halle aangehaakt en in 2024
willen ook Christengemeente de Wingerd, de Laurentius
geloofsgemeenschap Varsseveld en de Vrijzinnigen Varsseveld e.o.
meedoen met dit initiatief.

De Levende Adventskalender wat is dat eigenlijk?

In de Adventsperiode (van 1 t/m 24 december) is er iedere dag de
mogelijkheid voor u om bij een gastadres een kopje koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten in huiselijke kring. Dit kan zijn op
een ochtend (10.00 -11.30)of op een middag (14.30-16.00)

Gasten hoeven zich niet aan te melden. Iedereen kan spontaan op
bezoek gaan.

Er is geen programma of thema. De gesprekken gaan zoals ze gaan.
Spreekt dit u aan? Iedereen kan meedoen als gast. Als u liever niet
alleen gaat dan vraag gerust een bekende mee.

Wilt u zelf gastadres zijn ? Dan kunt u zich hiervoor opgeven via de
mail of telefoon. Zie onderstaand de gegevens van de werkgroep.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 4 november a.s.

Als het schema van gastadressen klaar is dan worden deze gegevens
eind november gepubliceerd op de websites van de deelnemende
kerken. Zo kunt u zien waar en wanneer er koffie kan

worden gedronken. Doet u ook mee? U bent van harte welkom!

Werkgroep Levende Adventskalender:
- . Annie Westerveld
Annet Wisselink
0315-617539
a.wisselink@hotmail.com

21



22

Wereldvrede Meditatie op Oudejaarsdag, dinsdag 31 december

Ook dit jaar vindt de Wereldvrede Meditatie plaats in 't Witte
Kerkje te Varsseveld. We gaan dit jaar 2024 afsluiten met de intentie
ons te verbinden met Vrede-Liefde-Licht vanuit ons hart met de
Bron, het hart van de Aarde, met alles en iedereen in-op—boven—
buiten de Aarde. Met alle mensen, die op ditzelfde
moment in verbinding gaan met de Vrede in ons hart. g=
In Nederland en wereldwijd. :
Binnen de geleide wereldvrede-meditatie verbinden
we ons met het web vol LIEFDE-LICHT-VREDE,
dat de aarde omhult, en geven dat gezamenlijk een
boost. Vullen dit web met de onvoorwaardelijke LIEFDE vol LICHT
en VREDE in ons hart. Deze onvoorwaardelijke Liefde delen we met
iedereen en alles in-op-boven-buiten de Aarde. Tot in het uiterste
donkerste hoekje wereldwijd. Zo komen we tot een diepe verbinding
met alles en iedereen, delen de Liefde vol Licht en Vrede vanuit ons
hart met iedereen wereldwijd.

Een mooi moment om dit jaar 2024 samen af te sluiten, een mooi
begin van 2025. Weet, dat de Liefde de sleutel is tot alles, de Liefde
overwint uiteindelijk vol Licht en Vrede.

Iedereen is welkom om deel te komen nemen aan deze zo mooie
Wereldvrede Meditatie. Op deze manier geef je het web van Liefde-
Licht-Vrede samen een boost, die iedereen en alles in-op-boven-
buiten de aarde steun geeft.

Blijf in vertrouwen. Hartegroetinliefdevollichtenvrede

Riemke

Wanneer Oudejaarsdag 31 december 2024, 13.00 — 14.00 u..
de deur staat om 12.30 u. open..

Waar de kerkzaal van 't Witte Kerkje te Varsseveld,
Doetinchemseweg 5.

Wie iedereen is welkom, aanmelden niet nodig

Bijdrage de toegang is gratis (Vrije gift van harte aanbevolen)

Informatie Riemke de Boer bel 0315-329107 of
mail riemkedeboer@hetnet.nl



Namen en adressen/ Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
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Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 81 10 79
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.
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Zondag 3 november

Zondag 10 november

Zondag 24 november

Zondag 8 december

Dinsdag 24 december

¥

Woensdag 25 december

¥

10 u.

10 u.

10 u.

10 u.

19.30

10 u.

Viering in verpleeghuis Den Es
Voorganger: Nicoline Swen

Viering

Voorganger: Marianne Visch
Organist: Mark Burgers

Autodienst: I. ter Maat, 06 22103170

Gedachtenisviering

Voorgangers: Nicoline & Marchel
Organist: Jarik de Graaff

mmv Sandra van Reys

Autodienst: D. Steenbeek, 06 14536064

Viering

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer
Organist Mark Burgers

Autodienst: W. Mateman, 0315 24 33 61

Viering Kerstavond

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer
Organist: Jarik de Graaff

Autodienst: I. ter Maat, 06 22103170

Viering Kerstmorgen
Voorganger: Esseldien Wennink
Autodienst: D. Steenbeek, 06 14536064




