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Voorwoord

Kosteren

Kosteren...

Het moet toch eens gedeeld worden...! ‘Kostersvreugde’!

Een vierkoppig groepje bestaande uit koster Marian Kolkman en
hulpkosters Arie Radstake, Gerry Kastein en Dieneke Steenbeek die er
deftig op los kosteren. Er zijn tot elkaars vreugde ook een klein aantal
behulpzame mensen die in geval van nood graag helpen. Wat is kosteren
eigenlijk?

Een koster zorgt voor de basis, voor praktische zaken rondom het
kerkgebouw, waarbij je kunt denken aan verantwoordelijkheid voor de
ontvangst voor mensen, afspraken, uitvaarten, verjaardagspartijtjes en
allerlei andere activiteiten in de kerk, kerkzaal, de Eendracht. Ook neemt de
koster onderhoud, verlichting, verwarming en geluid onder haar hoede. Het
geluid echter is in de praktijk nog wel een lastig dingetje maar met de
nodige inspanning en eventuele vernieuwing in de nabije toekomst komt
dat vast goed! Wij hebben als groepje of als team geen strakke rolverdeling,
maar een liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar. Dat maakt het
kosterschap tot een soort van meesterschap. Nu twee hulpkosters door
persoonlijke omstandigheden wat rustiger aan moeten doen houden we
extra rekening met elkaar door taken over te nemen en op dit manier elkaar
te helpen. Dit stukje aandacht werkt helend en bemoedigend.

Nog even terug naar de term koster wat eigenlijk bewaarder betekent.
Bewaarder van het kerkgebouw van ons mooie kerkje. In het kerkelijk latijn
staat koster bekend als sacrista. In onze situatie zou het dan een
hoofdsacrista en drie hulpsacristi€en zijn... maar wij houden het op de
naam kostersteam.Wij ontsteken kaarsjes en hopen dat het licht van de

kaarsjes ons verbindt. De koffie inloop op de vrijdagochtend waarbij
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mensen zichzelf en elkaar verwarmen door een open en tolerante houding
aan te nemen. Kortom... vrijzinnig. Elke taak in dit kosterschap wordt met
liefde uitgevoerd. Liefde en onzelfzuchtigheid is een belangrijk thema in
de Bijbel. Dan kom ik warempel weer uit bij de hoofdsacrista en de drie
hulpsacristi€en... maar hoe mooi klinkt ¢ Kosterschap is meesterschap’.

Dieneke Steenbeek

De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen

en iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond en dan weer opnieuw groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien

Toon Hermans

* gedicht uit de wandeling op 31 augustus j.l. in de Wrange Gaanderen



Van de Bestuurstafel

* Geluid in de kerk en Eendracht o

Binnenkort is het zover. In de tweede helft van november wordt de nieuwe
geluidsinstallatie in onze kerk aangelegd door Schaapsound uit Zwolle.
Schaapsound is de specialist in audiovisuele apparatuur in kerkgebouwen in
Nederland. Zij gaan zich bezighouden met het vernieuwen waar nodig
opnieuw aanleggen van onze geluidsinstallatie. Zij beschikken over
expertise op hoog niveau als het gaat om het realiseren van optimale
spraakverstaanbaarheid. Dus hopelijk hebben we in de toekomst geen
problemen meer op dit gebied en kan iedereen optimaal genieten van de

mooie akoestiek in ons mooie kerkje
\/ 2 \A .
@ Nazomer in aantocht
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We hopen dat u allen een fijne zomervakantie heeft gehad. We hebben deze
periode afgesloten met een mooie wandeling met elkaar in de Wrange
tussen Gaanderen en Doetinchem. Het leek in eerste instantie al een beetje
herfstweer te zijn maar gelukkig waren de weergoden ons goedgezind en

knapte het op. We hebben genoten van een fijn samenzijn met elkaar.
Stukje in de Eendracht h?

Mocht u als lid of vriend graag een stukje schrijven voor ons blad ‘de
Eendracht?’ Schroom niet en klim dan in de pen. Mocht u bang zijn voor
evt. spellingsfouten dan willen wij u hierbij graag helpen. Spreek daarvoor

gerust iemand van het bestuur aan.
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Vervoer bij de vieringen

Het lukt niet iedereen meer om zelfstandig naar de viering te komen.
Daarom zijn er altijd vrijwilligers geweest die beschikbaar waren om voor
vervoer op zondagochtend te zorgen. Wij zoeken een aantal mensen die zo
nu en dan oproepbaar zijn om mensen uit de directe omgeving, die naar de
viering willen, op te halen en weer naar huis te brengen.

Als u in dit schema mee wilt draaien laat het dan weten aan Johannes van
der Laan (tel: 0315- 243548).

ac Expositie

Mocht u iemand kennen die een keer zijn of haar
schilderijen wil tentoonstellen in onze mooie
kerk, neem dan gerust contact op met de redactie

@ vrijzinnigenvarsseveld.nl.




In memoriam

Anna Gesina Wennink-Tuenter @“
Annie (4..

Annie werd geboren in Gaanderen, op 8 augustus 1935.

Zij overleed in Varsseveld op 31 augustus j.1.

Op 8 augustus 1935 werd Annie Tuenter geboren in Gaanderen, als oudste
van vijf kinderen. Haar jeugd werd getekend door de oorlogsjaren; angstige
momenten tijdens bombardementen en soms tijden niet naar school, maar
ook door de warmte van haar moeder, die ze haar hele

leven is blijven missen.

Al jong bleek Annie’s talent: op vijftienjarige leeftijd was ze de jongste
coupeuse van Nederland. In Terborg, bij de Bijenkorf, maakte zij als meisje
al maatpakken voor de directie. Ze

had oog voor detail, voor schoonheid, en dat bleef haar leven lang. Ze
kleedde niet alleen zichzelf en haar familie, maar ook vele Varsseveldse
dames. Altijd wist ze precies wat flatteerde en wat net iets beter kon. Toch
had ze, zoals ze later vertelde, eigenlijk verpleegster willen worden. Toen
haar kinderen groter werden, ging ze werken in de thuiszorg. Daar
ontfermde ze zich met dezelfde toewijding en liefde over de gezinnen die
haar waren toevertrouwd.

In 1961 trouwde ze met Bennie Wennink en samen bouwden zij een
liefdevol gezin in Varsseveld. Annie was een zorgzame en toegewijde
moeder voor Esseldien en Berthold. Ze heeft die jaren met haar jonge
kinderen altijd als de mooiste periode van haar leven is blijven
koesteren.

Annie hield van zingen. Met haar loepzuivere sopraan versterkte ze
verschillende koren in de regio: in Westendorp, Sinderen en op de Heelweg.
Muziek gaf haar vreugde en kracht. Samen met Bennie trok ze er ook graag
op uit: van vakanties in Zeeland en Oostenrijk tot busreizen

door Europa. Veneti€ bezochten ze zelfs meerdere keren.



Naast haar gezin en werk zette Annie zich in voor de samenleving. Ze was
actief bij de plattelandsvrouwen, hielp bloemenplakken voor de
optochtwagen en breide ontelbare truitjes voor weeskinderen in Roemenié.
“Ze motten ’t niet kold hebb’n,” zei ze eenvoudigweg. Zo gaf

ze concreet gestalte aan haar geloof, hoop en liefde — de waarden die haar
leven droegen.

Ook toen het leven moeilijker werd, bleef Annie zichzelf. Ze hield van orde
en netheid, van een ‘kasse boel’. En toen de Alzheimer zijn intrede deed,
paste ze zich steeds opnieuw aan. Eerst op Den Es, later op de Bettekamp,
waar ze dankzij haar humor en onverstoorbaarheid al snel geliefd was.

Ze vond plezier in kleine dingen: kleuren, puzzelen, ritjes door de
Achterhoek. Haar nuchtere woorden “’t Kon better, maor ok slechter”
typeerden haar houding: eerlijk, zonder klagen, maar altijd met
dankbaarheid voor wat er wel was.

Het geloof speelde een stille maar wezenlijke rol in haar bestaan. Geloof,
hoop en liefde waren de pijlers van haar leven. Ze droeg altijd haar
kettinkje met dit symbool. En trouw keek ze iedere zondag naar de
kerkdienst op televisie en op zaterdag naar Nederland Zingt. Voor haar

was geloof geen theorie, maar vertrouwen: het besef dat haar leven in goede
handen was, ook wanneer zij het moest loslaten.

Na het overlijden van Bennie, na ruim 60 jaar huwelijk, moest Annie alleen
verder. Dat was zwaar, maar ze bleef kracht vinden in de nabijheid van haar
kinderen en kleinkinderen, in humor en in de vertrouwde ritjes door het
landschap dat haar zo dierbaar was. Koeien in de wei konden haar laten
glimlachen, net als het zien van de vertrouwde huizen aan de Pinnedijk en
Lankerdijk.

Haar negentigste verjaardag vierde ze nog — ze had er echt naar uitgekeken
- maar direct daarna werd ze ernstig ziek. Hoewel ze met moed en
veerkracht nog een keer opkrabbelde, was haar lichaam uiteindelijk te
zwak. Zelfs in die laatste dagen bleef haar eigen stem doorklinken. Toen de
arts haar vertelde dat ze niet beter zou worden, antwoordde ze: “Moar



dat wet 1’j ok niet zeker.” Het typeerde haar: nuchter, eigenzinnig, maar
bovenal vol liefde voor het leven en de mensen om haar heen.

Op 90-jarige leeftijd is Annie in vrede overleden, in de overtuiging dat de
dood niet het einde is, dat zij geborgen is in Gods liefde, en herenigd met
Bennie. Haar geloof, hoop en liefde blijven ons nabij. Ze zijn het erfgoed
dat zij ons meegeeft, sterker dan de dood, levend in onze herinneringen en
in ons hart.

In de afscheidsdienst waren er prachtige gedichten en verhalen van Lara en
Esseldien, Elfie en Berthold vertolkten samen ‘You raise me up’. En
natuurlijk lazen we van geloof, hoop en liefde.

Aan het eind van de afscheidsdienst sprak Esseldien zelf de zegen uit over
haar moeder.

Ik wens Esseldien, Berthold, Lara en Elfi en alle anderen die zij dierbaar
was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline

In memoriam Corrie Moltmaker

Op vrijdag 12 september is Corrie Moltmaker overleden in Silvolde. Zjj
bezocht jaren de Balanslezingen en woonde met regelmaat de viering bij.
Corrie is 85 jaar geworden en was vriend van onze vereniging.



Ons bereikte het bericht dat is overleden

Herbert Willem Berkhoff
Heppy

Geboren op 19 augustus 1933
Overleden op 14 juli 2025

Met toestemming van de familie Berkhoff en Petra van Eldik nemen wij
onderstaand stukje over.

1Js

‘Hij gedroeg zich als een jonge vent,’ zei zijn vrouw, ‘en als hij oudere
mensen zag die iets jonger waren dan wij zei hij vaak, “Moet je die oudjes
zien.”’

We bespraken het afscheid van een energieke man die tot voor kort nog
fietste en elke ochtend zijn oefeningen deed om fit en lenig te blijven. Een
zoveelste val luidde, toch nog wel onverwacht, zijn overlijden in. Zijn leven
had in het teken van bedrijvigheid en innovatie gestaan waardoor je tijdens
het gesprek vergat dat het om een man van 91 jaar ging.

Dankzij hem kon Varsseveld jarenlang genieten van heerlijke gehaktballen
en het lekkerste Italiaanse ijs dat hij zelf maakte. Hij bleef graag op de
hoogte van de nieuwste snufjes waardoor hij een van de eersten in
Nederland was die een softijsmachine aanschafte.

Hij was een vakman die de beginselen van het bakken al jong had geleerd
in de bakkerij van zijn vader. Vanaf 1820 was dat ambacht doorgegeven van
generatie op generatie.

Toen hij naast de bakkerij ook een cafetaria opende, luidde dat het einde in
van een lange traditie. Met zijn vooruitziende blik speelde hij goed in op de
toekomst. Zijn naam dankte hij aan zijn kindertijd. Hij heette Herbert, maar
toen hij begon te praten was dat voor hem nog te moeilijk om uit te
spreken. Hij maakte er een ander woord van waarmee hij onbedoeld
zichzelf een markante naam gaf die tot ver in de omtrek bekend

zou worden.

Heppy Berkhoft. © Petra van Eldik — Neleman
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Door Dieneke Steenbeek

De eerste regendag vandaag sinds een lange droge en warme periode..

behalve dat de natuur wel veel te droog wordt, wen ik er snel aan...

’s Ochtends de deur meteen open.. ramen open.. een al opgewarmde temperatuur
glijdt naar binnen..kom maar zomer, geen jas aan, geen

truien..heerlijk!

De laatste zonnige en warme zondag nog, had ik me

voorgenomen om heerlijk onder de brede Plataan een

kopje koffie te nuttigen.. meteen al.. of eigenlijk was

het gerommel van houtduiven al een tijdje bezig in het

bladerdek.

Er was al langer activiteit in de vorm van heen weer
gevlieg..met takjes in de snavel. Er lagen ook veel, ik
denk ‘afgekeurde bouwmaterialen’ onder de boom.
Misschien is vrouwlief van een veeleisend en
pietepeuterig soort, dat manlief er keer op keer
opnieuw op uit stuurt om betere bouwmaterialen te
zoeken, een bouwmarkt is niet voorhanden..dan is een
kritische wederhelft soms best lastig.. zo niet vermoeiend. Hoewel de algemene
bouwstijl van de hout- en andere duivensoorten niet het meest ontwikkeld en
verfijnd is, wilde mevrouw Duif daar misschien verbetering in aanbrengen.. het
speelde zich niet in stilte af.. maar luid grommend, koerend en schrachelend*...
tussen de takken baande hij zich een vliegweg naar de vrijheid, om in een
oogwenk terug te keren met een snavel vol bouwmateriaal...zo ging het maar
door. Ik kreeg niet de indruk dat ik in de weg zat met mijn kopje koffie...alhoewel
ik wel een andere plek heb gekozen vanwege vallende rommel, die mijn kopje
koffie niet zou sparen..

Hoelang die bouwdrang nog duren zal weet ik niet, de houtduif kan het hele jaar
door broeden.. soms ook gebruiken ze hetzelfde nest, misschien was het renovatie
van hun oude nest in de boom, waar ze zo’n gekibbel over kregen..? Vandaag
regent het.. de bouw ligt kennelijk stil, ik zie, of hoor geen enkele activiteit..ik
denk na over de drang.. over de vlijt..over het uithoudingsvermogen om het nest
klaar te krijgen.. om de diepe behoefte, het voortplanten... ondanks gekibbel..
gegrom.. gekoer.. gaat het leven door.. ook van een duif.

*(Schrachelen.. gerelateerd aan het dialectwoord schravelen heeft meerdere
betekenissen zoals, moeilijk lopen, woelen, moeizaam werk verrichten.
Dieneke Steenbeek
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Terugblik wandeling: Begin van het seizoen

Op zondag 31 augustus begon de ochtend wat regenachtig. Els en
Evelien- die dit keer samen de wandeling organiseerden - hadden
deze getest op lengte (max.3 km), op gevaarlijke boomstronken én twee mooie
plekjes voor het lezen van een gedicht. Zij hadden de koftie of thee... 6f
chocomelk met krentenwegge afgestemd bij de fijne plek bij het Onland in
Gaanderen.

Evelien vertrok die ochtend op de fiets vanuit Terborg
waarbij zij voor een leuke route binnendoor koos en
onderweg mooie hop en bessen tegenkwam. Ze dacht even...
de zomer is bijna voorbij en de nazomer is begonnen. Wat
jammer.... Het miezerde een beetje en kijkend naar boven én
op de buienradar zag zij een piek rond 10.00 uur. Oei... maar
het ging goed! Zij heette iedereen welkom en de weergoden
waren ons goedgezind en we gingen samen op pad.

De avond ervoor genoot zij nog van het nazomerse
strijklicht en de prachtige luchten in roze en blauwe
kleuren. Het was een warme zomer die overgaat in het
najaar en straks naar de winter. Momenteel leven we in
een wereld die soms ingewikkeld is en donker. Hoe
fijn is het als we de warmte van de zomer nog wat
kunnen vasthouden, door elkaar te zien en open te
blijven staan voor elkaar. We gaan samen op weg en
verliezen elkaar niet uit het oog. En als het moeilijk
wordt dan zijn we er voor elkaar. Tijdens de wandeling staan we stil bij een open
vlakte; de wind waait door onze haren en het is stil. We luisteren naar het gedicht
van Stef Bos (zie pagina 13) De wandeling loopt verder door langs de
Ooymanhoeve tussen prachtige varens en we zien al veel eikels in het bos liggen.
De droogte in de Achterhoek is zichtbaar.

Els leest een gedicht voor van Toon Hermans (pagina 4), met op de achtergrond
uitzicht op een mooie boom. Voor velen van ons is het een bekend gedicht. De
laatste kilometer lopen we langs een roggeveld met ervoor een bijenlint. Dit blijkt
ook een stukje van het Pieterpad te zijn.

We komen weer aan bij het Onland en genieten nog ruim
een uur na op een fijn terras in goede sfeer.

Els en Evelien
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Hoe kleiner je bent
hoe groter de rubmte
Hoe verder je gaat
hoe dichter je komt
Hoe meer je verzwijot
hoe sterker de woorden
Hoe meeer je Lets Loslaat
hoe Lichter je wordt

Hoe minder je praat
hoe meer je kan zeggen
Hoe minder je uitlegt
hoe beter het Ls
Hoe Langer je kijkt
hoe groter je inzicht
Hoe meeer je vergeet
hoe minder je mist.

Hoe hogger je viiegt
hoe beter je kan zien
waar je vandaan komt
waarheen je gaat
Hoe meer je geeft
hoe meer je krijgt
Hoe meer je loslaat
hoe Langer het bLijft.

Stef Bos en Lieke Anna uit boek Rulmte




Doe mee aan onze Adventsbundel! §

Ook dit jaar maken we samen een adventsbundel: 25 dagen gevuld met
teksten en illustraties. Alles is welkom: gedichten, (zeer) korte verhalen,
anekdotes, tekeningen, schetsen of (natuur)foto’s. Omdat steeds meer
plekken de bundel gebruiken, vragen we vooral om eigen werk of om
toestemming voor gebruik van bestaand materiaal.

Stuur je bijdrage(n) uiterlijk 15 oktober in (per post of mail). Je mag
meerdere stukken insturen; bij te veel inzendingen maken we een selectie
en bewaren we eventueel werk voor een volgend jaar. Tekst en beeld
mogen los worden ingestuurd, wij zorgen voor de combinatie en
samenstelling. F

Hartelijke groet,
Nicoline Swen & Helene Westerik

degelebus@swen.nu @ - *.VE”T'SBU”DEL 202%

T y

Ongemak

gekend van medailles
werpt de andere kant
tegendraads licht

op verondersteld gelijk

zonder zwart wit
zonder aan uit

is de waarheid
vooral weerbarstig

met eigen
binnen en buiten
twijfels en ongemak

scheurtjes in bijna alles

is de gevoelde waarheid
er alleen voor jezelf

Henk Beunk
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‘ﬁp i Schoonmaak op 24 oktober

We hebben de jaarlijkse schoonmaakochtend gepland op 24 oktober a.s. U
kunt zich opgeven bij Marian Kolkman 06 21622855 of
mbm.kolkman@live.nl . We maken er een productieve en gezellig ochtend
van! Voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd.

Expositie Ineke Lohman-Pellen

De expositie van Ineke Lohmann-Pellen wordt op verzoek
verlengd en is te bewonderen in ons Witte Kerkje.

Ineke is, zoals zij het zelf omschrijft, gegroeid van een
knutselend kind naar een bewust creatief levend mens:
vanuit haar jeugd in een Katholiek milieu naar een
universeel denkend beeldend kunstenaar.

Haar veelal kleurrijke schilderijen getuigen van een
spiritueel bewustzijn. Persoonlijke gedachten,
herinneringen en visioenen drukt ze uit in woord en beeld
om zo anderen deelgenoot te maken van haar creaties,
waarin de elementen aarde, lucht, vuur en water een
belangrijke rol spelen.
Op verzoek is Ineke bereid uitleg te geven op afspraak in
groepsverband of individueel. Te bereiken op 06-53368465
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WMW Concert Zondag 19 oktober om 10.30 uur
Mucziek, die dat wat woorden kunnen uitdrukken ver overstijgt

ALMA DUO CONCERT

Natalie Merfort (sopraan) en Svetlana Lohman
(piano en alt) hebben een programma
samengesteld geinspireerd op het leven: geboorte,
liefde en dood. Sacrale stukken over het lijden en
de dood van Christus.

Stukken uit het Salve Regina van Scarlatti, uit het Stabat Mater van
Pergolesi, en Ave Maria’s van Franck en Piazzolla.

De geboorte van nieuw leven is een wonder, en een belangrijk thema

in de muziek.U hoort een Russisch lied, een romantisch miniatuur van de
Nederlandse componist Pijper en een lied van Sjostakovitsch met
hartverscheurende dramatiek. Het programma eindigt met een aantal
liefdesliederen van Faure, Rimsky-Korsakov, Dvorak en Grieg.

De liefde vervult ons leven en maakt het waardevol en zinvol.

Het programma wordt afgesloten met “hymnus” van Zehali.

“Eli-Eli” is een Ode aan het leven en God!

Het concert maakt een reis van de geboorte, door het leven vol liefde en
naar de dood, die slechts een brug is naar het eeuwig leven.

Op verzoek van het bestuur organiseert de werkgroep lezingen ‘Inspiratie
en Ontmoeting’ dit concert en heet iedereen - ook voor mensen die u kent
hartelijk welkom.

Zondag 19 oktober 10.30 uur . Inloop vanaf 10.00 uur. °
C® Entree€10 ¥ Koffie/thee: €2 (geen pinmogelijkheid).

Q Ingang: Doetinchemseweg 5, Varsseveld.
Aanmelden nieuwsbrief : lezingenwittekerkjevarsseveld @gmail.com
Facebook : lezingenwittekerkjevarsseveld
Website alle activiteiten : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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= Lezing Zondag 16 november om 10.30 uur

memneionecs— V[aarten van Rootselaar.

Wat kunnen dromen ons vertellen?

Dromen kunnen je een spiegel voorhouden, hoe je er
nu voor staat in je

dagelijks leven. Of ze laten een schaduwzijde van je
zien. Soms geven ze raad

voor een probleem waar je mee zit. En soms bieden
ze op een diepere laag een ontmoeting met wie je in wezen bent.
Dromen in relatie tot jouw spirituele weg.

Wat kunnen dromen ons vertellen. Wat doen we ermee?

En durf jij een droom te vertellen en om uitleg vragen?

Hoe kun je de droombeelden en signalen verstaan? Als
droomcoach breng hij een verbinding met wat op een diepere
laag in jou aan het licht wil komen.

Een begeleiding bij het onderzoek naar de betekenis van een
droom.

Telkens weer wordt Maarten van Rootselaar verrast door de rijke inhoud

van een droom, die veel verder gaat dan wat de dromer zelf had kunnen

bedenken. Zelfs als de dromer zich alleen een fragment herinnert, komt er

een heel verhaal achter tevoorschijn, dat de dromer tot nieuwe inzichten

brengt. De werkgroep ‘Inspiratie en Ontmoeting’ heet iedereen hartelijk

welkom. Wij vragen u om deze uitnodiging ook naar andere
geinteresseerden te sturen.

Zondag 16 november 10.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.
@2 Entree: €10
- Koffie/thee: €2 (geen pinmogelijkheid).
Q Ingang: Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Aanmelding nieuwsbrief :
lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail .com

Facebook : lezingenwittekerkjevarsseveld

Website alle activiteiten : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Vrij Geluid 29 november

Met een optreden van het koor Classic WM op 29
november as.

start onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap een
nieuw initiatief onder de naam Vrij Geluid.

Daarin krijgen muziek en zang de ruimte en mogelijk activiteiten als dans
en theater.De optredens - het plan is eenmaal per kwartaal op een
doordeweekse avond - vinden plaats in ons Witte Kerkje.

Vrij Geluid is te zien als een (voorlopig bescheiden) vervolg op Vrij&Zo,
dat dit voorjaar stopte.

Het streven is om een vrije verbinding te hebben met het gedachtegoed van
de Vrijzinnigheid, zoals dat op zondagmorgen naar voren komt in de
vieringen.

De naam van het initiatief is een variant op ‘Vrije Geluiden’,

de naam die de radio- en televisiegids van de VPRO had van 1926 tot 1974.

Vrij Geluid komt naast de bijeenkomsten van Inspiratie & Ontmoeting,
die op sommige zondagen plaatsvinden als er geen viering is.

De mensen achter Vrij Geluid zijn Els Hermsen, Engelien Veerbeek,
Jannette Dijkstra, Marian Kolkman en Henk Beunk.

Graag tot Ziens op zaterdag 29 november!

Het concert van Classic WM start om 19.30 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur.

De entree bedraagt €19,50 p.p. incl. een kop koffie of thee.
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’ Vrijzinnigen
Varsseveld e.o.

nieuw  Eerste editie Vrij Geluid
-'E amsuw

Concert Classic WM zaterdag 29 november
Najaarsconcert

Dit najaar, neemt het unieke Achterhoekse koor Classic WM je mee
op een indrukwekkende muzikale reis. Het koor gaat op reis naar de
mooie komende tijd - naar het mooie wat is geweest en al het moois
wat nog in het verschiet ligt. Met muziek van o.a. Carl Orff, Verdi en
Strauss brengt deze thema’s tot leven op hoog muzikaal niveau.

Laat je meeslepen door de kracht en schoonheid van dit bijzondere
koor en beleef een avond vol ontroering en inspiratie.

Wij heten je van harte welkom voor deze eerste editie van

Vrij Geluid.

Zaterdag 29 november aanvang 19.30 uur ( zaal open om 19.00
uur).

* Witte Kerkje Doetinchemseweg 5 te Varsseveld.
* Entree €19,50 inclusief koffie of thee. Geen pinmogelijkheid.

4o
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SALUTOGENESE

Cursusmiddag
9 januari 2026

Oorzaken van gezondheid

Spreekster is Birgit Spoorenberg

De cursusmiddag “ Salutogenese, oorzaken van gezondheid” geeft
inzicht in de werking van het lichaam, behandelt in vogelvlucht
leefstijldomeinen als voeding, beweging en stress en zorgt voor een
hoofd vol inspiratie om zelf direct mee aan de slag te gaan.

Let op: Opgave via de website https://cursussalutogenese.nl/

Vol = Vol

Er is plek voor ongeveer 40 personen. Na afloop van de cursusmiddag
zullen er twee donatiepotten op tafel staan; een donatie aan Birgit en
een donatie aan de organisator ( voor de ruimte, de koffie en thee en
de faciliteiten).

Voor andere vragen of inlichtingen: via de mail naar Els Hermsen:
hermsenels @gmail.com of een appje naar 06 10123593.
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w @] Levende adventskalender

& Gastadressen gezocht!

Oig @

In 2022 is de Protestantse Gemeente Varsseveld gestart met een Levende
Adventskalender. In 2023 is de Protestantse Gemeente Halle aangehaakt en
sinds vorige jaar doen de Christengemeente de Wingerd, de Laurentius
Geloofsgemeenschap Varsseveld en de Vrijzinnigen Varsseveld mee met dit
initiatief.

Wat is de Levende Adventskalender eigenlijk?

In de Adventsperiode (van 30 november tot en met 24 december) is er
iedere dag de mogelijkheid voor u om bij een gastadres een kopje koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten in huiselijke kring. Dit kan zijn op een
ochtend (10.00-11.30 uur) of op een middag (14.30-16.00). Gasten hoeven
zich niet aan te melden. Iedereen kan spontaan op bezoek gaan. Spreekt dit
u aan? ledereen kan meedoen als gast. Als u liever niet alleen gaat dan
vraag gerust een bekende mee.

Wilt u zelf gastadres zijn? Dan kunt u zich hiervoor opgeven via de mail of
telefoon. Zie onderstaand de gegevens van de werkgroep. Opgave is
mogelijk tot 3 november a.s. Als het schema van gastadressen klaar is dan
worden deze gegevens eind november gepubliceerd op de websites van de
deelnemende kerken. Zo kunt u zien waar en wanneer er koffie kan worden
gedronken.

Doe u ook mee? U bent van harte welkom! Werkgroep Levende
Adventskalender : Annie Westerveld en Annet Wisselink 0315- 617539 of
via de mail a.wisselink@hotmail.com
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Ook in het nieuwe seizoen gaan we verder met het lezen en
N Aﬂl‘ bespreken van het Thomasevangelie of verdiepen we ons in
andere Boeiende Bijbelverhalen.

De bijeenkomsten Boeiende Bijbelverhalen zijn op de volgende maandagen:

* 6 oktober
* 3 november
* 1 december

Samen ontdekken we welke lagen en betekenissen er in een bijbelverhaal
verborgen zitten — en wat die ons vandaag de dag te zeggen hebben. De verhalen
vormen het vertrekpunt voor onze gesprekken, die soms verrassende kanten
opgaan. Alles mag, niets moet.

Iedereen is van harte welkom om (een keer) mee te doen!

Laat je even weten of je komt? Dan zorgen we dat er voldoende kopieén van het
verhaal zijn.

Tijd: 10.00 — 12.00 uur

Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: Geen. Een bijdrage voor koffie/thee is welkom.
Informatie: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie — oude woorden, nieuwe inzichten

We lezen en bespreken het Thomasevangelie: een oude tekst die verrassend veel te
zeggen heeft over de wereld van vandaag.

We gebruiken de vertaling en het commentaar van Bram Moerland als leidraad
voor onze gesprekken.

De tekst is te vinden op www.thomasevangelie.nl. Ik kan je ook een kopie per mail
toesturen.

Ben je nieuwsgierig of dit iets voor jou is? Sluit gerust een keer aan. Laat je wel
even weten of je komt? Dan zorgen we dat er genoeg materiaal is.
De bijeenkomsten zijn op de volgende maandagen:

* 27 oktober

* 17 november

* December in overleg

Tijd: 13.00 — 15.00 uur

Locatie: Kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: Geen. Een bijdrage voor koffie/thee is welkom. Info: Nicoline
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60"
Dinsdag 14 oktober 14.30 uur

Verhalen uit boeken en sprookjes

De heer Stap leest voor uit boeken en sprookjes maar dan in
het dialect. Wi’j loaten ons verrassen! Nem gerust ow buurman, buurvrouw
of bekende met.

fﬁ ﬂ,ﬁ@b * We zien u graag in de Eendracht aan de Beatrixstraat 1
W

h fieh o' rnee veur te Varsseveld.
effaozen untime
Hehterhooks te wadden,
* fieb gewaon viitle
mazzel efad!

Dinsdag 11 november 14.30 uur

De macht van suiker

Dennis Vieberink ( restaurant de Vos Westendorp) komt met een boeiende
presentatie over de macht van suiker in de industrie. Wat zal hij ons laten
ontdekken? We laten ons verrassen! Neem gerust uw buurman, buurvrouw

of bekende mee.
We zien u graag in de Eendracht aan de Beatrixstraat 1 te Varsseveld.

Kom erbij en wees welkom en geniet van twee fijne, interessante middagen

vol verhalen en gezelligheid. Iedereen is van HARTE welkom!
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Vrijdag 17 oktober Meditatieavond “Engel

van Loslaten”

Het thema, waarop we gaan mediteren is “Loslaten”.

Binnen geleide meditaties kom je in contact met de Engel van Loslaten.
Door dat los te laten wat jou belemmert in je verdere groei en ontwikkeling,
open je de deur naar nieuwe mogelijkheden. Je krijgt dan ruimte in je
hoofd, in je hele zijn. Daardoor herken je de te volgen weg naar nieuwe
mogelijkheden. De Engel van Loslaten steunt je binnen deze
bewustwording. Wat is niet meer van toegevoegde waarde voor jou? Wat
kun je allemaal loslaten?

Bij sterk vastzittende thema’s komt Aartsengel Michael met zijn
vlammende zwaard en verbreekt de banden met die thema’s. Je krijgt
ruimte in je Zelf Zijn en kunt nieuwe wegen gaan bewandelen. ledereen is
welkom om aan deze avond deel te nemen. Tot ziens

Hartegroetinliefdeenlicht, Riemke

Tijd: 20.00 - 21.45 u., napraten tot 22.00 u., de deur staat om 19.30 uur

open.

Informatie: Riemke J. de Boer, bel 0315-329107 Mail:
riemkedeboer@hetnet.nl:

Waar: voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5.
Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom. De toegang is kosteloos,

een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.
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Vrijdag 21 november Meditatieavond “Vrede”

Het thema, waarop we gaan mediteren is “Vrede”.

Hoe bereiken we vrede binnenin ons zijn?

In de huidige hectische veelbewogen, vaak veeleisende maatschappij? Binnen
geleide meditaties word je gevoerd naar de neutrale plek in jezelf. Wie weet ben je
die vergeten. Je gaat deze plek in jezelf vol vrede en licht herontdekken.

Aartsengel Cassiel wijst je de weg. Hij helpt je het spirituele met het stoffelijke
lichaam in harmonie en eenheid te brengen. Als je je ziel openstelt voor het licht
en de liefde kun je geestelijk groeien. Je gaat dan deel uitmaken van het kosmische
web. Het kosmische web is met alles om ons heen verbonden. Zo kom je in balans
tussen zijn en doen.

Tot ziens. Hartegroetinliefdeenlicht, Riemke

Tijd: 20.00 - 21.45 u., napraten tot 22.00 u., de deur staat om 19.30 uur open.
Waar: voorportaal van ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5.
Informatie: Riemke J. de Boer, bel 0315-329107

Mail: riemkedeboer@hetnet.nl

Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom. De toegang is kosteloos, een
vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.
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Hulp gevraagd bij het Kostersteam

We zoeken vrijwilligers die het Kostersteam kunnen ondersteunen.

U kunt op vrijdagmorgen tijdens het koffiemoment langskomen om kennis
te maken of te bellen met Marian Kolkman op tel 06 06 21622855 of te

mailen naar mbm.kolkman@live.nl .

U bent van harte welkom om te horen wat de taak inhoudt. We zijn een
gezellig team en vele handen maken licht werk.

Hartelijke groet, het Kostersteam.

Houden

als ik kon kiezen
dan zou ik je houden
dan zou ik je sparen

genezen, bewaren

als ik kon kiezen
dan zouden we samen
nog tientallen jaren

als ik kon kiezen
verkoos ik het leven
de rust, het gerief

als ik ken kiezen
dan nam ik geen afscheid
maar had ik je bij me
en
eindeloos lief
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Gedachtenisviering

Op zondag 23 november
gedenken wij allen die ons
afgelopen jaar ontvielen.

Fien Snelting en Jarik de Graaff
zullen hun muzikale
medewerking verlenen.

Marchel en Nicoline gaan
samen Voor.

Mooi om deze dienst met velen
te zijn.



Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger(@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,

Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Kolkman, 06 21 62 28 55

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 81 10 79
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01
penningmeester@yvrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie& Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 54 31 56
lezingenwittekerkje@gmail.com
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E. Michels-Kwak

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht november/december : 14
november

Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven voor 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coordinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50Website:

www.vrijzinnigenvarsseveld.nlVieringen
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Zondag 28 september 10.00 u.
Voorganger: Jan te Lindert met organist Mark Burgers

Autodienst: E. Michels-Kwak tel: 06 49 63 66 77

Woensdag 8 oktober 10.30 u. Weeksluiting de Bettekamp
Voorganger: Nicoline Swen-Fischer

Zondag 12 oktober 10.00 u.
Voorganger: Maja Nieuwenhuis met organist Mark Burgers

Autodienst: D. Steenbeek tel: 06 14 53 60 64
Zondag 26 oktober 10.00 u.
Voorganger: Nicoline Swen-Fischer met organist Julian Simmes

Autodienst: E. Michels-Kwak tel: 06 49 63 66 77
Zondag 9 november 10.00 u.
Voorganger: Jan Rigterink met organist Jarik de Graaff

Autodienst: S. Oskamp tel: 06 33 90 25 36

Zondag 23 november 10.00 u. Gedachtenisviering

Voorgangers: Nicoline Swen en Marchel Chevalking
met muzikale ondersteuning van Fien Snelting en Jarik de Graaff

Autodienst: E.Michels-Kwak tel: 06 49636677 Z
Zondag 30 november Viering Den Es 10.00 u.

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer






