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Voorwoord

Een inkijkje in mijn leven

De eerste herinnering aan Varsseveld stamt uit 1962.

Ik ben dan acht jaar oud.

Mijn moeder reist met haar kinderen van station Zevenaar naar Varsseveld.

Bij Duthler kopen wij kleding. Duthler, een begrip in de Achterhoek, maar dus ook
in de Liemers.

Mijn tweede herinnering aan Varsseveld komt uit 1990. Mijn man en ik kopen een
baby- cq. kinderkamer bij de Lundia. Combineer, varieer en vind je eigen stijl!

In 2011 ontmoet ik Peter Samwel. Hij geeft in het Kulturhus in Terborg een lezing:
“Jij in de kinderrij’. De inhoud van de lezing maakt een enorme indruk op mij.
Vandaar dat ik contact zoek met Peter. Via Google vind ik zijn gegevens.

En zo komt voor de derde maal Varsseveld voorbij. Als katholiek meisje, in Oud-
Zevenaar geboren, ben ik een grote kerk gewend en kijk dus “vreemd” tegen zo’n
klein wit kerkje aan. Inmiddels ben ik ermee vertrouwd geraakt en van gaan
houden.

Intussen bezoek ik sinds 2011 op de zondagochtenden de Balanslezingen.
Boeiende thema’s komen voorbij. En dan vraagt Renate Heinen in 2014 of ik
interesse heb voor de werkgroep Balans en wil komen versterken. Ik kan niet
weigeren!

Zo gezegd zo gedaan. Tot begin van dit jaar. Dat stokje is nu overgegeven. Er is
een compleet nieuwe werkgroep ontstaan en dat is heel fijn.

In de loop der jaren leer ik een aantal van jullie-de leden- beter kennen.
Vanaf maart 2022 maak ik deel uit van het bestuur, als algemeen bestuurslid.
Ik leer er veel en vind het fijn om mede te organiseren.

Sinds mei 2020 geniet ik van veel vrije tijd want mijn AOW leeftijd is bereikt.
Ook waardeer ik de natuur in de Achterhoek enorm. Ik houd van het maken van
een wandeling en kan mijn hart hier ophalen. Afgelopen 15 januari is mijn
kleindochter Laure geboren. Ik geniet enorm van haar.

Een extra dimensie in mijn leven...

Groet, Els Hermsen



\‘\
— van de Bestuurstafel

Tot onze grote spijt is de eerdere berichtgeving over het overlijden van onze
oud-voorzitter mevrouw Gerda ten Brinke-Kuiperij weggevallen in de

vorige editie van de Eendracht. Zij is overleden op 31 maart 2024 j.1.
Gerda heeft voor de Vrijzinnigen NPB Varsseveld e.o veel betekend.

Onder haar voorzitterschap is de kerk gerenoveerd en er is een nieuwe weg

ingeslagen. Zij zal gemist worden.

Wij wensen Han, de kinderen en kleinkinderen

veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Marchel dank je wel

Op 28 juli j.1. ging Marchel Chevalking voor de laatste keer voor. Hij gaat
ons niet verlaten maar gaat wel van zijn welverdiende pensioen genieten.
Marchel blijft gelukkig nog in beeld en ons steunen waar nodig, echter doet
hij geen reguliere vieringen meer. We willen Marchel hartelijk danken voor

alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend!




Op 18 juni 2024 overleed Diny Hoekstra-Gussinklo.
Zij werd geboren 12 mei 1936 te Varsseveld.

In Memoriam

Gerrit Wassink
Gert

Gert werd geboren op 1 december 1933 in Halle w

Heide.
Hij overleed op 3 juli j.1. te Sinderen.

Op 1 december 1933 wordt op Nieuw Schotman, bij Gerrit Johan Wassink
en Johanna Dora Demkes een zoon geboren. Gerrit (Gert)
Hij heeft 2 zussen boven zich en na hem zal er nog één broer volgen.

Gert gaan naar school; de christelijke lagere school in Halle en daarna naar
de landbouwschool in Zelhem.

In mei 1957, Gert is dan 23 jaar, is er meimarkt in Varsseveld. Gert, die
houdt van dansen en muziek, is natuurlijk van de partij. Net als Dini
Kersjes. Ze dansen samen en zij weet direct: ‘Dat is ‘m’.

Ruim 3 jaar later zegent dominee Bos in ‘t Witte Kerkje het huwelijk van
het jonge paar in. Als Gert overlijdt zijn ze ruim 63 jaar getrouwd. Dini
blijft zijn leven lang extreem belangrijk voor hem. Doordat zij er is, kan hij
veel!

Gert en Dini gaan inwonen bij moeder Kersjes, op Sinderen. Ze beginnen

klein met 1 koe en 1 pink. Daarnaast blijft hij in Halle op het land helpen.

Dat is een flinke afstand, zowel met paard en wagen als op de brommer of
de trekker. Als Gert erg moe is, helpt het om hard te zingen; om wakker te
blijven.



Gert laat zien hoe je, op je eigen kleine stukje aarde (veel behoefte aan
vakantie heeft hij nooit gehad), welzeker je ¢igen kleur kan geven aan het
leven. Zo melkt hij later dan de meeste andere boeren en hebben zijn koeien
prachtige namen als Pascaline en Nooitgedacht. En een simpel touwtje kan
voor tal van handige oplossingen gebruikt worden.

Zijn creativiteit, die zich ook uit in zijn grapjes en liedjes, is in zijn hele
leven te herkennen.

Gert en Dini krijgen vier kinderen: Annemieke, Herma, Geo en Margreet.
En ondanks dat hij vaak druk is, is hij een goede vader, die de tijd neemt
voor een goed gesprek, die je leert dansen en zijn liefde voor de natuur op
zijn kinderen overbrengt.

Als er kleinkinderen komen, is hij een lieve en betrokken opa; ‘Opa
Koetje’. De kleinkinderen komen graag logeren. Aan de hand van opa naar
de stal om de koetjes te aaien en te voeren. Om opa te helpen! En daarna
pannenkoeken eten, die oma bakte.

De natuur, dicht om huis, is belangrijk voor Gert, hij geniet er van. In de
kringloop van het leven toont zich iets van de essentie van het bestaan.

De laatste periode, als Gerts gezondheid achteruit gaat, is niet gemakkelijk.
Uiteindelijk kan hij het leven loslaten.

In de afscheidsdienst zijn er mooie en liefdevolle woorden van en door zijn
kinderen en Dini. We zien een prachtig filmpje van Geo van de vele
touwtjes van Gert. We luisteren naar het gedicht ‘Dahlia’s’ en muziek, zo
passend bij hem.

Zo nemen we afscheid.

Een appelboom, een peer en twee kastanjes, zullen worden geplant als
zichtbare herinnering aan Gert.

Ik wens zijn echtgenote Dini, zijn kinderen, kleinkinderen en overige
familie veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.
Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline



In Memoriam

Johannes Arnold ten Brinke

Arnold

Zaterdag 2 augustus overleed Johannes Arnold ten
Brinke.

Vrijdag 9 augustus was zijn uitvaart, vanuit het
Witte Kerkje, het huis dat zoveel sporen van hem
draagt.

Arnold wordt op 31 augustus 1949 geboren in Varsseveld aan de
Doetinchemseweg. Zijn ouders hebben een aannemersbedrijf.

Arnold en zijn oudere broer Wiet leren er al vroeg om ook de handen uit de
mouwen te steken. Arnold ging na de lagere school naar de MTS en vervolgens
naar de HTS, maar dat duurde slechts een jaar. Hij ging liever aan de slag in de
bouw. Werken met zijn handen. De zaak van zijn ouders die hij verder uitbouwde
samen met Wiet en neef Hans groeide en kreeg de wind in de zeilen.

Hij metselde, maar was ook de timmerman. Hij was de techneut in het bedrijf.

Op het Giezenveld, vlakbij de Doetinchemseweg, woonde Joke, Joke Vrieze. De
twee kenden elkaar al heel lang, maar toen Arnold Joke een keer vroeg om mee te
gaan naar een feest sloeg de vonk over en het stel trouwde op 2 mei 1975 in

de ‘Protestanten Bond’. Twee jaar later zag Frank het levenslicht en in 1980 werd
Annechien geboren. Arnold toonde zich een zorgzame vader. Een vader die
keihard werkte, dag en nacht. Plichtsgetrouw, maar ook veeleisend.

Trots op zijn kinderen die hij niet zou overladen met complimenten. Maar een
schouderklopje, af en toe een welgemeend waarderend woord, spraken boekdelen
en zeiden meer dan genoeg. De liefde voor het gezin was onvoorwaardelijk en
diepgevoeld. Helemaal voor de kleinkinderen, die kwamen.

Hij was een supertrotse opa.

Vakanties - Joke reed -, waren er naar de Alpenlanden, maar ook naar het 1ieﬂijke
Luxemburg, waar hij al met zijn ouders kampeerde. Hij kwam er graag, al gingen
in de vakantiebagage ook altijd bouwtekeningen mee. Je kon immers niet weten
hoe zich tijdens de vakantie een oplossing voor een bouwkundig probleem
aandiende.



Skién was zijn passie. Oude tractoren en motoren opknappen en verzamelen, naar
de TT in Assen, motoren waren zijn lust en zijn leven. ‘Effe noar ’t Venne’, om in
de Vennebulten crossers aan het werk te zien, werd voor hem een gevleugelde
uitdrukking. Het bedrijf groeide als kool. Het was een echt familiebedrijf
geworden dat zijn vleugels had uitgeslagen over de grens met

Duitsland. Zoon Frank was inmiddels ook in de zaak.

Helaas begon in de loop der jaren het lichaam op te spelen.

Een zware operatie was er eens, in Utrecht. Toen hij daarvan moest herstellen
maakte hij plannen om de tuin rond het huis aan te pakken. Het werd zijn project.
Hij maakte er een paradijs van. Het was zijn ding en misschien was het wel zijn
manier om ziekte en tegenslag het hoofd te bieden: incasseren, aanpakken — en
doorgaan, er tegen aan. Toen de oncoloog bij het laatste bezoek zei dat er niets
meer tegen de ziekte te doen was, werd hij boos, heel boos. Opgeven was immers
geen optie. Toch kwam de dood en moest Arnold het leven loslaten.

Ongemerkt, toch nog onverwacht ging hij heen.

Met woorden en muziek stonden we 9 augustus stil bij zijn leven.

Smakelijke anekdotes werden door Frank en neef Hans verteld, over de
kwajongensstreken die hij graag mocht uithalen. Zijn niet aflatende werklust werd
genoemd. Zijn zakelijk en bouwkundig inzicht. Bouwkundig inzicht waarvan

ook onze geloofsgemeenschap volop heeft mogen profiteren.

We hebben heel veel aan hem te danken, zonder dat daar grote

woorden aan werden besteed. Dat wilde hij niet. Met geloof had hij niks, maar als
hij wat kon betekenen voor onze geloofsgemeenschap was dat altijd goed en nooit
teveel gevraagd.

Dochter Annechien las tijdens de afscheidsdienst de mooie tekst uit de brief van de
apostel Paulus: 1 Korintiérs 13, de verzen 4 — 13. Tekst over de liefde. Liefde die
nooit vergaat.

In liefde is Arnold, die tot het uiterste tegen zijn ziekte heeft gevochten, los
gelaten. 31 augustus zou hij 75 jaar geworden zijn.

Wij wensen Joke, Frank en Wendy, Annechien en Mevlan, Suze, Nina, Mats,
Iliriana, Ardian, Emira, Nora en zijn broer Wiet alle kracht toe bij het verwerken
van dit verlies.

Marchel Chevalking



Dinsdag 10 september

Boekbespreking Joop Aagten ‘Leren leven en leren loslaten’.

In Zieuwent geboren en getogen Joseph oftewel Joop Aagten bespreekt zijn
boek ‘Leren leven is leren loslaten’. De lezer van het boek maakt derhalve
kennis met zijn geboorteplek, zijn familie en het gezin waarin hij
opgroeide. Daarbij komen tal van ups en downs aan de orde bij de talrijke
keuzes, die Aagten in zijn leven heeft moeten maken. Tegelijkertijd dienen
zich daarbij tal van thema’s aan, waarmee de schrijver in het bijzonder
tijdens zijn priesterschap te maken heeft gehad. Kortom, een beschrijving
van de ontwikkeling van zijn geloof en zijn houding tegenover God, Jezus,
de kerk, het priesterschap, de medemens en het grote gezin.

Op deze middag worden verhalen verteld. Het boek is ook te koop. Neem
gerust uw buurman of buurvrouw mee.

Dinsdag 8 oktober
Filmbeelden uit Oeganda, Kenia en
Tanzania door Henk Kreeftenberg

Henk neemt ons mee met de prachtige beelden uit Afrika en een goede
inkijk van de inheemse bevolkingsgroepen, natuurgebieden en diverse
dieren die daar leven. De gorilla’s komen ongestoord dichtbij. Het gaat een
mooie filmmiddag worden. Neem uw buurman/vrouw, vriend/vriendin mee.

Voor beiden geldt:
Aanvang: 14.30 uur Beatrixstraat 1A Varsseveld. Vrij entree, gift gewenst.



Het geloof is
het oog dat ziet

Het geloof is
het oor die hoort

Het geloof zijn
de armen die omhelzen

Het geloof is
het hart dat verwacht.

+ LLeo Heuvelman -




Terugblik Zonnewende en kwakende kikkers

De zonsondergang en de zonnewende werd dit keer op de boerderij van
Ben en Anjo Gussinklo gevierd. Bijna dertig mensen op het erf met elkaar
met een glaasje in de hand om elkaar een mooie zomer te wensen.
Prachtige zang en muziek werd gespeeld door Wilma Pastors: “Ren jij nu
weg?” en “je betekent voor mij zoveel..”.

Gedichten werden voorgedragen waarbij mooie verhalen over zomerse
avonden van vroeger; het buitenleven, het verschil tussen stad en platteland,
de vrijzinnige bibliotheek, een progressieve dominee die op zondag op het
voetbalveld stond tot het buitenspelen na het avondeten tot vader en moeder
je binnen riep. De zon ging in rode gloed onder, de kikkers kwaakten.

S

Jan Schoneveld
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20 september 20.00 uur

Meditatieavond op thema
Beschermengel, Geleide Gids,
Engelen, Gidsen

Het thema van deze avond is het ervaren en waarnemen van je
Beschermengel, Geleide Gids, Engelen, Gidsen.

Binnen geleide meditaties word je meegenomen naar de gebieden, de sfeer
waar je je Beschermengel, je Geleide Gids, Engelen en Gidsen kunt
ervaren, voelen, waarnemen. Je maakt kennis met hen komt met hen in
gesprek. Je kunt hen vragen stellen. Open je hart voor hen, zodat je hun
antwoorden ontvangt. Neem waar op welke plaats je Beschermengel bij jou
een plek heeft en waar je Geleide Gids een plek heeft. Zij zijn er en
ondersteunen jou gedurende je hele leven. Desgewenst en als je hen erom
vraagt worden ze voor jou actief en ondersteunen jou bij de stappen die jij
op je levenspad zet.

Graag tot ziens op deze bijzondere avond , het begin van het nieuwe
seizoen 2024/2025. De meditatieavonden vinden plaats op de volgende
data: 18 oktober en 15 november.

Op Oudjaarsdag vindt traditiegetrouw de Wereldvrede Meditatie plaats van
13.00-14.00 uur.

Waar Voorportaal ’t Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5
Aanvang 20 september van 20.00 uur tot 21.45 uur.

Napraten tot 22.00 uur.

De deur staat open om 19.30 uur.
Wie Iedereen is van harte welkom.

Bijdrage Toegang is kosteloos, aanmelden is niet nodig.

Informatie Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl
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18 oktober 20.00 uur

Meditatieavond op thema
Aartsengel Nisroc

Deze avond wordt gemediteerd op het thema Aartsengel Nisroc en hoe hij jou help
overtollige zaken los te laten. Hoeveel bagage heb jij ongemerkt bij je? Hoeveel
heb je op je genomen wat niet van jou is? Wat heb je allemaal uit gewoonte in je
systeem geparkeerd omdat je door moest gaan? Deze overtollig geworden ballast
kan blokkerend werken. Je hebt daardoor emoties opgekropt. Deze achterhaalde
overtollig geworden energieén zijn tot ballast geworden en veroorzaken evt. angst,
hoofdpijnen, rugklachten, depressies, moeheid, stress enz.

Binnen geleide meditaties kom je in contact met Aartsengel Nisroc. Hij laat je
zien, waar in je lichaam, in je ‘mindset’ zich achterhaalde overtuigingen en oude
patronen in reageren. Nisroc laat je zien en ervaren hoe je deze ballast die jou
blokkeert aan de Bron kunt geven. Op die manier krijg je weer ruimte in je hoofd
om nieuwe mogelijkheden in je op te nemen. Het helpt je te bevrijden van al die
pijn, twijfels, angsten, depressieve gedachten en meer. Je wordt daarvan bevrijdt
en kunt je emoties uiten, zoals jij die voelt.

Je kunt nieuwe situaties en ontwikkelingen in je hoofd bieden op de manier, zoals
je die in wezen in je hebt. Je wordt niet meer geleefd, maar leeft. Je vervolgt je
levenspad vol vreugde en liefde. ledereen is welkom om aan deze avond deel te
nemen.

Hartelicht groet, Riemke.

Waar Voorportaal 't Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5
Aanvang 18 oktober van 20.00 uur tot 21.45 uur.

Napraten tot 22.00 uur.

De deur staat open om 19.30 uur.
Wie Iedereen is van harte welkom.

Bijdrage Toegang is kosteloos, aanmelden is niet nodig.

Informatie Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl
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Trupivatie& Ontmoeting

LEZINGEN 2e helft 2024

22 september Emotionele gezondheid in een breder perspectief

door Anita Eeltink

“Gevoelens heb je, emoties en stress hebben jou”. Wil jij je emotioneel vrij
voelen? Anita spreekt over Emotional Freedom Techniques. www.eft-aalten.nl

20 oktober Heel de mens

door Ineke Dane

Jij bent op zoek naar iemand die jou de gebruiksaanwijzing van het leven kan
geven. Een manier om gemakkelijk en lichter in jouw leven te kunnen staan. Wat
mag je als ballast loslaten? www.inekedanedeheelmakerij.com

17 november Engelen in de kunst

door Ben Piepers

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden
waargenomen. Toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat
engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascineren.

ZONDAGMORGEN 10.30-12.30 (zaal open 10 uur)
’t Witte Kerkje
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld

lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld

Entree 10 euro
Koffie en thee 2 euro
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/(D\ Lezing 22 september door Anita

O Eeltink

Emotionele gezondheid in een breder
Frupiratie& Ontmocting— perspectief

Emoties horen bij het leven, maar kunnen ook in de weg
zitten of zelfs ziek maken wanneer ze te lang worden
genegeerd of verdrongen. De centrale vraag in deze lezing is: hoe kun je op een
volwassen, gezonde en bewuste manier omgaan met de realiteit zoals we die
dagelijks ervaren? Inclusief onze reactie aan de binnenkant? Na een korte
beschouwing vanuit een spiritueel-psychologisch

perspectief, gaan we met een meer praktische benadering in op wat emoties zijn en
hoe we ze kunnen verwerken vanuit vertrouwen.

Anita werkt in haar praktijk o.a. met de methode Emotional Freedom

Techniques (EFT) waarover ze zal vertellen én ze helpt mensen ontspannen door
rustig te leren hardlopen. www.eft-aalten.nl

Lezing 20 oktober door Ineke Dane
Heel de mens

In haar praktijk ‘De Heelmakerij” heeft ze de afgelopen
jaren meerdere mensen mogen ondersteunen die hoog
sensitief zijn en daar veel hinder van ondervinden.
Alsmede ook mensen die met zichzelf in de knoop zitten of zich gevangen voelen.
Mede door hen en door gewoon om zich heen te kijken, bekroop haar het gevoel
dat er een grote groep, veelal ook jonge mensen, tussen wal en schip dreigt te
vallen. “Ze zijn al klaar voor de nieuwe wereld, waar vanuit het hart geleefd
wordt, zonder dualiteit.&quote; Deze hoog gevoelige mensen leven nu nog in een
wereld waar ze zich niet echt thuisvoelen. Daarover gaat haar eerste boek : *“ Wil
je hier wel zijn?”. Daarna schreef Ineke Dane haar tweede boek met als titel ‘Heel
de mens’. Ineke vertelt in dit boek over het Licht dat jij Bent en hoe je daarmee
contact kunt maken. Zij legt tijdens de lezing uit waarom dit boek ervaren wordt
als een gebruiksaanwijzing van het leven. Waarom het ons kan helpen de weg te
vinden naar onszelf, naar wie we werkelijk zijn; puur, goddelijk Licht. Ineke Dane
heeft haar praktijk de Heelmakerij en werkte voorheen in de zorg.
www.inekedanedeheelmakerij.com

ZONDAGMORGEN 10.30-12.30 (zaal open 10 uur)
*t Witte Kerkje
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld

lezingenwittekerkjevarsseveld@gmail.com
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl. Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld

Entree 10 euro. Koffie en thee 2 euro
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Het Witte Kerkje
Varsseveld

VRIJ en....Zo

muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

6 september

Project Lohues

Project Lohues speelt liedjes van Lohues. Als
amateur muzikanten coveren wij zijn heerlijke liedjes in het dialect over ’t
platteland, over vroeger, over vrouwen en over de dagelijkse dingen; de
ditjes en datjes en kommer en kwel. Leuke liedjes waar een ieder zich in zal
herkennen. En niet alleen gezellig maar ook zeker leuk om naar te luisteren.
We spelen Lohues met een kleine eigen twist, vol overgave en veel plezier
gebracht met een dosis humor en ongedwongenheid.... gewoon voor de lol.
We spelen lekkere ‘kleine’ luisterliedjes maar ook het wat meer vlotte werk
én zeker de bekendste nummers met nog wat verrassingen van de band

Skik.

Bandsamenstelling: Coen Mijnen, Ruud Postma, Maurice Westerbeek en

Pim Postma. Kijk ook op https://www.facebook.com/projectlohues
Voor deze voorstelling geldt: Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur Entree gratis, vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.

Pinnen is niet mogelijk
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Het Witte Kerkje
Varsseveld

VRIJ en....Zo

muziek en kleinkunst op de vrijdagavond

4 oktober

Unplugged Matters

Een Theater optreden van Unplugged Matters.Deze semi-akoestische band
neemt ons mee op reis welke start in de ‘Sixties’ naar het heden en weer
terug.Nummers van; the Stones; Donovan; Dylan; Coldplay en Mumford
worden afgewisseld met Anouk; Krezip; the Animals; Janis Joplin; Sting;

Metallica; the Lumineers en natuurlijk Ilse de Lange.

"Een muzikale reis door de tijd”. De start en de landingsbaan ligt in 't Witte
Kerkje van Varsseveld, het vertrek is om 20.00 uur en de landing zal rond
22.30 uur zijn.

Samenstelling band: Wendy van den Berg (Zang) ; Eric Berghuis

(Percussie) ; John van Zuijlen (Bas) en Gerrie Evers (Zang en Gitaar).

Kijk ook op: https://unpluggedmatters.geversweb.nl/
We gaan het zien, dit natuurlijk graag in jullie bijzijn als publiek!

Voor deze voorstelling geldt: Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur Entree gratis, vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.

Pinnen is niet mogelijk
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Dank u wel namens Marchel

Beste mensen,

Ik was een beetje beduusd door wat er zondag
28 juli na mijn laatste reguliere viering in

onze kerk, over mij heen kwam.

Lieve woorden, bloemen en attenties.

Na de koffie nog een drankje en een hapje.
Het was fijn. Zoals ik toen al zei: ik weet nooit goed raad met zoveel
persoonlijke aandacht, maar het was allemaal zo hartelijk en welgemeend,

dank u, dank u wel!

En het cadeau van de afdeling ga ik zeker omzetten in de aanschaf van een

nieuw tuinbankje, want het huidige bankje is inderdaad aan vervanging toe.

Nogmaals dank en tot ziens,

Marchel
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Sacraal ligconcert Alma
2 oktober 2024, 19.30 uur

Sacraal

Oktobex Ligconcert
Woensdag
19:30

o~ - %

¥ 2 8T Witte kerkje
4 Doetinchemsewegs

LONCErt op P varsseveld Svetlana Lohman zang en piano
~donatiebasis

Richtlijn _ * JAanmelden: { Natalie Merfort zang
£ hermsenels@gmail.com’ . . .
Erwin van Lingen klank instrumenten

Balsem voor de ziel

Met de mooiste sacrale muziek gecombineerd met klank instrumenten zoals
klankschalen en gongen nemen we je mee op reis naar binnen.

De frequenties van de boventoon instrumenten en de pure klanken van stem
en piano hebben een sterke werking op lichaam en geest.

Diepe rust, ontspanning en innerlijke vrede kunnen worden ervaren.

De energie kan weer vrij door de lichaam stromen en de zelfgenezende
krachten kunnen activeert worden.

Een bijzonder ervaring, die je niet wil missen.

Neem zelf graag een comfortabel matje, deken en kussen mee om
ontspannen te kunnen liggen.

Aanmelden: hermsenels@gmail.com
Voor meer informatie over ons: www.nataliemerfort.com
Richtlijn 20 euro, concert is op donatiebasis.
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Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 23/9 &amp; 14/10

Misschien zou de naam ‘Verwarrende verhalen’ verandert moeten worden in
‘Wonderbaarlijke verhalen’; de verwarrende (en soms aanstootgevende)
bijbelverhalen die wij eerst lazen, hebben nu plaatsgemaakt voor andere, vaak
wonderbaarlijke, verhalen.

Wat hebben ze ons, in deze tijd en in ons leven, nog te zeggen?

In september en oktober lezen we van Jonas in de walvis en van Adam en Eva.
Iedereen is van harte welkom (een keer) mee te doen! Als je je

%

vooraf aanmeldt, krijg je de tekst toegestuurd.

Tijd: 10 — 12 uur

Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.). Info: Nicoline

Leeskring Thomasevangelie

Ook in 2024 lezen en praten we aan de hand van deze oude tekst over de wereld
van vandaag. Heb je interesse om (een keer) aan te sluiten en te ondervinden of het
iets voor je is, laat het alsjeblieft weten.

Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de vertaling en
het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik e.e.a. ook toemailen.

Data: Maandag 30 september (logion 37 &amp; 38), maandag 21 oktober
(logion 39 &amp; 40).

Tijd: 13 - 15 uur
Waar: kantoor, ingang bij het fietsenhok

Kosten: geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.) Info: Nicoline
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3 oktober 19.30 uur

Pergsbericht

u BIJEENKOMST WERKGROEP RAAD VAN KERKEN

Het wordt weer eens tijd dat de Raad van Kerken Oude Jsselstreek van zich laat
horen. Daarom organiseert de Werkgroep Schepping een bijeenkomst in de
Glazeren Kast, Oude Kerkstraat 2 te Etten een avond op 3 oktober, aanvang 19.30

uur.

De Laudato si Alliantie bereidt elk jaar een scheppingsperiode voor. Deze periode
wordt in vele kerken gevierd en is van 1 september (Gebedsdag voor de
Schepping) tot en met 4 oktober (feestdag van St. Franciscus).

In deze scheppingsperiode vieren we de goedheid van de schepping, we bidden
ervoor en reageren op de schreeuw van de aarde. Dit gebeurt in allerlei
verschillende kerken over de hele wereld. De scheppingsperiode is een uitgelezen
kans om het in jouw parochie te hebben over natuur, klimaat en Laudato Si.

U kunt een voordracht verwachten door Bart Visscher die een uitleg geeft over de
Schepping. Hij bespreekt hoe door de ecuwen heen het scheppingsverhaal is

begrepen en welke analogieén we kunnen zien met het boek Genesis.

O.a. de gedachten van oude kerkvaders en Beda worden besproken. Een vraag zou
kunnen zijn: ‘Hoe combineren we Evolutie met Schepping? Hoe komt het dat

mensen aan de top van de Schepping zouden staan?’

Wij vragen u voor deze avond na te denken over andere thema’s die u wilt
bespreken. Aan het einde van de bijeenkomst inventariseren we die om later
verder uit te werken, bijvoorbeeld: ‘Wat is onze link met de groene kerk?’

Waar: Glazeren Kast , Oude Kerkstraat 2 Etten

Aanmelden via de mail: Harrie Jorna jornaharrie@gmail.com

Lies Visscher liesvisscher2022@outlook.com
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hoe de schoonheid
van het leven

altijd weer naar
boven drijft

hoe er - als je
alles afpelt -
niets dan liefde
overblijft

hoe je hartzeer

langzaam wegebt

en het gaandeweg
verdwijnt

hoe de zon
op zich liet wachten
maar dan toch
hartstochtelijk
schijnt

Tanja Helderman
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Namen en adressen/ Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Kolkman, 06 21 62 28 55

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
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Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 54 31 56
lezingenwittekerkje@gmail.com
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Vrij en Zo: Heer G. Ooijman, 06 41 39 17 84
vrijenzo@gmail.com Facebook Vrij en Zo

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E. Michels-Kwak
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Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Codrdinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

e

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

23



Zondag 8 september

Zondag 29 september

Vrijdag 4 oktober

Zondag 13 oktober

Zondag 27 oktober

10.00 u.

10.00 u.

10.30 u.

10.00 u.

10.00 u.

Viering

Voorganger Jan te Lindert

met medewerking van Mark Burgers
Autodienst W.Mateman 0315 243361

Viering
Voorganger Nicoline Swen

met medewerking van Mark Burgers
Autodienst I. ter Maat 06 22103170

Weeksluiting Bettekamp

Voorganger Nicoline Swen

Viering
Voorganger Jan Leijenhorst

met medewerking van Mark Burgers
Autodienst D. Steenbeek 06 14536064

Verjaardagsviering ﬂ

Voorganger Nicoline Swen

met medewerking van Jarik de Graaff
Autodienst W. Mateman 0315 14536064




